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ÖNSÖZ 


G ünümüz insanını ve özellikle gelecek nesli ilgilendiren pek çok mesele akademik çevrelerde enine boyuna tartışılıp, çözümlenmeye çalışılırken; Bunların toplum bilincine aktarılmasında zorluklar yaşanmaktadır. 


Siyasi ve sosyal olayların mutlaka tarihsel bir temeli ve geçmişi vardır. Meselenin geçmişi iyice kavranmadan güncelini anlamak ve geleceği hakkında fikir yürütmek imkânsızdır. 


İşte bu yüzdendir ki, Türk Milletinin ve yeni Türk neslinin geçmiş temelleri ile birlikte güncel sorunları anlaması ve geleceğine yön vermesi için bu Roman yazılmıştır. 


Roman gerçekler üzerine inşa edilmiş bir kurgudur. 

Tarihe meraklı olanlar ve tarihçiler olayların kaynaklarını iyi bilir. 

Romandaki bilinmeyenler için araştırma yolu açıktır. 


Romanda yer verilen tarihsel fotoğraflar tarafımdan renklendirilmiştir. 


Saygılarımla! 
Dr. Abdullah Manaz 
12 Nisan / 12 Temmuz 2020 


SUNUŞ 


ürk Milletinin binlerce yıllık tarihinde önemli dönüm nok-TI taları vardır. Her dönüm noktası yeni bir diriliş ve kuruluştur. 600 yıllık Osmanlı Hakimiyeti, emperyalist devletlerin ancak topluca saldırması ile son bulmuş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğiyle yeni bir sayfa açılmıştır. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve felsefesini kavramak için Mustafa Kemal'i ve Onun eşsiz mücadelesini çok iyi bilmek gerekir. 


Küreselleşen ve dijitalleşen dünya hayatı kolaylaştırırken insanları da okuma ve araştırmadan uzaklaştırıp sosyal medyanın basit kavramlarına hapsetmiş durumdadır. Böyle bir dönemde, derin araştırmalara dayanan bilimsel ve tarihsel gerçeklerin yeni nesile aktarılması ve kavratılması oldukça zorlaşmıştır. 

Elinizdeki bu Tarihi, Felsefi ve Belgesel Roman bu saha- daki belki de ilk denemelerdendir. Son büyük Türk devletinin kuruluşunu ve temel felsefesini konu alan Romanda tarihsel gerçekler, yeni nesilin ilgi duyduğu tarihsel bir akış içerisinde sunulmuştur. Mustafa Kemal, herkesin kabul ettiği gibi son yüzyılda gelmiş en büyük dehadır ve Türk milletinin en son fikri ve felsefi lideridir. Onun hakkında yapılan bütün araştırmalara ve yazılan kitaplara rağmen hala bilinmeyen ve Türk kamuoyuna sunulmamış konular bulunmaktadır. Tarihte ve günümüzde dinsel ve siyasi çatışmaların merkezinde bulunan Ortadoğu, Mustafa Kemal'in en uzun görev sahasıdır. Bugüne 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kadar Atatürk'ün Şamdan Libya'ya kadar uzanan görevlerine ilişkin derli toplu bir çalışma yapılmamıştır. Bu açıdan bakıldığında bu Roman dizisi, bu alana ilişkin ilk ciddi çalışma niteliğindedir ve tamamına yakını tarihsel gerçeklere ve yerinde yapılan gözlem ve araştırmalara dayanmaktadır. 

IO Yayınevi, kurulduğu günden beri hep ilkleri başarmış, ilk araştırmaları yayınlamış ve Türk milletinin yükselişi için gereken stratejik alt yapıyı oluşturacak ilk kitapları basmıştır. 

İlk iki cildini yayına hazır hale getirdiğimiz bu Roman'ı büyük bir ilgi ve merakla okuyacak, sonraki yıllara ait bölümlerin çıkmasını da heyecanla bekleyeceksiniz. 

Saygılarımızla 


Adem Sarıgöl & Kürşad Sübütay Sarıgöl 


TRABLUSGARP 
GÜNLERİ 


—0 


“Hurma ağaçları insan gibidir, büyüdükçe tevazuları yere yaklaşır. 


4 
, t 


ğer ikm siğil” : 
ma İrt 


21 Eylül 1908 Pazartesi — 
Harbiye Nezareti — İstanbul 
—ö 


Y üzbaşı Mustafa Kemal, Trablusgarb'a gitmek üzere Pazar günü Selanik'ten yola çıktı ve trenle ertesi günün sabahı İstanbul'a ulaştı. Önce doğrudan Harbiye Nezareti'ne giderek gideceği bölgelerdeki askeri duruma ilişkin bilgiler aldı ve görüşmeler yaptı. Öğrendiğine göre kendisinden önce bölgeye üç subay gönderilmiş fakat başaramadan geri dönmüşlerdi. Yaptıkları araştırma sonunda bu işi sadece Mustafa Kemal Yüzbaşı'nın yapabileceğine kanaat getirmişlerdi. 


Mustafa öğleden sonra Pera'ya gitti ve Tünel ile Taksim Kışlası arasında bir yürüyüş yapmak istedi. Sokak Avrupai kıyafetli bayanlar, modern elbiseli muhtemelen çoğu ecnebi erkeklerle doluydu. Cadde üzerindeki dükkânlarda, oyuncaklardan ilaçlara kadar her türlü Avrupa malları satılıyordu. Kahve ve nargile içilen kahvehanelerin yerini alafranga pastaneler almıştı. 


13 


KÖSÜ Mustafa Kemal - İstihbarat Savaşları / İkinci Cilt 


Pera Palas, Tokatlıyan ve diğer birçok Avrupai oteller, meyhaneler, içkili lokantalar her sokağa yayılmış durumdaydı Adam başı bir elçilik bayrağı asılı binalara ve yabancı üniformalı kişilere rastlanıyordu. Postane'nin önünden geçerken, hallerinden hafiye oldukları apaçık belli olan sekiz on kadar kişi gördü. Bazıları postaneden çıkan kişilerin üstlerini arıyordu. Selanik'te Uluhan ile yaptığı uzun görüşmeyi hatırladı. Demek ki, Osmanlı polisinin Pera postanesine de girme yetkisi yoktu ve ancak dışarıdan kontrol etmeye çalışıyordu. Mustafa, kendi vatanında kendi yasaları geçersiz, yetkisiz bir devletin düştüğü acziyeti görerek, üzüldü. 'Demek ki bu yüzden buraya Pera Cumhuriyeti adını takmışlar” diye düşündü. Bu düşünceler içinde epeyce yürüdükten sonra mütevazı bir restoranda akşam yemeği yedi ve küçük bir otele yerleşti. Ertesi gün Ahıskalı ile buluşmak üzere tekrar Beyazıt'a gidecekti. Selanik'te Uluhan'a durumu bildirmiş ve Ahıskalı'ya şifreli telgrafla haber ulaştırmıştı. 

Ertesi sabah kahvaltıdan sonra İsmet Efendi'nin Sahaf dükkânına vardı. Saat on biri bulmuştu. Dükkânda yine kimseler yoktu, sakindi. İsmet Efendi ve Ahıskalı'yı kahve içip sohbet ederlerken buldu. 

© Bir kahve de bana söyleyin” diye gülümseyerek içeri girdi. 

İsmet Efendi ve Ahıskalı Beyzade büyük bir sevinçle kalktılar, Mustafa'ya sarıldılar. Görüşmeyeli neredeyse üç yıl olmuştu. 
Ayaküstü hemen hal hatır sordular ve hasret giderdiler. İsmet Efendi dükkanın kapısını arkadan kilitlerken Mustafa Kemal ve Ahıskalı da yukarı çıktılar. Ahıskalı oturmadan söze girdi: 

“- Hayırlı olsun Mustafa Yüzbaşım. Trablusgarb'a gitme kararı almışsınız” dedi. 

Mustafa Kemal de: 

“- Evet Ahıskalı, öyle oldu. Erkânı Harbiyeden bu yönde bir teklif gelince, biraz da Selanik ve İttihatçılardan uzak kalmak için gitmeye karar verdim.” diye söyledi. 
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© Her zamanki gibi isabetli bir karar almışsınız” dedi Ahıskalı: “Meşrutiyet ilanından sonra Sultan ile İttihat Terakki arasında örtülü bir mücadele başlayacaktır. Sizin arada kalmamanız faydalı olur. Ayrıca Trablusgarb da sizin için ayrı bir tecrübe olur, Kuzey Afrika'yı da tanırsınız. Bu konuda biz üzerimize düşecek her türlü desteğe hazırız. Zaten size o bölgede danışmanlık ve tercümanlık yapacak arkadaşımız da hazır. İtalyanca, İngilizce, Berberice ve Tuareg dilini de iyi konuşur. Kendisi Koloğlu sülalesinin önemli ailelerinden birine mensuptur. Hangi vapurla gideceğiniz belli olursa, sizi Trablusgarb limanında bekliyor olacak” 


Mustafa Kemal, Ahıskalı'ya Erkânı Harbiye Nezareti'nde yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi ve hangi vapurla gideceğini bildirdi. Kendisini karşılayacak kişinin isminin Tuğrul olduğunu öğrendi ve eşkâlinin tarifini aldı. Ardından sordu: 

© Kimdir bu Koloğulları, daha çok Kuloğulları diye duyuyoruz?” 

Ahıskalı görüşme için hazırlıklıydı: 


© Haklısınız, herkes Kuloğlu olarak biliyor ama aslında Koloğlu demek daha doğru. Osmanlı geniş toprakları yönetmek için tarihi bir sistem kurmuş. Hristiyan ve azınlık çocuklarını devşirip İstanbul ve Anadolu'da Yeniçerilik sistemini kurarken, Anadolu Türk çocuklarını ise Garp Ocakları denilen eğitim sistemiyle Kuzey Afrika için yetiştirmiş. Bunlar birkaç yılda bir İzmir'de toplanıp özenle seçildikten sonra gemilerle bu bölgelere gönderilmiş. Mısırdan Tunus'a kadar bütün bölgelere yerleştirilmiş. Vatan hizmetlerini ihmal etmesinler diye, önceleri bunların evlenmeleri yasakmış ama zamanla bu yasak delinmiş ve oralardan evlendikleri hanımlarla büyük sülaleler oluşturmuşlar. Şimdi Mısır'ın asil aileleri ve yöneticileri bu ocaklardan yetişenlere dayanıyor. Aynı şekilde Bingazi Mutasarrıflığı ve Trablusgarb Vilayeti sahasında Türk soyundan 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gelenlerin sayısı da epey çoğalmış. Şimdi bu aileler Koloğlu olarak tanınıyor. Osmanlı bunlara Saray mensubu muamelesi yapıyor, suç işlediklerinde halkın önünde cezalandırılmıyor ve sessiz bir şekilde iple boğduruyor.” 

Mustafa Kemal Şam'da iken Tıbbiyeli Mustafa ile Trablusgarb hakkında sohbetleri olmuştu. Buradan hatırladığı bazı hususları Ahıskalı ile müzakere etmek istedi: 

“- Ahıskalı, Şam'da çok sevdiğim bir dost edinmiştim. Kendisi Tıbbiyede öğrenci iken hürriyetçi görüşleri sebebiyle Şam'a sürülmüştü. Birçok arkadaşının da Trablusgarb'ta olduğunu bahsetmişti. Bunların durumu nedir?” diye sordu. 


Ahıskalı: 

“- Yüzbaşım bunlar aslında Sultan fermanıyla Fizan denilen çöllere sürülmüş. Biz bu genç ve eğitimli vatan evlatları için Sultan'ın ikna edilmesini sağladık. Oralarda Sultan aleyhinde olmamak kaydıyla kıyı şehirlerinde hekimlik, muallimlik gibi görevler yapmalarına izin aldık. Hepsi kültürlü ve çok vatansever gençler. Orada iken siz de onları çok seveceksiniz. 
Çok genç yaşta onları çöl bedevilerinin önüne atmak büyük bir hataydı. O bölgelerde bedevilere güvenemezsiniz. Eşkıyalık ve merhametsizlik adeta ruhlarına sinmiş vaziyettedir. 

Mustafa Kemal, Deraa ve Maan bölgesinde olduğu gibi yine Arap bedevileriyle sıkıntı yaşayacağını anlamıştı. Ahıskalı'ya Şam vilayetinde yaşadığı bazı olaylardan bahsetti ve sonunda onlardan umut kestiğini ifade etti. Ahıskalı, Mustafa'nın anlattıklarına karşılık şunları söyledi: 

©. Mustafa Yüzbaşım. Bedeviler derken Berberileri kastediyorum ama daha aşağı çöllere inerseniz oralarda Tuareg denilen bazı kabileler var. Aynen Osmanlı'nın Koloğulları gibi onlar da Barbaros ve Turgut Reisler döneminde İspanya'dan getirilmiş savaşçılar. Bunlar atalarının İspanya'ya Asyadan geldiğine inanıyor ve biz de onlara Afrika Türkleri diyoruz. Lehçelerini, 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dillerini anlamak zor ancak alfabeleri aynen Türkçe gibi, Arap ve Berberi dillerinden farklı olarak eklemeli bir dil. Orada da dostlarımız var. İhtiyaç duyduğunuzda onlarla da görüşmeler yapabilirsiniz.” 

Mustafa'nın alfabe konusuna özel bir merakı vardı. Ahıskalı ile muhabbeti derinleştirdi: 


©. Ben uzun zamandır mevcut Arap alfabesinin Türk dil yapısına uymadığına ve buna acilen bir çare bulunması gerektiğine inanırım Ahıskalı. Arapçadaki üç sesli harf, Türkçedeki sekiz sesli harfi karşılamıyor ve yazmada, okumada ve matbuatta büyük meseleler çıkarıyor. Dünyadaki bütün Türk halkları ortak bir alfabeye geçseler, aramızdaki dirlik ve birlik kuvvetlenecektir. Matbuat ve telgraf sistemi Latin harfleri ile olduğu için adeta dünyaya karşı kör ve sağır durumdayız. Neticede alfabe denilen işaretlerin bir kutsallığı olamaz. Bu meseleyi 1slah etmek gerekir” 


Ahıskalı da aynı konuda görüşlerini açıklayarak Mustafa'yı destekledi. Rusya ve Kafkasyada bazı Türk düşünürlerin bu konuda çalışma yaptıklarından bahsetti. Aynı sıkıntının Kril alfabesi ile de yaşandığını ve dünyada en çok kullanılan harfler- den oluşan yeni bir alfabe düzeni üzerinde çalıştıklarını söyledi. 
Mustafa Kemal, Kösülerin Siyonist faaliyetleri yakından izlediğini bildiği için bu konudaki son gelişmeleri sordu. Ahıskalı bu konuda şunları söyledi: 

© Siyonist Organizasyon, Herzl'den sonra Max Nordau'nun çizdiği minvalde ilerliyor. Geçtiğimiz yıl Lahey'de yaptıkları uluslararası kongrede Filistin konusundaki kararlılıklarını yenilediler. Hatta siz Hayfadan döndükten sonra orada Dr. Arthur Rupin yönetiminde bir ofis kurmuşlar. Arkalarında İngilizlerin olduğu malumunuz. İngilizlerin nihai hedefi de Akdeniz'den Hazar'a kadar yeni petrol alanlarını ele geçirmek. İran petrol imtiyazları geçtiğimiz yıl İngilizlere geçti. Aynı şekilde Shell ve 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Royal Dutch da Osmanlı petrollerinin imtiyaz hakkını almak için görüşmeleri sürdürüyor. Sultan bugüne kadar buna iyi direndi fakat Meşrutiyet ilanından sonra bu mesele de önem kazandı. İttihat Terakki içerisine sızmış bazı işbirlikçiler petrol bölgelerinin yönetiminin Maliye nezaretine geçmesi için harekete geçmişler. İşin en üzücü yanı Meşrutiyet ile birlikte Osmanlı Siyonistleri ve Ermeni komitacıları da Meclis'te temsil edilmeye başlandı. Osmanlı tam bir çözülme sürecine girdi” 


Mustafa Kemal, Ahıskalı ile görüşmesinde yine pek çok önemli konuya vakıf olmuş ve sırtındaki yükün gittikçe daha da ağırlaşmaya başladığını hissetmişti. Birçok arkadaşının İttihat ve Terakki'nin peşine takıldığı bu süreçte, yine yalnız olduğunu, Kösülerden ve nasıl uyandıracağını ve ikna edeceğini henüz bilemediği Türk milletinden başkasına güvenemeyecegini, düşündü. Gideceği Trablusgarb'ta, Şamdaki Türkmenler ve Çerkezler gibi yeni Türk dostlar bulacağı için kendisini şanslı görüyordu. Osmanlı yurdunun bir ucundan diğerine ne zamana kadar koşup duracağı meçhuldü. Mustafa Kemal ertesi günkü vapurla İstanbul'dan ayrılacaktı. Ahıskalı, bir daha ne zaman görüşecekleri belli olmayan Mustafa'yı önce yemeğe davet etti ve gece kendi evinde misafir etti. 


27 Eylül 1908 Pazar - Trablusgarp 
—ö 


M ustafa Kemal dört günlük vapur yolculuğunun ardından pazar sabahı Trablusgarb limanına ulaştı. Vapurdan indiğinde yolcuları karşılayanlar, hamallar, faytoncular, elçilik mensupları olduğu anlaşılan bazı Avrupalılar limanı doldurmuştu. 
Limana birkaç günde bir vapur geldiği için bu şekilde büyük bir izdiham oluyordu. Koloğlu Tuğrul kendisini gümrük binasının çıkışında bekleyecekti. Mustafa Kemal sivil kıyafetliydi. 
Gümrük memurları Mustafa'nın evraklarına bakarken içlerinden birisi, uzakta bekleyen birine kafasıyla işaret etti. Uzaktan 30-35 yaşlarında uzun boylu, esmer, düzgün giyimli biri geldi ve kendisini Mustafa'ya tanıttı: 

© Yüzbaşım Hoş geldiniz. Ben Tuğrul, Koloğlu Tuğrul” dedi ve hemen Mustafa'nın valizini aldı. Ayaküstü merhabalaştılar. İnen yolcular giriş işlemleri ile uğraşırken onlar hiç beklemedi ve doğrudan binadan çıktılar. Tuğrul hazır bekleyen 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bir faytona el salladı ve faytona bindikten sonra sahil boyunca sıralanan iki katlı taş binaların önünden devam ettiler. Kale surlarını geçtikten sonra denize bakan taş bir binanın önünde durdular. Trablusgarb, Selanik ve İzmir gibi tipik bir Akdeniz kenti gibiydi. Tek fark denize bakan binaların önündeki küçük bahçelerin çoğunda hurma ağaçlarının bulunmasıydı. Tuğrul, Mustafa'nın kalacağı konağın burası olduğunu söyledi. Küçük avluda mini bir şadırvan, köşede büyük hurma ağacının gölgeliğinde ahşap bir masa ve koltuk vardı. Her yer tertemizdi. 
Avlu duvarının iç oyuklarına yeni gaz lambaları konulmuştu. 
Tuğrul elindeki demir anahtarla kapıyı açtı, Mustafa'yı içeri buyur etti. Beş on basamakla çıkılan evin girişi yüksekti. Mustafa Kemal içeri girmeden önce baktı, avlu duvarlarının üzerinden masmavi deniz görünüyordu. Şam'da Saruca mahallesinde kaldığı küçük taş evi ve Selanik'te kordon boyunca uzanan taş konakları hatırladı ve yine gurbette olduğunu düşündü. Konağın alt katında geniş bir oturma salonu yer alıyordu. Tuğrul, eşyaların üzerine serilmiş beyaz örtüleri kaldırdı. Sedef işlemeli geniş koltuklar, ortada büyük bir ahşap sehpa, köşede bir çalışma masası vardı. Oldukça sade döşenmişti. Salonun büyük duvarında, eski bir gemiye ait olduğu belli olan antika bir dümen asılıydı. Üzerindeki ay yıldız oymalar uzaktan bile belli oluyordu. Tuğrul: 

© Yüzbaşım, burası ailemizin misafirlere tahsis ettiği en güzel konaklardan biridir. Burada rahat edersiniz.” dedi. 

Mustafa Kemal, Tuğrul'un saygılı ve beyefendi tavrını çok beğenmişti: 

© Herhalde buradaki komutanlık da bir yer ayarlamıştır ama burası çok hoş görünüyor. Teşekkür ederim Tuğrul. Sen de yakınlarda mı oturuyorsun?” diye sordu. 

“- Fazla uzak sayılmaz Yüzbaşım” dedi Tuğrul, “Hemen birkaç arka sokakta ailemize ait konakların bulunduğu geniş bir bahçelik var. Ben de oradayım. Sahile çok yakın. Gümrük 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ve ticaret işleriyle meşgulüm, bu yüzden limana yakın olmam lüzum ediyor” dedi ve sonra devam etti: 

© Siz şimdi yol yorgunluğunuzu atmak için biraz dinlenin. 
Öğleyin tekrar gelip sizi alırım ve yine sahilde güzel bir restoranımız var orada hem konuşur hem yemek yeriz” 


Tuğrul yine saygılı bir şekilde evden ayrıldı. Mustafa Kemal konağın diğer bölümlerine bir göz attı. Alt katta küçük bir oda, bir küçük mutfak ve banyo müştemilatı vardı. Küçük odaya girdiğinde bir duvarın tümüyle kitap dolu olduğunu gördü. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Osmanlıca çok sayıda kitap dizilmişti. Masanın üzerinde birkaç Fransızca ve İtalyanca dergi ve gazete bırakılmıştı. Okkalar, mürekkep, beyaz kâğıtlar, masa üzerinde küçük bir lamba her şey düşünülmüştü. Üst kata çıktı, burada geniş bir yatak odası, yine küçük bir oda ile denize bakan çok geniş bir teras vardı. Hurma ağaçları terasın iki yanını gölgelemiş ve aradan göz alabildiğine deniz görünüyordu. Mustafa Kemal, kendisini sıkıntılı bir görev beklese de burada rahat edeceğini düşündü. Eşyalarını yerleştirdikten sonra terastaki geniş sedirin üzerine uzanarak dinlenmeye çekildi. 

Mustafa farkında olmadan uykuya dalmıştı bile. Birkaç saat sonra aşağıdan kapı tokmağının küt küt sesini duydu. Doğrulup kalktı, terastan aşağı baktığında Tuğrul'u gördü. Tuğrul aşağıdan seslendi: 

© Yüzbaşım, hazırlanın ben faytonda sizi bekliyorum? dedi. 

Mustafa düzgün bir kıyafet giydi ve aşağı indi. Faytonla şehrin biraz dışına doğru sahil kenarında hafif tepelik bir yere gittiler. Yolun sahil tarafında yüksek hurma ağaçlarının altında tek katlı bir taş yapı ve önünde yamaçtan sahile kadar uzanan, taşla örülmüş bir avluyla çevrili yeşil bir bahçe vardı. 
Binanın ön girişinde büyük bir su kuyusu ve çeşme, çevresindeki hurmalıklara bağlanmış çok sayıda süslü atlar ve develer 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görünüyordu. Hasat mevsimi olduğu için hurmaların meyveleri iyice büyüyüp sarkmış, bazıları yapraklarla sarılmıştı. Avlu- dan içeri girdiler, avluyu çevreleyen duvarın iki yanında ahşap sehpalar üzerine sofra şeklinde konulmuş büyük bakır siniler, her birinin etrafında neredeyse bir yatak büyüklüğünde minderler ve duvar kısımlarında büyük hasır yastıklar vardı. Avluda hiç kimse yoktu. Sahile yakın önü denize açık kısımda bir sofra kurulmuştu. Sofranın kenarında büyük dallarıyla taze kesilmiş hurma demetleri, sininin ortasında ise kızarmış muhtemelen bütün bir kuzu eti vardı. Esmer tenli birkaç genç sofrayı ve çevresini düzenlemekle meşguldü. Mustafa Kemal her şeyin kendisi için özel olarak hazırlandığını görünce: 


© Tuğrul çok zahmetler etmişsiniz, bu kadar hazırlığa ve telaşa yol açmak istemezdim.” dedi. 

Tuğrul her zamanki saygılı tavrıyla: 

© Sizin gibi bir misafir kırk yılda bir gelir, bizim için şereftir. dedi ve sofraya geçip oturdular. Hal hatır sohbetleri devam ederken, bembeyaz bir ihrama bürünmüş, başında sarı, kırmızı, mor karışımı bir sargılı başlık bulunan altmış yaşlarında birisi ve arkasında koşturan altı yedi kişi avluya girdiler. 
Tuğrul hemen ayağa kalktı ve gelen kişiyi göstererek: 

© Ailemizin büyüğü amcam Hacı Ali Efendi, Yüzbaşım” dedi. 


Mustafa Kemal de hemen ayağa kalktı, Hacı Ali Efendi'nin gelişini bekledi. Bileğinde büyük bir tespih ile ellerini göbeği- nin altına bağlamış şekilde Hacı Ali Efendi sofraya yaklaştı ancak oturmadan ayaktan temiz bir Türkçe ile: 

© Hoş geldiniz komutan evladım. Rahatsız olmayınız. Sizi rahatsız etmeyeceğim, sadece ailemiz adına size hoş geldiniz demek için uğradım. Lütfen rahatınıza bakınız, Tuğrul evladımız ve ailemiz emrinizdedir.” diye söyledi ve saygıyla öne doğru eğilerek selam verdi. 
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Mustafa Kemal, yaşlı bir büyüğün gösterdiği bu saygı karşısında hemen toparlandı, Hacı Ali Efendi'nin elini öpmek istedi. Hacı Ali Efendi: 

© Siz komutansınız, olmaz” deyip kendisini geri çekti. Aralarında kısa bir ayaküstü sohbeti yaptılar. Mustafa Kemal, Koloğlu ailesinin kendisine gösterdiği yakınlık ve misafirperverlikten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Hacı Ali Efendi, fazla kalmadan izin istedi ve Mustafa'nın sofrada birlikte olmaları ısrarına rağmen, rahat konuşmalarını söyleyerek ayrıldı. Mustafa Kemal: 


© Tuğrul” dedi, “Biz Türklerin asaletine, anlayışına ve misafirperverliğine burada bir kez daha şahit oldum. Ailenizin bü- 


yüğü ve reisi olmasına rağmen buraya kadar benim için geldi ve aynı hürmetle bizi baş başa bırakıp gitti” 


Tuğrul: 


© Bizim buralarda bir söz vardır: Hurma ağaçları insan gibidir, büyüdükçe tevazuları yere yaklaşır? Türkçemizi de, Türk terbiyesini de yıllardan beri koruruz. Buyurun Yüzbaşım, hem yemeğimizi yiyelim, hem konuşuruz” dedi. Bir süre sofradaki ikramlar, çevrenin iklimi, coğrafik yapısı üzerine sohbet ettiler. Ardından konu bölgedeki güvenlik meselesine geldi. Mustafa Kemal söze başladı: 


©. Meşrutiyetin ilanından sonra bölgede bazı huzursuzluklar baş göstermiş. Bunların sebeplerini öğrenip en kısa zamanda çare bulmak için geldim” dedi ve bu konuda ne düşündüğünü sordu. 

Tuğrul cevap verdi: 


© Yüzbaşım, Sultan Abdülhamid, amcam Hacı Ali Efendi'ye Kaymakamlık unvanı verdi. Burada 1200 süvari ve 5000 civarında piyademiz Osmanlı ordusunun emrinde. Biz Koloğulları devletin dirliği milletin birliği için Emir seçilene itaat ederiz. 
Buradaki huzursuzluğun iki kaynağı var. Birincisi, tabiatıyla 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doğrudan Sultan'dan ulufe, nişan, itibar alan bazı tarikat şeyhleri. Bunlar, Sultan'ın hafiyeleri marifetiyle Meşrutiyet'i dinsizlik olarak telakki ediyor ve buradaki Osmanlı yönetimine itirazlarda bulunuyor. İkincisi, bu huzursuzluk İngiltere, Fransa ve İtalya devletlerinin kışkırtmasıyla bir kat daha artıyor. Zaten yüzlerce yıldır bu ecnebi devletler, Türkleri Araplara karşı hep dinsiz, İslam'dan uzak olarak tanıttılar” 

Mustafa Kemal araya girdi: 

“- Avrupalılar Trakya'da İstanbul'da Meşrutiyet yanlısı, buralarda Meşrutiyet karşıtı. Tabii hedefleri Osmanlı devletini zayıflatmak. Türklerin yüzlerce yıldır süren hâkimiyeti, bunların sömürgeciliğine karşı en önemli engel. Vapurda gelirken de epeyce düşündüm. Devletin genel ahvali hep aynı minvalde yürüyor. Bu aşiretler ile görüşmeden önce, bunlara arka çıkan ülkelerin buradaki elçileri ile görüşmem daha doğru olacak. 
Onların siyasi faaliyetlerine biraz engel olabilirsek, yerel tepkileri dindirmek daha kolay olur. Yarından tezi yok, İngiltere, İtalya ve Fransa elçileri ile görüşmeyi düşünüyorum. Yarın sabah, kışladan gerekli talimatları verdirir ve bir hafta içerisinde görüşmeleri tamamlarım.” 

© Bizim Koloğlu sülalesinden çok kişi Avrupa'da eğitim görmüştür” dedi Tuğrul, “Birçokları şu anda buralardaki elçiliklerde görev yapıyor. Elçiliklerin ülkeleriyle haberleşmelerini yakından takip edebiliyoruz. Ben de görüşmelerimizi takiben, elçilerin ne tür raporlar verdiğine ilişkin bilgileri sağlarım. 
Trablusgarb bölgesindeki Arap aşiretleri ile önemli bir mesele çıkmaz. Birçoğu ile akrabalık bağlarımız var. Onları ikna etmek kolay olacaktır.” 

Eylül ayı sonuna geldikleri için artık serin deniz esintileri artmıştı. Yemekten sonra, güneşin denize vuran ışıklarını seyrederek çay ve kahve sohbetine devam ettiler. Akşam hava kararmadan bir saat kadar önce kalktılar. Tuğrul, bölgede bulunduğu 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sürece kullanması için Mustafa'ya bir at ve deve hazırlatmıştı. 
Şehre bunlarla döneceklerini ve Mustafa'nın kaldığı eve yakın bir handa bağlı olacağını ve bakımlarının yapılacağını söyledi. 
Mustafa Kemal en son Mean bölgesinde deveye binmişti. Şehre giderken deveye binmeyi tercih etti. Akşam ezanı okunurken kale bölgesine vardılar ve vedalaşıp ayrıldılar. 


Mustafa Kemal, ertesi gün kararlaştırdığı gibi Trablusgarb Osmanlı Kışlası'na gitti. Erkânı Harbiye Nezareti tarafından özel görevle geldiği için söylediklerine itiraz edilmedi. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Trablusgarb elçilerinden birer gün arayla randevular alındı. Mustafa Kemal, önce İngiliz, sonra İtalyan ve son olarak da Fransız elçisiyle özel görüşmeler yaptı. Elçilere; “Meşrutiyet yönetimi ile birlikte Osmanlı yönetiminin güçlendiğini, halkın ve muhaliflerin yönetimde söz sahibi olduğunu bundan sonra devletin daha kararlı adımlar atacağını, dolayısıyla yabancı ülkelerin Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale sayılabilecek girişim ve görüşmelerden kaçınmaları gerektiğini ifade etti. Bu arada hemen her gün, Trablusgarbde görevli Osmanlı üst düzey memurları ve halkın ileri gelenleri ile de akşam yemeklerinde buluşarak aynı kararlılığı iletti. 
Mustafa Kemal, Ekim ayının ortasına kadar neredeyse bütün çevrelerle görüşmelerini tamamlamış ve hepsi de olumlu geçmişti. Perde arkasındaki değerlendirmeleri öğrenmek için 17 
Ekim'de Koloğlu Tuğrul ile özel bir görüşme daha yaptı. Tuğrul, edindiği bilgileri şu şekilde aktardı: 

© Mustafa Yüzbaşım. Trablusgarb'a ilk ayak bastığınızda bütün elçilikler sizi İttihat ve Terakki Komitesi tarafından görevlendirilen bir casus gibi algılamış. Ancak, Erkânı Harbiye Nezareti'nin sizi bu konuyla ilgili özellikle görevlendirdiğini öğrenince biraz daha ciddiyetle yaklaşmışlar. Hatta bu yüzden size iadei ziyaretlerde bulunmuşlar. Hariciyelerine gönderdikleri raporların birçoğunu arkadaşlarımız kopyalamış. Bunları sizin için hazırladım, okursunuz. Özellikle Fransız Elçisi 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Alrick, sizin Fransızcanız, kıyafetiniz ve tavrınızdan çok etkilenmiş. Birkaç özel toplantıda sizden övgüyle bahsetmiş. Sizin görüşmeleriniz eşraf arasında da büyük yankı uyandırdı. 
İstanbul'dan özel olarak geldiğiniz haberi çöle kadar ulaşmış. 
Bu bölgede, huzur ve sükünu bozacak herhangi bir eğilim görünmüyor, gönlünüz bu konuda rahat olabilir.” 


Mustafa da Tuğrul'a yaptığı bilgilendirme ve yardımlardan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: 

“. Özellikle yerel halk liderleri ile olan görüşmelerimde, Koloğlu ailesinin misafiri olmam bana ayrı bir rahatlık verdi. 
Burada her kesimde büyük bir itibarınız var. Herkes sizin büyüklerinize saygı duyuyor. Zor durumdaki insanlara yaptığınız yardımlardan ve anlaşmazlıklarda yaptığınız arabulucu tavrınızdan söz ediyor. Bu yüzden ben sizleri buradaki Türklerin ve Osmanlı devletinin gerçek temsilcileri ve koruyucuları olarak görüyorum.” 

Mustafa Kemal ertesi gün de Koloğlu ailesinin büyükleri tarafından şehirdeki büyük konakta misafir edildi. Mustafa orada da Koloğlu ailesine teşekkürlerini ve takdirlerini iletti. Konaktaki görüşmede, Koloğlu kadınlarının yüzlerinde peçe olmadan asil bir şekilde kendisini dinlemelerinden de ayrıca çok memnun olmuştu. Bu medeni tavrı da Tuğrul'a özellikle ifade etti. 
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19 Ekim 1908 Pazartesi - Bingazi 
— 


M ustafa Kemal, Trablusgarb bölgesindeki huzursuzluğu ortadan kaldırdıktan sonra Tuğrul'u da yanına alarak Bingazi'ye hareket etti. Bingazi, Trablusgarba bağlı bir sancak ve ülkenin doğusundaki en büyük ikinci ticaret ve liman kentiydi. 
Sabah erkenden bindikleri vapur ertesi sabah Bingazi'ye ulaştı. 
Doğruca Osmanlı kışlasına gittiler ve Mustafa Kemal, kışla komutanından bölgedeki durumla ilgili bilgiler aldı. Meşrutiyet'in ilan edilmesi ile birlikte bazı Berberi aşiretler itaatsizliğe başlamışlardı. Bunların başında Şeyh Mansur isminde biri vardı. 
Sahil boyunca güneyde uzanan tepelere yerleşmiş Tobruk ve Derne ile Bingazi arasındaki ulaşımı tehdit eder hale gelmişti. 
Mustafa Kemal, gün boyunca kışlada görüşmeler yaptı ve gerekli bilgileri topladı. Tuğrul ile birlikte Kışla'daki özel odalarda misafir edildiler. Mustafa Kemal Ekim ayının sonuna kadar, şehrin ileri gelenleri ile görüşmeler yaptı, Trablusgarb'ta yaptığı 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gibi devletin kararlılığını, meşrutiyetin önemini ve huzursuzluklara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini anlattı. 

Bingazi'ye Avrupadan, Girit'ten ve hatta Mısır'dan gelen gazeteler de ulaşıyordu. Bu yayınlar, Bingazi, Derne ve Tobruk bölgelerinde az da olsa okunuyor ve kamuoyu oluşturabiliyordu. 
Trablusgarb'ta öncelikle bölgede etkin olan Avrupa ülkelerinin elçilerini ziyaret ederek onları hem uyarmış hem de bilgilendirmişti. Burada da yabancı etkisine yönelik bazı girişimlerde bulunmak için Girit, Hanyada bulunan bir gazeteye yazı gönderdi. Girit Meclisi, 6 Ekimde Yunanistan'a katıldığını ilan etmişti. Osmanlı'nın Kuzey Afrika sancaklarında da benzer meclisler vardı ve bunlar için de kötü bir örnek olmuştu. Mustafa Kemal, Hanya'daki İstikbal gazetesine şu mektubu gönderdi: 


“Millet fertleri arasında bölücülüğü değil, birlik ve beraberliği temine; birbirlerine intikam duyguları yaratmaya değil, karanlık istibdat devrinin kiri olan fena hislerin kalplerden atılmasına yarayacak yararlı makaleler yayımlanmasına gayret edilse gazetenizin şerefi yükselir, hizmeti faydalı olur. ..Gazetelerimizde ahlâkımıza yükseklik, hislerimize temizlik ve maneviyatımıza kuvvet verecek makalelere yer verilmesini görmek isteriz” 


Kasım ayının ilk haftasında Tuğrul'un tavsiyesine uyarak limandan 25 kilometre kadar içerde bulunan Baniya bölgesine gittiler. Baniya, irili ufaklı tepelerin başladığı, tepeler arasından deniz yönüne doğru küçük derelerin aktığı bir yerdi. Burada yine büyükçe bir derenin iki yamacına yayılmış, alçak taş duvarlarla çevrelenmiş büyükçe bir bahçeye gittiler. Bahçenin tam ortasında dere kenarında tek katlı, muhtemelen beş altı odalı, kalker beyaz taşlardan yapılmış bir ev vardı. Dereye yakın kısımlarda hurma ağaçları, tepelere doğru büyük kaktüsler ve bodur ağaçlarla kaplıydı. Çorak ve susuz bir bölgede böylesine yemyeşil bir alanın bulunması insana ferahlık veriyordu. 
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Kışladan aldıkları atlarından inmeden, Tuğrul avlu duvarının üzerinden içeri doğru seslendi: 


“- Hacı Bakii, Hacı Bakii” 


Çok geçmedi, uzaktaki evden önce genç bir çocuk, arkasından kırk kırk beş yaşlarında bir adam çıktı. Önce çocuk koşarak gelip avlu kapısını açtı. Atlarıyla avluya girdiler. Eve giden yolun üzerinde, su kuyusu ve büyükçe bir hurma ağacının bulunduğu meydan gibi bir yerde birkaç deve, iki at ve küçükbaş hayvanlar vardı. Atlarını sürüp orada indiler. Genç çocuk hemen atları bağladı ve o arada çok uzun boylu, üzerinde griye dönmüş bedevi kıyafeti bulunan, gözleri ve kaşları simsiyah Hacı Baki yanlarına geldi. Tuğrul ile sıkıca kucaklaştılar. Hemen ardından Tuğrul: 


© Bu Yüzbaşımız Mustafa Kemal. Payitahttan özel görevli olarak geldi. Kendisi bizim de özel misafirimiz.” diyerek Mustafa'yı tanıttı. 

Hacı Baki: 


“- Mustafalar seçilmiştir!” dedi ve “Payitahtın ve Koloğluların dostu bizim de kıymetli dostumuzdur. Başımız üstüne, buyurun buyurun” dedi ve oturmak üzere gölgeliğin altındaki sedirlere geçtiler. Mustafa Kemal, gösterilen yakınlıktan büyük memnuniyet duymuştu. Hacı Baki gülümseyerek Tuğrul'a baktı: “Tuğrul ile görüşmeyeli beş yıla yakın olmuştur. Önemli bir mesele olmadıkça buralara gelmez. Geldiğine ve sizinle geldiğine göre de mühim bir şey olmalı.” 

Tuğrul cevap vermek isterken, yanlarına yine çok uzun boylu, örülmüş simsiyah saçları başörtüsünün altından omuzlarına sarkmış, iri yeşil gözleri ve siyah kaşlarıyla dikkat çeken, parlak renkli kumaşlara bürünmüş bir hanım geldi. Hacı Baki: 


“- Bu eşim Takama, bu genç de oğlum Aderfi” diye tanıttı. 


Takama Hanım gülümseyerek başıyla hoş geldiniz dedikten sonra Arapçadan farklı bir dilde bir şeyler söyledi. Mustafa ne 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dediğini anlamamıştı. Ayrıca Arap kadınlarının misafirin huzuruna çıkarak konuşmaları görülmüş şey değildi. Tuğrul durumu fark etti ve Hacı Baki'ye izah etmesini işaret etti. Hacı Baki de: 

©- Eşim Tuareg. Aşiretleri, Fizan çölünün güneyinde mukimdir. Benim kabilem de o bölgenin doğusundaki Kufra sahrasından. Bir şekilde çölde karşılaştık ve evlendik. Hatta ben değil, o beni eş olarak seçti. Biz Araplara benzemeyiz, biz de hanımlar erkeklerden kıymetlidir, evde onların sözü geçer. Gerekirse bizimle at biner, cenk ederler. dedi. 


Mustafa Kemal, Hacı Baki'nin eşi ve çocuğunun isimlerini merak etmişti. Hangi manaya geldiğini sorunca Hacı Baki: 

© Takama, Tuareglerin kadın hânının ismidir Yüzbaşım. Tabii Takama da benim Hânım.” dedi gülerek, “Oğlum Aderfi'nin ismini de annesi koydu, Hürriyet anlamına geliyor. Sonra eşine Tuareg dilinde bir şeyler söyledi. Eşi de Mustafa'ya bakarak samimi bir şekilde güldükten sonra eve doğru yöneldi. 

Tuğrul, Hacı Baki'yi biraz daha tanıtmak için araya girdi: 


© Mustafa Yüzbaşım. Hacı Baki, Senusi tarikatındandır. 
Şimdi benim yaşlarımda Ahmed Şerif Senusi adında genç bir şeyhleri var. Kendisi okumaya, yazmaya çok meraklıdır. Uzun zamandır, Orta Afrikadan Fransızların saldırılarına maruzlar. 
Geçtiğimiz yıl Fransızlar, Sahrada Senusilere ait bazı kasabaları ele geçirdiler. Senusiler de biraz daha kuzeye doğru çıktılar. Şimdi, Derne'nin güneyine doğru Mısır sınırı boyunca uzanan Cerbub ve Berka bölgesinde çok yaygınlar. Ahmed Şerif çok akıllı bir insandır, her önemli kentte bizim Kösülerle irtibatlı bir temsilcisi vardır. Oradaki gelişmeleri, Avrupalıların siyasi ve askeri faaliyetlerini Şeyhe iletirler.” 


Mustafa Kemal, kendi yaşına yakın ve vatanperver bu dostları tanımanın kendisi için önemli bir kazanç olduğunu düşündü. Konuyu kendi askeri vazifesine getirdi ve Şeyh Mansur 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ile ilgili ne bildiklerini sordu. Hacı Baki, gözleri çakmak çakmak bakan çok zeki biriydi: 


© Hınzur” dedi, “Mansur, buraların utancıdır. Menfaati olan her tarafa döner. Sultan her yıl ona atlar, hediyeler, altınlar gönderirdi. Herhalde ulufenin kesileceğini sandı ki huzursuzluk çıkarır. Ayrıca el altından bazı yardımcılarının sürekli Sallum'a gidip, İngiliz casuslarla görüştüğünü biz biliyor ve takip ediyoruz. Muhakkak ki, İngilizler de arkadan iteklemiştir. 
İngilizlerin amacı Bingazi ve Sirte'ye kadar olan bölgeyi de ele geçirmek ancak Sina, Filistin bölgesine yöneldikleri için buralarda askeri faaliyet yapmıyorlar. Sirte körfezinin güneyindeki alanlarda İngiliz casusları cirit atıyor. Bu bölgelerde geniş neft yatakları bulmuşlar. İngilizlerin İtalyanlarla sıkı bir pazarlık içinde olduklarını öğrendik. Zaten ha Fransız, ha İtalyan, ha İngiliz bunların hepsi bir soy. Fransızlar güneyden, İngilizler doğudan bastırıyor. Yakında İtalyanlar da kuzeyden gelirse hiç şaşırmayız” 

Mustafa Kemal, Kışlada yaptığı görüşmelerde Şeyh Mansur konusunun önemsendiğini görmüş ve bu meseleyi mutlaka halletmeyi de kafasına koymuştu. Hacı Baki'ye Şeyh Mansur konusunda neler yapabileceklerini sordu: 


© Yüzbaşım, bunların iki zaafı vardır: Kadın ve altın. Bunları vermek bir Türke yakışmaz, versen de doymak bilmezler. 
Bunlara arada bir kılıç göstermek lazım” dedi Hacı Baki. 

Mustafa Kemal: 

© Ne yapalım, dersin. Bir askeri harekât mı yapalım. Bütün bir aşireti hedef almak, çok insanın canına mal olur. Ona tabi olan suçsuz insanlar da ölür” dedi. 

Hacı Baki hemen cevapladı: 

© Doğru dersin Yüzbaşım, aşiretler baştakinin sözüne bakar. Onun da kolayı var. Bu Mansur'un nikâhlı, nikâhsız bir sürü kadını var. Bak bana, bir tane eşim var, hadi al ikincisini, 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kellemi uçurur Vallahi. Mansur, hala cariyeliği kendine hak görür. Bunun Merc kazasına yakın bir dağ köyünde yeni bir eş aldığını duyduk. Ona köyden uzak bir bağ evi kurduğunu, her hafta bir gün gizlice ziyaretine geldiğini takip ediyoruz. Merc bölgesi sahil boyunca uzanan dağların arkasında kaldığı için burasını kendisi için güvenli görüyor, yanında en fazla yirmi otuz kadar adamı bulunuyor. Bence bağ evine bir baskın yaparsanız, kellesini alırsınız.” 

Mustafa doğrudan Şeyh Mansur'a yönelik bir baskının daha akıllıca olacağını ve dağlık bölgelerde askeri harekâta kalkışmadan işin daha kısa zamanda halledilebileceğini anladı. Şeyh Mansur'un Cuma günleri öğleden sonra Merc bölgesine geldigini öğrendi. Bir süre daha bölgedeki meseleler üstüne sohbet ettiler. Mustafa, Hacı Baki'ye şeyhleri Ahmed Şerif Senusi'ye selamlarını iletmesini ve kendisini ziyaret etmekten mutlu olacagını da haber vermesini söyledi. Akşamüzeri Takama Hanım'ın hazırladığı güzel yemekleri ve ardından taze kaktüs meyvelerini yedikten sonra ayrıldılar. 


Mustafa Kemal Kasım ayının ortasına kadar Merc kazasında bulunan Osmanlı karargâhında kaldı. Şeyh Mansur'un geldiği Halil köyünde takip yaptırdı. İki hafta üst üste aynı saatlerde köye geldiğini ve otuz civarında adamıyla Cumartesi sabah gün ışırken ayrıldığını tespit etti. Kendisi ayrıldıktan sonra da dağ evinde beş altı kişi devamlı nöbet tutuyordu. 


Mustafa Kemal, Merc karargâhından en yetenekli ve nişancı askerlerinden oluşan, iyi at kullanan 4 manga asker seçti. Bunlara dağlık arazide nasıl gizlenecekleri, nasıl baskın yapacaklarına ilişkin kısa bir eğitim verdi. 26 Kasım Perşembe günü hava karardıktan sonra, vadi içerisindeki Halil köyünün iki yamacındaki hâkim kayalıklara yerleştiler. Bekledikleri gibi, Şeyh Mansur ve adamları Cuma günü öğleden sonra güney vadisindeki toprak yoldan bağ evine geldiler. Şeyh Mansur, bağ evine girdikten sonra, geliş yolları kesildi ve bir saat kadar sonra 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Mansur ve adamları dinlenmeye çekildi. Mustafa iki yamaçtan yoğun bir nişancı ateşi başlatınca, önce paniklediler ve ardından sağa sola ateş ederek evin çevresine sindiler. Eve yakın bir kayalıkta mevzilenmiş gür sesli bir çavuş, teslim olmaları için evdekilere seslendi. Ev çevresinden yeniden silahlar ateşlendi ve çatışma yarım saat kadar sürdükten sonra kısa bir sessizlik yaşandı. Mansur'un adamlarından birisi iki elini kaldırarak Türk mevzilerine yaklaştı, 'Şeyhinin haber gönderdiğini, canlarına bir halel gelmezse teslim olacaklarını" haber verdi. Mustafa, “silahlarını avlu dışına atarak birer birer teslim olmaları” talimatını verdi. Topluca teslim oldular ve en sonunda Şeyh Mansur da ellerini kaldırmış vaziyette bağ evinden çıktı. Çatışmada Mansur'un adamlarından birkaçı telef olmuş, yedisi de yaralanmıştı. Yaralı olanlar Sıhhiyeci askerler tarafından tedavi edildi ve yaraları sarıldı. Mustafa, bağ evinin avlusunda kendisi için hazırlanan bir sedire oturdu ve Şeyhi de karşısına oturtup şunları söyledi: 


“- Şeyh Efendi” dedi, “Duyduk ki, devletin kanunlarına ve huzuruna hilafen işlere önderlik edersin. Senin yaptığın dine de muhaliftir. İsteseydik, teslim olmanızı istemez, topunuzu öldürebilirdik. Senin ve adamlarının canını bağışlıyorum. Bundan sonra Bingazideki Osmanlı erkânının sözünden çıkmayacak ve bu bölgedeki ahaliye bir zarar vermeyeceksin. Şayet sözünü tutmaz isen, bir dahaki sefere canından olursun.” 


Şeyh Mansur zaten tir tir titriyordu, söyleyecek bir lafı yoktu, sadece bitkin bir tavırla boynunu eğmiş ve her şeyi kabullenmişti. Mansur ve adamlarının silahlarına el konuldu, at ve develerine binerek dönmelerine izin verildi. Bağ evindeki kadını da Şeyh ile birlikte gönderildi. Şeyh Mansur meselesi halledildikten sonra Bingaziden Tobruk'a kadar olan bölgede ve güneyinde huzursuzluk sona ermişti. Şeyh Mansur'un başına gelenler çevrede kısa zamanda duyuldu. 
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Mustafa Kemal, Aralık ayı sonuna kadar Tobruk'a ve Mısır sınırına kadar olan sahil şehirlerini dolaştı, şehrin ileri gelenleri ile toplantılar yaptı ve buralarla ilgili bilgiler aldı. Bu arada bölgede öğretmenlik ve hekimlik yapan Tıbbiyeli gençlerle de tanıştı. Tıbbiyelilerin, ne kadar kültürlü, vatansever ve ıslahatçı fikirlere sahip olduğunu bir kez daha görmüş oldu. 
Batı medeniyetinin dayandığı temelleri kavramış, Türk milletinin bu medeniyetlerin önüne geçebileceğine inanmış bu eğitimli kadrolara devletin ne kadar ihtiyacı olduğunu düşündü. 

Bingazide kaldığı sürede üç gün kadar, Hacı Baki Senusi'nin evine misafir olup burada dinlendi. Tuareglerin dili ve kültürü konusunda bilgiler edindi. Bölgenin süküna erdiğine kanaat getirdikten sonra, Tuğrul'u bazı hediyelerle Trablusgarba gönderdi. Gerekli raporları ve bazı görüşlerini İstanbul Erkânı Harbiye Nezareti'ne gönderdikten sonra kendisi de Ocak ayı başında tekrar Selanike dönme kararı aldı. 


7 Ocak 1909 Perşembe - Selanik 
o) 


ustafa Kemal 7 Ocak 1909'da Bingazi'den vapurla Selanike 

döndü. Trablusgarbdeki başarıları sebebiyle bir hafta sonra 13 Ocak'ta, Selanik Üçüncü Ordu LI. Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı'na getirildi. Bu arada Sultan ile İttihat Terakki arasındaki mücadele hızlanmış ve İttihatçıları dinsiz olarak kabul eden Sultan yanlısı gruplar tepkilere başlamıştı. Mustafa'nın Libyada bulunduğu Ekim ayında bu huzursuzluğu gidermek için Üçüncü Ordu'ya bağlı Avcı Taburları İstanbul'a gönderilmişti. Aralık ayında toplanan Medliste İttihatçılar çoğunluğu 
ele geçirince iki taraf arasındaki mücadele daha da hızlandı. 14 
Şubat 1909'da İttihatçılara yakın Hüseyin Hilmi Paşa Sadrazam oldu. Sultan yanlısı gazeteler İttihat Terakki'ye karşı çok sert yayınlara başladı. 7 Nisan'da Sultan yanlısı Serbesti gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde faili meçhul bir 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şekilde öldürülünce işler çığırından çıktı. Cenaze töreniyle birlikte Meşrutiyet ve İttihat Terakki'ye karşı açık isyanlar başladı. 


Mustafa Kemal, Selanik'te Kurmay Başkanı olarak neler yapılması gerektiğine kafa yoruyor, çözüm çareleri arıyordu. Kendisi siyasete karışmayı sevmediği gibi İttihat ve Terakki'nin de siyasete müdahalesine karşıydı. Ona göre askerin görevi sadece huzur ve sükünu temin etmek, vatan savunmasını layıkıyla yerine getirmekti. Bununla birlikte Meşrutiyet ilanından bu yana İstanbul'da sular durulmamış, Sultan ile İttihat ve Terakki arasında ilan edilmemiş örtülü bir savaş başlamıştı. Mustafa özellikle Abdülhamid hakkında detaylı olarak bilgi almak için Kösülerden Uluhan ile 10 Nisan Cuma günü kendi evinde özel bir görüşme yaptı. Annesi bir süredir, kız kardeşi Makbule'nin yanına gitmişti. Akşam yemeğinden sonra buluştular, çaylarını hazırlayıp sohbete başladılar. 

“- Uluhan, askerlerin siyasete karışmaması gerektiğini hep söylerim” diyerek söze başladı Mustafa, “Ancak İstanbulda Meşrutiyet aleyhinde bazı hareketler duyuyoruz. Bunda Sultan'ın bir dahli var mıdır, meçhul. İstanbul'daki bir huzursuzluk bütün Osmanlı vilayetlerine yayılacak olursa bunu fırsat bilen ecnebi ülkeler de cesaretlenecektir. Bu Osmanlı devletinin sonu olur. Senden bugün Sultan Abdülhamid hakkında beni bilgilendirmeni arzu ettim” 


Uluhan bir kitap kurdu olması yanında, hem Sultan'ın hafiyeleri, hem de ecnebi elçiler ve casusların haberleşmesine kadar geniş bir alanda bilgi sahibiydi. Mustafa, önceden meseleyi haber verdiği için de hazırlıklı gelmişti. Elinde çantası ve herkesin anlayamayacağı bir dizi notlar vardı. Önce özenli bir şekilde bu notları önündeki sehpanın üzerine sırayla yaydı. Adeta önemli bir meseleyi bir komutana arz edecek bir tavır içindeydi. Çayından birkaç yudum aldıktan sonra anlatmaya başladı: 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© Mustafa Yüzbaşım, Sultan Abdülhamid şehzadelik yıllarından beridiğer kardeşlerinden farklı bir karaktere sahipti. Kardeşleri gibi eve hapsolmaz, bazen validesine, bazen kız kardeşi Cemile hanıma gider, konaklarında misafir olur, evinde fazla ikamet etmezdi. Tarabya'daki çiftliğinde marangozluk ve çinicilikle uğraşır, atlara ve güvercinlere merak duyardı. Her şehzade gibi onun da bin lira şehri maaşı vardı. Kardeşlerine para yetmezken, o para biriktirir ve aylığını aldığında sarraf Mösyö Zarifi'ye verir, ondan da az bir kazanç elde ederdi. Gençliğinde, açık sözlü olduğu için ağabeyi Murat Efendi'ye güvenir ve se- verdi. Murat Efendi ise en çok Abdülhamid'in aşırı vehmine takılır ve latifeler ederdi.” 


Mustafa Kemal araya girdi ve: 


© Sultan'ın aşırı kuşku ve endişeleri çocukluk yıllarına mı dayanıyor?” dedi. 
Uluhan da: 


© Aşırı vehmi sadece davranışlarına değil, kıyafetine, yemeklerine ve sıhhatine kadar aşırı bir titizlik mertebesindedir” diye devam etti, “Geceleri erken yatar, sabahları erken kalkar, her sabah banyo eder. Az yemek yer ama çok sigara ve kahve içer. Bu sebeple özel olarak bir tütüncü başı ve kahveci başı var. 
Kendisi okumaktan ziyade birilerine okutmayı sever ve daha çok zabıta romanları, cinai hikâyeler ve seyahatnameler ilgisini çeker. Şahsına mahsus bir tercüme dairesi Avrupa'da neşrolan önemli romanları çevirir ve Sultan yatağa girdiğinde bir paravanın arkasından esvapçı başı veya mabeynci tarafından, Sultan'ın uykusu gelip “Kafi” deyinceye kadar okunur. Sultan tiyatroyu sever ve zihnen yorulduğu zamanlarda İtalyan artistlerden oluşan özel bir tiyatro heyeti Avrupa piyesleri icra eder. 
Avrupa'dan İstanbul'a özel bir artist gelmişse mutlaka Sultan'a arz edilir ve bir piyes sunar” 
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Mustafa'nın merak ettiği hususlardan biri, Saraydaki devlet işlerinin nasıl yürüdüğüne ilişkindi. Uluhan bu konuyu şöyle açıkladı: 

© Yıldız sarayında ibrikçi başından, tütüncü başı, kilerci başı, seccadeci başı ve haremağasına kadar şahsına ait özel hizmetleri yürütenler ile maliye, hariciye, harbiye gibi bütün nezaretlerden ve Bâbıâli'den gelen raporları, evrakları tasnif edip, lüzumlu gördüklerini Sultana sunan özel devlet daireleri var. 
Sultan bu iki ana grup dışında sadece Cuma ve Bayram selamlıklarında halk ile karşılaşır, diğer zamanlarda sürekli Saray içerisinde yaşar, elçileri de burada kabul eder” 

Mustafa Kemal konuşmaktan yorulan Uluhan'ın çayını doldurdu ve annesinin hazırladığı çöreklerden de ikram etti: 

“- Haydi Uluhan, seni çok yoruyorum.” dedi, “Şu Sultanın herkesin diline düşen hafiyelik teşkilatına ne diyorsun?” 
diye sordu. 

Uluhan, biraz da iştahlı biriydi. Çay ile birlikte çöreklerden birkaçını da yedikten sonra devam etti: 

“- Yüzbaşım, Sultan'ın gençliğinden beri vehimli olduğunu söylemiştim. Sultan'ın kuşkularını daha da artıran ve yakınlık oluşturmak için bundan istifade edenler çok olmuştur. Biraz önce bahsettiğim özel hizmetkârlarının neredeyse tümü, fırsat buldukça Sultan'a birileri hakkında haber iletir. Bu konuda Sultan'ı en çok etkileyen, Adliye ve Dâhiliye Nazırlığı yapmış yedi defa Sadaret makamına getirilmiş olan Sait Paşa olmuştur. 
Bu adamın kat kat vehimli olduğu, kendi konağında geceleri elinde kandil ile odaları dolaştığı, bazen karyolasının altında sabahladığı anlatılır. Sultan ile en fazla görüşen ve onun da en fazla itibar ettiği kişi olması sebebiyle, Abdülhamid'in vehmini zirveye çıkartmıştır. Sultan, hem çevresindekileri, hem ecnebi elçileri, hem de önemli haber getirenleri atiye, hediye ve ihsan ile sürekli taltif ettiği için bu bir bağlılık ve kazanç yolu olmuş.” 
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Mustafa Kemal, Erkânı Harbiye Mektebi'nin son senesinde başına gelen hadiseyi hatırladı: 

“- Ben de bu ihbar düzeninin kötülüğünden zarar görmüş biriyim. Tam Yüzbaşı olacakken, bir fitne yüzünden üç aya yakın mahpusa atıldım. Vatan sevdasından başka gayemiz yoktu. 
İnsanlar ancak bir ülkü ile vatana sevdalanır. Parayla, nimetle vatan sevdirilmez. Bir gün, ecnebilerin yaptığı gibi daha fazla para veren olursa da vatanına ihanet edip düşman olmaz. Asılsız bir jurnalle sürgün edilen yüzlerce Harbiyeli, tıbbiyeli şimdi kimsenin gitmediği topraklarda milletine küsmeden vatanın birliği dirliği için çalışıyor. Bir suçu, kabahati ancak mahkemeler tayin edebilir. Bu yüzden adalete, kanuna dayanan bir devlet düzeni kurulmalı.” 


Mustafanın sözleri Uluhana ayrı bir şevk vermişti. Uluhan elindeki notlardan, Sultan Hamid'in çok yakınındaki bir paşanın çok güvendiği bir arkadaşına yazdığı bir mektuptan bir bölüm okudu: 

© Sarayın başkâtiplerinden bir paşa aynen şöyle yazmış: Jurnalciliği takviye eden bir keyfiyet var ki, o da velev bütün ihbaratı yalan dahi olsa herhangi bir jurnalcinin ceza görmemesi. 
Sultan Hamid, bir jurnalciye yalan ihbaratından dolayı ceza verecek olursa istihbarat şebekesinin gevşemesinden korkardı.” dedikten sonra saray hakkındaki konuşmasına devam etti: 


© Yüzbaşım, Saray'daki önemli bölümlerden biri Şifre Dairesi. Sultan özel görev vereceği kişileri buradan görevlendirir ve özel bir şifre anahtarı ile devletin her yanına ve ecnebi ülkelere gönderir. Bu kişilerden gelen haberler doğrudan Sultana ulaşır. Dolayısıyla vilayetlere, valilere, ecnebi sefirlere ve memurlara kadar sadece Sultan'ın bildiği birçok kişi bu haber ağına dâhil olmuştur. Padişah'a arzda bulunmak isteyen paşalar, yüksek rütbeli memurlar, sefirler sürekli Saray'a gelir, yemeklerini yer ve önemlerine göre Sultan'ın huzuruna kabul edilirler. Bu 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sebeple Beşiktaş'tan Yıldız'a çıkan Serencebey yokuşu adeta bir karınca yolu gibi hep işler” 

Mustafa Kemal, Şam ve Trablusgarb vazifeleri sırasında birçok kişinin Sultan tarafından özel olarak taltif edilerek korunduğuna şahit olmuştu. Bu konuda Abdülhamid'in hareket tarzını öğrenmek istedi. 

“- Mustafa Yüzbaşım” dedi Uluhan, “Öncelikle Sultan'ın yatak odasının dış kapısında devamlı bir Arnavut tüfekçi ve bir Söğütlü kılıç askeri yer yatağında nöbet tutar. Sultan, Arnavut ve Boşnak vatandaşlarına ve Söğütlü askerlerine çok güveniyor. Bu yüzden, balkanlardaki Arnavut ve Boşnakları sürekli taltif ediyor ve İttihat Terakki'ye karşı bunların kendi tarafını tutacağına inanıyor.” 


Mustafa Kemal Uluhan'ın lafının arasına girdi: 


“ Sultan, daha bir ay önce Bosna Hersek bölgesini Avusturya'ya bıraktı. Balkanlardaki Arnavutların da Sultan'a pek bağlılık duymadıklarını duyuyorum diye söyledi. 


Uluhan da Mustafa'yı onayladı: 


“- Haklısın Yüzbaşım, Sultan aynı zamanda Halife oldugunu düşünerek Arap ve Kürt âlimlerine de fazlasıyla önem atfediyor. Misafirhaneyi Hümayunda doğu bölgelerinden getirilmiş birçok Kürt ve Arap şeyhi var. Yemekleri saray mutfağından gider, özel hazineden maaşları ödenir ve çocukları da mekteplerde meccanen tahsil görür. Çok kıymet verilenlere özel konaklar tahsis edilir. Bu zatların arasında kıymetli şahsiyetler de var ama çoğunluğu kendilerinin İstanbul'da z0- runlu ikamete tabi tutulduğunu düşünüyor, bölgelerdeki aşiretleri de Sultan'a tam bağlılık göstermiyor. Bir cihat ilan edilse bunların çoğu İngilizler, Fransızlarla işbirliği eder. Bununla birlikte Kösüler olarak bazı önemli şahsiyetlerin geçmiş yıllarda Sultan tarafından misafir edilmesini sağladık. Mesela, İngilizlerin İslam âlemi, Mısır ve Hindistan'daki faaliyetlerine karşı 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mücadele eden Cemaleddin Afgani ve onun talebesi Muhammed Abduh da bunlar arasında” 


Mustafa Kemal de Afgani ve Abduh'un Paris'te çıkardığı Urvetu'l Vuska'nın ilk sayılarını okumuştu. Onların düşüncelerini beğeniyor ve takdir ediyordu. Mustafa Kemal, bütün devlet muhaberatının Saray üzerinden yürümesinin, her meselenin önce Sultana arz edilmesinin ve tek kişilik merkeziyetçiliğin devleti bir gün yıkıma götüreceğine inanıyordu. Bu şekilde herkes her türlü vehmini ve menfaatini sarayın ve Sultanın iradesine bağlamıştı. Bu konudaki görüşlerini Uluhan'a söylediğinde, o da “Sarayın kendisine gelen binlerce arzuhali, jurnali ve meseleyi tasnif etmekte bile zorlandığını, bunların Sultanın onayından geçerek çözüme ulaştırılmasının zaman aldığını ve birçoğunun yapılamadığını? anlattı. Sonunda sohbetlerinin konusu Meşrutiyet meselesine geldi. 


Esasen Sultan Abdülhamid, 1876'da ilan edilen Meşrutiyet sistemine inandığı için padişah olmuştu. Yüzün üzerinde maddeye dayanan Meşrutiyet Anayasası'nın ilk beş maddesi Sultanın haklarını tanımlıyordu. Halifelik korunacak ve Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesi Sultan seçilecekti. Sultan yaptıklarından kimseye karşı sorumlu değildi ve dokunulmazlığı vardı. Nazırları atamak ve azletmek, şeriatın uygulanmasını sağlamak, savaş ve barış ilan etmek, cezaları affetmek, meclis üyelerinin seçimi için hazırlıklar yapmak, meclisi toplamak ve dağıtmak gibi önemli yetkilere sahipti. Sadrazam, şeyhülislam ve bazı vekiller Sultan tarafından atanıyordu. Bu sebeple Birinci Meşrutiyet ancak iki yıl sürmüş ve Abdülhamid, Meclisi feshetmişti. 
Abdülhamid bu yaptığını “Kanuni Esasi kaldırılmadı, sadece mer'iyeti tatil edildi” diyerek savunmuştu. Otuz yıl sonra yeniden ilan edilen İkinci Meşrutiyet ile tekrar parlamenter sisteme dönülmüş ancak İstanbul'da bazı çevreler yeni Hükumet sistemini benimsememişlerdi. Meclise seçilen azınlık vekilleri 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ise kendi dindaş ve soydaşlarının menfaatleri peşine düşmüşler, ecnebi devletlerle hain pazarlıklar içine girmişlerdi. 


Mustafa Kemal ile Uluhan'ın sohbetleri gecenin yarısına kadar devam etti. Mustafa, halk meclisine dayalı Meşrutiyet sisteminin de ötesinde bir devlet sisteminin kurulması gerektigine inanıyordu. Ahmet Muhtar Paşa, Cevdet Paşa ve Namık Kemal'in gayretleriyle hazırlanan Anayasa'nın bile yetersiz kaldığını düşünüyor, gelecekte Avrupa anayasalarından daha adil bir hukuk sisteminin hayalini kuruyordu. Ancak bunu gerçekleştirmek askerlerin işi değildi, millet uyanmalı yeni Cevdet Paşalar ve Namık Kemaller çıkarmalıydı. Bunun yanında Mustafa Kemal, Abdülhamid'in bazı icraatlarını da yerinde görüyor ve takdir ediyordu. Bunu ifade ederken şunları söyledi: 

© Esasen Sultan'ın Kudüs'te Siyonistlere karşı yürüttüğü politika son derece takdire şayan. Fakat İngilizlere Mısır bölgesinde müsamaha gösterilmesi, Akabe hattından vazgeçilip Hicaz yolunda ısrar edilerek bütün bir ordunun bu işle vazifelendirilmesi de büyük bir hata. Bu siyaset yakın bir zamanda bize Akdeniz hâkimiyetini kaybettirecek. Bu konuda Erkânı Harbiye'nin raporları ve tavsiyeleri göz ardı ediliyor. Diğer yandan, Almanların menfaatine uygun bir demiryolu inşa etmek yerine, o harcanan paralarla gemiler inşa etmeli ve ordunun deniz gücü acilen artırılmalı. Libyadan Beyrut'a kadar kıyı şehirleri, Selanik, Adalar ve üç yanı denizle çevrili Anadolu toprakları sadece süvariyle, piyadeyle korunmaz. Mesele Sultan'ın şahsıyla da ilgili bir mesele değil, mesele bir devlet ve yönetim meselesi.” 

Uluhan, 'Kösülerin de Sultan'ın doğru icraatlarını desteklediklerini, ancak hatalarını da görmezden gelmediklerini' belirtti ve: 

“- Meşrutiyet ilanı öncesinde Saraydaki Kösülerimizden birinin güzel bir raporu vardı. Bunu yanımda getirdim Mustafa 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Yüzbaşım. Sultan Abdülhamid'in durumunu iyi anlamak için çok önemli olan bu raporu size aynen okumak isterim” dedikten sonra çantasından birkaç sayfalık bir evrak çıkartıp okumaya başladı: 

“Meşrutiyetin ilanına takaddüm eden bu devrede, memleketin ahvali dahiliyesi artık en gafil gözden bile saklanamayacak derecede bozulmuş durumda. Sultan'ın idarei maslahat politikası para etmez oldu. Hastalık o kadar derinde, illetler o kadar çok ki gündelik tedbirlerle, muvakkat ilaçlarla bunun önünün alınamayacağını herkes görüyor ve akıbetin fenalığı bütün kalpleri endişeye düşürüyor. Bunu Sultan da biliyor, anlıyor, görüyor, işlerin gitgide fenalaşması günün birinde kendisine de dokunacağından ve hatta belki bu uğurda taç ve tahtını kaybedeceğinden korkuyor. Avrupada Sultan Hamid'in şahsı ve iradesi aleyhine birçok şiddetli yazılar ihtiva eden gazete ve risaleler bu korkuyu bir kat daha şiddetlendiriyor. 


Türkiye'den firar ederek Mısıra ve Avrupa'ya giden bazı kimselerin orada içtimalar akdettikleri ve faaliyet programları hazırladıkları hususi vesaiti istihbariye tarafından peyderpey bildiriliyor. Rusya'da Duma'nın teşekkülü, İran'da hükumet şeklinin değişimi nazarı dikkat ve ehemmiyeti celbediyor. Abdülhamid bir aralık bunların tesiriyle kanuni esasinin iadei mer'iyeti meselesi üzerine düşüncelere koyuldu. 
Hatta Avrupa kanunu esasilerinin birçoklarını getirtti ve hepsinin tercümelerini emretti. Alman kanunu esasisini mabeyn mütercimlerinden Veli Bey tercüme etti. Hatta işittiğime göre, Abdülhamid memleketin haline münasip bir kanuni esasi müsveddesi yapmak üzere Avrupa kanunlarının gözden geçirilmesini bazı taraflara sureti hususiye emir ve havale etmiş. Aldığım bilgiye göre Şemseddin Sami, Murat ve İsmail Kemal Beyler bu zevat meyanında bulunuyor. Abdülhamid, ahvalin aldığı fena istikametten endişe ederek bu 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kanuni esasi meselesi ile o kadar meşgul olmaya başlamış ki, başkâtibine şunları söylemiş: “Neme lazım benim Ferit Paşa, Sait Paşa; Bunların biri gitmiş, ötekisi gelmiş bunun hiç ehemmiyeti yok. Bir Hükümdar için lazım olan şey memleketin menfaatidir. Eğer bu menfaat kanuni esasinin ilanında ise o da yapılır fakat iyi tatbik olunur mu, Türkün menfaati korunur mu burasını kestiremiyorum. 

Hünkârın bu sözleri kanuni esasiye hakikaten taraftar olduğuna mı delalet eder, yoksa Abdülhamid bununla o zama- nın icabatına muvafık bir siyaset takip ederek ortalığın şiddet ve hiddetini teskin etmek gayesini mi takip eder veyahut büsbütün başka bir emeli mi vardır anlayamadım ve anlamak da mümkün değil. Yalnız şurası muhakkak ki, Hünkârın bu sözleri ister samimi, ister cali olsun, memleketin inhitata doğru gitmekte olmasına karşı bir çare düşünülmüyor, fenalık günden güne artıyor. Her gün devlet felaket uçurumuna bir parça daha yuvarlanıyor. İdarei Devleti ellerinde tutanlar ise bu hale seyirci mevkiinde bakmakta ve yahut günlerini gün etmekle vakit geçirmekteler. Memleket her taraftan tecezziye maruz. Rumeli elden gidiyor. Ordular yokluk içindeler. Ahvali maliyemize gelince o büsbütün berbat bir manzara arz ediyor. Düyünu Umumiyye en önemli varlıklara el koymuş. Kapitülasyonlar belası yüzünden rekabeti hariciye, memleketin tüccarına çalışma ve kazanma imkânı bırakmamış. Halkın ziraate vesaireye sevkini düşünen yok. Masraflar iratlardan kat kat ziyade. Bütçe namına hiçbir şey yok. Gelirler düşünülmeden sadece masraf ediliyor. Memleketin çekmekte olduğu ıstırap tahammül edilmez bir dereceye gelmiş. 
Gençlik tamamiyle sönmüş, kara bir cehalet ortalığı kaplamış. Fikir ve vicdanlar ya tazyik altında yahut bin türlü tehlike korkusu ile bir köşeye sinmiş. 

Evvelemirde kurulan bir siyasetin neticesi olarak Saray, devletin bütün kuvvet ve kudretlerini nefsinde cemetmiş, bütün 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muamelatın merkez ve mercii Yıldız sarayı olmuş. Amal ve ikbalin tecelli gahı, rekabetlerin sahnesi hep burası. Resmi ve gayriresmi, iyi ve kötü, aciz ve muktedir, hayırhah ve bedbah, masum ve mücrim birçok kimseler sarayın içinde Devletin mukadderatı ile oynuyor. Sarayın içi böyle olduğu gibi dışında ve hatta memaliki ecnebiyede bile sarayın birçok mensupları hüküm sürüyor. Bunlar Sultan'ın saltanatına hizmet vesilesiyle vehmini çoğaltıyor ve memleketi daimi bir kâbus altında yaşatıyorlar. 


Diğer taraftan erkânı hükumet Sultanın idarei mutlakasına muhalif bir şekli teklif şöyle dursun hatta tasavvur etmeği bile hatırdan geçirmiyor. Böyle bir şey düşünenler olsa bile bunlar da neticenin memleket için hayırlı bir yol açmağa vesile mi, yoksa kendilerinin felaketine bir sebep mi teşkil edeceğini kestiremediklerinden ses çıkaramıyorlar. Bu şerait dâhilinde memleketin terakki yolunda bir hatve bile atmasına imkân olmadığı aşikârdır. Toprağımız servet hazineleriyle dolu olduğu halde uzun seneler zarfında imar, terakki ve teceddüt namına bir tek eserin herhangi bir taraftan teklif edildiğine şahit olamadım. Babıali denilen ve devletin siyasetine tecelligah olmak lazım gelen yerde ne gibi fikirler neşvunema bulduğunu göstermek için eski sadrazamlardan Cevat Paşa'nın “Siyaset Padişahlara yakışır, bunu onlara bırakalım diye sarfetttiği bir sözü burada hatırlatmak kâfidir. Artık bir sadrazam böyle söyler ve bu tarzda düşünürse devlet umuru- nun ne hale gireceği kolayca kestirilebilir. 


Ahval bu elim merkezde iken Padişaha gelen maruzattan ve aleddevam işitilen haberlerden gerek memleket dâhilinde ve gerek memleket haricinde idareyi değiştirmeyi hedefleyen birtakım emellerin günden güne kuvvet bulmakta olduğu ve bir hayli yol aldıkları anlaşılıyor. Bu ihbarat arasında Selanik Umumi Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa'dan gelen şifreli telgrafname Abdülhamid'in bilhassa dikkatini celbetti. Sultan 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Hamid, Paşa'nın dirayetine, gayretine ve sadakatine itimad eder. Bahusus ciddi esaslara istinat etmiyen haberleri vermiyeceğini bilir. Hüseyin Hilmi Paşa'dan geçen yılın 1 Haziranında gelen şifreli telgraf şu idi: 

Jön Türk, Ermeni, Makedonya fesat komitelerinin son umumi içtimalarında verdikleri karara göre, Selanik veyahut Manastır dâhilinde bir özel mekânda Merkez İcraat Komitesi adıyla bir ihtilal heyeti teşkil edip pek yakın vakitte füiliyata başlayacakları, malum İtalyan kaynağından istihbar edildi. Bu konuda gizli tahkikata devam olunmaktadır, alınacak malumatı arz ederim. 


Umumi Müfettişliğin bu telgrafı esasen Abdülhamid'i kafi derecede kuşkulandırmış iken buna ilaveten Balkanlardan İstanbul'a gelen üç zatın Sultan'a aynı konudan bahsetmesi meselenin vehamet ve ehemmiyetini büsbütün artırdı. Bu kişiler, Selanik'te mason cemiyetine mensup ve maruf birtakım zevatın bunlara yardım etmekte olduklarını ve masonluğun gayet hafi ve fakat son derece kuvvetli teşkilatından ihtilalcilerin istifade ettiklerini, İstanbul'a da kol atarak burada teşkilata başlandığını şifahen ifade ettiler. Bunların be yanatına göre komitenin maksadı Kanuni Esasinin mer'iyetini iade ettirmek, Meclisi Mebusan'ı toplamak ve meşrutiyet idaresini tesis eylemekmiş. Bunlar şimdiye kadar Avrupa'nın muhtelif mahallerinde çıkan gazetelerle ve doğrudan doğruya saraya takdim ettikleri arizalarla bu meseleyi Padişah'a arzetmişler ise de Abdülhamid her nedense bunları kabul etmediğin- den ve bundan fazla beklemeğe memleketin ve siyasi vaziyetin tahammülü olmadığından, eğer son teşebbüsleri üzerine gene bir netice çıkmazsa fiilen ve cebren maksatlarına ulaş- 


maya azmetmişlerdir. 


Yine Makedonya Komitesi İhtilal Heyeti içerisine sokulan hususi istihbarat memuru da şunu bildirdi: 
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İkinci ve Üçüncü Ordulara mensup zabitandan birçoğu ihtilal komitesinin fikir ve maksatlarına taraftardır. Bunlar da hükumet idaresinin değiştirilmesine ve Meşrutiyetin iadesine çalışmak için söz vermişlerdir. Arnavutlardan nüfuzlu birtakım şahsiyetler de ikna edilmiş ve yardımları temin olunmuştur: 


Hünkarın Rumeli'de ve bahusus Arnavutluk'ta itimat ettiği pek çok kimseler vardı. Sultan Hamid bunların kendi aleyhine bir harekete iştirak etmiyeceklerinden emin idi ancak idarenin fenalıkları herkesi bıktırmış, usandırmış, ecnebilerin müdahalelerine karşı hükümetin seyirci vaziyetinde kalması ve Türk milletinin ezilmekte bulunması halkı yeise düşürmüş olduğu için ordu zabitanı da komiteciler tarafına geçmiş bulunduğundan, Arnavutluk'ta Sultan Hamid'in güvendiği simalar bütün nüfuz ve kudretlerine rağmen bir şey yapamıyorlar. Artık Sultan Hamid'in Arnavutluk'ta birer karakol vazifesini gören mutemetleri ateşin önüne geçemi yorlar, bilakis onlar da cereyanın önünde gitmek mecburiyetini hissediyorlar. 


Abdülhamid Han memleketin asri ihtiyacatını takdir etmesi ve hükumet konusunda dört taraftan haberler gelmeğe başladığını görünce Kanuni Esasinin ilanında bir dakika tereddüt etmemesi icap ederken ne çare ki fıtraten istibdada taraftar bir hükümdar olduğundan idareyi bir türlü elden bırakamıyor. Yukarıda belirtilen üç zatın ihbarlarının ardından Selanik'ten Talat Bey ve Emanuel Karasu'nun İstanbul'a gelerek bazı masonlarla ve bahusus ricali ilmiye ile görüştükten sonra geri dönmeleri de Abdülhamid'in fena halde vehmine dokundu. 


Meşrutiyet ilanına takaddüm eden bu günlerin umumi manzarası budur. İşin en üzücü yanı Abdülhamid'in herkesten, her şeyden tevehhümü ve itimafsızlığıdır. Binaenaleyh Sultan Hamid'i Kanuni Esasi'yi ilana ve Meclisi Mebusan içtimaya davet ettiren en büyük, en mühim, en kuvvetli saikin 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ordu olduğu bilatereddüt iddia edilebilir. Padişahın daima yanında bulunmak ve muhakemelerinin seyrini takip imkânına malik olmak sıfatıyle elde ettiğim kanaat budur. Ordunun azmi, şiddeti, kararı bunları zirüzeber etmiştir.” 

Mustafa Kemal, Uluhan'ın okuduğu raporu araya girmeden çok dikkatlice dinlemişti. Rapordaki hususların detaylarını bilmemiş olsa da, varılan kanaatlerin hemen hepsine katılıyordu. Uluhan'ın çayını tazeledi ve ardından şunu söyledi: 

“ Uluhan beni çok güzel aydınlattın. Burada sözü edilen hususları bilebilmem mümkün değildi. Bu raporu hazırlayan zatın vardığı sonuçların hepsine aynen katılıyorum. Hakikaten Türk devleti ve ordusu belki de tarihinin en zor döneminden geçiyor. İçine düştüğümüz bu zor durumdan bir an önce kurtulmamız, milleti birleştirip, devleti güçlü kılmamız, ecnebilerin ülkemizin siyasi, iktisadi ve askeri varlığı üzerindeki tahakkümünü sona erdirmemiz gerekiyor. Sen bunu okuduğunda yalnız olmadığımı, birçok konuda benim gibi düşünen çok vatan evlatları olduğunu bir kez daha gördüm. Merak ettiğim bir husus da, bu satırları kaleme alan şahsın vazifesi. Bu meselelere bu kadar iyi vakıf olmasının esbabı mucibesi nedir ?” 

“© Yüzbaşım” dedi Uluhan, “Bu şahıs Meşrutiyet'in ilanına kadar yaklaşık on beş yıldır Sultan Abdülhamidin Mabeyn Başkâtipliği görevini yürüttü. Bundan kırk yıl önce 13 
yaşında Sadaret kaleminde çalışmaya başlamış. Sarayda olan biteni, Sultan Hamid'in içinde bulunduğu durumu en iyi bilecek bir kişi. Ayrıca her kösü gibi, devletin menfaatini kişilerin menfaatinden üstün tutan, son derece liyakat sahibi, dürüst ve tarafsız görüşleri bulunan bir büyüğümüz. İttihat Terakki, geçen Ağustos ayında diğer paşalarla birlikte görevden aldı ve Sakız adasına sürgün edildi. 

“- Adalet ve dürüstlük her zaman kazanır. Belki bir gün tarih bizi karşı karşıya getirir.” diye üzüntüsünü belirtti Mustafa 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Kemal. “Bu İttihat Terakki bana, ben de onlara ne kadar dayanırım, bizim yollarımız da ne zaman ayrılır bilemem. Fakat İstanbul'da artan kargaşadan dolayı çok endişeliyim. Meşrutiyet'i muhafaza etmek ve halkın vekillerinin yönetime katılması birlik ve beraberliğimizi güçlendirecektir. Bunun aksi ise birlik ve dirliği bozar.” diye söyledi ve: “Meşrutiyet'ten tekrar bir geriye dönüş, bir irtica söz konusu olabilir mi Uluhan?” diye sordu. 

Uluhan hem İstanbul hem de Rumeli'deki olayları yakından izliyordu: 


“- Yüzbaşım olaylar çok büyümeden müdahale edilmesi gerekir. Küçük başkaldırıların arkasında mutlaka bir teşvik edici vardır. Ancak yangın bütün halka yayılırsa, masum insanlar da isyanlara kapılır ve kargaşa genişler” dedi. 

Mustafa Kemal, İstanbul'da süküneti sağlamak üzere Rumeli'deki Avcı Taburlarını gönderdiklerini ve bunların huzuru sağlamakla görevlendirildiğini belirtti. Uluhan'ın bu konuda tereddütleri vardı: 

©- Yüzbaşım, hiç beklemediğiniz bir sonuç da çıkabilir. Zira gönderdiğiniz Avcı taburları alaylı, yani sizin gibi modern mekteplerden mezun olmuş, aklıselim sahibi askerler değil. Hepsi de Medreseli, meselelere dar bir çerçeveden bakan, nefsi duyguları ve heyecanları yüksek kişiler. Dolayısıyla orada Sultan yanlısı görünen ve Meşrutiyet'i dinsizlik kabul eden bazı tarikatların etkisinde kalabilirler. Kösülerin genel kanaati, bu taburların huzuru sağlamak yerine isyancılarla birlikte olacağı yönündedir. Ayrıca size Arnavut askerlerin Sultan'a bağlılıklarından söz etmiştim?” 


Mustafa Kemal böyle bir değerlendirme düşünmemişti: 


© Çok haklı dersin Uluhan. Zaten uzun zamandır eski askerler ile bizim İdadilerden, Harbiyelerden yetişmiş subaylar arasında derin bir anlayış farkı oluştuğunun farkındayım. Subaylar meselelere çok yönlü bakarken, ülkenin içine düştüğü 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durumdan nasıl kurtulacağını hesap edip devletin ve ordunun ıslahı için çareler ararken, bu alaylıların tek düşüncesi ne olursa olsun Sultan'ı korumak. Ben ülkenin huzurunun, Harbiye mezunu subayların yönetimindeki düzenli birliklerce sağlanabileceğini düşünüyorum. Aslında, İkinci ve Üçüncü Ordu Selanik'te ama İstanbul'da daha teçhizatlı Birinci Ordu var. Bu işlere müdahale etmek Rumeli'deki askerlere düşmezdi, öncelikle Birinci Ordu'nun harekete geçmesi gerekirdi” 

“- Bunu beklemeyin Yüzbaşım” dedi Uluhan, “Sultan Hamid'den bir işaret almadan Birinci Ordu bunlara müdahale etmez. Sultan Meşrutiyet'e karşı kendi safında yer alan grupların karşısına orduyu çıkarmaz. 

“- Sultan'ın da böyle bir işaret vereceğini sanmam” dedi Mustafa Kemal, “Bu konuda da denge siyaseti güdecek, bekleyip görmeyi tercih edecektir. Ancak vatanın birliği bütünlüğü mevzubahis. Bu dış siyasete benzemez, milleti birbirine kırdırarak tahtta kalınmaz” dedikten sonra İstanbul'da kargaşa peşindeki grupların durumunu sordu ve Uluhandan şu cevabı aldı: 

“- Bunlara çıkar grupları desek daha doğru olur. Derviş Vahdeti adında birinin liderlik ettiği İttihadı Muhammedi grubu var. Volkan adında çok tehditkâr bir gazeteleri var. Bunlar Meşrutiyete kesin tavır almışlar. Üç çevreden destek alıyorlar. Sultan'dan ulufe ve imtiyaz almışlar ve askerlikten muaflar. 
Tüccarlardan zekât, fitre, bağış topluyorlar. İçlerinde dindar kılıklı İngiliz casusları cirit atıyor. Meşrutiyet sisteminin kendi düzenlerini yıkacağını düşünüyorlar. İslam bayrağı açıp Müslümanları aldatıyorlar” 

-”İslam, her şeyden önce huzur ve sükun demektir” dedi Mustafa. “Senin söylediğin gibi bu mesele tamamen bir koltuk, çıkar ve anlayış meselesi, dinle de ilgisi yok” diye söyledi. 
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13 Nisan 1909 Salı - İstanbul 
— 


İ stanbul'daki olaylar, tam da Mustafa Kemal ve Uluhan'ın 

mütalaa ettiği gibi gerçekleşti. Huzuru sağlamak ve kargaşayı sona erdirmek için gönderilen Avcı Taburları erlerinden bazıları isyancılara katıldı ve 13 Nisan sabahı büyük bir isyan başlattılar. İstanbul'daki bazı nizamiye askerleri, Beyoğlu topçu alayı, Volkan Gazetesi sahibi Derviş Vahdeti, İttihadı Muhammedi Cemiyeti üyeleri, Beyazıt ve Fatih medreseleri talebelerin- den oluşan ve dört bin kişiye ulaşan isyancılar Hükumet binalarına saldırdılar, Adalet Nazırı, bazı Meclisi Mebusan üyeleri ve isyana karşı çıkan bazı askerlerin de içinde olduğu yüz kadar kişiyi öldürdüler. Binbaşı Ali Kabuli Bey, Yıldız Sarayı'nda Abdülhamid'in gözleri önünde katledildi. İsyancılar: “İttihatçı subayların değiştirilmesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kapatılması, Şeriat hükümlerinin uygulanması ve isyana katılanların affedilmesi” gibi tekliflerini Meclisi Mebusan üyelerine zorla 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imzalattılar, Abdülhamid de Meclis'ten kendisine ulaştırılan bu kararları hemen onayladı. Mehmed Akif, Manastırlı İsmail Hakkı. TahirulMevlevi ve Elmalı Hamdi gibi önemli ilim ve fikir adamları önceden beri Meşrutiyet'i destekliyorlardı. İslami 
İlimler Cemiyeti adı altında birleşen Âlimler, Rumi takvimle 31 
Mart rastlayan bu isyana şiddetle karşı çıktılar ve Meşrutiyet'ten vazgeçilemeyeceğini ilan ettiler. 

Mustafa Kemal, hemen ertesi gün Selanik İkinci Redif Tümeni Komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa ve Üçüncü Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa ile görüşerek İstanbula acilen düzenli ordu birlikleri göndermeyi! önerdi. Redif birlikleri, Osmanlı ordusunun subayları tarafından eğitilmiş ve içerisinde gönüllülerin olmadığı ilk düzenli askerlerdi. Hareket Ordusu 19 Nisanda İstanbul'a ulaştı. Hareket Ordusu'nun İstanbul'a varışı İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerini de harekete geçirmişti. Üçüncü Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa devreye girmiş ve komutayı kendisinin devralacağını ifade ederek beklenilmesini istemişti. Mustafa Kemal, Mahmut Şevket Paşa gelmeden önce 21 
Nisanda Hareket Ordusu'na bir emir yayınladı. Bu emirde: :.. 
Hareket Ordusu görevini yalnız askeri yönden yapacaktır. Politik konular ve bu konuda İstanbul ile görüşme yapmak şimdilik görev dışıdır. deniliyordu. 

22 Nisan'da Mahmut Şevket Paşa komutayı devraldı ve 
Mustafa Kemal'in yerine Berlin'de ataşe olan Enver Bey, Kurmay Başkanı yapıldı. Edirne'den gelenlerle birlikte yaklaşık elli bin kişilik bir ordu oluşmuş, ayrıca Rumeli'deki değişik milletlerden yirmi bin de gönüllü toplanmıştı. İttihatçılar, gönüllülerin getirilmesine gerekçe olarak iki sebep öne sürmüşlerdi. Birincisi, Rumeli'deki iki büyük ordu İstanbul'a geldiğinde geride kalanların burada kargaşa çıkarabilecekleri korkusuydu. Çünkü uzun zamandan beri Bulgarlar arasında ciddi bir huzursuzluk vardı. Bu yüzden bazı Bulgar çetecileri de İstanbul'a getirildi. 
İkinci sebep ise, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı Milletlerini 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birleştirme iddiasıydı. 24 Nisanda komutayı devralan Mahmud Şevket Paşa komutasındaki ordu, İstanbul'da isyanı bastırdı. 


25 Nisan'da 'Hareket Ordusu'nun İttihat ve Terakki ile bir 
ilgisi yoktur? şeklinde bir bildiri yayınlandı. Mahmut Şevket Paşa, orduya hitaben yaptığı konuşmada “isyanın Türk milletine, Türk subaylarına ve milletin birliğine yönelik büyük bir tehdit olduğunu, bunda Sultan Hamid'in de büyük payı oldugunu” belirterek çok sert ifadeler kullandı. 


27 Nisanda ise Ayan ve Mebusan Meclislerinin ortak toplantısında alınan bir kararla Sultan Abdülhamid tahttan indirildi ve yerine Mehmed Reşad halife seçildi. Mahmut Şevket Paşa, Yıldız Sarayı'nda ele geçirilen 330 sandık jurnali sarayın bahçesinde yaktırdı. 


Mustafa Kemal, Hareket Ordusu ile İstanbul'a gelişinde çok yorucu günler geçirmişti. 15 Mayısta üç gün kadar Gülhane Hastahanesi'nde yatarak ve tedavi gördü. 20 Nisanda ise Selanik'e döndü. Mustafa Kemal bu tarihlerden sonra yine mesleki çalışmalarına ağırlık verdi, askeri manevralara katıldı. 
Ağustos ayında Makedonya'da Vardar ovasında, Alman Mareşali Von der Goltz'un izlediği bir askeri tatbikatı planlayıp yönetti ve Mareşalin büyük övgüsünü aldı. 


22 Eylül'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İkinci Büyük 
Kongresi Selanik'te toplandı. Mustafa Kemal bu kongreye Trablusgarp delegesi olarak katıldı ve bir konuşma yaparak 'Ordunun siyasetten çekilmesi gerektiğini" belirtti. Mustafa Kemal konuşmasında şunları söyledi: 


© Ordumuzun içinde bulunan cemiyet arkadaşlarımız siyasette devam etmek istiyorlarsa ordudan çıkmalı ve cemiyetimizin halk içindeki örgütü arasına girmelidirler. Bu biçimde bir gün bile yitirmeye yer vermeksizin ordumuz siyasetten uzaklaşmalıdır. Ve ordu içinde kalacak dostlarım da artık siyaset ile uğraşmamalı ve bütün çabalarını ordumuzun güçlendirilmesine 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çevirmelidirler. Cemiyetimiz de bir an önce örgütümüzü halkın içinde yayarak ulusumuza dayanan siyasi bir parti haline gelmelidir? 

Mustafanın büyük kongrede açıkça dile getirmesine rağmen asker ve sivillerden oluşan İttihat ve Terakki Cemiyeti siyasetten uzak duramadı. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra İttihatçılar devletin bütün makamlarını ele geçirmeye başlamıştı. Sultan'ın baskıcı siyasetine karşı çıkan İttihatçılar şimdi kendileri aynı siyaseti güdüyor, kendilerine karşı çıkanları tasfiye ediyorlardı. Mustafa Kemal, Siyasi tartışma ve ayrılıkların, vatanseverler arasında huzursuzluk ve çatışma yarattığına inanıyor ve askerlerin başlıca görevinin ordunun güçlendirilmesi olduğunu savunuyordu. 


İttihat Terakki Cemiyeti'nin siyasi tavırlarını beğenmeyen Mustafa Kemal, Selanik'teki İkinci Kongre'den sonra iki yıl kadar Cemiyet çalışmalarından uzak durdu ve kendisini askerlik mesleğine verdi. Rumeli'de birkaç kez görev yeri değişti. Ağustos ayında katıldığı Cumalı Askeri manevralarına ait notlarını ve krokileri Aralık ayında “Cumalı Ordugâhı' adıyla bir kitap haline getirip Selanik'te yayınladı. 
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ustafa Kemal, Nisan ayında Arnavutlar arasında çıkan isyanı bastırmak için gönderilen tümen başarısız olunca, Mayıs ayında Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ile birlikte Arnavutluk'a gitmiş ve Nuri, Vasıf, Şükrü, Aziz ve Bahattin gibi eski arkadaşlarını da karargâha toplayarak bir ay içerisinde isyanı bastırıp Arnavutların elindeki bütün silahları toplatmıştı. Mustafa'nın henüz Yüzbaşı rütbesinde iken kazandığı başarılar artık herkesin dikkatini çekiyordu. Nitekim rütbesi küçük olmasına rağmen Eylül ayında Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'na atanması tartışma konusu olmuştu. 


Mustafa Kemal, 12 Eylül'de Binbaşı Selahaddin Bey ve Paris Büyükelçiliği Askeri Ataşesi olan arkadaşı Ali Fethi ile birlikte Fransada düzenlenen Picardie tatbikatını izlemekle görevlendirildi. Burada kendi birliğinin stratejisini belirleyen 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generalin taktik hatasını dile getirmiş ve manevra sonucunda birlik yenilmişti. Mustafa'nın askerlik yeteneği manevraları yöneten Mareşal Foch'un da dikkatini çekmiş ve tatbikat sonun- daki yemeğe özel olarak davet edilmişti. Mustafa'nın manevra- daki görüşlerinin doğruluğunu sonradan gören bazı subaylar, güneş siperliği olmayan anlamsız bir şapka giymiş bir subayı dikkate almayı düşünmediklerini” itiraf etmişlerdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal cebindeki kalan parasıyla modern bir takım elbise ve fötr şapka satın almış ve bununla yemeğe katılmıştı. Fethi, Mustafa'nın hem askeri zekâsı hem de kıyafeti ve duruşuyla bütün komutanlar ve askerleri etkilediğini ifade ettiğinde Mustafa Kemal şunları söyledi: 

“-Bunların kafasındaki Şark Meselesi işte bu. Türkleri hala doğudan gelip batıyı işgal etmiş, buralara çadır kurmuş ve bir gün söküp tekrar dönecek göçebe bir halk gibi görüyorlar. Bizler bütün Akdenize medeniyet getirmiş bir milletiz. Bir gün bu öncülüğümüzü tekrar kazanacağız.” 

Sonraki iki hafta süresince Mustafa Kemal ve arkadaşları tatbikatlar vesilesiyle açılan silah fuarlarını gezdiler ve bu manevrada ilk kez kullanılan uçakların savaşta ne kadar önemli 


olduğunu gördüler. 
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6 Ekim 1911 Cuma - İstanbul 
ür 


ustafa Kemal 1911 yılı başında Selanik 38. Piyade Alayı 

Komutan vekilliğine atandı. İtalyanların Trablusgarb'a yönelik askeri faaliyetler içinde olduğu duyumuyla Ağustos sonunda Trablusgarb Tümeni Kurmay Başkanlığı'na atandıysa da meselenin diplomatik görüşmelerle halledileceği düşünülerek iki hafta sonra 13 Eylül'de İstanbul'a çağrılmış ve Harbiye Nezareti'nde görevlendirilmişti. 


Mustafa Kemal yeni görevine başlar başlamaz, İtalya ve Trablusgarb üzerine daha fazla yoğunlaştı, gelişmeleri gözden geçirdi. İtalya Büyükelçiliği, Ocak ayında “Osmanlı Yönetimi, Trablusgarb'ta İtalyan çıkarlarına karşı düşmanca davranıyor” şeklinde bir nota vermişti. İtalyan basını “İtalya çıkarlarına aykırı davranan Trablusgarb Valisi Müşir İbrahim Paşa'nın görevden alınmasını” istiyor, Fransızlar ise Fas'taki kabileleri Sultan'a karşı ayaklandırmaya çalışıyordu. Mart ayındaki İstihbarat 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raporları, “Yeni İtalya Hükümetinin gizli üç maddelik ana programının üçüncü maddesinin: Çıkacak ilk fırsatta Libya sorununun kesin çözümlenmesi” olduğunu ve Vatikan'ın, Arnavutluk ve Karadağ'daki Katolikleri kışkırtıp ayaklandırdığını belirtiyordu. Nisan ayında Fransızlar Fas'ı işgal etmiş ve İtalyanlar da Trablusgarb'i işgal durumunda Fransa ve İngiltere'nin örtülü desteğini almıştı. Sultan'ın Balkanlardaki Osmanlı birliğini göstermek için Kosova'da yüz bin kişiyle Cuma namazı kılması da etkili olmamış, Haziran ayında Arnavutluk'ta isyan eden Katolikler affedilip bütün istekleri kabul edilmiş, Ağustos ayında ise Trablusgarb Valisi İbrahim Paşa, İtalyanların arzusuna uygun olarak görevden alınmıştı. Eylül ayına gelindiğinde, Avrupa ülkeleri Osmanlı'ya karşı örtülü bir ittifak içerisindeydiler. Almanya, borsasında yaratılan panik yüzünden geri çekilmiş; Fransa ve İngiltere, İtalya'nın Trablusgarb işgaline göz kırpmışlar; Avusturya ve Rusya ise Balkanları kendilerine bırakmak kaydıyla İtalya'ya sessiz kalmayı kararlaştırmışlardı. 

Bu süreçte Mustafa Kemal, Paris'teki Ali Fethi'den bir haber aldı. Ali Fethi, İtalya'nın düşmanca tavrına karşılık Fransız makamlarıyla da görüşmeler yaptıklarını ve bir sonuç alamadıklarını belirterek şunları yazıyordu: 

“Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu muzun kaderi üzerinde yüz yılı çok aşkın bir zamandan beri, senaryosunu kendisinin hazırladığı facialı gizli oyunun son sahnelerinden birisini oynuyor. Acı hakikati, telefonla çağrısı üzerine kendisini ziyaret ettiğim Prens Sabahaddin Beyden öğrendim. Sultan Abdülhamid'in öz hemşiresi Seniha Sultanla, Damad Mahmud Celaleddin Paşanın oğlu olan, buna rağmen, istibdata karşı en bilgili ve ilme dayalı mücadele verme yolundaki Sabahaddin Bey, kalbi teessürü yüz çizgilerine işlenmiş elemli ses tonu ile bana şunları söyledi: 


“- Sizi buraya, Osmanlı sefaretinin selahiyetli vazifelisi olarak değil, vatanperverliğine itimad ettiğim bir Türk zabiti olarak rica ettim. Benim Fransada güvendiğim dostlarım vardır. 
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Onlar, aslında kendi menfaatları icabı da olsa, zaman zaman beni ikaz ederler, uyarırlar. Bu mahfillerden öğrendiğime göre, zamanlardır Arnavutluk hadiselerini tertip ve idare eden İtalya, vaziyeti musaid gördüğü için çok yakında Trablusgarb'i işgale başlayacaktır. Biliyorsunuz Fransa ile İtalya arasında, Akdeniz hâkimiyeti üzerinde sessiz bir mücadele vardır. İtalyan donanmasının devamlı kuvvetlenmesi Fransızları rahatsız ediyor. Fas meselesi de halledilmiş ve Paris, Berlin'in müdahalesini bertaraf etmiştir. İtalya'nın Fransız- Alman münasebetlerinin daha da düzelmesini beklemeden Trablusgarb'i ele geçirme hareketine girişeceğini Fransız dostlarım ısrarla söylüyorlar. Size rica ediyorum. 
Sadece bu tehlikeli ihtimali değil, doğruluğu her an ispat edilebilecek hadiseler üzerinde iktidardaki yakın arkadaşlarınızı ikaz ediniz. Neticede vatan elden gidiyor: 


Mantığımın ve vicdanımın tasdik ettiği hadise ve ihtimalleri ayrıntılarıyla Mahmut Şevket Paşa'ya ve Talat Beye bildirdim. Kısa zamanda ciddi ve radikal tedbirler almazsak felaketli buhranların önündeyiz. Bunları görmemek başını kuma sokmuş devekuşunun bahtsız tesellisine benziyor. Tehlikeler yurt dışında daha açık-seçik görülüyor. 

Fakat en kötümser tahminler bile, hadiselerin bu kadar çabuk gelişeceğini ve rivayetlerin bu kadar kısa zamanda hakikat olabileceğini düşündürmüyordu. Anlaşılıyor ki, gizli açık düşmanlarımız hasta adamın mirasını paylaşma üzerinde sabırsız ve kesin kararlılar.” 


Mustafa Kemal İstanbul'daki durumu düşündü. Bu vahim ortamda Babı Ali hala meseleyi görüşmeler yoluyla çözebileceği inancındaydı. 17 Eylülde Trablusgarb Askeri Komutanlığına 'İtalya asker çıkarırsa savaşmayıp içeri çekiliniz' emri verilirken, 20 Eylülde Osmanlı Elçiliklerine “Diğer devletlerin Savaş çıkarmaya çalışan İtalya'yı uyarması! istenmişti. Sonunda İtalya gerekli bahaneyi üretmiş ve “Trablusgarb'deki İtalyanların cahil ve mutaassıp kitlelerin ölüm tehdidi altında bulunduğunu 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iddia ederek 25 Eylül'de gizlice savaş kararı almıştı. 27 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Valiliklere “İtalya'nın Trablusgarb'a yönelik niyetleri eyleme dönüşmemiş ve BabıAli'nin aldığı siyasi önlemler sonucu tamamiyle ortadan kalkacak duruma gelmiştir: genelgesini yayınlarken aynı gün İtalya BabıAli'ye nota vermiş ve “İtalya'nın Trablusgarb ve Bingazi'yi işgale karar verdiğini; bir olay çıkmaması için Osmanlı Hükumeti'nin gereken emirleri vermesini” istemişti. Osmanlı Hükumeti: Reformlar yapılacağını, İtalyanlara ayrıcalıklar verileceğini, anlaşmaya hazır olduğunu? açıklamasına rağmen 29 Eylülde İtalya Osmanlı'ya savaş notası verdi. Artık meselenin siyasi bir çözümü olmadığı ortadaydı. 

Bu gelişmeler üzerine Sadrazam Hakkı Paşa istifa etti ve yerine uzun süre Sultan Abdülhamid'in sadrazamlığını yapmış olan Sait Paşa göreve getirildi. Bu arada İtalyan donanması Trablusgarb, Derne, Misrata ve Tobruk'u bombalamaya başlamış ve bütün kıyı kentlerini ablukaya almıştı. Zaten çok az sayıda olan Osmanlı birlikleri ise içlere çekilmişlerdi. Mesela Tobruk'taki Osmanlı askeri sadece yirmi kişiydi ve İtalyanlar 400 askerle Tobruk'u ele geçirmişlerdi. İtalya 5 Ekim'de de Trablusgarb'i işgal etti. 

Osmanlı Devletinin içine düştüğü korkunç duruma karşı en kararlı tutumu sergileyenler Rumeli'de görevli genç subaylardı. Bunların başında Berlin'de Askeri Ataşe olan ve Sultan Abdülmecid'in torunu ile evlendiği için Sarayın Damadı konumunda bulunan Binbaşı Enver Bey geliyordu. Enver Bey de gelişmeler üzerine görevini terk etmiş ve 4 Ekim'de Selanike gelerek İttihat ve Terakki Cemiyeti ile acil bir toplantı yapmıştı. 
Genç Subaylar Avrupa ve Rumeli'deki görevlerini birer birer bırakıyor ve İstanbul'a geliyorlardı. Mustafa Kemal, İstanbul'un durumunu Selanik'teki arkadaşı Salih'e yazdığı mektupta şöyle dile getirmişti: 
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“Genelkurmay Birinci Şubede devam ediyorum. Orduyu, memleketi kurtarmak için çok fedakarane çalışmak lazım. Başka çare yok! İstanbul muhiti pek pis, herkes kişisel çıkarından başka bir şey düşünmüyor! Mümkünse annemi görüp müteselli et!” 

Ali Fethi, Paris'ten İstanbul'a gelmiş ve 5 Ekim'de Mustafa'ya şifreli bir haber göndermişti. Fethi Bey, 'Talat Beyden “-Aramızdaki çekişmelerden sıyrılmak için anlaşılan bu kadar felaket kâfi gelmiyor? acı cümleleri ile biten bir mektup aldığını” belirterek şöyle söylüyordu: “Yarın sabah seninle Enver Beye gideceğiz mühim bir mesele var. Hepimize daha uzaklara yol gözüküyor. 
Ama kendi kendimizi tayin ediyoruz. Trablusgarbe gidiyoruz.” 


6 Ekim günü öğleden sonra Mustafa Kemal ve Ali Fethi, 
Ortaköy sahilinde buluştular. İki dost tam bir yıl önce Fransadaki askeri manevra sırasında görüşmüşlerdi. Hasretle kucaklaştılar. Denizden esen serin rüzgâra aldırmadan sahil boyunca yürüyerek sohbet ettiler. Asıl meseleyi Mustafa açtı: 


© Fethi, senin Fransadaki görevin de çok önemliydi. Bizler zaten Trablusgarb'a gitmeye kararlıyız. Sana orada da ihtiyaç vardı” dedi. 


Ali Fethi'nin cevabı şöyle oldu: 


“- Üzerinde bayrağımızın dalgalandığı, asırlarca vatanımız içinde kalmış bir toprak parçasını savunmasız ve başıboş düşman işgaline terk etmenin tarih önünde nasıl özürsüz suç olacağını bilen fedakâr arkadaşlarım, her şeyi göze alarak oraya koşarken, Paris'teki vazifeme devamı mümkün göremedim.” 

Mustafa Kemal, Fransa'nın ve Fransız halkının olaya nasıl baktığını merak ediyordu. Ali Fethi bu konuda şunları söyledi: 

©. Fransa Harbiye Nezaretinde güvendiğim birkaç dostum vardı. Onlara kararımı açtım ve yardımlarını istedim. Tunus'un Sfax limanına gitmemi, oradan gizlice ve takma ad ve değişik kılıkla Tobruk'a çıkmamı önerdiler. Çok çaresiz kalırsam Tobruk'taki Fransız Konsolosluğu'na sığınmam mümkün olabilecek. 
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Ayrıca Paris'ten ayrılmadan önce, "Humanite Gazetesi sahibi M.Jaures'i ve Le Figaro gazetesinde İtalya aleyhine ağır bir yazı yayınlayan ünlü Türk dostu Piyer Loti'yi ziyaret ettim. Kendilerine davamızı savunacak dokümanlar verdim ve Türk milletinin teşekkürlerini sundum. Her iki Türk dostu, haklı davamızı müdafaaya devam edeceklerini söylediler” 


Mustafa Kemal ve Ali Fethi'nin sohbetleri akşam hava kararıncaya kadar sürdü. Ortaköy'de bir şeyler yedikten sonra Beşiktaş'a doğru yürüdüler ve Eşref Beyin büyük konağına vardılar. Evde Enver Bey ile birlikte, Kuşçubaşı Eşref, yardımcısı Süleyman Askeri, Enver Beyin Başyaveri Mümtaz, Rusuhi, Kısıklılı Cemil ve İstihkâm Hamdi gibi işinin ehli 10 vatansever vardı. Hepsinin de kendine göre bazı farklı görüşleri vardı ancak Vatan söz konusu olduğu için hepsi bir araya gelmişler Trablusgarb için bir kader bağı kurmuşlardı. 

Binbaşı Enver söze başladı: 

“. Aziz arkadaşlarım! Evvela şunu arz edeyim: Size anlatacaklarımla, hiçbir makam ve şahsı suçlamak hatırımdan geçmez. Devletin vaziyeti hiç de ümit verici değildir. Kabinenin vaziyetini biliyorsunuz. Kıpırdayacak hali yok. Hariciye Nazırı geçen gün, Mahmut Şevket Paşa'ya Hükümetin bu işi diplomasi yoluyla halletmek mecburiyetinde olduğunu söylemiş. 
Harbiye Nazırı: “Bir vatan parçası düşmana sessiz sedasız teslim edilir mi, bunun arkası gelmez” diye itiraz edince demiş ki: Peki siz Harbiye Nazırısınız. Donanmanın kudretini benden iyi takdir buyurursunuz. Askerlerimizi Trablusgarb'a nasıl ve hangi yoldan göndereceğiz? Haydi gönderebildik diyelim, silahı, cephaneyi, malzemeyi, iaşeyi nereden bulacağız? Bu ay zabitana ve mülki kadroya dörtte bir maaşı nasıl verdiğimizi biliyorsunuz: Maliye Nazırı Cavit Bey de: Eğer Düyun-u Umumiye den altı aylık istikraz bir hafta içinde tahakkuk etmeyecek olursa, hazinenin on para tediye edemeyecek vaziyette olduğunu” açıkça söylemiş.” 


62 


Trablusgarp Günleri 


Bunları ifade ederken Enver Beyin yüzündeki üzüntü iyice belirginleşmişti, aynı şekilde devam etti: 

“. İstanbul'a ilk geldiğimde Eşref ile doğruca İttihat ve Terakki Merkezi'ne gittik. Dâhiliye Nazırı Talat Bey ve İttihat ve Terakki'nin Meclis Grubu reisi Halil ile konuştuk. Onlardan Hükumetin vaziyeti hakkında acı hakikatleri öğrendikten sonra şunları söyledim: “Kısacası şu ki; Siz, devlet olarak bir şeyler yapamayacaksınız. Eğer BabıAli'nin malum siyasetine kalırsa, Trablusgarb'i eli kolu bağlı düşmana teslim etmek icap edecek. 
Ben ve arkadaşlarım sizler gibi düşünmüyoruz. Bir vatan parçası, ona bağlı olanlar hayatta nefes aldıkça, elleri silah tuttukça ve atacak kurşun da varsa asla terkedilemez. Biz Trablusgarb'i Türk Ordusunun şeref ve haysiyet sahibi mensupları olarak sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Sizden de hükumet olarak beklediğimiz bize mani olmamanızdır. Ben bunu söyleyince isteklerimizi sordular. Dört madde üzerinde anlaştık: 


1. İttihat ve Terakki Umum Merkezinden bir kişi, Trablusgarbe gidecek kişilerin işleriyle doğrudan meşgul olacak ki, sonra bu kişinin Maarif Nazırı Şükrü Bey olmasında karar kıldık. 


2. Şükrü Beye Kara Kemal Bey yardım edecek ve Kara-Gümrük'teki evinde gidecek kişilerin, hangi kimlik ve takma isimle gidecekleriyle meşgul olacak. 


3. Gideceklerin verecekleri Aile Beyannamesine göre resmi maaşları istedikleri kişilere ödenecek. Her gidene yol parası olarak 50 altın verilecek. Hariciye Nezareti, maaşların ödenmesinde sakınca görürse, maaşlar İttihat ve Terakki tarafından karşılanacak. 


4. İttihat ve Terakki, sadece gidecek kişilerle meşgul olacak. Aşırı kalabalık değil, davaya inanmış az sayıda kişi daha faydalı olacak. 

Bugün yine Eşref Bey ile Harbiye Nazırı'na gittik. Bizimle Harbiye Nazırı olarak değil de vatanının selametini can-ı gönülden 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isteyen ve bu uğurda yakın mazide müştereken canımızı vermeye kararlı mefküre arkadaşı olarak konuştu. Tabii fikir ve kararlarında, temsil ettiği makamın salahiyet ve mesuliyet payı da vardı. Bu sebeple, ben, Mahmut Şevket Paşa'nın fikirlerini samimi ve devlet ve hükumet noktai nazarından hakikate mutabık olarak kabul ettim. “Ordunun maddi ve manevi bünyesi- nin, İtalya ile resmi bir harbe girmesini, maazallah devletin kati çöküşüne sebep olacak bir felaket olarak” tavsif etti. Vicdanen ve mantıken ben de aynı fikirde olduğumu ifade ettim. Fakat ikimiz de şu noktada mutabık kaldık: Bir vatan parçası, sellemehüsselam, hiçbir mukabil hareket olmadan düşmana teslim edilemez. Bunun için bizler, Ordunun birer mensubu olarak, üzerlerimize düşen vatan vazifesini ifa edeceğiz, Trablusgarb'i kendi imkânlarıyla savunacağız. Harbiye Nezareti, orada vazifeli arkadaşları izinli sayacak. İtalya'ya karşı resmi savaş ilan edilmesi emrivaki olunca da, bizim hareketimiz resmen ve fiilen tanınacak. Eğer siyaseten meselenin halli mümkün olursa, bizim şimdiden yapacağımız hareketin sorumluluğu şahıslarımıza irca edilmiş olacak. Harbiye Nazırı, kararlarımızın ve hareketlerimizin gizli olmasında zorunluluk olduğunu açıkça belirtti. Devletin özgürlüğü ve varlığı adına üzücü olmakla beraber bu noktayı da ifade etti. Şimdi lütfen sizler de görüşlerinizi söyleyiniz.” 

Ali Fethi söze girdi ve Mustafa'ya dönerek: 

“- Mustafa. Sen daha önce Trablusgarb'de bulunmuştun, ne düşünüyorsun?” diye sordu. 

Mustafa Kemal düşüncelerini şu şekilde sıraladı: 


“- Ben İtalyanların istila hareketinin kolaylıkla, donanmalarının atış sahasını aşacağına kani değilim. Eğer bizler zaman kaybetmeden, yerli halkı vatanlarını savunma konusunda maddeten ve manen teçhiz edersek, düşmanın özellikle çöl içlerine 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nüfuzu hiç de kolay olmaz. Başta Senusiler olarak halk bize yardım eder” 


Enver Bey: 


© Onların dillerini, adetlerini iyi bilen arkadaşları beraberimize alacağız.” diyerek açıklama getirdi. 


İçlerinde bütün Arap lehçelerini ve adetlerini en iyi bilen Kuşçubaşı Eşref idi. Eşref'in önerisi de şu şekildeydi: 

© En önemli ve temel dayanağımız Mısırdır. Mısır'ın ise harici siyasetinin tamamen İngiliz etkisi altında olduğu biliniyor. Bizim Trablusgarb'e doğrudan ya da gizli gidebilmemiz Mısır'ın takınacağı tavra bağlıdır. Diğer Arap ülkelerinde bir hareketin ise, Trablusgarbde elde edeceğimiz sonuçlarla yakından ilgisi olacaktır: Eğer başarılı olursak veya başarı imkânı kuvvetle belirir de insan ve malzeme eksikliği sebebiyle sıkıntıya düşersek, o zaman Arap halklarından fiili yardım başlar. Asıl sorun, Mısır'ın İngiliz zorlaması ile fiilen durum almadan, götürebileceklerimizi götürmüş olmaktır. Sonra, deniz yolundan da, İtalyan donanmasının hâkimiyetine rağmen küçük teknelerden faydalanmak mümkündür.” 


İki saat kadar süren toplantılarında hemen orada bir fikir birliği oluşturdular. Harita üzerinde görev ve sorumluluk sahalarını belirlediler. Eşref ve Süleyman Askeri'nin acilen Mısır'a hareket etmesi ve orada hususi bir teşkilat kurması kararlaştırıldı ve adı da orada konuldu: Teşkilatı Mahsusa. Eşref Bey, İzmir Salihli'deki çiftliğinde bulunan hayvanlarının bir kısmını satarak nakde çevirmiş ve hazırlıklı gelmişti. Bazı zaruri masraflar bu kaynaktan karşılanacaktı. Mahmut Şevket Paşa ile irtibatı Enver Bey sağlayacaktı. Ali Fethi Tunus veya Cezayir üzerinden küçük tekneler ile Trablusgarbe gidecek; Mustafa Kemal Mısır İskenderiye üzerinden Derne'ye intikal edecekti. Gidecekler belirlenirken, o günlerde bir hadise yüzünden Harbiyeden atılan 5 öğrenci de Trablusgarb kadrosuna dâhil edildi. Bunlar: 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Gazzeli Cemal, Darendeli İsmet, Saydalı Hilmi, Tiranlı Cevdet ve Sinoplu Dede Sami idi. Bingazi'de ana karargâh kuracak olan Enver Bey için Hamdi Bey adına bir tüccar pasaportu çıkarılmıştı. Mustafa, Hamdi Bey ismini duyduğunda, Harbiyedeki eski dostu rahmetli Hamdi Beyi ve 'Kösülerin Enver Beyi de desteklediklerini” söyleyen Beyzade'yi hatırladı. 

Toplantıdan sonra, Enver Bey, Mustafa Kemal, Ali Fethi ve Kuşçubaşı Eşref'in gizli görüşmeleri sabaha kadar sürdü. Görüşmelerde, Mustafa'nın Suriye ve Beyrut'ta kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetlerinin, Teşkilatı Mahsusa'ya yardımcı olması kararlaştırıldı. Mustafa'nın kaleme aldığı özel telgraflar, Eşref tarafından sabaha kadar Beyrut ve Şam'a ulaştırıldı. İslam dünyası üzerinde etkili olan gazetelerin Trablusgarb'in işgali konusunda bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesi istendi. Yine aldıkları kararla hareketin dört liderinin Mahmut Şevket Paşa'yı ertesi akşam mesai saati dışında ziyaret etmesi kararlaştırıldı. 

Ertesi günden itibaren özellikle Beyrut'taki gazeteler işgalci İtalyanlara ve sessiz kalan Avrupalı ülkelere karşı psikolojik bir savaşa başladılar. İttihad Gazetesi: “Nerede kaldı Avrupa'nın insan hakları, şeref ve haysiyet iddiaları? Nerede adalet ve ezilmişlerin hakları?” diye yazarak Hindistan, Mısır, Tunus, Cezayir ve Müslüman ülkeleri genel bir ayaklanmaya çağırıyordu. 
El-Balag Gazetesi: “Bu savaş Papalığın Hilafete karşı savaşıdır”; El-Jarida: “Bu bir Haçlı seferidir.”; El-Alam: “Bu bütün Müslümanların din savaşıdır.” manşetlerini atarak Cihad çağrıları yapıyordu. 

Aynı şekilde İstanbul basını da harekete geçmiş, Batı yanlısı yazarlar bile Avrupalı ülkeleri ağır bir şekilde eleştirmeye başlamışlardı. Henüz Mustafa'nın kafasındaki milli heyecan doğmamış olsa da, dini duygular daha ön plandaydı. Avrupa'dan gelip Trablusgarb'e gidecek subayların deşifre olmaması için Anadolu'nun değişik yerlerinde incelemeye gittiklerine ilişkin haberler de yapıldı. 
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7 Ekim günü akşam ezanı okunurken, Binbaşı Enver, Binbaşı Ali Fethi, Yüzbaşı Mustafa Kemal ve Kuşçubaşı Eşref, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı makamında ziyaret ettiler. 
Yaptıkları görüşmede, fazla detaylara girmeden Derne, Bingazi ve Trablus'ta gayrı nizami savaşın nasıl yürütüleceği konusunda bilgi verdiler. Binbaşı Enver, Talat, Halil ve Şükrü Beyler ile olan görüşmelerinden hiç söz etmedi. Mahmut Şevket Paşa da, hükumetin İtalya karşısındaki acziyetini tekrarlayarak: “Değil askeri malzemeyi, hatta Hilali Ahmere ait malzemeyi bile Trablusgarb'e nakledecek tarafsız bir devlet bulacağımıza kani değilim. Geride yapacağımız tek şey, sizin kendi vicdan ve hissi vatanseverliğiniz ile düşündüğünüz çaredir.” diye söyledi. 

Bir saat kadar süren görüşmeden sonra Harbiye Nezareti'nden çıktıklarında gece karanlığında ayaküstü vedalaştılar. Binbaşı Enver, Kuşçubaşı Eşref'in misafiri olarak Beşiktaş'a gitti. Ali Fethi, Beyoğlu'nda bir otelde kalacak ve ertesi gün Parise dönerek Tunus üzerinden Trablusgarbe girmeye çalışacaktı. Mustafa Kemal önceden planlarını yapmıştı. Kösülerden Beyzade ile haberleşmiş ve bu gece Beyazıt'ta onunla son gelişmeleri değerlendirecekti. 


Mustafa Kemal arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kafasında yine bin bir düşünceler içerisinde Beyzade'nin evine kadar yürüdü. Ev Harbiye Nezareti'ne yakındı. Libya dönüşünden sonra iş yoğunluğu sebebiyle neredeyse bir aya yakındır görüşememişlerdi. Mustafa iki katlı küçük evin kapısını çaldı, birkaç dakika sonra elinde kandil ile Beyzade kapıyı açtı. Mustafa Kemal: 


© Hala yalnızsın Beyzade? Seni evlendirelim artık!” diye gülerek takıldı. 


“- Benden umut yok Yüzbaşım, Size de sıra gelmeyecek anlaşılan!” dedi, gülerek yukarı kata çıktılar. 


Havalar serinlediği için Beyzade sobayı yakmış içeri sımsıcaktı. Sobanın üzerinde fokur fokur kaynayan çaydanlığın 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demliğinden etrafı karanfilli çay kokusu sarmıştı. Kısa bir hal hatır sohbetinin ardından konuşmaya başladılar. Mustafa Kemal, son birkaç gün içinde yaptıkları görüşmeleri, son olarak da Binbaşı Enver, Binbaşı Ali Fethi ve KuşçuBaşı Eşref ile birlikte Mahmut Şevket Paşa'ya yaptıkları ziyareti anlattı. Ardından kafasına takılan konuları açtı: 

“- Beyzade, Selanik'te iken Uluhan, Kösülerin Enver Beyi de desteklediklerini söylemişti ama ben seninle bu konuyu hiç değerlendiremedik. Şimdi Enver Bey ile birlikte bir kader yolculuğuna çıkıyoruz. Trablusgarb'teki İtalyan işgaline karşı direnişi örgütlemek için gayrı resmi bir mücadele grubu oluştu. 
Vatanseverliğinden kuşkum yok ancak, Enver'in biraz fazlasıyla hayalperest olduğunu bilirim. Son günlerdeki toplantılarımızda Kuşçubaşı'na daha fazla yakınlık duyduğunu ve aynı rütbede başka arkadaşlarımız da olmasına rağmen Sarayın Damadı olması hasebiyle her şeyi tek başına yönetme arzusunda olduğunu gördüm. Yanlış mı düşünüyorum. Ne diyorsun?” 

Beyzade her zamanki saygılı ve olgun tavrıyla cevap verdi: 

“. Doğrudur Yüzbaşım. Kösüler, Türklerin bayrağını yükseltecek her önemli kişinin arkasındadır. Enver Bey'in Saray Damadı olması sebebiyle büyük hayalleri ve hedefleri var. Bunları ne ölçüde gerçekleştirebilir tabii ki şimdiden bilemiyoruz. 
Ancak bildiğimiz o ki; Bir gün Osmanlı devletinin en yüksek makamına geleceğini düşünüyor. Bu yüzden, Almanya'nın her türlü desteğini de arkasına almış durumda. Bir ecnebi ülkenin desteğiyle devletin başına gelirseniz, onların çıkarlarına da hizmet etmeniz gerekecektir. Bunu çok iyi biliyor ve gözlüyoruz. 
Rahmetli Hamdi Efendi sizden bahsederken hep söylerdi: “Bu Mustafa Kemal farklı, ağzından bir gün olsun bir ecnebi devleti övdüğünü duymadım. Sadece Türk milletine güveniyor. Bu talebeden büyük umudum var” derdi.” 
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“. Hamdi Efendiyi rahmetle anıyorum. Onunla konuşunca hep rahatlar, yeni bir azim ve kararlılık gücü alırdım.” dedi Mustafa Kemal ve: “Almanya'nın çıkarı, hedefi nedir bu Trablusgarb meselesinde Beyzade?” diye sordu. 


Beyzade konuşmasına devam etti: 


“- Aslında bize göre Almanyanın da diğer Avrupa devletlerinden fazla bir farkı yok Yüzbaşım. Kimi dost, kimi düşman, kimi gizli düşman. Hepsinin gözü Osmanlı topraklarında. Almanya Enver Bey'e büyük ümit bağlamış. Onun Berlin Ataşeliği ilişkilerin daha da gelişmesine ve güçlenmesine neden oldu. Almanların kafasında ileride Türk Ordusu'nun başına Enver Beyi getirmek suretiyle, Kafkasya, İran, Ortadoğu bölgelerine yayılmayı planlıyor. Hatta bazı Alman generalleri, Enver Beyin Saray ailesinden olduğu için Halife bile seçilebileceğini düşünüyor. Trablusgarb direnişi başarılı olursa Enver Beyin yıldızı parlayacak ve bu hedefler gerçekleşebilecektir. 
Almanlar bu yüzden Enver Beye önemli bir istihbarat desteği veriyor. Sizinle Trablusgarbe gidecek olan ekipte Enver Beye danışmanlık yapacak bizim yakından tanıdığımız bazı Alman istihbaratçılar var.” 

Beyzade bunları söylerken sehpanın üzerindeki bir kitabın içerisinden bir pusula çıkarıp Mustafa Kemale uzattı ve: 

© Gerçek isimleri ve pasaportlarında yer alacak Türk adları burada yazılı.” dedi. 

Mustafa'nın aldığı kâğıdın üzerinde şu isimler vardı: 

“V. Cumppengerg: Ömer Bey; Teğmen Sch. Aus M. Şükrü Bey; Interburglu Üsteğmen: Kasım Efendi; Coburglu Teğmen: Faik Bey” 

© Yani Alman istihbaratçılarla birlikte mi gidiyoruz Trablusgarbe?” dedi Mustafa Kemal ve devam etti: “Kuşçubaşı'nın Beşiktaş'taki konağında Teşkilatı Mahsusa adında bir casusluk teşkilatı kurulmasını da kararlaştırdık. Hatta ben Şam ve 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Beyrut'ta kurduğum Vatan ve Hürriyet cemiyetlerinin de bu teşkilata yardımcı olmasına söz verdim.” 

Beyzade'nin açıklamaları bitmemişti: 

© Sadece Almanlar değil Yüzbaşım, Enver Beyin yanında İngiliz istihbaratının da elemanları olacak. İngilizler gazeteci kılığında olacaklar. Özellikle bir tanesi önemli birisi: Stuart Smallwood. Siz Şam'da iken bölgede İngiliz İstihbaratı adına fotoğraflar çeken Getrude Bell'in talebesi. Şuna bakın ki, gönüllü olmadan hemen önce Müslüman olmuş. Görevi fotoğraf çekmek ve İngiliz istihbaratını düzenli olarak bilgilendirmek. 
Bu yabancıların hepsi Enver Beyin karargâhında ve çevresinde görev yapacaklar. Casusluk teşkilatlarının yardımlaşması ve ittifaklar kurması normal ve anlaşılır ancak Almanların, Osmanlı İstihbaratının kuruluşunda ve yönetiminde de etkin olacağını düşünüyoruz.” 

Mustafa Kemal araya girdi: 

© Bu kadar casusun içerisinde biz nasıl gizli harekât planları yapıp, ne kadar başarılı olabiliriz ki? Hem İtalyanlar ile Almanlar aslında Avrupa'da müttefikler. Mısır'da da İngilizler ile Almanlar nasıl bir arada bulunabilir anlamak zor. Bizim askeri harekâtlarımızı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeleri de imkân dâhilinde. Bir de Kuşçubaşı Eşref meselesi var. 
Ben Akabe bölgesinde görev yaparken, bölgedeki Çerkezlerin Eşref'in kurduğu Arap çetelerin Hicaz Demiryolu hattına ve Hac kervanlarına yaptığı saldırılardan şikâyet etmişlerdi. Eşref, güya Sultan Hamide karşı isyan ettiğini söylese de o bölgede yaptıkları İngilizlerin işine yaradı ve biz Maan Akabe tren hattını gerçekleştiremedik” 

© Doğru dersiniz Mustafa Yüzbaşım” dedi Beyzade, “Kuşçubaşı Eşref de Enver Bey gibi kendi şahsına aşırı güvenen ve maceracı bir yapıya sahip. Suud bölgesinde iken Arap bedevilerini yanında tutmak için saldırılardan elde edecekleri ganimetlerin 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bir kısmını onlara vererek başarılı olmuştu. Muhtemelen Trablusgarb bölgesinde de, İtalyanlardan elde edilecek ganimetlerin bir kısmını bedevilere vererek aynı teşkilatlanmasını sürdürecektir. Orada güvenebileceğiniz en iyi gruplar Senusiler olacaktır. Zaten önceki görevinizde Bingazi bölgesindeki Senusilerle irtibat kurmuştunuz. Tolunoğlu Tuğrul Trablusgarb bölgesindeki Türk subaylarına yardım edecek. Bingazide de Hacı Baki Senusi sizin emrinizde olacak. Bu defa Şeyh Ahmed Senusi ile tanışma imkânınız olacaktır. Sizin ile aynı düşüncelere sahip büyük bir vatanseverdir, yaşlarınız da birbirine yakın, çok iyi anlaşacaksınız.” 


Mustafa Kemal, Senusilerle aynı cephede savaşacağı için memnundu: 


© Enver Bey ve Kuşçubaşı'nın karmaşık ilişkilerine rağmen, orada vereceğimiz mücadele her hâlükârda bir hürriyet savaşı. 
İtalyanlara karşı başarılı olacağımıza ve kıyılarda mahsur kalacaklarına inanıyorum. İnşaAllah bu savaşı sonuna kadar sürdürüp, Trablusgarb'i işgalden kurtarırız. Bu konuda Osmanlı Hükumetine de güvenemiyorum. Çünkü Payitaht Libya'yı çoktan kaybedilmiş olarak görüyor ve İtalyanlarla barışmak için bagışlamayı bile düşünüyor. Bu teslimiyetçiliğe karşı savaşmaktan başka yol kalmıyor. Türk milletini çok zor günler bekliyor” 

Trablusgarb meselesine öyle dalmışlardı ki, çay içmeyi bile unutmuşlardı: 


© Çay ikramını unuttuk Mustafa Yüzbaşım. Çay demini alalı çok oldu.” dedi Beyzade ve kalkıp çayları doldurdu. Çaylarından birkaç yudum alıp biraz sessiz kaldılar. İkisinin de kafasında kim bilir ne düşünceler vardı. Sessizliği Beyzade bozdu: 

“- İtalyanlara karşı Cihad ruhu uyanırsa, bu zaman içinde Tunus'a, Mısır'a ve diğer Müslüman ülkelere de örnek olur. Direniş fikri buraları ele geçirmeyi düşünen Avrupalıların da işine gelmez. Bir başarısızlık ise, bütün Müslümanların direncini 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kırar ve işgalciler de hedeflerine daha kolay ulaşır. İngilizler, Osmanlı ordusunun iyice zayıflamasını bekliyor ve bu yüzden Mısır'dan geçişleri açıkça engellemeyecektir. Bununla birlikte kesin bir zafer kazanılmasın diye de askeri malzeme tedarikine izin vermeyeceklerdir. Yüzbaşım, göreviniz sırasında dikkat etmeniz gereken bir başka husus da yeyip içtikleriniz olmalıdır. 
Herkesin yediği yemeklerden yemek daha güvenli olur. Casusların ve onlara hizmet edecek yerli bedevilerin cirit atacağı bir ortamda sadece size sunulacak yiyeceklerden uzak durmak faydalı olacaktır” 

Mustafa Kemal ve Beyzade'nin sohbetleri daha sonra Mısır ve Trablusgarb hatıraları üzerinde devam etti. Bölgenin aşiret yapısı, coğrafyası, geçiş yolları gibi ayrıntılar üzerinde konuştular. Gece saat üçe doğru sohbetleri bitti ve uyumaya çekildiler. 


İSIDI GABER ez 


15 Ekim 1911 Pazar - İskenderiye 
— 


rablusgarb bölgesine gidecek gönüllüler 55 subay, 9 doktor Te 6 sivilden oluşuyordu. Gruptan ilk yola çıkan, yanında Rauf ve Ömer Fevzi'nin de olduğu küçük bir grupla Binbaşı Enver oldu. 9 Ekim'de yola çıkmadan önce Sultan ile görüşen Enver Bey, notlarına 'onu çok kederli bulduğunu * yazdı. Yola çıkmadan yazdığı satırlar arasında şu cümleler vardı: “Bahtsız Trablusu belki de şimdilik kaybettik. Kim bilir, belki de tüm- den kaybettik. Peki, öyleyse neden gidiyorum oraya? Bütün İslam dünyasına karşı bir vefa borcunu eda etmek, içimizde duyduğumuz bir sorumluluğun gereklerini yerine getirmek için...” 
Vapurda tanınmamak için, bıyıklarını kesmiş, siyah gözlükler takmış ve siyah bir fes giymişti. 15 Ekim'de İskenderiye limanına vardı. Mısır'da bir süre kalacaktı. Bingazi 600 kilometre, Trablus ise 1000 kilometre idi. Hızlı Hecin develeri ile bir günde ancak 100 kilometre gidilebiliyordu. Rıhtımda, Arif 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Paşa tarafından karşılandı. Mısırdaki zengin bir Türk tüccarı askeri harcamalar için 6 bin lira bağışladı. Arif Paşa da 15 bin lira para toplamıştı. 

Gönüllülerden ikinci ve en büyük grup Kuşçubaşı Eşref'in yönetiminde 12 Ekim'de İstanbul'dan hareket etti. Grupta, Cezayir'de büyük nüfuzu olan Emir Abdülkadir'in oğlu Emir Ali Paşa, Tunus'ta saygın bir kişi olan Şeyh Salim Şerif el-Tunusi gibi şahsiyetler, İstanbul'dan gönüllü doktorlar ve tıbbiyeli talebeler vardı. Bu grup da 18 Ekim'de İskenderiye'ye ulaştı. 

Trablusgarbe gidecek Ali Fethi'nin, Mısır üzerinden bölgeye ulaşımı çok zordu. Bu yüzden Cezayir ve Tunus üzerinden bölgeye intikal etmek üzere tekrar Parise döndü. 

Mustafa Kemal, arkadaşları Ömer Naci, Sapancalı Haklı ve Yakup Cemil ile birlikte üçüncü grup olarak 15 Ekimde yola çıktılar. Mustafa Kemal yola çıkmadan önce Nuri ve Fuat gibi bazı yakın arkadaşlarını da Trablusgarb listesine dâhil ederek onlara haber gönderdi. 21 Ekimde İskenderiye'ye vardılar ve 
23 Ekim'de, içinde Enver Bey'in de olduğu bir trenle Sidi Garip istasyonundan Libya sınırına doğru yola çıktılar. Tren yolu, kuzeyden kimi zaman sahile yakın, kimi zaman daha içeriden çöl üzerinden devam ediyordu. 


İki gün süren 300 kilometrelik tren yolculuğu, Sallum'un güneyindeki Dhabba istasyonunda son buldu. Mustafa Kemal, İstanbul'daki yoğun çalışmalarının ardından dinlenmeye fırsat bulamadan yola çıkmış, vapur yolculuğunun ardından İskenderiye'de de fazla kalmadan tren seyahatine başlamıştı. 
Trende yediği bir yiyecekten olduğunu düşündüğü bir hastalığa yakalandı. Ekipte bulunan Tıbbiyelilerin müdahalesi yeterli olmadı ve ayakta iyileşemeyeceğini ve mutlaka yatarak tedavi görmesi gerektiğini bildirdiler. Mustafa Kemal bundan sonra deve sırtında sürecek yolculuğa dayanacak durumda degildi. Arkadaşları ve Enver Bey, önce Sallum'a oradan da Libya 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bölgesine geçtiler. Mustafa Kemal ise geldiği trenle 25 Ekimde tekrar İskenderiye'ye döndü. 


Mustafa Kemal, acil durumlarda irtibat sağlamak için Beyzade'nin Kösülerden olduğunu söylediği Halid Şevki'yi ve ailenin işlettiği Zağlul otelini buldu. Otel Ezher ile sahil arasında üç katlı büyükçe bir konaktı. Şevki Ailesi, Mısır'ın köklü aristokrat ailelerinden biriydi ve baba tarafından Kıpçak Türkmenlerine dayanıyordu. Halid Şevki, Mustafa'ya konağın en güzel odasını tahsis ettirdi ve iyi bir doktor arayışına girişti. 
Halid Bey, aslen Milaslı ve baba tarafından Türk olan Çaçanyadis adında bir doktor buldu. Çaçanyadis, Yunanlılar tarafından işletilen bir hastanede çalışıyordu. Mustafa'yı, gazeteci kimliğiyle ve özel hastası olarak hastaneye yatırdı. Mustafa Kemal üç haftayı aşkın bir süre burada yatılı olarak tedavi gördü. 
Çaçanyadis, Mustafa'nın yediği bir yemekten dolayı midesinin bozulduğunu, çöl sıcağı ve soğuğunun hastalığını ilerlettiğini söyledi. Mustafa Kemal, hastanede kaldığı sürece yabancı gazeteleri takip etti ve Mısır'ın Trablusgarb meselesi konusundaki durumunu öğrenme fırsatı buldu. 


Mısır halkı, El-Ahram gazetesi ve diğer yerli basın Türkleri desteklerken, Mısır Hidivi ve İngilizler, Cihad fikrinin yayılmasından rahatsızlık duyuyorlardı. Bu cihad çağrılarının kendilerine karşı da yönelebileceğinin korkusu içindeydiler. Nitekim Mısır yönetimi yerli gazete sahiplerini çağırtıp Cihad kampanyasını durdurmalarını istemişti. Ayrıca, İtalyanlara karşı savaşmak isteyen Mısırlı gönüllüler ve diğer bölgelerden Libya sahasına geçmek isteyen Müslümanlar engelleniyordu. Mustafa Kemal, Fransızca gazeteleri de takip etmek istedi ancak Kahire Polisinin, İtalyan işgalini gösteren fotoğrafların yayınlandığı Fransız dergilerinin satışını yasakladığını öğrendi. Gazetelerde yazmayan haberleri de Halid Şevki Bey getiriyordu. İstanbul'dan Gönüllüler gelmeden önce, Trablusgarb bölgesinde İtalyanlara karşı bölgedeki Türk subaylarının öncülüğünde halkın 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direnişi başlamıştı. İskenderiyeden trene bindikleri 23 Ekim'de Trablusgarbde ilk karşı saldırı yapılmış ve kent çevresindeki İtalyan savunma hatları yarılmıştı. Derne'de su kaynaklarını ele geçirmeye çalışan İtalyanlara karşı yapılan saldırı da başarılı olmuş, İtalyanlardan çok sayıda silah, cephane ve top ele geçirilmişti. İtalyanlar Trablusgarb'de 600 kadar asker kaybedince halka saldırmışlar ve birçok sivili katletmişlerdi. Bu arada bazı Türk subaylarının direnişi örgütlemek için Trablusgarb bölgesine geçtiğini dost düşman herkes duymuştu. Mustafa'nın Kösülerden aldığı habere göre, Enver Bey 27 Ekimde Mısır sınırını geçtikten sonra, İngiliz istihbaratı haberi bütün gazetelere duyurmuştu. Bazı Beyrut ve Mısır gazeteleri 'Meşrutiyet'i ilan 
ettiren Osmanlı Subayı Trablusgarb'de' diye başlık atmışlardı. 31 
Ekim'de Teşkilatı Mahsusa'nın organizasyonuyla İskenderiyede İtalyanlara karşı büyük gösteriler yapıldı, 1 kişi öldü ve 15 kişi yaralandı. Aynı gün İngilizler, Mısır'dan geçişleri engellemek için Sallum'a asker gönderdi. İtalyanlar ise Sallum kıyılarında devriyeye başladı. İtalyanlar kıyıdan içeriye ilerleyemedikçe işgal kuvvetlerinin sayısını artırıyorlardı. Ekim sonu itibariyle İtalyan asker sayısı 34 bini bulmuştu. 

Mustafa'nın hastahanede olduğu 8 Kasım'da Tunus ve Cezayir'de de İtalya işgaline ve buralardaki İtalyanlara karşı saldırılar ve gösteriler yapıldı, çok sayıda İtalyan ve gösterici öldü veya yaralandı. İtalyanlar, her yenilgi ve karşı gösterilerden sonra kıyı kentlerini bombalıyordu. Bombalamalar sebebiyle kıyı kentlerindeki Osmanlı kaleleri ve eserleri önemli tahribat gördü. İtalyanlar şehirlere saldırmakla kalmıyor, yakaladıkları sivilleri nakliye gemilerine doldurup esir olarak İtalya'ya götürüyorlardı. Hatta gelen haberlere göre, giden sivillerin arasındaki küçük çocuklar Katolik manastırlarına teslim edilmişti. 
Kıyılardaki yerli halk güneye doğru kaçmış ve şehirleri İtalyan işgalcilerine bırakmak durumunda kalmışlardı. 
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Enver Bey, Derne bölgesine 11 Kasım'da vardı. 12 Kasımda Mustafa'nın gelmesini talep ettiği yakın arkadaşı Selanikli Nuri, 
14 Kasım'da ise yaverliğini yapacak olan Fuat İskenderiye'ye geldiler. Mustafa Kemal arkadaşları gelince biraz daha keyiflenmişti. Selanik'teki arkadaşı Salih'e Gazeteci Mustafa Şerif imzalı bir mektup yazdı: “Ben seyahatin bir noktasında tedavi için İskenderiye'ye geldim. İyileşmek üzereyim. Birkaç gün sonra tekrar yola çıkacağım.” 

Mustafa Kemal 27 Kasım'da hastaneden çıktı ve aynı gün Binbaşılığa yükseldiği haberini aldı. Binbaşı Mustafa Kemal, Nuri ve Fuat 29 Kasım'da İskenderiye Sidi Garib'ten trene bindiler. Dikkat çekmemek için üçüncü sınıf vagona binmişler ve mavili beyazlı yerel kıyafetler giymişlerdi. Ertesi gün Sallum'un güneyinde kalan AbulHaccac istasyonunda indiler. 1 Aralık'ta buradan atlarla daha güneydeki Cerbub çukurluğuna vardılar. 
Cerbub çukurluğu çölün ortasında bazı küçük göllerin bulunduğu bir vahaydı. Teşkilatı Mahsusa, burayı Libya bölgesine intikal ve lojistik destek merkezi olarak belirlemişti. Senusilerin kontrolünde olan bu vahadan develerle Tobruk, Derne, Bingazi ve Trablusgarb kentlerinin güney sınırlarına intikal gerçekleştiriliyordu. Binbaşı Mustafa Kemal ve arkadaşları Cerbuba geldiklerinde Kurban Bayramı'nın ilk günüydü. Kurbanlar kesildi, dualar edildi ve kendileri için hazırlanan çadırda bir gece konakladılar. Gecenin soğuğunda, battaniyeleri üzerlerine çekip derin bir uykuya daldılar. Çöldeki ilk gecelerinden dinç ve keyifli olarak kalktılar. Ertesi sabah develerin denkleri yüklenmişti Üçü de beyaz kumaşlara bürünmüş, mavi püsküllü başlıkları ve fesleri ile yöreye uyum sağlamışlardı. İskenderiye'den itibaren artık sakallarını kesmeyip uzatmışlardı. Çölün bitmek tükenmek bilmeyen beyazlığı, sessizliği, arada bir çıkan rüzgârların savurduğu ince kumlar, tek tük rastladıkları kaktüsler her günü birbirine benzer sıkıcı bir yolculuğa dönüşmüştü. Gündüzleri güneş yükseldiğinde biraz ısınıyorlar, geceleri özellikle sabaha 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karşı geçici çadırlarında soğuktan tir tir titriyorlardı. Yolculuğa tek aldırmayan, sürekli geviş getiren develerdi. Öğle sıcağında bir kuyuya rastladıklarında soğuk suyun keyfini çıkarıyorlardı. Binbaşı Mustafa Kemal, Tobruk Bölgesi Komutanı Ethem Paşa'nın Kurmay Başkanlığına, arkadaşı Binbaşı Nuri Bingazi Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına atanmıştı. EbulHaccac İstasyonundan Cerbub'a buradan Tobruk'a 500 kilometreyi aşan yolu 7 günde geldiler. Tobruk'a gelişinden on gün kadar sonra 
19 Aralık'ta Binbaşı Mustafa Kemal, Tobruk Bölgesi Komutanlığına getirildi. Üç gün içinde askeri hazırlıklarını tamamladı ve 22 Aralık'ta Tobruk'taki İtalyanlara baskın şeklinde bir taarruz gerçekleştirdi. İtalyanlar ağır zayiat verdiler ve Türk Arap birlikleri makineli tüfekler ele geçirdiler. Mustafa Kemal buradaki başarısının ardından bir hafta sonra Derne Doğu Bölgesi komutanlığını da üstlendi. Kösülerden ve Senusilerden Mustafa'ya ulaşan istihbarat raporlarına göre İtalyan generaller, Trablusgarb ve Bingazi bölgelerinde en fazla 600 Osmanlı askeriyle karşılaşacaklarını ve bu yüzden çok az sayıda askerle bu işi başarabileceklerini düşünmüşlerdi. İtalyanlar hem donanma, hem de askeri teçhizat ve uçakları ile bu işi çok kısa zamanda bitireceklerini planlıyordu. İtalyanlara göre, Arap aşiretleri de Osmanlı'ya karşı çıkacak ve işleri kolaylaşacaktı. Ancak hiçde bekledikleri gibi olmadı. 1911 yılı sonunda İtalyanların bölgeye yığdığı asker sayısı 100 bini bulmuştu. İtalya savaş için milyonlarca lira kaynak ayırırken, Türk ve Arap Kuvvetleri Müslüman ülkelerden gelen bağışlarla destekleniyor, baskınlarla İtalyanlardan elde ettikleri silah ve teçhizatları tekrar düşmana karşı kullanıyorlardı. 
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M ustafa Kemal 27 Ocak 1912'de İtalyan cephe hatlarına büyük bir baskın daha planladı. İtalyanlar Kartacalılara ait harabelerin bulunduğu Kasrı Harun denilen bir bölgeye tam teşekküllü bir tümen getirmişlerdi. Bir tümenin en az 10 bin kişiden oluştuğu düşünülürse, İtalyanlar ani bir baskınla durdurulmazsa Türk savunma hatlarını yararak güneye inmeleri mümkün olacaktı. Binbaşı Mustafa üç dört bin kişilik askeri gücüyle kendisinden en az dört kat daha güçlü bir güce karşı saldırıya geçecekti. Mustafa Kemal, Osmanlı askerleri ve Senusilerle birlikte merkezden saldıracak, Kuşçubaşı Eşref'in organize ettiği aşiretler de yan cenahlardan güvenlik çemberi oluşturarak destek verecekti. Mustafa birkaç gün içinde çok gizli bir harekât planı yapmasına rağmen, geceden hazırlanan yan cenahtaki Arap savaşçılar İtalyan mevzilerine erken yaklaşmışlar 


79 


KÖSÜ Mustafa Kemal - İstihbarat Savaşları / İkinci Cilt 


ve bu durum da İtalyan casuslarca fark edilmişti. Sabah gün ışırken, İtalyan tarafı her türlü karşı önlemi almış durumdaydı. 


Mustafa'nın güçleri saldırıya geçtiklerinde Kasrı Harun önlerinde şiddetli bir karşı ateşle karşılaştılar. Türk - Senusi Kuvvetleri hemen mevzi aldılar. Mustafa geriye dönme niyetinde değildi. Tam aksine yanındaki az sayıdaki süvarilerle Kasrı Harun'un merkezine adeta bir intihar saldırısı gerçekleştirdi. 
Yaveri Fuat'ın uyarılarına aldırmayan Mustafa ve beraberindekiler harabelerin ilk basamaklarına kadar ulaştılar. Onların harabelerin merkezinde boğaz boğaza savaşını dürbünle izleyen Fuat, yanındaki nöbetçiler de dâhil bütün güçleri harekete geçirdi. Mustafa, yanındaki az sayıdaki askeriyle geniş avludaki merkez binaya kadar ulaşmış ve bazı askerler içeriye bile girmişlerdi. Zor duruma düşen İtalyanlar iki uçaklarını da savaşa sokmuşlar ve arkadan gelen Türk Arap birlikleri üzerine bomba yağdırmaya başlamışlardı. Taze bir İtalyan askeri grubunun savaşa dâhil olduğunu gören Fuat, bir panik oluşmasından korkarak Mustafa'yı geri çekilmeye ikna etmek için son bir hamle daha yaptı. Bu arada Arap güçlerinin savaş naraları İtalyanları şaşırtmış kısmi çözülmeler başlamıştı. Fuat, Merkez binaya girmiş olan Mustafa'nın yanına vardığında onun yüzünü tanınmaz bir halde buldu. Bir elinde kılıcı vardı ve diğer elinde mendili ile sağ gözünü kapatıyordu. Fuat, Mustafa'nın gözünden yaralandığını zannetti fakat yaralı değildi. Yıkılan duvarlardan çıkan oluşan kireçli yoğun toz bulutu altındaki Mustafa'nın sağ gözüne kireçli bir taş parçası çarpmıştı. Sönmüş ve taşlaşmış kireç parçası Mustafa'nın gözünü yakıyordu. Mustafa Kemal gözüne aldırmadan, kılıcıyla işaret ediyor ve “Düşman geriliyor, taarruza devam edin.” diye haykırıyordu. Sonuçta İtalyanlar çekildiler. Toplan borusuyla avluda bir araya gelen Türk Arap Kuvvetleri Kasrı Harun'u ele geçirmişlerdi. İtalyanlar yine büyük kayıplara uğramışlar Osmanlı kuvvetleri de az sayıda zayiat vermişti. Çok sayıda cephane ele geçirilmişti. 
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Mustafa gözündeki ağrının şiddetiyle karargâh çadırına döndü. Ağrı başladığında ne oturabiliyor, ne yatabiliyordu. 
Herkes üzgündü. Karargâh Hekimi Hakkı Bey, Mısırlı Prens Ömer Tosun Paşa'nın hediye ettiği İlaç sandığında bulabildiği asit borik ile ilk tedaviyi yapmaya çalıştı ama yeterli değildi. 
Kuşçubaşı Eşref, bölgede bulabildiği göz hekimi Suriyeli Münir Beyi de getirdi. Fakat her iki hekimin de ortak görüşü acilen hastaneye yatarak tedavi olmasıydı. Aksi halde sağ gözünü kaybedecek ve aynı durum sol gözüne de sirayet edecekti. Mustafa, Cepheden ayrılmadan çadırında tedavi olmak istiyordu. 
Sonunda Bingazi Bölgesi Sağlık Başkanı olan Doktor İbrahim Tali Bey, Mustafa'yı çadırında ziyaret etti. Komutanı gözü kanlı, sık nefes alırken ve ateşli bir şekilde görünce daha gerideki Kızılay Hastanesi'ne yatması konusunda ısrarcı oldu ve ikna etti. 
Mustafa Kemal, Enver Beyin de durumu öğrenip ısrarlı olması üzerine 18 Ocak'ta hastahaneye yattı. Üç hafta kadar süren tedavisinin ardından iyileşerek 7 Şubat'ta tekrar Derne Doğu Bölgesi Komutanlığı görevine döndü. 


Mustafa Kemal 3 Mart'ta, komuta ettiği Doğu Kolu Kuvvetleri ile İtalyanlara yeni bir baskın gerçekleştirdi ve ağır kayıplar verdirdi. İtalyanlar artık kıyılara hapsedilmişti. Binbaşı Mustafa Kemal, 6 Mart'ta Derne Bölge Komutanı oldu. Bir gün Koloğlu ailesinden biri gelerek Trablusgarb'deki dostu Tuğrul'dan selam getirdi. Koloğlu'nun dediğine göre, Enver Beyin Dernedeki hurmalıklar arasındaki karargâh binası onlara aitmiş. Koloğlular, Mustafa'nın Tuğrul'un arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra ona daha fazla yakınlık duydular. Mustafa, çölden gelen bazı bedevi aşiretlerin disiplinsizliğinden ve zaman zaman emirlerine gösterdiği itaatsizlikten şikâyetçiydi. Bir harekâta karar verildiğinde ya saatinden önce kendi başlarına hareket ediyorlar, ya da toparlanmakta geç kalıyorlardı. Bunu yaveri ve arkadaşı Fuat'la konuşurken şöyle anlattı: 
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“Fuat, bu bedeviler, tanıdığım Suud bedevilerine hiç benzemiyor. Osmanlı'ya karşı büyük bir sevgi ve sadakat besliyorlar. Çok da iyi savaşçılar. Bunu da takdir ediyorum. Ama askeri disiplin ve beraberlik içinde yapılmayan bir harekât ne kadar güçlü olursak olalım, mesele çıkaracaktır” 


Fuat şöyle cevap verdi: 

“- Sadakatleri, savaşçılıklarına gerçekten diyecek söz bulamıyorum Mustafa Binbaşım. En son siz gözünüzden rahatsızken Eşref Beyin emrindeki Avakir kabilesinin Berka bölgesindeki bir baskınına şahit oldum. 500 kişilik bir savaşçı grubuyla üç bin kişilik İtalyan birliğine saldırdılar. Zaten baskın sırasında attıkları savaş çığlıkları İtalyanları şaşkına çevirmişti. Bununla birlikte bizim askerlikte görmediğimiz bir çapul baskını gibiydi. Büyük bir zafer elde edildi ve çok büyük savaş ganimetleri ele geçirildi. Zaten Eşref Bey, baskın öncesinde duyuru yapmış. Elde edilecek ganimetlerin karşılığını belirlemiş. Tüfekler 3 mecidiye, mitralyözler beş altın ve eğer bir top ele geçirilirse yirmi beş altın. Hatta baskın öncesinde bana da sıkı sıkı tembih etmişlerdi: Enver Bey ve Mustafa Binbaşı sakın duymasın diye. Neticede 1500 tüfek, mermi sandıkları, 
3 mitralyöz, ilaç sandıkları ve daha birçok şey. Bizim Tıbbiyeliler zaman zaman anlatıyor: “Bir sabah kalkıp bakıyoruz ki, kahvaltı sofrasında bir sürü ganimet. Geceden İtalyan cephelerine sızıyorlar, dikenli telleri bir şekilde geçip içeriden malzemeleri alıyorlarmış. Hatta bir keresinde büyük bir demirci körüğü bile getirmişler” 

Binbaşı Mustafa Kemal, Fuat'ın son verdiği örneğe ister istemez güldü: 

“Zaten bu bir bezdirme savaşı oldu. İtalyanların asker ve silah üstünlüğüne rağmen savaşı bir dengeye oturttuk. Kesin bir sonuç almak için daha düzenli askeri birliklere ve harekât planlarına ihtiyacımız olacak. İstanbul'daki siyasi ahval de iç açıcı 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değil. Başımıza bir başka gaile açılmazsa, İtalyanlar olsa olsa bu bezginlikten dolayı geri çekilir. Türk subayları olmazsa bu savaş bu şekilde yıllarca sürer gider. Askerlikte başarı, doğru zamanlamadır." 


Bu arada Fuat, şahit olduğu bir başka olayı da şöyle aktardı: 


“- Mustafa Binbaşım. Bilmenizde yarar gördüğüm bir başka hususu da aktarmak isterim. Mart ayının ortasından beri Enver Beyin karargâhında Alman gönüllülerin etkinliği artmaya başlamış. Enver Bey, bir Almanı Makineli Tüfek takımının başına getirmiş, bir diğerini de yaveri yapmış.” 

Mustafa, Fuat'a hiç ses çıkarmadı. Mısır ve Tunus ile telgraf bağlantıları sağlanmış, Avrupa'dan ve İstanbuldan da düzenli haberler almaya başlamışlardı. Nisan ayında Trablusgarbe gelmeden önce İstanbul'da görüştüğü Ali Fethiden bir mektup aldı. Mustafa, Ali Fethi'yi Fransadaki manevralar sırasında tanımış ve adaletli, hürriyetçi tavrını çok sevmişti. Ali Fethi şunları yazıyordu: 


“- Kıymetli Dostum. Fransada başlayan ve İstanbul'daki Trablusgarb toplantılarında güçlenen arkadaşlığımız vesilesiyle büyük memnuniyet içindeyim. Cephedeki başarılarını duyuyoruz. Gözünün yaralandığını ve nihayet iyileştiğini sevinçle öğrendim. Beni sorarsan, Trablusgarbe geçmek için Parise döndükten sonra, buradaki beş Tıbbiyeli öğrenciyi de yanıma alarak Tunus'a, Sfax adasına geçtik. Buradan da Marsilyalı bir balıkçı kayığıyla 12 Ekim'de Trablusgarbe vasıl olduk. Aziziye Karargâhı'nda Neşet Paşanın Kurmay Başkanı olarak görev yapıyorum. Kasım ayından Şubat'a kadar İtalyan kuvvetlerine çok başarılı baskınlar gerçekleştirdik. İstanbul'un halini tahmin edersin ve senin gibi siyaseti sevmediğimi de bilirsin ancak beni Manastırdan Meclisi Mebusan'a vekil tayin etmişler. 
Homs bölgesi komutanı Halil Bey de Selanik milletvekili seçilmiş. Trablus'ta iken ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum 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ancak ilk fırsatta senin önerin olan “Askerlerin siyasetle uğraşmasını yasaklayacak' bir kanunun Mecliste kabulüne çalışacağım” 


Ali Fethi'nin mektubu dua ve temennilerle son buluyordu. 
Mustafa Kemal, Derne savaşındaki şu zor günlerinde çok güvendiği Ali Fethiden aldığı mektuptan büyük memnuniyet duymuştu. Ali Fethi, Mustafa Kemal ile birlikte İttihat ve Terakki içerisinde aynı çizgide buluşmuşlar ve Cemiyetin hatalarını sürekli dile getirmişlerdi. Buna karşılık İttihat ve Terakki yönetimi yanlışlarını sürdürüyordu. Trablus'tan Tobruk'a kadar İtalyan direnişine karşı mücadele veren yüzlerce Türk askeri ve onlarca Türk subayı olmasına rağmen, Avrupa basınında ve İstanbul'da sadece Enver Beyin kahramanlığı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti konuşuluyordu. Aslında gizlilikle yürütülmesi gereken Libya direnişi, Enver Bey efsanesine dönüştürülmüştü. 
Bu yüzden, zaman zaman İstanbul'a giden Türk subayları geliş gidişlerinde takip edilmeye ve zorluklar yaşamaya başlamıştı. 
Nisan ayında yeni seçilen Meclis'te İttihat ve Terakki üyeleri çoğunluktaydı. Meclis 4 Mayısta aldığı bir kararla Enver Bey, Amcası Halil Bey, Aziz Bey ve Neşet Paşa ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne takdir ve teşekkürlerini ilan etmişti. Ordunun, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin arkasında gösterilmesi huzursuzluk yaratmış ve İstanbul'da eleştirilere sebep olmuştu. 

30 Nisan'da Enver Bey, Sultan'ın tahta çıkışının yıldönümü 
sebebiyle Bingazide bir resmigeçit düzenletti ve şenlikler yaptırdı. Sarayın Damadı olması sebebiyle, herkes ona adeta Sultan gibi davranıyordu. Türk subay ve askerlerinin geçidini takiben, Arap aşiretlerin kuvvetleri de resmigeçide katıldılar. Aşiretlerin ileri gelenleri sıraya girerek birer birer Enver Beyin ellerini öptüler. Aşiret kadınları ve kızları ellerini birbirine çarparak şarkılar söylediler. Her yer bayram yeri gibiydi. Akşama kadar at yarışları yaptılar ve sevinç ateşleri yaktılar. 

Enver Bey bölgede yeni bir devlet kurmuş gibi hareket ediyordu. Vergiler topluyor, anlaşmazlıklar için mahkemeler 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kuruyor, suçluları idam ettiriyordu. İstanbul'dan gelen mali destekler yetersiz kaldığı ve bağışlar da yetmediği için kendisinin imzaladığı kağıt paralar icat etmiş bunları kullanıyordu. 
8 Mayıs'ta Enver Beyin emrinde görev yapan İngiliz Fotoğrafçı 
İtalyanlar tarafından yakalandı ve öldürüldü. Enver Bey, Harbiye Nezaretine yazarak “ailesine imtiyaz madalyası, annesine şefkat madalyası verilmesini, isminin Harbiye Nezareti altın defterine yazılmasını” talep etti. 


Mustafa Kemal, duygu ve düşüncelerini zaman zaman çok yakın arkadaşlarına yazdığı mektuplarda dile getiriyordu. 9 Ma-. 
yıs tarihinde, Derne AynıMansur Karargâhı'ndan Selanik'teki arkadaşı Salih'e yazdığı mektupta şunları söylüyordu: 


“- Biz vatana borçlu olduğumuz fedakârlık derecelerini düşündükçe bugüne kadar yapılan hizmeti pek değersiz buluyoruz. 
Vicdanımızdan gelen bir ses, bize vatanın bu sıcak ve samimi ufuklarını tamamen temizlemedikçe, gemilerimizin Tobruk, Derne, Bingazi ve Trablusgarb limanlarında tekrar demir atmış olduğunu görmedikçe vazifemizi bitirmiş sayılamayacağımızı ihtar ediyor! ... Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evlatları çoktur” 


Mustafa Kemal ve arkadaşları bu duygularla çadırlar içinde yaşayarak savaşı sürdürürken, Libya'da ilerleme sağlayamayan İtalyanlar, Çanakkale boğazını ablukaya almışlar ve İstanköyden Rodos'a kadar ege adalarının çoğunu işgal etmişler, Marmaris'i bombalamışlardı. Osmanlı Hükumeti, İstanbul üzerindeki ablukayı kaldırmak için İtalya ile barış yolları arıyor, Sadrazam Said Paşa, Bingazi bölgesi Osmanlı'da kalmak şartıyla Trablusgarb'i İtalyanlara vermeyi öneriyordu. 23 Mayıs'ta Enver Bey, Kaymakamlığa yani yarbaylığa yükseltildi. Haziran ayında İtalyanlar Libya kıyı kentlerine yönelik bombardımanlarını artırdı, Misrata ve Zarzur bölgelerini ele geçirdi. Bu arada İstanbul'da siyasi 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ayrılıklar zirveye çıkmış ordu içinde bölünmeler olmuştu. Temmuzayı başında, “İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı ordu içindeki bazı subaylar Halaskarı Zabitan, yani Kurtarıcı Subaylar adıyla gizli bir örgüt kurmuştu. 25 Haziranda kendi isteğiyle Trablusgarb'den İşkodra'ya tayinini isteyen Manastır Vekili Ali Fethi'nin gayretiyle, 2 Temmuzda Askerlerin siyasetle uğraşmasını yasaklayan” bir kanun mecliste kabul edildi. Halaskarı Zabitan'ın baskısı sonucunda Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa görevinden ayrıldı. Ardından İttihat ve Terakki'nin Hükumet'teki etkinliği sona erdi. Mustafa Kemal, 29 Temmuzda Selanikli bir arkadaşına yazdığı mektupta bu konuda şunları söylüyordu: 

“- ..Askerleri siyasetle uğraşmaktan men için bir kanun maddesi yapmışlar. Ben iki yıl önce tesadüfen bulunduğum bir kongrede: askerlere “Siyaseti bırakınız” dediğim için gerici oldum, idama mahküm edildim. Zaman ve olaylar, her türlü gerçekleri kanıtlar ve meydana çıkarır. Fakat bazen böyle bir öldürücü darbe indirerek” 

Eylül ayında İtalyanlar, General Reissoli komutasındaki takviye güçlerle birlikte Derne bölgesine üç koldan büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. Mustafa'nın komutasındaki kuvvetler ise karşı saldırı ile bu büyük saldırıyı durdurdu. İtalyanlar, Trablusgarb'den Tobruk'a kadar olan Libya bölgesinin bütün sahil kentlerini ele geçirip harabeye çevirmişti. Binbaşı Mustafa Kemal, geç de olsa kendisine ulaşan Fransız gazetelerinin eski nüshalarını dikkatle okuyor, inceliyor ve onlardan fikirler ediniyordu. İtalyada olanlar, diğer Avrupalı emperyalist ülkelerin diğer Afrika ülkelerinde yaptıklarından çok da farklı şeyler değillerdi. Bununla birlikte onların bu yıkıcı katliamları ve işgali birçok Avrupalı yazar tarafından açıkça eleştiriliyordu. 


Fransız ünlü yazar Piyer Loti'nin görüşleri, onunla aynı kanaati paylaşan adaletli bir azınlığın neler düşündüğünü ortaya koyar nitelikteydi. Loti, Fransız basınında, Avrupalıların 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sömürgecilik faaliyetlerini ve işgal hareketlerini eleştiren çok sayıda makaleler yayınlıyordu. Kendisine "İtalyanların Trablusgarbe yönelik saldırısı? hakkında görüşlerini soran bir okuyucuya şöyle cevap veriyordu: 


“İtalya'nın şanlı (!) teşebbüsü konusundaki fikrimi soruyorsunuz. Fakat ben, hak ve şanı öbür tarafta, yani atalarından kalan toprakları şaşırtıcı bir şekilde savunan Türkler ile Araplarda görüyorum. Bunlar, ansızın saldırıya uğradıkları ve silah bakımından İtalyanlara nispetle pek hafif kaldıkları halde, eski destanlarda görülen kahramanlar gibi kendilerini top güllelerine parçalatıyorlar; Bile bile ölüme koşuyorlar. Gerçek şan ve şeref, zaten saldırganlar tarafında bulunamaz. Bu incelemenize devam ederseniz, bütün Avrupa ülkelerinde size tıpkı benim gibi cevap verecek büyük bir çoğunluk bulacağınızdan eminim.” 


Loti, devam eden diğer yazılarında da görüşlerini ortaya koymaya devam etmişti: 


“Bu sözlerimi çürütmek için İtalyanların, bizim önce Cezayir sonra da Tunus'taki fütuhatımızdan söz açacaklarını bilirim. 
Evet! Heyhat! Başımızı önümüze eğmek zorundayız. Gerçi bu seerler hiçbir şekilde Trablusgarb olayı kadar kanlı olmamıştı. Fakat her şeye ve her duruma rağmen, bu olaylardan da tarihimizi lekeleyecek bir cinayet izi kalmıştır. Bu üzüntülü itirazlarım yalnız İtalyanlara karşı değildir. Sözlerim hepimizi, Avrupa'nın bütün Hıristiyan halkını içine almaktadır. Yeryüzünde en fazla insan öldüren bizleriz. Dudaklarımızda “kardeşlik! kelimesi olduğu halde, her yıl daha da çoğalan yakıp yıkıcı maddeler icad ederek, Afrikada, Asyada yağma ve çapul düşüncesiyle kan ve ateş saçanlar bizleriz. Esmer ve aşağı ırktan diye insanlara hayvanmış gibi davrananlar bizleriz. 


Fransız gazetelerinin büyük kısmı, kapalı bir şekilde İtalya'yı tutmaktadırlar. İtalyanların kuvvetli topları sebebiyle, savaş meydanında ancak üç dört ölü bıraktıklarını, Türklerin ise yüzlercesinin 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yere serildiğini ve ayaklanımakla suçlanan savaş esiri Arapların asılarak teşhir edildiklerini, pervasızca yazıp yayınlamaktan çekinmiyorlar. Yağma ediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, öldürüyorlar. Ve bunun adına da, meydanı açmak, temizlemek diyorlar. 
İnsan, bunları duyunca, vahşi hayvan avına çıkılmış sanıyor. 

Paris'in büyük gazetelerinden birinin muhabiri, İtalyan toplarının uzak mesafelere yapılan atışlarını ve bu ateşin karşısında, Arapların işe yaramaz tüfekleriyle, tarlalarda ot gibi biçildiklerini överek ve alkışlayarak yazıyor. Türklerinse, kendilerini aslanlar gibi savunmak için girdikleri bir camiin, İtalyan askerlerinin ilerlemesini geciktirdiğine lanet ediyor. Bir başka Paris gazetesi de, vaha içinde bulunan ve her taraftan İtalyan toplarının bombardımanına uğrayan köy harabelerinde, cesetler, koyun sürüleri ve köpekler arasında, düşmana silahla karşı koymaya çalışan birkaç gözü dönmüşten başka kimsenin kalmadığını ve bunların da kolayca esir edilerek götürüldüklerini (besbelli darağacına olacak) bildiriyor. 

Kendine Hıristiyan denilen Avrupalının gözünde, bütün dünya Müslümanları, avlanması suç olmayan bir av sayılıyor. Ve Avrupa bu avcılıkta, bir anda büyük ve kızıl ölüm meydanları açan öldürücü silahları dolayısıyla başarıya ulaşıyor. Afrikada bu yaman av, ağır bir esaret altında inleyen Mısırdan geçerek, Zengibardan Kuzey Afrika'ya kadar hemen hemen tamamlanmış gibidir. Aynı şekilde Hindistan'ın bütün Müslümanları da esaret altına alınmıştır. Şimdi de İrana doğru iki müthiş avcı, biri güneyden biri kuzeyden ilerlemektedir. 


Geriye sadece Türkiye kalıyor fakat bu millet kendini öyle kolayca çiğnetmiyor. Çocuklarını kemirmekten geri kalmayan Yenileşme” hastalığına rağmen, hala o korkulu savaşçı niteliğini koruyor. Türkiye kahraman ve övülmeye değer ordusuyla, kendini kanının son damlasına kadar savunacaktır.” 
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Mustafa Kemal, bu satırları okuduğunda yaptıkları kutsal mücadelenin bazı dürüst ecnebilerce de adaletli bir şekilde değerlendirilmesinden hoşnut olmuştu. Vahşi emperyalistlere karşı savaşmaktan başka çare yoktu. Nitekim İtalya'nın bu toprakları terk etmelerini istediği ateşkes çağrılarını reddetmişlerdi. Avrupa'nın İslam dünyasını tümüyle işgal ederek köleleştirmekten başka amacı yoktu. Loti, Afrika'daki bir gezisinde mandayı parçalamaya çalışan sırtlanları örnek vererek bu konuda şunları yazıyordu: 

“Bugün, bir ölüm kalım savaşına tutuşmuş olan Türkiye'nin çevresinde sinsice dolaşıp, kendisinden taviz'ler koparmaya çalışan bazı Avrupa devletleri, bana o can çekişen mandanın etrafında gördüğüm sırtlanları hatırlatıyor. Fakat istedikleri hangi şeyin “tavizleri' Tanrım! O devletlere kim ne yaptı ki! Gerçeği söylemek gerekirse, ben, orman sırtlanlarını onlara tercih ederim. Çünkü onlar hiç olmazsa birtakım basmakalıp sözler kullanmıyorlar. “Tavizler' koparmaya çalışmıyorlar fakat ulumaları ile gayet açık olarak şunu söylemek istiyorlar; Avlar parçalanıp yeniyor. Et kokusunu duyuyoruz. O halde, biz de tehlikesizce gidip karnımızı doyuralım” 


Bu sözlerimin, medeniyeti yanlış anlayan gafil ve çıkarcı bazı densizler tarafından bana ne kadar küfür getireceğini şimdiden kolaylıkla tahmin edebiliyorum... Fakat sözümü birkaç kişiye olsun dinletmek gücünde olduğumu bildikçe, gerçek olarak tanıdığım şeyleri söylemeyi bir görev sayacağım. Onları gizlemek için ileri sürülen bahaneler ne olursa olsun, emperyalist savaşlara lanet!. İnsan kasaplarına utanç! 


“Türkler katliam yapıyorlar” İri ve göze çarpan manşetlerle, mağluplara karşı atılan bu suçlama, gazetelerde, çok kanlı şekilde neticelenen yenilgilerine ait bilgilerin yanı sıra tekrar edilmektedir... Bütün Avrupa'nın haince yalnız bıraktığı zavallı Türkler, bu hüküm herkes tarafından kabul ediliyor... Trablusgarb vahasında da acaba böyle haykırılamaz mıydı: İtalyanlar katliam yapıyorlar” İtalyanlar, sebepsiz ve anlamsız istilaya giden 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emperyalistlerdi. Onların, her taraftan baskıya uğrayan Türkler gibi bir özürleri de yoktu. 

Ya İngilizler Hartumda binlerce insanı öldürmemişler miydi? 
Transvalde nice cinayetlerin ağırlığını vicdanları üstüne yüklemediler mi? 

Ya Biz Fransızlar, Cezayir'in işgalinde -hadi yalnız bu savaştan söz açalım- nice kadın ve çocukları katletmemiş, kan ve dumana boğmamış mıydık? 

Ben nice milletler tanırım ki, onların yerinde olsalardı, böyle tehlikeli ve korkunç anlarda, katliam yapmak çılgınlığına tutulurlardı. Türkler, bizlerden daha normal insanlardır. Gerçek budur. 
Onlar bizlerden daha iyi yürekli olmakla beraber daha serttirler. 
Çoğu zaman yumuşak başlı görünürler; Fakat tahrik edildikleri zaman korkunç olurlar, gözlerini kan bürür. 

Bunlar Hıristiyan milletlerin, aslında kendilerini yok etmek için açık veya gizli bir şekilde birleştiklerini nasıl hissetmezler? 
Biz Fransızlar, onlardan Cezayir'i, Tunus'u, Fas'ı aldık. İngilizler, entrikayla Mısır'ı gasp ettiler. İran yarı yarıya boyunduruk altındadır. İtalya ise, insafsız bir sürek avının ürpertici borusunu öttürerek, bugün Trablusgarb'i kana boyamaktadır. 

Türkiye ovalarını kaplayan binlerce Bulgar ve Sırp ölüsü, Türklerin hala savaşmak gücünde olduğunu ispatlayan şahitlerdir. Fakat şurası da aşikâr ki, dünkü kahramanları son savaşta Yunanistan'ı yerle bir edecek derecede yiğitlik gösteren kahramanları hatta dün, Trablusgarbde bine on nispetinde çarpışan kahramanları; Avrupa tanımak istemiyor. 

Ömürleri boyunca ülkelerine ayak basmamış olan Batılılar tarafından Türklerin tanınmamış olması, hayatları hakkında 

peşin hükümlere göre fikir yürütülmesi, insanı isyan ettiriyor. 
Yeni döndüğüm Amerikada da durum farklı değil. Orada da Türklerden bahsedildiği zaman Asya Aşiretleri” Barbarlar' gibi sözler kullanılmaktadır. Halbuki yeryüzünde onlardan daha iyi 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yürekli, cesur, namuslu ve kendi halinde bir başka ırkın bulunduğunu sanmıyorum. Bununla beraber okullarımızda öğrenim gören, bulvarlarımızda kişiliklerini kaybeden bazılarını ne yazık ki bunlardan ayrı tutmak zorundayım. Daha sonra çeşitli vazifelere getirilen bu gibilerini bir yana bırakıyorum. Fakat millet, asıl millet... Küçük esnaf ve köylüler... Bunlardan daha iyi insanların olabileceğini tasavvur edemiyorum... Türklerde, ama halis Türklerde olduğu kadar, hiçbir yerde yoksullara, zayıflara, acizlere, küçüklere acıma ve şefkat; ana babaya saygı gibi yüce duygulara rastlanmaz. Bu insanlardan biri hatta yaşı ilerlemiş bile olsa, o küçük ve zararsız kahvelerden birinde otururken, babası içeri giriverse, hemen yerinden kalkar, sesini alçaltır, sigarasını söndürür ve saygı ile bir köşeye ilişir. 

Özellikle hayvanlara acımakta hepimizden üstündürler. 
İstanbul'un başıboş köpekleri büyük bir hoşgörü ile yüzyıllar- dan beri rahatça yaşamaktadırlar. Yağmur altında kalmış kö- pek yavrularını görünce, dikkatle sokağa iner ve üstlerini kilim parçalarıyla örterler. Hemen tamamı Ermenilerden kurulmuş bir belediye heyeti tarafından, bu hayvanların öldürülmelerine karar verildiği gün, bütün mahallelerde onları korumak için adeta ayaklanmaya benzer kavgalar oldu. Kedilere gelince: Bunlar hiçbir zaman gelip geçenlerin önlerinden kaçmazlar. Çünkü yoldakilerin kendilerine ilişmemek için yollarını değiştireceklerini bilirler. Bursada İslamiyetin eski çağlarının izlerini taşıyan bu gönül okşayıcı şehrin bir köşesinde, leyleklere, evet, kış mevsimine girerken uçamayacak kadar yaşlı veya yaralı olan leyleklere mahsus bir hastahane vardır. Burada, yaraları sarılmış, hatta ağaçtan bacak takılmış leylekler görürsünüz. Bu hastaneyi ziyaret ettiğim zaman, orada ihtiyarlıktan dolayı yerinden kımıldamaya takati olmayan bir baykuş bile tedavi ediliyor ve leylekler için yapılan bağışlardan besleniyordu. 


Gerçekten, geçirmekte olduğumuz şu acı saatlerde, gülünç ve çocukça şeyler anlatıyorum. Fakat bu şeyler Türklerin özelliklerini 


91 


KÖSÜ Mustafa Kemal - İstihbarat Savaşları / İkinci Cilt 


o derece aksettiriyor ki, birtakım cahil ve düşüncesizlerin aksine ne derece uysal ve merhametli olduğunu ispata yardım eder. 

Avrupa, bugün korkunç bir baskı altında tutulan İstanbul'un, tarih, sanat ve şiir için mukaddes bir yer olduğunu acaba anlayacak mı? Bu kutsal yerin ne şekilde olursa olsun müdafaa edilmesi gerektiğini ve Hilal'in onun göklerinden uzaklaştığı gün, birdenbire büyüleyici cazibesinin de sönüp gideceğini anlayacak mı? 
Şüphesiz, hayır! Avrupa bunu anlayamayacak ve ben boşuna çenemi yormuş olacağım. Davetime geleceklerini hiç ümit etmeden, Avrupa'ya şöyle haykırmak istiyorum: “Türklere saygı duyunuz! 
Onlar herkesten fazla iyi ve namusludurlar. Rahatın, saygının, kanaatin, sessizliğin sığındığı son yer onlardadır.” 


Mustafa Kemal bu güzel satırları okurken gözlerinden yaşlar akıyordu. Türk milletine bir gün bu gerçekleri anlatmak, onlara sahip oldukları üstün meziyetleri hatırlatmak ve kültürün, medeniyetin, ahlakın ve gelişmişliğin onların damarlarında gezdiğini söylemek için azmini ve kararlılığını her geçen gün daha da güçlendiriyordu. Çadırının önüne çıktı, uzayıp giden çöllere baktı: Buraları emperyalistlerin işgalinden kurtarmaya çalışırken doğduğu toprakların, Selanik'in Balkanların, öz Türk yurtlarının ne durumda olduğunu düşündü. 


8 Ekim 1912 Salı - Derne 
Di) 


G önüllü Türk Subayları, Libya çöllerine geldikten tam bir yıl sonra İstanbuldan çok kötü haberler gelmeye başladı. 
Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan aralarında anlaşmışlar ve Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etmişlerdi. Tehlike anayurtlara, Anadolu sınırlarına dayanmıştı. Osmanlı Devleti, ana gövdeyi kurtarmak için dallarını feda etmeye mecbur kalmıştı. 15 Ekim 1912'de Osmanlı Devleti bir anlaşma imzalayarak Trablusgarb ve Bingazi'yi İtalyanlara bırakmış ve buradaki Türk subayları ve askerlerini geri çekme kararı almıştı. Hemen ertesi gün, Binbaşı Mustafa Kemal, Balkan savaşında görev almak için başvuruda bulundu. Selanik'teki arkadaşı Salihe telgraf çekerek annesi ve kız kardeşini acilen İstanbul'a götürmesini istedi. 24 Ekim'de Mısır ve Avrupa üzerinden İstanbul'a dönmek üzere Derne'den ayrıldı. İki hafta süreyle Derneden Tobruk'a kadar olan bölgedeki Arap aşiretlerinin liderleri ile görüşmeyi 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ve son olarak da Cerbub vahasında Şeyh Ahmed Senusi'yi ziyaret etmeyi planladı. Arap aşiretlerine mücadeleye devam etmelerini, düzenli ve disiplinli birlikler haline gelmelerini söyleyerek kendisinin İstanbul'u tehdit eden bir savaşa katılmak zorunda olduğunu anlattı. 

Binbaşı Mustafa 8 Kasımda Şeyh Ahmed Senusi ile görüşmek için Cerbub'a geldiğinde büyük bir hürmetle karşılandı. 
Şeyh Ahmed Senusi, Mustafa Kemal için büyük gölün kenarında bir kıl çadır kurdurmuştu. Tobruk'tan Cerbub'a gelişi 6, gün süren Mustafa bir süre yol yorgunluğunu attıktan sonra Şeyhin büyük çadırında buluştular. Aşiretin yönetimini üstlenen eğitimli Şeyh Ahmed Senusi ile Mustafa aşağı yukarı aynı yaşlardaydı. Hal hatır konuşmalarının ardından Mustafa Kemal konuya girdi: 

“. Senusi kahramanlarının Şeyhi Ahmed” diye övgüyle başladı sözlerine: “Sizlerden ayrıldığım için çok üzgün ve kederli olduğumu bilesiniz. Aynı keder ve endişeyi, doğduğum büyüdüğüm Selanik ve İstanbul'un geleceği için de duyuyorum. 
Yola çıkmadan önce aldığım habere göre, Bulgarların saldırısı sebebiyle Osmanlı Ordusu, Çatalca'ya çekilmiş. Fiilen Balkanları ve hatta Trakya'yı bile kaybetmiş durumdayız. Allah korusun, İstanbul da elden giderse, son Müslüman toprağı da işgal edilmiş olacak. Sizler artık bu mücadeleyi sürdürecek güçtesiniz. Bizi yeni vazifeler bekliyor” 

Şeyh Ahmed Senusi genç yaşına rağmen büyük bir olgunluğa ve sakin bir ağırlığa sahipti. Binbaşı Mustafa'ya güven dolu ifadelerle şunları söyledi: 

“Sizleri çok iyi anlıyorum Mustafa Binbaşım. Buralardan ayrılmanız bizim için büyük bir üzüntü fakat sizin de söylediginiz gibi bizler Allah'ın izniyle bu mücadeleyi ölene kadar bırakmayız. İslam milletinin gözbebeği olan İstanbul, bütün Müslümanların umut merkezi. Sizlerin Bingazi, Derne ve Tobruk 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bölgelerindeki önderliğiniz kalplerimize kazındı. Muhakkak ki İstanbul'da Balkanlarda yine büyük işler başaracaksınız. Sizler oralarda bayrağı elden düşürmedikçe bizler de burada cihad sancağını yere indirmeyiz. Kalbiniz müsterih olsun, gözünüz arkada kalmasın.” 


Şeyh Ahmed Senusi okuyan, yazan ve Avrupa basınını da yakından takip eden bir Senusi önderiydi. Senusiler Mısır ile Libya halkları arasında da güçlü bağlar kurmuşlardı. Şeyh Ahmed, oturduğu büyük minderin kenarında özenle katlanmış gazetelerden bazılarını seçti ve Mustafa'ya dönerek konuşmaya devam etti: 


“- Sizlerin de okumayı çok sevdiğini duydum Binbaşım. 
Ben de Mısırdan sürekli olarak gazeteler getirtir, olan bitenleri yakından takip etmeye çalışırım. Sizin Libya bölgesinde bir yıldır başarıyla yürüttüğünüz istiklal mücadelesi, İslam dünyasındaki gazetecileri, düşünürleri ve ilim adamlarını da uyandırdı. Herkeste ecnebi işgallerine karşı büyük bir uyanış başladı. Sizin kadar güçlü bir mücadele yürür mü bilmiyorum ancak bu uyanış gelecekte bu toprakların tekrar birer Müslüman yurdu olmasına zemin oluşturacaktır. Bakınız geçtiğimiz günlerde, Mısır Ezher birçok alim yetiştiren Arusi ailesinden Şeyh Muhriddin şöyle yazmış: 

“Medeni namını alan alçakların, Müslüman Afrikada yaptıklarını, hiçbir millet ve hatta vahşiler değil, insanlar, hayvanlar hakkında bile reva görmezler. Orta Afrika ahalisinden bir Müslüman, bir hayvan kadar bile, hayat hakkına sahip değildir. Silahlarını teslim etmiş büyük halk kitlelerini soğukkanlılıkla kurşuna dizmek, Müslümanlara yer öptürmek, muhakemesiz adam öldürmek, beş altı yaşlarında kızcağızların ırzına geçmek gibi melanetler, Afrikada her gün yapılan alçaklıklardandır.” 


Osmanlı Devleti'nin İtalya ile barış imzalamak zorunda kalmasına rağmen, sizin ve Enver Beyin bu savaşın sürmesi 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yönündeki görüşlerini biliyoruz. Sizler orada, bizler burada ülkemize göz dikenlere karşı savaşımızı sürdüreceğiz.” 

Mustafa Kemal ile Şeyh Ahmed Senusi'nin sohbetleri iki yakın arkadaş gibi aynı samimi havada devam etti. Mustafa, Şeyhin hazırlattığı çadırda iki gece dinlendi. İstanbul'a kadar önünde daha en az on günlük bir yolculuk daha vardı. Cerbub'tan sonra tekrar develer üzerinde EbulHaccac tren istasyonuna çıkacak ve İskenderiyeden vapurla Avrupa'ya geçecekti. Mısır ile İstanbul arasındaki bütün deniz seferleri İtalyanlar tarafından kontrol ediliyordu. İtalyan donanması Çanakkale boğazını ve Ege denizini ablukaya almış, İzmir limanına giren bütün gemileri aramadan geçiriyordu. 

Mustafa Kemal 10 Kasım'da İskenderiye'ye ulaştı. Burada Halid Şevki'nin Zağlul otelinde bir gece kaldı. Akşam kendisine ulaşan haberler kötüydü. 8 Kasım'da Selanik Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Trablusgarbdeki Osmanlı birlikleri Halil Bey komutasında İtalyan gemileriyle Hayfa'ya nakledilecekti. 
Kasım ayı bitmeden Enver Bey ve Kuşçubaşı Eşref de İstanbul'a döneceklerdi. Mustafa Kemal, Halid Şevki Beyin bulduğu bir Rus Vapuru ve Abhaz Türkü kimliğiyle önce Fransa'ya ve ardından Romanya ve Karadeniz üzerinden 20 Kasım 1912'de İstanbul'a ulaştı. Mustafa'nın yeni görevi Bahri Sefid, yani Çanakkale Boğazı Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü idi. 
Yakın arkadaşı Ali Fethi ise komutanlığın Kurmay Başkanı olmuş, yolları tekrar birleşmişti. 
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23 Ocak 1913 Perşembe - İstanbul 
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rdu içindeki Prens Sabahattin yanlısı Halaskar Zabitan O grubunun geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdiği darbe sonucu, İttihat ve Terakki üyeleri Hükumet ve Harbiye Nezareti'nden uzaklaştırılmıştı. Halaskar grubunun kurduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi, Osmanlı Meclisi'nde güç kazanmış, İttihatçılar ise Sultan'ın yardımıyla Meclisi feshetmişler ve Nisan ayında yapılan seçimlerde tekrar çoğunluğu elde etmişlerdi. 


Yarbay Enver, Bingazide bulunurken gerçekleşen bu olaylar sebebiyle zaten büyük bir kızgınlık içerisindeydi. İstanbul'a döndükten sonra, Libya'da çevresinde bulunan Fedai Zabitan grubu ile birlikte bütün mesaisini mevcut yönetimi devirme planları hazırlamaya verdi. Balkan ülkelerinin savaş ilanına destek olan İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya, BabıAli'ye nota vermiş, Edirne'nin Bulgaristan'a, Ege adalarının ise kendilerine verilmesini talep etmişti. 


99 


KÖSÜ Mustafa Kemal - İstihbarat Savaşları / İkinci Cilt 


Kamil Paşa'nın Edirne'yi Bulgarlara vereceğini iddia eden İttihatçılar 23 Ocakta Hükumet Merkezi Babı Ali'ye baskın düzenledi. Ömer Seyfettin'in de içinde bulunduğu bazı hatipler halkı da galeyana getirip hükumet merkezi önüne yığmışlardı. 
İttihatçı fedailer hükümet binasını sardıktan sonra beyaz bir ata binen Enver Bey, NuruOsmaniyeden BabıAli'ye geldi. Yanında Talat Bey ile birlikte Emirber Fedaileri vardı. Bu arada Enver'in fedaisi Yakup Cemil, Harbiye Nazırı'nı öldürdü. Enver Bey de Sadrazam'a istifa mektubunu yazdırdı. Ahali ve ciheti askeriyeden vuku bulan teklif üzerine istifasını sunduğunu” belirten mektubu, Enver Bey tarafından Sultan Mehmet Reşat'a sunuldu ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi. Üç gün sonra İttihat ve Terakki'nin üçüncü büyük lideri Yarbay Cemal, İstanbul Muhafızı yapıldı. Bu şekilde Enver, Talat ve Cemal'den oluşan üçlü üst yönetimin Osmanlı Devleti üzerindeki kesin hâkimiyeti kurulmuştu. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, İttihatçı olmasına karşın muhaliflere karşı sert davranmadı ve ülkenin içinde bulunduğu durumu düşünerek ılımlı bir yol izledi. 


İstanbul'a dönüşünden sonra Kösüler ile görüşmelerini sürdüren Binbaşı Mustafa Kemal, düzenli olarak bilgiler alıyor ve bu olayların dışında kalıyordu. Beyzade'den ulaşan haberlere göre bu olay Almanya ile İngiltere ve Fransa arasında payitahta hâkim olma mücadelesinin bir parçasıydı. Enver Bey gibi Prens Sabahattin de Saray ailesindendi. Sultan Hamid'in kız kardeşi Seniha Sultan'ın oğlu ve Osmanlı padişahlarının yeğeni olan Prens Sabahattin Fransız ekolünü temsil ediyordu. Enver ise herkesin bildiği gibi Almanya'nın gelecekteki Sultan adayı idi. 
Alman Askeri İstihbaratı, İttihat ve Terakki merkezini Selanike taşıyarak Fransa'nın etkisinden uzaklaştırmış, Enver Beyin Libyadaki Cihad mücadelesini efsaneleştirmek suretiyle ününü ve nüfuzunu kat kat artırmıştı. Almanya'nın hedefi, Enver Bey liderliğinde İslam dünyasındaki Arapları İngilizlere karşı ayaklandırmak, Bağdat ve Hindistan hayallerine ulaşmaktı. Almanlar, 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Mısır ve Bingazide temelleri atılan Teşkilatı Mahsusa yönetimine etkin olma peşindeydi. Kuşçubaşı Eşref, kendisini Teşkilatı Mahsusa Başkanı olarak lanse etse de henüz ortada yönetimi ve kadrosu teşkil etmiş bir kurum yoktu. Fedai Zabitan Grubu, Teşkilatı Mahsusa'nın gerçek anlamda ilk Operasyon Birimi ve BabıAli Baskını da ilk darbe girişimi sayılabilirdi. Binbaşı Mustafa'nın Gelibolu'da birlikte görev yaptığı Binbaşı Ali Fethi İttihat ve Terakki Genel Sekreteri idi ancak Enver Beyin çevresindekiler gibi aşırı bir taassubu yoktu. Hatta Selanik'in kaybedileceği anlaşılınca I Kasım'da burada sürgünde bulunan Sultan Abdülhamid'i bir Alman gemisi ile İstanbul'a bizzat kendisi getirmişti. Sultan Hamid'in Selanik gelişinde de 3,5 ay süreyle muhafızlığını yapmıştı. BabıAli Baskını sonrasında İttihatçıların baskısı sonucu görevini bıraktı. Mustafa Kemal, Enver gibi düşünmüyordu. Şam, Beyrut, Kudüs ve Akabe bölgesindeki tecrübeleri; şeyhlerinin emrinden çıkmayan Arap aşiretlerinin Türklerden uzaklaştığını gösteriyordu. Bu bölgelerde Türkmenler ve Çerkezler dışında Türklere sevgi ve bağılık besleyenler neredeyse yok gibiydi. Libya'daki Berberilerin durumu biraz daha farklıydı. Türk soyundan gelen Tolonoğulları ile Türklerle yakın akrabalık bağları kurmuş olan Senusiler olmasa burada da direnemeyeceklerdi. Enver Bey ve çevresindekiler, Osmanlı ve Hilafet düşüncesiyle hala Türk Arap İmparatorluğunu diriltmenin hayalini kuruyorlardı. Enver'in en yakınındaki Kuşçubaşı Eşref bu konuda şunları söylemişti: 


“Biz artık bütün Garbi Afrika'yı içine alacak büyük bir Türk Arap İmparatorluğu'nun projeleri üzerine eğildik. Şeyh Senusi'nin manevi varlığı ile Osmanlı şehzadelerinden değerli bir zatın hükümdarlığı altındaki bu devlet Türklük için dünya siyaseti bakımından bir mesnet olacaktır.” 

Almanlar, Berlinde Enver Bey ile geliştirdikleri ilişkilerin bir benzerini de Bağdat Valisi olan Yarbay Cemal ile kurmuşlardı. 
BabıAli darbesinden sonra İstanbul Muhafızı olan Cemal'in 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kendine bağlı özel bir casusluk grubu vardı. Alman Askeri İstihbaratı ile Bağdat'ta kurulan yakın ilişkiler İstanbul'da da devam edecekti. Aslında Enver, Talat ve Cemal'in her üçünün de kendisine sadık adamlarından oluşan birer Casusluk teşkilatları oluşmuştu. Fedailer, Telgrafçılar ve Askerlerden oluşan bu kişilerin arasında, Osmanlı Devleti'ni kurtarmaktan başka gayesi olmayan onlarca vatansever de yer alıyordu. İttihat ve Terakki Osmanlı yönetimini devralsa da ülkenin gidişatında durum aynıydı. Bulgarlar, İstanbul'daki siyasi kargaşadan istifade ederek Gelibolu'da Bolayır bölgesine kadar ilerlediler. Şarköy'deki Kolordu Komutanı Hurşit Paşa ve Kurmay Başkanı Enver komutasındaki takviye güçler geç kalınca Bolayır'daki Osmanlı birlikleri ağır kayıplar verdiler. Mustafa'nın arkadaşı Nuri bu savaşta yaralandı. Enver hemen Bulgarlara saldırılmasını önerdiyse de, Mustafa Kemal ve Ali Fethi plansız ve zamansız bir saldırının yeni kayıplara yol açacağını söyleyerek karşı çıktı. 
Bu olay sırasında Bolayır Harekât Şube Müdürü olan Binbaşı Mustafa Kemal, Bolayır'da kurulan Kolordunun Kurmay Başkanı yapıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşı Ali Fethi, hızlı bir çalışma yaparak bölgedeki işgalci Bulgarlara karşı yeni harekât planları hazırladılar. 


18 Şubat 1913 Salı — Gelibolu 


— 


8 Şubat'ta Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olan Binbaşı Mustafa Kemal, Binbaşı Ali Fethi ile birlikte Trakya ve Edirne'nin kurtarılması için Bulgarlara taarruz edilmesine ilişkin bir harekât planını Harbiye Nezareti'ne sundular. Aynı zamanda Gelibolu'ya atanan ve Bolayır yenilgisinden sorumlu tuttukları Hurşit Paşa ile çalışamayacaklarını söyleyerek istifalarını sundular. Mustafa Kemal ve Ali Fethi'nin harekât planı kendisine ulaşan Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa durumu yerinde görmek üzere Gelibolu'ya geldi. Hurşit Paşa ve Kurmay Başkanı Yarbay Enver ile Fahri Paşa ve Binbaşılar Mustafa Kemal ve Ali Fethi ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmelere rağmen, Mustafa Kemal ve Ali Fethi'nin harekât planları uygulanmadı ve 26 Mart'ta Edirne Bulgarların eline geçti. Mustafa'ya göre Edirne'nin düşmesi, İstanbul'un da yakında düşebileceği anlamına geliyordu. Bu konuda acilen bir 
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şeyler yapmalı, bu gidişi durdurmalıydı. Mustafa Kemal 30 
Nisanda Mahmut Şevket Paşa ile doğrudan görüşme yaparak Edirne konusundaki planlarını anlattı ancak Edirne politikası üzerinde önemli bir değişiklik olmadı. Sonunda 30 Mayıs'ta Londrada Balkan Devletleri ile imzalanan antlaşma ile Midye-Enez hattı sınır kabul edilerek Edirne Bulgaristan'a bırakıldı. Ülkenin durumuna rağmen, İstanbul'da siyasi mücadele hız kesmemişti. 11 Haziranda Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, bir suikastla öldürüldü. Cinayeti, Halaskar Grubunun yaptığı söylendi. Suikast sonrasında İttihat ve Terakki çok sert önlemler aldı ve muhaliflerin hepsini devlet ve ordu kademelerinden temizlemeye başladı. 

Bağımsızlıklarını kazanan Bulgaristan ve Sırbistan aralarındaki anlaşmazlık ve çatışmalar sebebiyle Trakya'daki kuvvetlerini azaltmışlardı. Bu durumu, bölgeyi geri almak için uygun bulan Osmanlı Ordusu 13 Temmuzda Midye-Enez hattını Bulgarlardan geri aldı. Çanakkale Kuvvetler Komutanı Fahri Paşa, 
22 Temmuz'da Bolayır Kolordusu'nun sevk ve idaresini Binbaşı 
Mustafa'ya devretti. Mustafa Kemal'in aynı gün verdiği emirle Bolayır Kolordusu Meriç'in batısına geçerek Dimetoka'ya girdi. 
Bolayır ve Gelibolu bölgesi kolorduları Edirne'ye doğru ortaklaşa yürüyüşe geçtiler, hızlı davranan Enver bir süvari birliğinin başında Edirne'ye girdi ve Edirne Fatihi ilan edildi. 


İkigün sonra Mustafa'nın Kurmay Başkanlığını yaptığı Bolayır Kolordusu kaldırılıp doğrudan Başkomutanlık Vekâleti'ne bağlandı. Önce Bolayır yenilgisi ardından Edirne'nin alınışı sonrasında Mustafa Kemal ve Ali Fethi ile Enver arasındaki gizli mücadele iyice açığa çıkmıştı. Mustafa Kemal 10 Ağustos'ta Edirne'den ayrılıp İstanbul'a geldi. Harbiye Nezareti'ndeki bazı arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı. Bolayır Kolordusu'nun Enver Beyin baskısı ile kaldırıldığını öğrendi. Kuşçubaşı Eşref ve Süleyman Askeri 116 kişiyle Batı Trakya ya geçmişler, bazı bölgeleri ele geçirmişlerdi. Gidenlerin 16'sı Harbiyeli subay, diğerleri 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fedailerden oluşuyordu. 18 Ağustos'ta Mestanlı ve Kırcaali'nin ele geçirildiği haberi geldi. 31 Ağustos'ta İskeçe ve Gümülcine de alınınca Batı Trakya Geçici Hükumeti ilan edildi. Bölgenin Bulgarların eline geçmesini istemeyen Yunanistan bu duruma sessiz kalmış ve hatta Dedeağaç'ı teslim etmişti. Bu arada, İngiltere ve Avusturya, yeni devleti tanırken Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı Devleti'ne baskı yapmaya başladılar. 
Batı Trakyadaki Osmanlı çetelerine engel olunmasını istiyorlardı. Rusya'nın bölgeye asker yığmasını istemeyen Almanya da, Osmanlı'ya durumu siyasi yollarla halletmesi çağrısında bulunuyordu. Enver Bey, Umum Çeteler Kumandanlığı adıyla bir komutanlık kurmuş, başına da Kuşçubaşı'nı getirmişti. Mustafa Kemal, Batı Trakya'daki Kuvayı Milliye Hareketi'nin siyasi bir hüviyet kazanması için, öncelikle Osmanlı Devletini yöneten İttihat Terakki Cemiyeti'nin içinde çetelerin bulunduğu gizli bir örgüt görüntüsünden çıkarılıp siyasi bir niteliğe kavuşturulması gerektiğine inanmıştı. Bu sebeple, arkadaşı Ali Fethi'yi ikna ederek 1 Eylül'de askerlikten istifa etmesini ve tekrar İttihat Terakki Genel Sekreterliğine dönerek bu işe bir çözüm bulmasını istedi. 


12 Eylül 1913'te Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ay yıldızlı yeşil bayrağı ile bağımsızlığını ilan etti. Bu küçük devlet, Mustafa'nın Türkiye için hayalini kurduğu cumhuriyetin ilk örneği sayılırdı. Milli marşını da bizzat Harbiye Nazırı Süleyman Askeri yazmıştı. Mustafa Kemal kendisine ulaştırılan milli marşın dizelerini okurken, İttihatçıların Osmanlı hayaline karşılık Askeri'nin Türklük vurgusu yapmasına çok sevinmişti: 


Ey Batı Trakyalı asil Türk çocuğu ne mutlu sana, Sen hayat verdin kanınla milli kurtuluş savaşına. 
Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın her yanına, Selam duruyor milletler senin şu milli bayrağına. 
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Bastığın şu yerler senin şanlı şehitlerinle dolu. 
Düşmanlar taciz edemez yüce kahramanların ruhunu. 
Şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına, 

Bu ne ulvi şereftir gömülmek ecdad toprağına. 


Yurtta hürriyetin, istiklâlin rüzgârı esiyor, Kahraman mücahitler şu pis esareti deviriyor. 

Bu şanlı milli istiklâl savaşından asla dönülmez! 
Karşımıza çelik ordular da çıksa, bizi ürkütemez! 
Biz, milli istiklâl için Meriç'i, Karasu'yu aştık, Bütün müstevlileri ezerek, yenerek hedefe ulaştık. 
Balkanlarda şanlı bir cumhuriyet çığırını açtık, İlk defa hürriyet meş'alesini biz yaktık. 


Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaşayacak! 
Karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp kaçacak! 
Binlerce yıl hür yaşayan bir milletin torunlarıyız, Şu steplerin kurdu, arslanı, göklerin kartalıyız. 


Mücahitlerin hamlesi her zaman fırtınalar andırır, Savaşta heybetimizin dehşetinden düşmanlar bayılır. 
Batı Trakya Cumhuriyeti yaşayacak, yaşayacak! 
Terakkimizin karşısında milletler şaşıracak! 


Ey şirin Batı Trakya!... İşte nihayet esaretten kurtuldun, Ey düşmanlar!... Sanmayın savaşlardan bu millet yorgun. 
Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak, Şu bütün Batı Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak! 


Ali Fethi, 20 Eylüldeki genel kongrede, İttihat ve Terakki'nin siyasi bir parti haline gelmesini, gizli bir örgüt olmaktan çıkarılmasını önerdi ve Fedailerin cemiyetten aldıkları maaşları kesti. Bu karar İttihatçı Fedailer arasında büyük tepkiyle 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karşılandı ve Ali Fethi Beye tehditler yağmaya başladı. Bu arada Osmanlı Hükumeti, büyük devletlerin baskıları sonucunda 
29 Eylül'de, Cemal Paşa'nın kontrolünde hazırlanan İstanbul 
Antlaşması sonucunda Edirne dışındaki Batı Trakya bölgesini Bulgaristan'a bıraktı. 


i ç YP zakya 7 Ağustos y91g, i 


Mustafa Kemal Bulgaristan'da kalan Türklerin haklarının korunması için acilen bir şeyler yapılması gerektiği kanaatindeydi. 13 Ekim'de Ali Fethi'nin büyükelçi olarak Sofya'ya gitmesi sağlandı. Mustafa Kemal de 27 Ekimde Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atandı. 29 Ekim 1913'te Süleyman Askeri de İstanbula dönünce Batı Trakya Türk Cumhuriyeti tamamen ortadan kalkmış oldu. Askeri, önce Dâhiliye Nezareti Muhacirin Müdürlüğü'ne getirildi, 30 Kasımda ise İttihat Terakki liderlerinin ortak kararı ile Harbiye Nezareti bünyesinde resmi olarak kurulan Teşkilatı Mahsusa'nın ilk başkanı oldu. Süleyman Askeri, İstanbul'a dönmeden önce siyasi ve askeri görüşmeleri yürütmek üzere Ali Fuat'ı vekil bırakmıştı. Ali Fuat Yanya Savunması sırasında yaralanıp esir düşmüş ve Kasım ayında serbest bırakıldıktan sonra Erkânı Harbiye 2. Şubede görevlendirilmişti. Ali Fuat, Ali Fethi ve Mustafa Kemal bölgeyi çok iyi 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bilen üç arkadaş olarak Batı Trakya Türkleri'nin haklarını garanti altına almak için ortaklaşa çalışmaya başladılar. 

Mustafa Kemal konu üzerinde epeyce kafa yormuştu. Meselenin Askeri, Siyasi ve İstihbari yönleri vardı. Askeri yönden yapılacaklar artık geride kalmıştı. Avrupa'nın dünya savaşına doğru gittiği bir ortamda savaşa girmek, bütün Osmanlı topraklarını tehlikeye düşürebilirdi. Siyasi olarak, Ali Fethi Bey ile birlikte Bulgar Başbakanı Radoslavof ile iyi ilişkiler kurdular. Aralık ayında yapılan seçimlerde Bulgaristan'da seçimler olmuş, Radoslavof meclisteki çoğunluğunu kaybetmişti. Batı Trakya bölgesinden seçilecek yeni vekiller onu tekrar hükumette tutabilirdi. İskeçede Cemil, Halim ve Fuat Bey, Gümülcinede Sadık ve Arif Bey, Dedeağaç'ta Rıza Bey öncülüğünde Türk komiteleri oluşturuldu. İstanbul'dan Süleyman Askeri'nin de katıldığı pazarlıklar sonucunda 16'sı Türk olmak üzere Batı Trakya'dan seçilen 32 milletvekili Radoslavof'un partisine geçti. 
Bu şekilde çoğunluğu sağlayan yeni Radoslavof Hükumeti ile Bulgaristanda Osmanlı Devleti'ne dost bir kabinenin işbaşına gelmesi sağlanmış oldu. 

Yakup Cemil'in başında olduğu fedailer Aralık ayı başında Dâhiliye Nazırı olan Talat Paşa'yı da tehdit yollu uyararak Ordu'nun ıslah edilmesi için Enver'in Harbiye Nazırı yapılmasını istemişlerdi. Talat Bey, Enver'in rütbesinin henüz yeterli olmadığını gerekçe göstererek” bu isteği bir süreliğine savuşturdu. Bununla birlikte Enver, 11. Meşrutiyet'in ilan edildiği günden bu yana Harbiye Nazırlığı bekliyordu. Hedefine ulaşmak için, Trablusgarb öncesinde nişanlandığı ve Sultan Mehmet Reşat'ın yiğeni olan Naciye Sultan ile evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. Osmanlı Sarayı ile sıkı münasebetlerinin ardından, 18 Aralık'ta Albaylığa, 5 Ocak 1914'te generalliğe yükseltilip, zorla istifa ettirilen Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu. 
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Enver, Sultan değildi ama Osmanlı Ordusu'nun başına geçmişti. Artık onu ne ordu içinde eleştirecek Mustafa Kemal, ne de İttihat ve Terakki içinde eleştirecek Ali Fethi vardı. Osmanlı Ordusunu ıslah etmek için 40 kişilik Alman Askeri Heyeti çağrılmış, çoktan çalışmalara başlamıştı. Harbiye Nazırı Enver Paşa, Osmanlı Ordusundaki binden fazla yaşlı subayı tasfiye ederek, genç subayları önemli görevlere getirdi. Alman Subayları artık Türk Ordusunun danışmanlığını yapacaktı. Okuryazarlığı artırmak için Enveriye yazısı denilen bir alfabeyi de uygulamaya koydu ve üniformaları değiştirdi. 


Sofya 1974 


11 Mayıs 1914 Pazartesi — Sofya 
—d 


ustafa Kemal Sofya'ya geldi geleli, maaşı ve ödenekleri 

düzenli gönderilmiyor ve bu yüzden de bir pansiyonun üçüncü katındaki küçük bir odada kalıyordu. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı'yı en fazla meşgul eden ve bundan sonra da bir gerginlik çıkması durumunda en fazla rahatsız edecek olan Bulgarlardı. Bu yüzden Avrupada gittikçe gerginleşen askeri ve siyasi ortamda, Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında bir mesele çıkmaması için gayret gösteriyorlardı. Zaman zaman resmi davetlere katılıyor ve Türkleri en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlardı. Mustafa Kemal saatlerce çalışıp Harbiye Nezareti'ne düzenli raporlar göndermesine rağmen, yaptığı işleri yeterli görmüyor, İstanbul'da tanıştığı ve babası Osmanlı ordusunda doktor olan Fransız Bayan Corinne ile zaman zaman mektuplaşıyor ve dertleşiyordu: Sofya'ya geldikten sonra yazdığı bir mektubunda şunları yazmıştı: 
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“. Ekseriya sefarethanede büromda çalışıyorum. Sofya boş zamanları doldurabilecek, hiçbir eğlencesi olmayan tatsız bir şehir. Burada çok meşgulüm, günde en az sekiz saat çalışıyorum. İstanbul hadiseleri üzerine bana verdiğin malumat beni çok ilgilendirdi, görüyorum ki her şeyden haberin var. Buradaki hayatım tekdüze akışını takip ediyor. Benim büyük ihtiraslarım var fakat bu ihtiraslar, yüksek makamlar işgal etmek veya büyük paralar kazanmak gibi maddi emellerin tatminiyle ilgili değil. Benim ihtiraslarım, vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana liyakatle yapılmış bir vazifenin iç huzurunu verecek büyük düşüncelerle ilgili. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum ve son nefesime kadar da onu korumaktan geri kalmayacağım.” 


I Mart tarihinde Mustafa Kemal yarbaylığa yükseldi. 11 Mayıs gecesi, Sofyadaki Ordu Evinde düzenlenen Kıyafet Balosu'na rengârenk bir yeniçeri kıyafetiyle katıldı. Aynı ay içerisinde arkadaşı Selanikli Nuri'nin “Zabit ve Kumandan” adındaki konferans kitabına bir dostluk cevabı olarak “Zabit ve Kumandanla Hasbihal” adında bir kitap yazdı. 


Yarbay Mustafa Kemal, kaldığı pansiyonun küçük odasında gündüzleri askeri raporlar hazırlamakla saatler geçirirken geceleri de geleceğe dönük fikirlerini ve samimi duygularını en yakın arkadaşlarına mektuplarla açıklıyordu. Harbiye ve Suriye arkadaşı ve halen Şam'da Sekizinci Kolordu Kurmay Başkanı olan Ali Fuat'a yazdığı mektupta şu satırları kaleme aldı: 


“Memleketin kaybedilmek üzere olan küçük parçasını feda etme yeceğim diye en bü yük parçasını hesapsızlık ve bilgisizlik yüzünden feda eden idarecilerimizin bir de mevki ve şöhret peşindeki hırsları yüzünden ne hale geldiğimiz aşikârdır. Binaenaleyh bu mevzuda fazla izahata lüzum görmüyorum. Bundan sonra da fena günler göreceğimizden şüphe edilmemelidir. Yüzyıllar- dan beri Hıristiyan tebaasından çektiklerimiz henüz bitmeden, birbirine zıt olan Pan-İslam ve Pan-Turan hayalleri icat edilerek 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bunlarla, zaten güç olan durumumuz büsbütün karıştırılmaktadır. Milliyetçilik dünya yüzünde o kadar çok inkişaf etti ki, emin olabilirsiniz bir millet çoğunluğuna dayanmayan devletlerin dağılması mukadder görülüyor. Hala Anadoluda Suriye ve Irak'ta bir Hıristiyan azınlığı vardır. Bunların iddiaları eksilmemiştir. Bir de büyük bir Arabistan davası çıkmıştır ki bununla İngiltere, Fransa; Arap çoğunluğu olan yerlerimizi bizden ayırıp kendilerine müstemleke yapacaklardır. İçimizde bir de Arap milliyetçiliği alıp yürümüştür. Bunlardan kültür ve din birliğine inanmayanlar vardır ki bunların menfaati bakımından büyük devletlerin âleti olacaklarından şüphe edilemez. Buna mukabil çoğunluk temiz bir milliyetçilik davası içindedir. Bunlarla görüşüp Arap meselesine bir çözüm noktası bulunabilir. Arap meselesi bundan sonra iç siyasetimizin en önemli meselesi olmuştur. İçerde azınlık ve Arap meselesi dururken, hangi teşkilât, hangi vasıta ile dışarıda Pan Turanizm ve Pan İslamizm umdelerini tahrik edebilir. Üstelik henüz içimizde bunlara bir istikamet verilmemiş iken... İngiliz-Alman rekabeti ve yeniden büyüyen Sırbistan'ın Avusturya ve Macaristan'ın güneyindeki Slavlar üzerinde iddiası yüzünden, pek yakında dünya harbinin patlayacağına inanılabilinir. Hiçbir hazırlığımız olmadan acele bu harbe de sürüklenecek olursak, Anadolumuz, Boğazlarımız ve 500 yıllık Türk İstanbulumuz muhakkak tehlikeye girer. Bu sefer bir kelime ile Türklüğümüz mahvolur. Bundan sonra hiç olmazsa kendimizi hülyalara kaptırmamalıyız. Zira telafisi mümkün olamayacak bir felaketle karşılaşırız. Gelecekte hiçbir hissiyata aldanmadan, kesin kararımız, Türk çoğunluğunun çizdiği hudut hem dış siyasetimizin hem de savunmamızın temel taşı olmalıdır.” 

Yarbay Mustafa Kemal, Ali Fuat ile yaptığı yazışmalarda sadece bu öngörülerini yazmakla kalmıyor, Suriye ve Arabistan bölgelerinde nasıl bir idare şekli kurulması gerektiğine ilişkin de projelerini ve düşüncelerini paylaşıyordu. Mustafa Kemal hızlı bir şekilde savaşa sürüklenen Avrupa'nın rüzgârına 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kapılarak savaşa girilmemesi ve sükünetin muhafaza edilmesi kanaatindeydi. İstanbuldaki Dr. Tevfik Rüştü Beye yazdığı mektubunda İttihat ve Terakki liderlerini uyarmasını isteyerek şunları söylüyordu: 


“Bu savaş çok uzun sürecektir. Ona girmekte geç kalmak söz konusu değildir. Bundan korkarak acele etmeyelim. Ne yap yap partinin genel merkezindeki dostlarınıza, özellikle bacanağınız Doktor Nazım Beye bütün gayretinle anlatmaya çalış. Başlayan bu dünya savaşına biz asla karışmayalım. Senin de bu fikirde olduğuna şüphem yoktur. Elçi Fethi Bey de bu fikirdedir. 
Bu dünya savaşına memleketimizin karışmaması için elinden geleni yapmaklığını isterim.” 


Mustafa Kemal, ruhundaki dinmeyen fırtınaları belki de hafifletmek için zaman zaman aşık oluyordu. Pansiyon sahibinin kızı Hilda zaten Mustafa'ya âşıktı. Mustafa Kemal, Bulgar Harbiye Nazırı'nın güzel kızı Mara Dimitrina'ya ve Bulgar Başbakanının kızı Nicolina Radoslavof'a da özel duygular beslemiş ancak Fransa'ya tahsile giderken Sofya'ya uğrayan Türk kızı Nazmiye Atiç'i görünce yıldırım aşkına tutulup hepsini unutmuş, hatta evlenme teklif etmiş ama kabul edilmemişti. 
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emmuz 1914'te Sırbistan, Avusturya-Macaristana karşı sa- 
© girince, I Ağustos 1914'te Enver Paşa, Osmanlı ile Almanya arasında gizli bir ittifak anlaşması yaptı. Buna göre, Rusya savaşa girerse, Alman Askeri Heyeti, Osmanlı Ordusu'nun Genel Kurmay yönetimini üstlenecek, askeri güçlerin dörtte birini doğrudan kontrol edebilecek ve Mısır haricinde bütün Osmanlı toprakları üzerinde söz sahibi olacaktı. 

Enver'in yaptığı gizli anlaşmalardan kabine üyelerinin bile haberi olmuyordu. Sadrazam Said Halim Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Dâhiliye Nazırı Talat Paşa ve Maliye Nazırı Cavid Bey, İngiltere ve Fransa'ya karşı dostça mesajlar veriyorlardı. 
Sofyada görevli bulunan Mustafa Kemal ve Ali Fethi ise bu tehlikeli günlerde Osmanlı ile Bulgaristan arasında yeni bir sorun çıkmaması için dostluk antlaşması imzalanmasını sağlamışlardı. 
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Almanların en önemli hedeflerinden birisi Kafkasyada Rusya'ya askeri mesele çıkarmak ve Avrupadaki güçlerini azaltmasını sağlamaktı. Osmanlı Devleti'nin 5 milyon lira ödeyerek sipariş verdiği 2 savaş gemisine İngiltere el koyunca kıyamet koptu. Enver Paşa, “İngiliz ve Fransız donanmalarından kaçan iki Alman savaş gemisinin Osmanlı'ya katılması ve bunun gerektiğinde Karadenizde Rusya'ya karşı kullanılması” önerisini getirdi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kapatılması ve mayın döşenmesini emretti. 3 Ağustos'ta ise Alman gemilerinin Osmanlı bayrağı asmasına ve Osmanlı için silah taşımasına onay verdi. İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş ilan etti. Teşkilatı Mahsusa, Kuzey Afrika, Mısır, Hindistan, İran, Kafkasya ve Afganistan'a kadar Müslümanları ayaklandıracak ve İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı mücadele verecekti. 


10 Ağustos'ta Enver Paşa, Yarbay Mustafa'ya gizli bir telgraf 
gönderdi: “Talat ve Fethi Be ylerle görüşülmüş olduğu gibi, gerek Bulgar Harbiye Nazırı'na gerekse öteki önemli askeri yetkililere, Sırbistana karşı kesin ve süratli hareketin önem ve gereğinin anlatılması, bu yolda telkin ve teşvikte bulunulması, bizim gerekti-Şinde harekete hazır olduğumuza inandırılması.” 


11 Ağustos'ta, İngilizlerden kaçan iki Alman savaş gemisi 
Enver Paşa'nın izniyle Çanakkale boğazından geçerek Marmara denizine girdi. Enver Paşa, 20 Ağustos'ta Almanlara yazdığı yazıda Kafkasya'daki Gürcüleri isyana hazırlamak için 4 bin tüfek talep ediyor, İran ve Afganistan'ın Rusya ile savaşmaya hazır olduğunu söylüyordu. Almanlar ise Süveyş kanalına yapılacak saldırılar için ne kadar silah ve cephane gerektiğini soruyordu. 


21 Ağustosta Mustafa Kemal, Enver Paşa'ya cevaben şu 
telgrafı çekti: “Sırbistan hızlı bir hareketin gerekliliği, emrinize göre telkin edilmektedir. Ancak Bulgarların, hiç olmazsa Alman - Fransız muharebe sonuçları görülmeden, Rusları gücendirmemek ve Rusların istek ve öğütleriyle tarafsızlığı korumak kararında bulundukları görülüyor.” 
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Dâhiliye Nazırı Halil Beye yazdığı mektupta ise şunları söyledi: 

“Beyefendi, farkında değil misiniz ki artık bu memlekette milli bir Genelkurmay heyeti yoktur, bir Alman Genelkurmayı vardır.” 

23 Ağustos Salı günü olağandışı bir olay oldu. Mustafa Kemal, sabah kahvaltı saatinde salona indiğinde çok eski bir dostunu gördü. Teşkilatı Mahsusa Başkanı Süleyman Askeri boş bir masada oturuyordu. 

Mustafa'nın salona girdiğini görünce ayağa kalkıp yanına geldi: 

“ Mustafa Yarbayım, ben de sizi bekliyordum” dedi ve Mustafa Kemal ile kucaklaştılar. Mustafa Kemal merak içinde sordu: 

“- Nasılsın Süleyman Bey bu ne sürpriz. Geleceğini de haber vermedin. Acil bir durum mu var? Nuri nasıl, görüşüyor musunuz?” 

Süleyman Askeri'nin kız kardeşi, Mustafa'nın yakın arkadaşı Nuri ile evliydi. Libyada kader birliği yapmışlardı. Süleyman Askeri cevap verdi: 

“- Nuri Eniştem iyi. Birinci Tümen Kurmay Başkanlığını sürdürüyor. Buraya da onunla görüşerek geldim. Geldiğimi onun dışında kimse bilmiyor. Bu yüzden haber vermedim. Bu pansiyonda kaldığınızı biliyordum. Gece gizlice geldim.” 

Mustafa Kemal, gizlilik vurgusundan önemli bir şey oldugunu anlamıştı. Kahvaltı salonunun yanında küçük bir oda daha vardı. Bazen özel misafirlere burada yemek veriliyordu. 
Pansiyon'un sahibinin kızı Hilda, Mustafa'ya âşıktı. Mustafa, Hilda'ya misafiri ile odada kahvaltı yapacaklarını bildirdi ve küçük odaya geçtiler. Süleyman Askeri biraz da sılaıntılıydı. 
Mustafa sordu: 

“- Nedir durum Süleyman Bey? Seni biraz da endişeli görüyorum. Teşkilat Başkanı olduktan sonra yüz yüze görüşememiştik, 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ama doğrudan senin bilgine bazı raporlar gönderiyorum. Umarım eline geçiyordur. Teşkilatı Mahsusa'da işler nasıl gidiyor?” 

Süleyman Askeri, Enver Bey ile çalıştığı için soğuk karşılanacağını sanmıştı. Mustafa'nın samimi yaklaşımı üzerine cebinden Kösü yüzüğünü çıkardı ve parmağına taktı ve anlatmaya başladı: 


“- Yarbayım! Enver Bey ile yakın çalışmamız sebebiyle Libyadan döndükten sonra sizinle hiç karşı karşıya gelemedik. 
Buraya aslında Kösülerin isteği üzerine bir Kösü olarak geldim. 
Birkaç gün öncesine kadar sizin de Kösülerle irtibat halinde olduğunuzu doğrusu bilmiyordum. Kösüler, benimle Libya için İstanbul'da Enver, Ali Fethi ve Eşref Beyler ile yaptığınız görüşmeden sonra bağlantı kurmuşlardı. Enver ve Eşref Beylere yakın olarak çalışmamı ve sizinle olan ilişkilerimde biraz mesafeli olmamı istemişlerdi. Bunun sebebini o zaman hiç sorgulamamıştım. Ama Bolayır ve Edirne meselesindeki haklılığınızı şimdi anlıyorum. Kösülerin uyarısı üzerine Enver Beyin sizinle bir yarış içinde olduğunu, başarılarınızdan kıskançlık duydugunu gördüm. Zaten Kösüler, Enver Beyin Libya'daki Sultanlık heveslerinden şikâyetçiydiler. Libya'da ve İstanbul'a döndükten sonra Almanlarla kurduğu ilişkiler ve son antlaşmalar sebebiyle şimdi tamamen umut kesmiş durumdalar. Geçtiğimiz sonbaharda sizlerin Batı Trakya Türk Komiteleri ile Bulgaristan Hükumeti arasında kurduğunuz diyalogdan büyük yarar sağladık. Ayrıca buradan gönderdiğiniz askeri ve istihbari raporları dikkatlice okuyor, isabetli görüşlerinizi takdir ediyorum. Son günlerdeki askeri ve siyasi gelişmeler beni çok kaygılandırıyor. Bu yüzden buradayım. Kösüler ile yaptığım son görüşmede, sizinle özel olarak görüşmemi ve durumu bizzat benim size iletmemim uygun olacağını söylediler. Bugünden itibaren sizinle birlikteyiz. Buraya hem biraz dertleşmek hem de ülke meselelerini mütalaa etmek için geldim.” 
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Mustafa, Süleyman Askeri'den duyduğu sözlere sevinmişti ama merak ettiği bir husus vardı: 

© Peki, Enver Bey ve Kuşçubaşı Eşref ile ilişkilerin nasıl? 
Onlarla bağı koparıyor musun yoksa?” diye sordu. 

Askeri hemen cevap verdi: 

“- İrtibatım sürecek Yarbayım. Şu anda Kafkasya'dan Irak'a, Kuzey Afrika'ya kadar her tarafa yayılmış durumdayız. Fakat Alman İstihbarat Subayları ile sıkıntılarımız gittikçe artıyor. Almanlar Kafkasya'da Ruslara karşı bizleri kullanmak suretiyle bir cephe açmayı, bu şekilde Avrupa'dan asker çektirmeyi planlıyor. İran cephesinde ise kendilerine Hindistan'a doğru bir yol açma peşindeler. Olanların farkındayız ancak Enver Beyin hayalleri ile gerçekler pek uyuşmuyor” 

“- Doğrusunu yapmışsınız. Enver Bey ile irtibatı koparmak hiçbir fayda sağlamaz. Sizin yakınında olmanız, belki büyük hatalar yapmasına da engel olur. Ayrıca seni kutlarım Süleyman Bey kardeşim. Nuri ile zaman zaman konuşurduk. Süleyman, Enver ve Eşref ile nasıl anlaşıyor der dururduk. Şimdi o kadar çok mesut oldum ki, anlatamam. Senin çok yetenekli bir istihbaratçı olduğunu hep takdir ederdim. Şimdi Kösülerle birlikte gönül ve sadakat yolumuz da birleşti. Durum, ahval nedir? Ben buradaki yoğun askeri tetkiklerden İstanbul'u da unuttum!” 

Süleyman çayından bir yudum aldı, anlatacağı çok şey olduğu belliydi, devam etti: 

“- Artık aramızda bir sır perdesi yok Mustafa Yarbayım. 
Size yine kimsenin bilmediği bazı hakikatleri de burada söylemem gerekiyor. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında Mahmut Şevket Paşa'ya yönelik suikast Halaskar grubunun üzerine atıldı ama aslında onlarla hiçbir ilgisi yoktu.” 

Mustafa Kemal duyduğu bu habere çok şaşırmıştı, büyük bir kaygıyla sordu: 

“- Peki kim yaptı Süleyman?” dedi. 
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“ Teşkilatı Mahsusa içerisinde Fedailer ve Harbiyeliler olarak zaten ikiye bölünmüştük” diye başladı söze Süleyman Askeri, “Yakup Cemil, tamamen kendi başına hareket etmeye başladı. O günlerde Enver Bey ile teşkilat içinde durum mütalaası yaparken, Edirne'nin kaybedilmesini Mahmut Şevket Paşa'nın kifayetsizliğine bağlayanlar oldu. Yakup Cemil de kraldan çok kralcılık yapıp, BabıAli baskınında Harbiye Nazırı'nı öldürdüğü gibi, Enver Beye yaranmak için bu suikastı planlamış ve Mahmut Şevket Paşa'yı şehit etmiş. Sonra bu meseleyi ben ve birkaç arkadaşım sezdik çünkü öyle planlamış ki bütün işaretler Halaskar grubuna çıkıyor. Bir gün Enver Bey, Yakup Cemil ile baş başa görüştü ve tartıştılar. Fakat sonra her şey süt liman oldu. Eşref Bey, Halaskar Grubu'ndan bazı kişilerin peşine düştü ve onları sorumlu tuttular” 


Mustafa Kemal hala duyduklarına inanamamıştı: 


< Mahmut Şevket Paşa sıkı bir ittihatçı da olsa severdim. 
Ateşli bir vatanseverdi. Ne yapacağını tahmin etmek zordu. Bazen sakin ve ılımlı hareket eder, bazen aşırı tepki gösterir, bazen de kararsız kaldığı olurdu.” 


© Haklısınız.” dedi Askeri, “Onun bu gelip gitmelerinin arkasında Enver Beyin talimatları ve baskılarının büyük rolü vardı. Kendi rütbesi yeterli gelmediği için sürekli Mahmut Şevket Paşa'ya işleri yaptırırdı. Hatta en son bu Alman Askeri Islah Heyeti çağırılması meselesini de Enver Bey planlamış ama Mahmut Şevket Bey talep etmişti” 


Mustafa Kemal hemen araya girdi: 


“- İşte bu meseleyi bir türlü aklım almıyor Süleyman. Koskoca Türk Ordusu, nasıl olur da yetenekli subaylarını, yetkilerini ve imkânlarını bir başka ülkenin ordusuna teslim eder. Bu düpedüz bir ihanet sayılır. Biz Harbiye'de böyle mi öğrendik?” 


< Aslında Mahmut Şevket Paşa da kısmen sizin gibi düşünüyordu ama Enver Beyin baskılarına dayanamadığı için 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geçen Nisan ayında önce İstanbul'daki Alman Askeri Ataşesi, ardından da Alman Büyükelçisi ile görüşerek talepte bulunmuş. 
Uzun süre Almanların geniş yetkiler istemesine karşı direndi. 
Kanaatimce Paşa'nın canına mal olan temel husus da Almanlar ile görüşmeleri uzatmasıydı. Libya'dan hatırlarsınız, Enver Beyin en yakın çevresinde Alman İstihbarat Teşkilatı subayları vardı. Bunlar Libya'dan döndükten sonra da İstanbul'da büyük bir karargâh kurdular ve Enver Bey ile yakın ilişkilerini sürdürdüler. Aradaki irtibatı sağlayan da Yakup Cemil idi. Ben şahsım itibariyle Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden Almanları sorumlu tutuyorum.” 

Sohbetleri sürerken kapı çaldı ve Hilda elinde yeni ikramlarla içeri girdi. Süleyman Askeri'ye hiç bakmıyordu bile. Mustafadan gözlerini ayırmıyordu. Mustafa Kemal, hafif bir tebessümle teşekkür etti ve Hilda'yı gönderdi, sohbetlerine devam ettiler: 

“- Duyduklarımdan hayretler içindeyim Süleyman. İyi ki Kösüler bizi bir araya getirdi de bu hakikatleri duyma imkânım oldu. Yoksa birkaç kişi arasında büyük gizlilik içinde gerçekleşen fakat vatanın geleceği için hayati önem taşıyan bu olayların arkasındaki gerçekleri öğrenmem mümkün olmazdı. Bu işleri Alman Büyükelçisi mi yönetiyor İstanbul'da? Peki, Enver'in Mahmut Şevket Paşa suikastinde bir emri olduğunu düşünüyor musun?” 

© Yarbayım, Enver Beyin kafasındaki fikirler ve hayallere ben bile akıl erdiremem. Yakup Cemil ile aralarında bizden daha farklı bir ilişki olduğu kesin. Nitekim Alman Askeri Islah Heyeti konusunda Mahmut Şevket Paşadan sonra Enver Bey ve Fedailer Harbiye Nazırı olan Ahmet İzzet Paşa'ya da baskı yapmışlar ve Almanların istediği şekilde 9 Kasım'da sözleşmeyi imzalatmışlar. Bununla da kalmadılar, belki duymuşsunuzdur, Yakup Cemil ve Fedailer Aralık'ta Talat Paşa'yı ziyaret etti ve tehdit yollu Enver Beyin Harbiye Nazırı yapılmasını istedi. Talat Bey, Enver Beyin rütbesinin yeterli olmadığını 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gerekçe gösterince de Sultan Reşat'ı devreye sokup bir ay içerisinde önce Albay, ardından Paşa rütbesi verdiler. Ocak başında Ahmet İzzet Paşa'yı zorla istifa ettiren ve Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasını sağlayanlar da yine Fedailer idi. Almanlar gizli askeri anlaşmaların imzalanması konusunda Büyükelçileri Wangenheim'i yetkilendirmişler. Askeri Islah Heyetinin başında General Liman Von Sanders var. Alman casuslarını yönetmek ve bizleri eğitmek için de Wasmuss adında birisi görev yapıyor. Wasmuss iki de bir İran'dan bahsedip duruyor. Bölgede kendi başlarına planlar yapıyorlar, bizim sonradan haberimiz oluyor. Bizden tek istedikleri Arapları ve Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak.” 


i vi “74 İline | 

Mustafa Kemal, kendisi askeri raporlara gömülmüş haldeyken İstanbul'da bir dizi entrikalar dönmesinden büyük rahatsızlık duymuştu. Bazı çetecilerin Büyük Türk Devletinin ve Türk Milletinin kaderini değiştirecek oyunlar ve maceralar içinde olmasını çok tehlikeli buluyordu: 


“. Çetelerle, Arap aşiretlerle İran'da Irak'ta nihai bir zafer kazanılacağına inanmam. Fakat en mühimi, Fedailer çetesinin Devlet içinde Devlet haline gelmiş olması. İttihat Terakki'ye de 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tasallut eden bu fedailerden kurtulmak için Ali Fethi'nin askerlikten istifa etmesini ve Genel Sekreterliğe dönerek bu çeteleri cemiyetten uzaklaştırmasını ben tavsiye etmiştim. Ama bilirsin ki geçtiğimiz Eylül'deki Genel Kongrede Ali Fethi bu fedailerin İttihat ve Terakki'den aldığı maaşları kesince büyük tehditlerle karşılaştı. Sonunda, hem bu ortamdan uzaklaşmak için hem de Bulgar Türklerinin yıkılan umutlarını tamir etmek için Sofya elçiliğine tayin oldu. Ben de Kösülerle yaptığım görüşmeler neticesinde Sofya'ya gelmeye karar verdim” 

“- Doğru” dedi Süleyman Askeri, “Eğer siz ve Ali Fethi Bey İstanbul'dan ayrılmamış olsaydınız, Teşkilatı Mahsusa'yı da sıkıntıya sokan bu Fedailer maazAllah sizleri de tasfiye etmek için planlar yapacaklardı” 

© Süleyman teşkilattaki durumun nasıl? Güvendiğin arkadaşların var mı? Kendin için bir tehlike görmüyor musun?” 
diye sordu Mustafa Kemal. 

Süleyman, oldukça sakin bir yapıya sahipti. Onu görenler durgunluğunun ve bakışlarının arkasında büyük bir derinlik olduğunu hissederlerdi. Geriye yaslanıp iç çektikten sonra Mustafa'nın sorusuna cevap verdi: 

“- Teşkilat içinde Harbiyeliler ve Fedailer olarak ayrıldığımızı söylemiştim. Enver Bey, kendisi Harbiyeli olduğu için, Fedailere komuta ve yetki vermiyor. Biliyorsunuz, Libyada ben Kuşçubaşı'nın yardımcısıydım. Ben komutanlık görevi yürüttüm, ancak Eşref Beye bir komutanlık yetkisi verilmedi. Batı Trakyada da aynı şey oldu. Bunların Teşkilatı Mahsusa içinde yönetime gelmesi çok zor. Ancak yapılan ve yapılacak olan işlerin planlı yürümesine ve sonuca ulaşmasına engel oluyorlar. Zaten Eşref Beyin Çerkez Milliyetçiliği de bir başka mesele oldu.” 


Mustafa Kemal, Kuşçubaşı Eşref'in Suudi Arabistan bölgesinde Sultan Hamide karşı yaptığı çete faaliyetlerinin İngilizlerin işine yaradığını hatırladı. Bu konuda yeni bir şeyler olduğu 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belliydi. Süleyman'ın bu durumu da açıklamasını istedi. Süleyman Askeri olanları anlattı: 


“- Almanların kendi çıkarlarını ön planda tutarak bizleri emir eri gibi görmeleri zaten bizlerin canını bir hayli sıkıyor. 
Biz de onları hiç dikkate almıyoruz. Kafamıza uymayan işlerine alet olmuyoruz. Ama Eşref Bey gibi arkadaşların kabile taassubu bizi içeriden vuruyor. Enver Bey, Eşref Beyin tavsiyesiyle Trablusgarb'den ayrılırken kendi yerine Çerkez asıllı ancak Arap olduğunu söyleyen Aziz Ali'yi Libya Genel Komutanı yapmıştı. Balkan Savaşı sırasında İstanbul'a gelen Aziz Ali, Enver Paşa tarafından yarbaylığa yükselttirildi ve Konyadaki birliğe komutan yapıldı. Aziz Ali Enver Paşa Harbiye Nazırı olurken kendisine verilen yarbaylık rütbesini beğenmemiş. Gözü yükseklerdeydi. Sanırım Paşalık bekliyordu, sonra istifasını verdi” 


Süleyman Askeri, konuşmasının burasında cebinden Arapça bir not çıkardı ve “istifa dilekçesine bakın şunları yazmış” dedikten sonra okumaya başladı: 


“Osmanlı ordusunu bugünden itibaren terk ediyorum ancak geçmiş askerlik hayatım değişmeyecek, sağlam bağlar devam edecektir. Savaş çıkar ve devlet benden yararlanmak isterse, beni tatmin edecek bir görev olmak şartıyla, beni ikamet yerim olan Mısırdaki komiserlikten çağırabilirsiniz.” 


Zaten Batı Trakya meselesinde ayrı bir hava içindeydi. 
Arap prensliği hayal ediyordu. Araştırdım ki, Aziz Ali, Teşkilatı Mahsusa ile gönül bağını çok önceden koparmış. Ekim 1913'te Cemiyetül Ahd adıyla Arap milliyetçiliğine dayanan bir örgüt kurmuş, Osmanlı ordusu içindeki 490 Arap kökenli subayın 315'ini bu teşkilata üye yapmış. Kız kardeşi, İngilizlerin adamı olan Mısır Merkez Komutanı ile evliydi. Şeyh Ahmed Senusi'ye yardım etmek yerine, emrindeki Türk askeri birliklerini Mısır'daki İngilizlere teslim etmiş ve teşkilatın 150 bin lirasına da el koymuş. Zaten Şeyh Senusi de Aziz Ali konusunda 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şikâyetçi olmuştu ama Enver Bey dikkate almadı. Ben de bütün 
belgeleri topladım, bir yazıyla Harbiye Nezareti'ne verdim. 15 
Nisanda Divanı Harp'te yargılandı. En başta ben ve olaya şahit olan birçok arkadaşım şahitlik yaptık ve idama mahküm edildi. 
Sonra Enver Beyin girişimiyle cezası Sultan tarafından 15 yıl kürek cezasına çevrildi. Son olarak da yine Enver Paşa'nın affı ile tekrar Mısır'a gönderildi” 

Yarbay Mustafa Kemal ile Teşkilatı Mahsusa Başkanı Süleyman Askeri, her meselede müşavere yapmayı kararlaştırdılar. Askeri, Sivil bir kıyafetle gelmiş ve sakallarını da uzatmıştı. 
Bundan sonra nasıl haberleşme yapacaklarını da konuştuktan sonra vedalaşıp ayrıldılar. 

Sonraki günlerde Teşkilatı Mahsusa'nın bölgedeki bütün faaliyetleri Yarbay Mustafa'nın bilgisi dâhilinde yapılmaya başlandı. Mustafa Kemal, 28 Ağustos'ta Süleyman Askeri'ye hitaben şu gizli telgrafı çekti: 

“Harbiye Nezaretine, Askeri Beye; Protokerof ve Doktor Nikolof, Yahya çetesinin üç güne kadar gönderileceğini ve fakat buradan malumat almadan başka adam gönderilmemesini bildirmemi rica ettiler. Yarbay Mustafa Kemal” 

Protokerof, Bulgar Başbakanı Radoslavof tarafından himaye edilen, Türk ve Bulgar gizli servislerinin müşterek çıkarları için Yunanlılar ve Sırplar aleyhinde çalışan ünlü bir komitacıydı. 
Yahya ise Teşkilatı Mahsusa'nın genç ve yetenekli casusların- dan, Yahya Kaptandı. 

Zaman içerisinde Askeri ile Mustafa'nın ilişkileri daha da derinleşti. Makedonya'da, Batı Trakya Cumhuriyeti benzeri bir oluşum için çalışmalara giriştiler. Eylül ayı sonundan itibaren İngiliz donanması Çanakkale boğazını abluka altına aldı. Osmanlı donanmasının başına ise bir Alman Amiral getirilmişti. 
22 Ekimde Enver Paşa, Yavuz ve Midilli adı verilerek Osmanlı 
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donanmasına katılan Alman gemilerine Rusya'ya savaş ilan etmeksizin saldırma emrini verdi: 


“Donanma Kumandanı Amiral Suşon Paşa'ya: Donanmayı Hümayun, Karadenizde deniz egemenliği kazanacaktır. Bunun için Rus donanmasını nerede bulursanız savaş ilan etmeden ona saldırınız.” 


Nitekim Alman gemileri 29 Ekimde Odesa, Sivastopol ve Kefe limanlarına baskın yaparak Rus donanmasını yaktı. Rusya 
31 Ekim'de Kafkas sınırını aşarak Türk ordusuna karşı saldırıya 
geçti, bazı bölgeleri aldı ve 3 Kasımda da harp ilan etti. Aynı gün, İngiliz ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı girişindeki tabyaları topa tutarak ilk deniz saldırısını başlatmış oldu. 
Mustafa Kemal ile Askeri, Makedonya'nın bağımsızlığı için bir İhtilal Komitesi kurmuşlardı. Mustafa Kemal 9 Kasım'da Harbiye Nezareti'ne gönderdiği raporda bu faaliyete ilişkin şu bilgileri veriyor ve ekinde bir rapor sunuyordu: 

“Sofya, 27 Teşrin-i Evvel 1330 

Başkumandanlık Vekâleti Erkan-ı Harbiye Riyasetine 


Makedonya İhtilal Komitesi'nce gönderilip Sırpların son sıkıştırması üzerine Ustrumca'ya çekilmeye ve bazı hususu bizzat anlatmak üzere Sofya'ya gelmeğe mecbur olan Hakkı Efendi'yi, son günlerde Sofyada toplanan Bulgar komite liderlerinin geleceğe dair düşüncelerini öğrenmekle görevlendirmiştim. Bulgar liderlere sorulan sorular ve cevaplarını aynen ekte iletiyorum: 

Yarbay Mustafa Kemal. 

Bulgarların cevabı aşağıda kaydedilmiştir: 


1. Gradeç köyü ile Demirkapı arasında ve Vardar nehri üzerinde bulunan tahminen 80 metre uzunluğundaki demir şimendifer köprülerinin tahrip edilmesi suretiyle Sırpların Selanik'le olan askeri iletişiminin kesilmesine kesin olarak karar verilmiştir. 
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Bunun için bir bölümü Bulgar ordusu istihkâm efradın- dan bir kısmı da Bulgar ve Türk çetelerinden mürekkep ve iki el mitralyözüyle donatılmış bir müfreze ayrılmıştir, 


. Müfrezenin kuvveti 120 - 150 nefer olacak ve doğrudan 


doğruya Bulgar Komitesi Genel Müfettişi Todor Aleksandrof veya Emekli Miralay Protokerof tarafından idare edilecektir. 

Tahrip malzemeleri ve mitralyözler bu sabah Ustrumca'ya gönderilmiştir. 

Taarruz hareketine ben ve Hüseyin, arkadaşlarımızla iştirak edeceğiz. Köprünün bulunduğu yer İslam toprağına yakın olmadığı için, suikastın Müslüman ahaliye zarar vermesi Söz konusu değildir. 

Üskübe infermal makine gönderilerek ikinci bir suikaste de teşebbüs olunacaktır. 

İstanbuldan, hareket tarzımıza dair açık ve kesin bir cevap gelinceye kadar mevcut durumu muhafaza edecek ve Bulgarların aynı hareketini takip edeceğim. 

Todor Aleksandrof: “Vardar ve Pregalipnepa'ya kadar olan Makedonya'nın Bulgaristana terkedilerek Bulgarlarca korunması yönünde Sırbistan tarafından yapılan taviz tekliflerinin Bulgarlar tarafından reddedildiğini “ söyledi. 
Dün akşam komitenin genel merkezi, kuvvetle muhtemeldir ki Erkânı Askeriye ve Mülkiyeden bazı kişilerin hazır olduğu bir Olağanüstü Durum Toplantısı yapmıştır. Konuşulanlar hakkında malumat alamadım. 
Ustrumcadaki haber kaynağımız eşraftan Eşref Bey ve Hafız Şakir Efendidir. Bulgarlarca bilinmesinde mahzur olmayan hususlar Constantin Sipochef vasıtasıyla bildirilebilir. 
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11. Bulgarların genel durumu ve varılan kararlar ile Makedonya meselesindeki hareket tarzını ve gizli hususları lütfen İstanbula sorun. Gayrı resmi olarak siz de biliyorsunuz ki, gönüllülük esasına dayanan harekâtımız netice itibariyle Makedon yadaki Türk ve Müslümanların mahvolmasına sebep oluşturmasın. 


12. Ben kesin olarak bu sabah hareket ediyorum. İçten saygılarımın kabulünü rica ederim efendim. 


İstanbul Polis Umum Müdürlüğü, Siyasi İşler Şubesi Eski Müdür Yardımcısı Hakkı” 


Vatanın her yanında isimsiz kahramanlar vazifeler peşinde koşarken, 14 Kasımda Fatih Camii'nde okunan Cihadı Ekber ilanıyla Osmanlı Devleti savaşa girdi. Mustafa Kemal, savaş kararını duyduğunda şöyle söyledi: 


“Enverden ancak bu beklenirdi. Türkiye bu harpten sağlam çıkmaz.” 


Mustafa Kemal, görüş ve öngörüleri ile arkadaşları arasında sıklıkla danışılan bir subaydı. Önemli bir olay olduğunda hemen Mustafa'nın ne düşündüğünü sorarlardı. Yakın arkadaşı Salih de çoğu zaman ülke ve dünya meselelerine dair Mustafa'ya mektuplar yazar ve fikirlerini öğrenmek isterdi. Mustafa Kemal, Arkadaşı Salihe yazdığı mektupta son gelişmelere ilişkin şu tespitlerde bulundu: 


“Genel durum hakkındaki görüşümü soruyorsun. Bu husustaki görüşüm yalnız sende kalmak şartıyla yazıyorum. Biz hedefimizi tayin etmeden umumi seferberlik ilan ettik. Bu çok tehlikelidir. 
Çünkü başımızı bir tarafa mı, yoksa birçok tarafa mı vuracağız. 
Malum değildir. Koskoca bir orduyu uzun müddet hareketsiz, elde atıl bir vaziyette bulundurmak da çok zordur. Dolayısıyla sen de düşünecek olursan, vaziyetin ne kadar vahim olduğunu anlayabilirsin. Almanların vaziyeti hakkında askeri görüşe gelince: Ben Almanların bu harpte muzaffer olacaklarına katiyen emin 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değilim. Gerçi bir şimşek hızıyla demir kaleleri devirip çiğne yerek Paris üzerine yürümektedirler. Fakat Ruslar da Karpatlara dayanmışlar ve Almanların müttefiki olan Avusturyalılara baskı yapmaktadırlar. Bu nedenle Almanlar bir kısım kuvvet ayırarak Avusturyalılara yardım etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Bu defa Fransızlar kendi karşılarında bulunan Almanların kuvvet ayırdığını görerek karşı taarruza geçecekler ve Almanlara baskı yapacaklardır. Kendilerinin sıkıştırıldığını gören Almanlar, bu defa da Avusturyalılara gönderdikleri kuvvetleri çağırmak mecburiyeti karşısında bulunacaklardır ki, bu şekilde zikzakvari hareket edecek olan bir ordunun akıbeti pek feci ve vahim olacağından, ben bu harbin neticesinden emin olamıyorum.” 

Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin hemen ardından Teşkilatı Mahsusa Başkanı Süleyman Askeri, Yarbay Mustafa'yı Sofya'da bir kez daha ziyaret etti. İlk görüşmelerinden sonra, Sofya Askeri Ataşeliğinin ödenekleri gönderilmiş ve yeni bir binaya taşınılmıştı. Görüşmeleri, 19 Kasım gecesi hiç kimsenin olmadığı, sessiz ve sakin bir ortamda gerçekleşti. Süleyman Askeri'nin sakin ve derin bakışları gitmiş, yerine adeta Osmanlı'nın bütün cephelerdeki savaş yükü omuzlarına binmiş gibiydi. Kısa bir hal hatır muhabbetinin ardından, kısaca Bulgaristan'daki durumu ve Makedonya İhtilal Cemiyeti'nin çalışmalarını ele aldılar. Tabii asıl mesele, bir dünya savaşına girmiş Osmanlı Devleti'nin durumuydu. Süleyman Askeri konuya şöyle girdi: 

© Mustafa Yarbayım, artık doğrudan Enver Paşa'nın direktiflerine bağlı bir Askeri İstihbarat Teşkilatı şeklinde çalışıyoruz. Teşkilatımızın elemanları, Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarb, Bingazi, Mısır, Şam, Irak, İran, Hindistan, Cava, Sumatra, Kafkasya ve OrtaAsya'ya kadar dağıldı. Devleti'in bu bölgelerde girebileceği savaşlar öncesinde askeri, istihbari ve siyasi hazırlıklar yapıyoruz. Birçok yerde Ordu kumandanlarını yönlendirmek için özel yetkilerimiz var. 
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Mustafa Kemal Almanlar ile ilişkilerin son durumunu merak ediyordu: 


“- Almanlar ile ne durumdasınız? Duyuyorum ki, her ne kadar Enver Paşa, Sultan adına Başkomutan Vekili olsa da kararları Alman Genelkurmayı alıyor gibi görünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?” diye sordu. 


Süleyman Askeri'nin de en büyük sıkıntısının bu konuda olduğu açıktı. Kaygılı bir şekilde cevap verdi: 


“- Evet, işin doğrusu bu ve benim en büyük endişem de bu. 
Sanki Osmanlı vatanı ve Türk yurtları için değil de Almanya için savaşa girmiş durumdayız. 10 Ağustos'ta Almanya Genelkurmay Başkanı Morltke'nin Enver Paşa'ya gönderdiği talimatname gibi gizli bir yazı vardı. Ben o zaman bu talimatlara göre hareket edeceğimize ihtimal vermemiştim. Ama bugün bakıyorum ki, tam da Almanların isteklerine göre harekât planları yapıyoruz. Moltke, Enver Paşadan istediklerini şöyle sıralamıştı: 


Birincisi; Karadeniz'de Ruslara taarruz edilerek donanmasını işlevsiz hale getirmek. 


İkincisi; Kafkasya'da Ruslara taarruz ederek, kuvvetlerini Avrupadan buraya çekmek. 


Üçüncüsü; Mısır'da İngilizlere taarruz ederek, İran — Afganistan — Hindistan yolunu rahatlatmak. 


Dördüncüsü; Cihadı Ekber ile bütün savaşılan cephelerde ve İngiliz sömürgelerinde Müslüman İsyanları çıkarmak. 


Bunlardan birincisini yapıp, Rus donanmasını vurarak savaşa dahil olduk. Kafkasya'da bütün hazırlıkları tamamladık yakında Sarıkamış, Ardahan'a kadar olan bölgede Ruslara saldırıya geçmeye ve Kafkasya'ya girmeye hazırlanıyoruz. Üçüncü talebe uygun olarak da Cemal Paşa Suriye Mısır bölgesine gitmeye hazırlanıyor, burada Süveyş kanalına bir saldırı yapılarak İngilizlerin Irak bölgesindeki kuvvetlerini buraya çekmesini bekliyoruz. Bu sebeple ben de yakında Irak bölgesine gitmeyi 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ve oradaki varlıklarımızı korumayı hedefliyorum. Bu konuda sizlerin de görüşlerini almak isterim.” 

Mustafa Kemal, devletin sadece Avrupa ve Balkanlar'da değil Doğu Cephesi'nde de büyük maceralara hazırlandığını anlamıştı. 

“- Ordumuzun insan ve teçhizat eksikliği ile mevcut vatan topraklarını bile savunmada zorluklar yaşadığı bir zamanda, Asya'ya, Hindistan'a, Mısır'a yeni seferlere çıkmak çok tehlikeli bir hamle olacaktır Süleyman Bey. Bizim kış mevsimine girerken Kafkasyada bir harekâta girişmemiz sonuç getirmeyecektir. İran ve Hindistan meselesine hiç girmek istemem çünkü bizim Avrupalılar gibi emperyalist emellerimiz yok. Türklerin çoğunlukta olduğu toprakları korumamız ve sadece savunma savaşı yapmamız, bu dünya yangınından en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır. Ama Irak konusunda size katılıyorum. Şamdan Basra'ya kadar olan bölge hem Türk vatanı hem de neft yataklarına sahip olması açısından birinci derecede önemli. İngilizleri Mısır'dan ve kanaldan çıkarmak çok zor bir mesele. Zaten uzun zamandır Arap tebaası ile büyük sıkıntılarımız var. Sadece Türkün inancı ile ne yaparız? Arap Şeyhleri kim parayı verirse onun tarafına geçer. 

Mustafa Kemal bu görüşlerini açıkladıktan sonra, Irak'a gidecek olan Süleyman Askeri'ye Basra Körfezi ile ilgili görüşlerini de şu şekilde ifade etti: 

< Süleyman Bey. Osmanlı bu duruma zaten, denge politikası yürütelim derken bu ecnebi ülkelere verdikleri tavizler yüzünden gelmedi mi? Ben Bolayır'da, Sen Batı Trakya'da Balkan meselesiyle uğraşırken İttihat Terakki Hükumeti, İngiltere'ye Basra Körfezi'nde, Kuveyt ve Katar'da büyük imtiyazlar tanıdı. 
Bahreyn adasına bağımsızlık verip İngilizlerin himayesine bıraktık. İngilizler ta o zamandan hem Kerkük Musul petrolleri, hem de demiryolları üzerinde imtiyaz edinmek için sözler almıştı. Aslında Osmanlı Türkiyesi'nin toprak bütünlüğü 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İngiltere'nin de Rusya'nın da işine gelir. Çünkü bizdeki Türk olmayan Müslüman halkların dağılması, onların içindeki Müslüman halkların da dağılmasına sebep olur. Zaten elinde İslam toprağı olmayan Almanya'nın böyle bir kaygısı olmadığı için bizi kullanarak Müslüman sömürgeler bulma peşinde. Fransızların durumu da keza aynı. Onlar da yeni sömürge alanları ele geçirme peşindeler. Bu yüzden Jön Türklerin de hep arkasında olmuşlardır. Bu ortamda Almanların askeri, Fransızların siyasi oyunlarına alet olup saldırı siyaseti gütmek bize büyük güç kaybettirir. Bir süre savunma durumunu muhafaza edersek var olan topraklarımızı koruma şansımız olur. Aksi halde biz İngiltere ve Rusya'nın ağır karşı saldırısıyla baş başa kalırız” 


Süleyman Askeri, sözün Arap aşiretlerine gelmesi üzerine şunları söyledi: 


“- Yarbayım. Son beş yılda büyük hızla değişen şartlara bakıyorum. Arap kavmiyetçiliği büyük bir hız kazandı. İkinci Meşrutiyet'i ilan ettik ancak bu özgürlük kervanına Arapların da katılacağını hesap etmedik. Size daha önceki görüşmemizde Mısırlı Aziz Ali'den bahsetmiştim ve ihanetine rağmen Enver Bey tarafından affedilip Mısır'a gönderildiğini söylemiştim. Bu adamın daha önce, eski Vakıflar Nazırı Halil Paşa ile birlikte Kahtaniye adında bir cemiyet kurduğuna ve Iraklı Arap kavmiyetçilerini de içlerine alıp Savratu'l Arabiyya hareketine destek olduklarına vakıf olduk. Paris'teki Fatatu'l Arabi hareketi ile de ilişki kurmuşlar ve Mısır'da örgütlenip Suriye üzerinde çalışıyorlarmış. Almanların da Mısır'daki kavmiyetçilik hareketlerine destek olduklarını haber aldık. Sadrazam Sait Halim Paşa, Mısır asıllı olduğu için “Osmanlı Devletinin Mısır'a saldırmayacağına dair İngiltere'ye sürekli teminat vermeye çalışıyor. İngilizler, adeta bizi taklit eder gibi Hindistan, Arabistan ve Mısır'da Valileriyle çıkarlarını koruyorlar. Herkes Meşrutiyet derken onlar Kraliyet müessesesini iyi kullanıyor. Bu ortamda, 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Enver Paşanın Alman siyaseti bizi hızla dağılmaya doğru sürüklüyor görünüyor” 

Mustafa Kemal ve Süleyman Askeri aynı noktada fikir birliği oluşturmuşlardı. Mustafa'nın tavsiyelerini de dinledikten sonra Askeri şunları söyledi: 


“- Konuştuğumuz ahval üzerine eğer ben Irak'ta olursam belki bu bölgeleri elimizde tutma şansımız olur. Almanların İran - Afganistan — Hindistan hayallerinin peşinde gitmeyeceğime ve askerlerimi de bundan men edeceğime emin olunuz. Siz de İran - Afganistan kolunun başında olan Rauf Bey ile görüşürseniz onun desteği de beni rahatlatacaktır. Bunların ötesinde, Kafkasya ve Mısır konusunda çok fazla bir şeyler yapabilmem mümkün değil. Çünkü Kafkasya ile bizzat Enver Paşa, Mısır ile de bizzat Cemal Paşa ilgileniyor. Bu iki cephenin akıbetine etki edemem. Teşkilatı Mahsusa'nın Kafkasya İhtilal Cemiyeti için Enver Bey bakınız şu amacı belirledi: 

“Kafkasya'da genel bir ihtilali tertip ve hazırlayarak Rusya'nın yenilgi ortamını oluşturmak. Gürcüler ve Ermenileri Ruslardan kopartarak Moskofları yenip Kafkasyadaki kavimleri hürriyetine kavuşturmak. Bu kavimleri silahlandırmak suretiyle Rusya'nın askeri harekâtını güçleştirmek ve Osmanlı Ordusunun Kafkasya'yı almasını kolaylaştırmak. 
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irinci Dünya Savaşı bütün hızıyla sürerken Almanlar, Ruslara Kafkasya'da bir cephe açılarak Avrupadaki kuvvetlerini azaltmasını hedeflerken, Enver de bu talebi fırsat bilerek 
93 harbinde kaybedilen Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin'i 
geri almanın planlarını yapıyordu. 


Bu amaçla, Osmanlı Ordusu'nun başında Genelkurmay Başkanı olan Friedrich Bronsart ile Enver Paşa bir saldırı planı hazırladı. Bölgedeki Üçüncü Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa silah ve kışlık teçhizat eksikliği sebebiyle kış taarruzunu yanlış buluyordu. Saldırıda kararlı olan Enver Paşa, Hafız Hakkı Paşa'yı bölgeye gönderdi. Hakkı Paşa da bölgedeki Türk komutanlarını azim ve cesaret eksikliği ile suçlayarak saldırı yapılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine Sarıkamış Harekâtı için Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa ile Alman General Bronsart, Yavuz Zırhlısı ile Trabzon üzerinden 15 Aralık'ta 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Erzurum'a geçtiler. 18 Aralık'ta Hasan İzzet Paşa istifa edince komutayı Enver Paşa kendisi üstlendi. 


Ruslar top, silah ve donanım açısından üstünlüğe sahipken, Osmanlı Ordusu'nun kışlık giyim, erzak ve silah eksikliği 
mevcuttu. 22 Aralıkta yürüyüşe başlayan Osmanlı Ordusu, 100 
bin kişilik kışlık kıyafet taşıyan Türk gemisinin Ruslarca batırılması yüzünden, ağır kış koşulları, kar ve tipi içerisinde savaşarak Sarıkamış'a kadar ulaştı. Özellikle AllahuEkber dağlarında Türk erlerinin birçoğu donarak şehit oldu. Sarıkamış'ta, ağır topçu desteği olan Ruslar Osmanlı ordusunu durdurdu ve ardından geri püskürttü. Bölgedeki ikisi İran cephesinde bulunan dört Gönüllü Ermeni Tugayından ikisi Ruslara yardım ettiler. Osmanlı Ordusu 200'ü subay olmak üzere 30 bin kayıp, 20 bin esir verdi ve 15 binden fazla asker yaralandı veya hasta oldu. Rus Ordusunun zayiatı 30 bin kişiydi. Ağır hezimetin ardından Enver Paşa, ordunun komutasını Hafız Hakkı Paşa'ya bırakıp 10 Ocak'ta İstanbul'a döndü. Sarıkamış konusunda herhangi bir haber ve yayın yapılmasını yasaklayarak ağır bir sansür uyguladı. 


Böylece Alman Genelkurmay'ının güdümündeki Enver Paşa ilk büyük yenilgisini almış oldu. 
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Imanya güdümündeki Enver Paşa'nın Kafkasya ile aynı anda başlattığı ikinci büyük saldırı hedefi Mısırı. Sarıkamış muharebesinde olduğu gibi burada da, bölgedeki kuvvetlerin komutanı Zeki Paşa, “Osmanlı ordusunun harekât için hazırladığı kuvvetlerin yetersiz olduğunu ve saldırının iptal edilmesini” teklif etmişti. Saldırıya zaten karar vermiş olan Enver Paşa, kendisi Kafkasya cephesine giderken Zeki Paşa'yı bu görevden alarak buraya da Bahriye Nazırı Cemal Paşa'yı yönlendirdi. 
Cemal Paşa, 4 Aralık'ta Haydarpaşadan hareket ederken “Biz başarılı olamazsak, kanala serilecek cesetlerimiz üzerinden yürüyenler, mutlaka Mısır'ı fethedeceklerdir” diye söylemişti. 8 Ocak 1915'te Şam'a gelip ana karargâhını kurdu. Burada kendisini bekleyen Alman Kurmay Başkanı Kressenstein harekât planını hazırlamıştı. Sarıkamış'ta binlerce Türk askerinin kış kıyamette şehit olduğunun kesinleştiği 14-15 Ocak 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gecesi, Cemal Paşa da Gazzeden 16 bin kişilik bir orduyla Süveyş kanalına doğru harekete geçti. Sağ kolda, Enver Paşa'nın eski yaveri Binbaşı Mümtaz Bey, sol kolda ise Kuşçubaşı Eşref komutasındaki kuvvetler vardı. Osmanlı ordusunun telsiz, 
telgraf, çadır gibi pek çok teçhizatı yoktu. Komutanlar ve 440 
subay açıkta yatacaklardı. Erzak olarak günlük 600 gram peksimet, 150 gram hurma veya zeytin, 23 gram şeker ve 9 gram çay verilmişti. 15 günlük bir yürüyüşten sonra Süveyş Kanalı önüne geldiler. 2/3 Şubat gecesi taarruz başladı. Kum fırtınası sebebiyle gece başlayacak saldırı ancak sabaha karşı başlayabildi. Yüz metre genişliğindeki kanala sekiz ayrı koldan sekiz bölük, Alman yapımı suda yüzen çelik mavnalarla karşıya geçeceklerdi. İngilizler mavnalardaki askerleri makineli tüfeklerle kurşun yağmuruna tuttular. Sadece üç mavna kanalı geçebildi ve geçenler de İngilizlere esir düştüler. 192 Şehit, 381 yaralı ve 
727 esir ve kayıp verildi. Alman Kurmay Subayı, bütün asker 
kırılsa da hücuma devam etmeyi önerdiyse de Cemal Paşa, emrindeki binlerce askerin Kanal'da zayi olmasına izin vermedi. 
Geldiği yoldan Kudüs'e oradan da Şam'daki karargâhına döndü. 


Böylece Almanların talebiyle gerçekleşen bu saldırı da başarısızlıkla sonuçlandı. 
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eşkilatı Mahsusa'nın İran'a yönelik kolu, Ömer Naci, Yüzbaşı Ruşeni, İranlı Emir Haşmet ve Çerkez Reşit yönetimindeydi. Amaç, Almanların büyük önem verdiği Afganistan yolunu açmaktı. Rauf Bey, Süleyman Şefik Paşa ve Ubeydullah Efendi ise Afganistan'a gideceklerdi. Rauf Beyin içerisinde 
20 kadar Alman Askeri İstihbarat subayının da bulunduğu birliği Bağdat'a 9 Aralık'ta varmıştı. 

Aynı tarihlerde İngilizler Basra'yı ele geçirdikleri için, Irak ve havalisinin Genel Komutanı olarak tayin edilen Teşkilatı Mahsusa Başkanı Süleyman Askeri, önceliğin İran ve Afganistan'dan önce Irak'a verilmesi taraftarıydı. Hindistan'ı ayaklandırma- dan önce Irak ve Basra elde tutulmalıydı. Bu yüzden Almanlar ile Süleyman Bey arasında ayrılık oluştu. Rauf Bey de Süleyman Askeri'yi destekledi ve kendi bölgesindeki Almanlara 
her türlü desteğini çekti. Süleyman Askeri, 15 Aralık 1914 
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tarihinde İstanbul'a bir rapor göndermiş ve “Almanlar ile birlikte hareket etmenin imkânsız hale geldiğini, bunların ellerindeki silah ve paraları Osmanlı Ordusuna teslim etmeleri için emir beklediğini! yazmıştı. Bu arada Ruslar Ermenileri kullanarak ve Şiileri “Kâfir Almanların başında olduğu Cihad fikrinin yanlış olduğuna inandırarak daha başarılı olmuşlar, İranlıları yanlarına almışlardı. 

Alman Genel Kurmayı'nın, İngilizleri Hindistan yolundan uzaklaştıracak Mısır'a saldırı planı da başarısız olunca, Teşkilatı Mahsusa Başkanı Süleyman Askeri Bey Irak bölgesinde İngilizlerle karşı karşıya kalmıştı. Askeri, 1909 yılında Hindistan yolu üzerindeki Bağdat'ta Jandarma birliklerinin eğitimi ile meşgul olduğu için araziyi iyi biliyordu. Sadece “Osmancık Taburu' dediği 1000 kişilik düzenli bir askeri birliği ve Arap aşiretlerden 17.000 gönüllü savaşçısı vardı. Askeri'nin ilk işi İran'ın Ahvaz bölgesinde, İngilizler için hayati önem taşıyan petrol boru hattını tahrip etmekti. 20 Ocak 1915 tarihinde, Dicle kıyısında keşif yapan İngiliz birlikleri ile girdiği çatışmada iki bacağından yaralandı. Tedavi için zorla Bağdat'a götürüldü ancak askerlerini yalnız bırakamayacağını söyleyerek sedye üzerinde tekrar Nasıriyedeki kuvvetlerinin başına döndü. 

Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı, Büyük İran Afgan Planı olarak isimlendirdikleri proje için en iyi casusları Wasmuss ve yardımcısı Niedermayer'i görevlendirmişlerdi. Almanların, Gezginci Sirk görüntüsü altında çok sayıda sabotajcıları, Openheim, Latword, Zimmermann, Vezadinlik ve Neyhofer gibi daha birçok yetişmiş casusları da bu bölgedeydi. 


Teşkilatı Mahsusa, kendilerinden habersiz eylem yapma hazırlığında olan bir Alman İstihbarat grubunu, Güney İran'daki Arapları Osmanlı aleyhine çevirecekleri düşüncesiyle Halep'te ortadan kaldırdı. Süleyman Askeri, Şubat ayında Almanların İran ve Irak'ta operasyon yapmasını yasakladı ve silahlarına el koyup, bazı Alman casuslarını tutukladı. Rauf Bey de, kendi sorumluluk sahasında Almanlara olan desteğini tamamen 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çekti. Osmanlı Subayları ile sürekli ters düşen Wasmuss, İstanbul ile Irak ve İran arasında sürekli mekik dokuyor, Süleyman Askeri'nin görevden alınmasına çalışıyordu. Sonunda Almanlar, İran bölgesinde kendi planlarını uygulamaya başladılar. Hatta, İranlı Şiileri yanlarına çekerek Sünni ve Osmanlı düşmanlığı yapmaya giriştiler. Bölgede İngilizler ile Almanlar arasında aylar sürecek İstihbarat savaşları başladı. 
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Kuvvetlerini düzenleyen ve hasta yatağında saldırı planlarını hazırlayan Süleyman Askeri, sedye üzerinde taşınmak suretiyle Basra'ya doğru harekâtını sürdürdü. 12 Nisan 1915'te Şueybe bölgesinde, Hindistandan takviye edilmiş ve teçhizatlı İngiliz güçleriyle karşılaştı. Askeri'nin topladığı gönüllü Arap aşiretlerinden bazıları da desteğini çekince, çıkan muharebede Süleyman Askeri Beyin kuvvetlerinin yarısı şehit oldu. Savaşı sedyesinden yöneten Süleyman Bey, çatışmanın üçüncü gününde hasta haliyle kalkarak atına binip muharebeye katılmak istediyse de başaramadı. Uceymi Sadun Paşa ve Şammar Arap aşiretleri dışındaki gönüllüler çatışmalarda son derece yetersiz kalmışlardı. En son yaralı yattığı arabaya kurşunlar isabet etmeye başlamışken, askerleri tarafından cepheden uzaklaştırılmaya çalışılan Teşkilatı Mahsusa Başkanı Yarbay Süleyman Askeri Bey, beylik silahıyla intihar etti. 
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arbay Mustafa Kemal, Osmanlı Ordusu'nun savaşa girmesiyle birlikte artık Sofyada duramaz olmuştu. Harbiye Nezareti'ne sürekli yazılar yazıyor ve savaş cephelerinden birinde görevlendirilmek istiyordu. Bu durumu arkadaşı Salihe yazdığı mektupta şöyle dile getirmişti: 

“Bir vazifeye atanmam için Harbiye Nazırı'na yazdım. Ataşemiliterlikte kalmak istemediğimi, millet ve memleketin bü yük bir savaşa hazırlandığı bir sırada benim de herhangi bir kıtanın başında bulunmak istediğimi bildirdim. Henüz cevap alamadım.” 

Sonuç alamayan Mustafa Kemal, sonunda doğrudan Enver Paşa'ya bir mektup yazarak şunları söyledi: 

“Vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben Sofyada ataşemiliterlik yapamam! 
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Eğer birinci sınıf subay olma liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise, lütfen açık söyleyiniz” 

Mustafa Kemal bu günlerde yaşadığı sıkıntıyı bir başka arkadaşına şöyle anlatmıştı: 

“Bu günlerde neler çektiğimi anlatamam. Gerekirse bir er gibi herhangi bir cepheye katılmaya karar verdim. Onun için Sofyadaki evimin eşyalarını, Fethi Bey arkadaşımla anlaşarak elçiliğe taşıttım. Hemen hareket edebilmek üzere küçük bir bavul hazırladım. Artık evi de bırakmak üzere iken, “İsmail Hakkı' imzalı bir telgraf aldım. İmzanın üstünde, “Harbiye Nazır Vekili" yazılı idi. 
"On dokuzuncu Tümen Komutanlığı'na tayin buyruldunuz. Hemen İstanbul'a hareket ediniz” Ben bu telgrafı aldığım vakit Başkumandan Vekili Enver Paşa, Sarıkamış Savaşı'nı yapıyordu... 


Mustafa Kemal görev yerine geçmeden önce İstanbul'da Harbiye Nezareti'ne uğradı. Eski arkadaşları Asım ve Ali İhsan Beyi ziyaret etti. Enver Paşa'ya son derece kızgındı. Arkadaşlarına: 


“- Yahu.” dedi, “Ne yapıyoruz? Allah aşkına bu memleketi hiç düşünmüyor musunuz? Bu adamı hiç ikaz etmediniz mi? 
Bu şekilde savaşa katılmanın fayda sağlamayacağını anlatmadınız m1?” 


Enver Paşadan da randevu isteyip görüştü. Yanından çıktığında çok sinirli ve yanakları al al olmuş bir haldeydi. Enver Paşadan anlayışsızlık gördüğü belliydi. Tekrar arkadaşlarının yanına gitti: “Ben vazifemi yaptım. Vicdanen müsterihim. Ama bu adam laf anlar soyundan değil. Bir Napolyon olmak hevesinde” diye söyledikten sonra bir kağıt istedi ve masaya oturup, savaşın doğuracağı kötü sonuçları uzun uzun yazdı ve Harbiye Nezareti'ne verdi. Yarbay Mustafa Kemal 1 Şubat'ta Tekirdağ'a geldi. Çevredeki bazı alaylar da kendisine bağlanarak Ecebat, Seddülbahir ve Morto Limanı arasındaki Maydos Bölgesi Komutanı oldu. Mustafa'nın tayin olduğu 19. Tümeni Çanakkale cephesindeki arkadaşlarından bilen bile yoktu ve henüz teşekkül 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bile etmemişti. 5. Ordu kurulunca da 25 Şubat'ta Ordunun 19, İhtiyat Tümen Komutanlığı verildi. 57. Piyade Alayı, Dağ Bataryası, Sıhhiye Bölüğü, Seyyar Hastane ve Ekmekçi Müfrezeleride Eceabat'a geldi. Mustafa Kemal, Tümen oluşumu tamamlandıktan sonra bölgedeki 40 binden fazla kuvvetin yönetimini üstlenmişti. Çanakkale cephesinde 2 ordu komutanı, 18 kolordu komutanı ve 39 tümen komutanı görev yapıyordu. Yarbay Mustafa Kemal büyük cephedeki 163 komutandan biriydi. 
Çanakkale'deki Osmanlı Kara kuvvetleri Başkomutanlığına, Enver Paşa'nın Türk ordusunun başına sardığı Alman Askeri Islah Heyeti'nin en önemli ismi Liman Von Sanders getirildi. İngiltere ve Fransa donanmaları, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını işgal ederek üçüncü müttefikleri Rusya ile buluşmayı planlıyordu. 
Çanakkale cephesinin temel özelliği deniz yoluyla gelen düşman kuwetlerinin Gelibolu Yarımadası'na yapacağı denizden çıkarma ve kara saldırılarını önlemekti. Askerlikte bu konuda iki temel savunma yöntemi vardı: Birincisi, düşman kuvvetlerin kıyıda İmhası; İkincisi, zayıf güçlerin yerleştirildiği kıyıdan içeri girmesine izin verilen düşman kuvvetlerin İçeride İmhası. 
Mustafa Kemal ve Türk subaylarının ekseriyeti Kıyı Savunması taraftarı iken, Alman Sanders Oynak Savunma taktiği benimsemiş ve buna göre planlarını hazırlamıştı. 


Mustafa Kemal, bölgeye gelir gelmez eski tecrübeleriyle Gelibolu sahasını iyice tetkik etti. Yabancı kuvvetlerin çıkarma yapabileceği en uygun bölgeler SeddülBahir ve Kabatepe kıyılarıydı. İşgal güçleri, Saros, Beşike ve Kumkale kıyılarına göstermelik saldırılar yapmak suretiyle asıl hedeflerini gizlemeyi planlıyordu. Nitekim 19 Şubat'ta başlayan saldırılar tam da Mustafa'nın öngördüğü şekilde gerçekleşti. 18 Mart'ta 30 savaş gemisiyle yapılan deniz saldırısı Nusret Mayın Gemisi, Türk deniz ve kara savunması tarafından püskürtüldü. Cephe Genel Komutanı Sanders, düşmanın çıkarma bölgelerini yanlış tahmin etmiş ve Türk kuvvetlerini de buna göre yerleştirmişti. 
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Buna göre büyük kuvvetleri sahte çıkarma bölgelerine, en zayıf kuvvetleri ise iki tümen halinde Mustafa Kemal Yarbay'ın sorumluluk sahasındaki SeddülBahir ve Maydos bölgesine konuşlandırmıştı. Nitekim İngiliz ve Fransız kuvvetleri esas olarak SeddülBahir, ArıBurnu ve Anafartalar bölgelerine üç büyük çıkarma girişiminde bulundu. Mustafa Kemal, büyük düşman kuvvetleri karşısında elindeki yetersiz güçleri Tesadüf Muharebeleri denilen yöntemle savaştırarak başarıya ulaştırdı. Tesadüf Muharebesi, düşman kuvvetlerinin toplanmasını beklemeden eldeki kuvvetlerin kademeli olarak taarruzda kullanılması esasına dayanıyordu. Yarbay Mustafa Kemal, birincisi: 25 Nisan'da 
ConkBayırı; İkincisi: 7 Ağustos'ta ConkBayırı; Üçüncüsü: 9 
Ağustos'ta 1. Anafartalar; Dördüncüsü: 10 Ağustos'ta Conk-Bayırı; Beşincisi: 21 Ağustos'ta 2. Anafartalar şeklinde 5 büyük zafere imzasını attı. Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdi ve Anafartalar Kahramanı olarak Türk ve Dünya Askeri tarihine girdi. Sanders ise, hem asıl savaş sahası hem de savaş stratejisi konusunda yaptığı iki temel hata sebebiyle 8 ay boyunca kıyıya çıkmasına izin verilen düşmanı denize dökmek için Türk ordusunun binlerce şehit vermesine sebep oldu. Aralık 1915'te İngiliz, Fransız ve Anzak kuvvetleri büyük bir yenilginin ardından Gelibolu yarımadasından çekildiler. 
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arbay Mustafa Kemal, yaşadıklarını zaman zaman notlar halinde kaydediyor, kimi zaman da arkadaşlarına gönderdiği küçük mektuplarda dile getiriyordu. Harbiye günlerinde Eğitim Başkanı olarak Mustafa'yı çok seven Esat Paşa Çanakkalede Kolordu Komutanıydı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları süresince cepheden cepheye koşan 57. Alay da, Çanakkale'de Mustafa Kemal Yarbay'ın emrine ve eğitimine verilmişti. Yarbay Mustafa Kemal, ConkBayırı Muharebesi sırasında yaşadıklarını bir gazeteciye şöyle anlattı: 


“- 12 Nisan sabahı idi ki Arıburnu'nda bir hâdise cereyan etmekte olduğu, işitilen gemi toplarının sesinden anlaşılmıştı. Bütün fırka kıtaatının harekete hazırlık derecesi tezyit edildi. Bir 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taraftan Maydos mıntıkası kumandanlığından malümata intizar etmekte idim, diğer taraftan da ya kolordunun veya ordunun emrine. Bu sırada idi ki Üçüncü Kolordu Kumandanı Esat Paşa Hazretleriyle Geliboludan telefonla görüşülmüş, müşarünileyh de henüz cereyanı ahval hakkında vazıh malümat edinememiş olduğunu bildirmişti. Sabah saat altı buçukta idi, Halil Sami Beyden vürut eden bir raporla düşmanın Arıburnu sırtlarına çıktığı anlaşılıyor ve buna karşı benden bir taburun mezkür düşmana karşı sevki isteniyordu. Gerek bu rapordan, gerek Maltepede icra ettiğim hususi gözlemler neticesinde bende hâsıl olan kesin kanaat, öteden beri imali fikir ettiğim gibi, düşmanın Kabaktepe civarında mühim kuvvetle karaya çıkmaya teşebbüsü, demek ki, vuku buluyordu. Binaenaleyh bu işin içinden bir taburla çıkmak mümkün olamayacağını, herhalde evvelce tahmin ettiğim gibi bütün fırkamla düşmana incizabın gayri kabili içtinap olduğunu takdir ediyordum. Artık hiçbir şeye intizar etmeyerek karargâhımın bulunduğu Bigalıköyü'nde ikamet eden Birinci Piyade Alayı ile Cebel Bataryası'nın derhal harekete geçmek üzre amade bulundurulmalarını, kumandanlarının da emir almak üzere yanıma gelmelerini bildirdim. 


Bundan sonra 57'inci Alayı -ki meşhur bir alaydır bu- Bigalıderesi boyunca giden yol üzerinde alayı bizzat yürüyüşe geçirerek Kocaçimen tepesine tevcih ettim. Yolda giderken kumandanlarına olsun, sertabibe olsun şifahi izahatı lâzıme veriyordum. 
Takip ettiğimiz dereden bizi Kocaçimene isal edecek muayyen bir yol olmadıktan başka Kocaçimene varmak için atlamaya mecbur olduğumuz saha da pek ziyade fundalık, sa'bülmürur, kayalıklı derelerle mali idi. Kocaçimentepesi'ne muvasalat edildi. 
Şimdi Kocaçimentepesi'ni tasavvur buyurun: Kocaçimen şibihcezirenin en yüksek tepesidir. Fakat Arıburnu ölü bir nokta içinde kaldığından buradan görülmüyor. Orada denizde bulunan gemilerden ve zırhlılardan başka hiçbir şey görmedim. Düşmanın karaya çıkmış piyadesinin henüz oradan uzak olduğunu anladım. Efrat o müşkül araziyi bilâ tevakkuf katetmek yüzünden 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yorulmuş ve yürüyüş umku pek ziyade derinleşmişti. Alay ve batarya kumadanına afradı tamamen toplayıp küçük bir istirahat vermelerini söyledim. Denizden mestur olarak on dakika kadar tevakkuf edecekler, sonra beni takip edeceklerdi. Ben de, arada bir Aptalgeçidi vardır, o Aptalgeçidi'nden ConkBayırı'na gidecektim. 
Evvelâ atlı olarak yürümeye teşebbüs ettik, fakat arazi müsait değildi. Hayvanları bıraktık, yaya olarak ConkBayırı'na vardık. 

Şimdi burada tesadüf ettiğimiz sahne en enteresan bir sahnedir. Ve vakanın en mühim anı bence budur. Bu esnada ConkBayırı'nın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin tarassut ve teminine memuren oralarda bulunan bir müfreze efradının ConkBayırına doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Size şu muhavereyi aynen okuyacağım! Bizzat bu efradın önüne çıkarak: 

- Niçin kaçıyorsunuz? dedim. 

- Efendim düşman! dediler. 

- Nerede? 

- İşte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. 

Filhakika düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve kemali serbestiyle ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vazi yeti düşünün: Ben kuvvetlerimi bırakmışım, efrat on dakika istirahat etsin diye... Düşman da bu tepeye gelmiş... Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın! Ve düşman, benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete duçar olacaktı. Ozaman artık bunu bilmiyorum, mantıklı bir muhakeme midir, yoksa tabii bir yöneliş midir, bilmiyorum. Kaçan efrada: 

- Düşmandan kaçılmaz, dedim. 

- Cephanemiz kalmadı, dediler. 

- Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim. 

Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda ConkBayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile cebel bataryasını yetişebilen efradının “marş marş”la benim 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bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir zabitini geriye saldırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. 


Kolun başında bulunan bölük yetişti. Bu bölüğe cephanesiz bölüğü takviye ederek ateş açmasını emrettim. Yanıma gelmiş olan alay 57. tabur 2. kumandanı Yüzbaşı Ata Efendi'ye bütün taburlarıyla bu bölüğü takviye ederek 261 rakımlı tepe üzerinden düşmana taarruz etmesini emrettim. Cebel bataryasına Suyatağı'nda mevzi aldırarak düşman piyadesi üzerine ateş açtırdım. Dereye saptığından biraz geciken diğer bir diğer tabur taarruza iştirak etti. Bundan sonra idi ki alay kumandanına — bütün alayı ile benim tevcih ettiğim istikametlerde düşmana taarruz etmesini emrettim. 


57'nci alayın taarruza başlaması sabah saat on raddelerinde idi. 57'nci alay, verdiğim emir üzerine şiddetle takip ediyordu, Düşmanın karaya çıkmış olan kuvveti, sekiz taburdan fazla idi. 
Şimdi bu sekiz taburluk kuvvet kendisiyle gayrimünasip gayet geniş bir cephe üzerinde “261'e kadar kuzeyden ve Kemalyerinin bulunduğu sırtların garp yamaçlarına kadar doğudan ilerleyebilmişti. Fakat bence bu tabiye vaziyetinden daha mühim olan bir amil vardır ki o da herkes öldürmek ve ölmek için düşmana atılmıştı. Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin muvaffak olmak veya ölmek azmiyle harekete teşne olduğu bir taarruzdur. Hatta ben, kumandanlara şifahen verdiğim emirlere şunu ilâve etmişimdir: 

Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. 
Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir? 


Fakat akşama kadar daha çok zaman vardı. Bu sıralarda idi ki 9'uncu fırka kumandanından haber getiren bir zabit, düşmanın Kumtepe'ye kuvvet ihracına başladığını ve orada kuvvetimiz bulunmadığını, 19'uncu fırkaca bu cihetin nazarı dikkate alınmasını, uncu fırka kumandanının tekmil kuvvetleriyle Kirte'ye 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gittiğini bildiriyordu. Kumtepe, Kilidülbahire en yakın ve pek müessir bir noktadır. Burasını müsamaha etmek bütün maksatları zıyaa uğratabilir. Binaenaleyh derhal hatırıma gelen şey, Arıburnu'nda muharebeye iştirak eden kuvvetleri taarruza devam ettirmek ve fırka kısmı küllisiyle bizzat Kumtepe'ye yetişmek oldu. Buna dair icap eden emirler verildi. Fakat bizzat fırka kısmı küllisine mülâki olmayı tercih ettiğim için hemen hareket ettim. 

Öğleden sonra saat bir raddelerinde Maltepe'ye yaklaştığımda bazı seslerin ismimi çağırmakta olduğunu işittim. Seslerin geldiği tarafa yaklaştım. Baktım ki, Kolordu Kumandanı Esat Paşa ve maiyeti erkânı harbiyesi. Bana kendisine gelmiş olan son raporu okudu, gördüm ki düşmanın Kumtepe'ye çıktığı doğru değildir. 

Tekmil kuvvetle Arıburnu'ndaki düşmana taarruza devam edeceğimi arzettim, derhal yanından ayrılıp muharebe meydanına geldim. Bizimkiler o kadar ilerlemişler ki düşman ricatine devam ediyor, hatta kısmen sandallara binmekle bile iştigal ediyorlar. Akşam olmuş. Gecenin hulülüne kadar düşman tamamıyla tardedilsin diye savletlerine devam etmişler ve pek de muvaffakiyetli hücumlarda bulunmuşlarsa da düşmanı kâmilen sürememişler. Gece de pek ilerleyince muharebe kesilmiş. Bu ani sükünet fırsatında düşman karaya yeniden asker çıkarmakta devama başlamış. 

Madem ki, 12/13 gecesi vaziyet hakkında hiçbir taraftan sahih malümat alamıyorum. Gece karanlığından dolayı harp manzarasını gözümden kaybediyorum. Vaziyeti etrafıyla anlayabilmek için sabaha kadar cepheyi bizzat dolaştım, oradan, telefon merkezi yapılmasını emrettiğim Kocadere'ye geldim. Orada vâkıf olduğum yeni vaziyete göre sağ cenahtaki ihtiyat kuvvetlerini alıp merkeze ve sol cenaha yaklaştırdım. Kendim de bilâhare Kemalyeri unvanını alan merkezden muharebeyi idare etmeye devam ettim. * 

Daha bu, vakanın başlangıcıdır. Benim Arıburnu'nda 12 
Nisan dâhil gününden 4 Mayıs dâhil gününe kadar 23 günlük 


148 


Gelibolu Çanakkale Günleri 


“Arıburnu Kuvvetleri” kumandanlığım ve ondan sonra da bütün cephenin sağ cenahında tekrar yalnız 19'uncu fırka kumandanlığım vardır. Bu müddet zarfında birçok harp olayı cereyan etmiştir. Ben yalnız en mühim günleri işaret ediyorum. 


13 Nisan, düşman geceden beri ihracına devam ettiği kuvvetlerle yeniden birinci hattını takviye etti, evvelâ sol cenahla merkezde bulunan kıtaatımıza faik kuvvetlerle taarruza geçti. 
Fakat kıtaatımız faik düşman kuvvetinin süngü hücumundan kendini korumak şartıyla arada bir mesafe muhafaza etmek üzere mağlübiyetten sıyanet edildi. İşte bu suretle 13 Nisan günü, mağlüp olmadan kazanıldı. 


Bu, askerimizin en mühim surette fedakârlığı, kahramanlığı demeyim -çünkü Türklerin bundan daha fazla fedakârlık gösterdikleri günleri hatırlıyorum -herhalde sebat ve metaneti, zabitlerimizin olsun, kumandanlarımızın olsun cesareti, azmi sayesinde kazanılmış mühim bir gündür. Diyebilirim ki benim en namüsait vaziyetim 13 Nisan günü idi. Çünkü beş İngiliz livasına karşı duran kuvvetim dünkü, yani 12 Nisan günkü, şanaver şedit savlet ve taarruzlarla zayiata uğrayan 57'nci alaydan, ikişer taburlu olan 27 ve 77'inci alaylarla, gayri kabili istifade bulunan 72'nci alaydan ibaretti. Hakikaten 12 Nisan muharebesiyle Arıburnu cephesi muvaffakiyetinin temelini kuran, İngiizlerin bu cephede azmini kırıp plânını mahveden, bu kuvvetti. 
14 Nisan günü daha iki alay kuvvetin tahtı emrime gireceği anlaşıldı. Bunun üzerine düşmana tekrar taarruza karar verdim. 


13/14 Nisan gecesini Kocadere köyünde geçirmiştim. Kat'i kararımı fecre yakın bir zamanda verdim. O zamanda ki düşman Kabatepe istikametinden Kocadere köyünü donanmasıyla ateş altına almıştı. İşte icap eden taarruz emri bu ateş altında yazılmıştır. Bu emir, emiratlıları ile cüzütam kumandanlarına gönderildi. Sonra ben de bizzat Kemalyeri'ne gittim. 


Saat yedi ile sekiz arasında sol cenah ve cephede taarruza başlandı. Bundan sonra idi, sağcenahta da kıtalarımızın taarruz 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hareketlerini görüyordum. Taarruz bütün cephe üzerinde muvaffaki yetle devam edi yordu. Düşman Kanlısırt'ta firar suretinde ricate başlamıştı. Kırmızısırt'ta ricate başladı. Saat 10dan sonra sağ cenahımız da düşmanı tazyike başladı, ricate mecbur etti. 
Ve takibe koyuldu. Zeval sıralarında idi ki düşmanın Kanlısırt'ta ricat eden aksamından baki kalmış olanlar Kırmızısırt'ta da en son ricat ettikleri avcı hendekli mevziinde tüfeklerini bırakarak hemen heyeti kâmilesi yle si perlerinin önüne çıkmış, şapka, beyaz mendil, bayrak sallayarak teslim olmak istiyorlardı! Bütün bu manzaraları Kemalyeri'nden ben ve tekmil maiyetim dürbünsüz olarak seyrediyorduk. 

Bu aralık gerek fırka erkânı harbi İzzettin Beyden aldığım raporlardan, gerekse bizzat müşahedelerimden anlıyordum ki düşmanın Arıburnu şarkındaki sırtlarda hiçbir faaliyeti kalmamıştır. Sağ cenahımız karşısında düşman efradı sahile iltica etmiştir. 
Düşmanın asıl sebatı Yükseksırt'ın garbında ve Haintepede görülüyordu. En nihayet gece hulül edince, kıtaatın fevkalâde yorgun olduğu da anlaşılınca kazanılan muvaffakiyetle iktifa olundu. 
Muharebe tevkif edildi, tutulan, kazanılan hatlarda tahkimat icra etmeleri emri verildi. 

15 Nisan günü görülen vaziyet şu: 

Düşman sağ cenahımız karşısında Yükseksırtın sahile müteveccih kısmında, Kömürkapıderesi içinde yamaçlara tutunmuş bir halde, buna mukabil bizim kıtalarımız Cesarettepedeki düşman hattı bâlâsında, bunun karşısındaki kıtalarımız da Edirnesırtında Kırmızısırt ve Kanlısırt'talar. Düşman gündüz de ihraca devam ediyor. O gün düşmanın dokuz nakliye gemisinden karaya dökülen askerinden başka sekiz nakliye gemisinin daha ufuktan kıyılara doğru yaklaşıp büyümekte olduğu görülüyor. Bizim birinci hattımız düşmanın iki yüz, üç yüz metre karşısında bulunuyor. 
Bu suretle gittikçe tekâsüf eden düşmanın karşısında beklemektense kat'i neticeyi kazanmaya kifayet edecek kadar kuvvet celbi için mafevk kumandanlara maruzatta bulundum. 
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16 Nisan: 


Düşman sağ cenahımıza taarruz teşebbüsünde bulunmuşsa da durduruldu. 


17 Nisan: 


Sağ cenahımızdaki siperlerimize düşman taarruz etti fakat kıtalarımızın mukabil süngü hücumları ile geri püskürtüldü. Fakat tamamıyla yerleşen düşmanın yeniden mühim bir hücuma kalkışacağını muhtemel görerek taze kuvvetlerle düşmandan evvel düşmana vurmayı kararlaştırdım. O zaman mıntıka kumandanlarını Kemalyeri nezdine celbedip şifahi talimatta bulundum. 


“Düşmanın altı gündenberi iki defa taarruz ederek sarstığımız ve arazinin menaatinden dolayı neticeye kadar şiddetli takip edememek yüzünden barınabilen aksamı himayesinde çıkarmakta olduğu ve fakat şimdiye kadar mahvettiğimiz kuvvetlerinin iki fırkadan fazla olduğu anlaşılmıştı. Seddülbahirde Kumkale cihetinde de hal hemen aynı olmuştu. 


Karşımızda bulunan düşmanı son neferine kadar hepimiz ölerek behemal denize dökmek lâzım olduğu kanaati vicdaniyesindeyim. Vaziyetimiz düşmana nazaran zayıf değildir. Düşmanın kuvvei maneviyesi tamamen mahvolunmuştur. Mütemadiyen siper yapmakla kendisine bir melce aramaktadır. Siperleri civarına birkaç mermi düşmekle derhal kaçtığını kendi gözlerinizle gördünüz. 

Düşmanı büsbütün kaçırmamak için daha çok teemmüle lüzum yoktur. İçimizde ve kumanda ettiğimiz askerlerde Balkan hacaletinin ikinci bir safhasını görmektense burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını kat'iyyen kabul etmem. Şayet böyleleri olduğunu hissederseniz derhal onları kendi ellerimizle kurşuna dizelim. Şimdiye kadar ihraz ettiğimiz muvaffaki yeti tamamlamak için emrime verilen taze kuvvetler hattı harbe vasıl olmaktadır! 
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Ve ruhları bu hitapla dolan kumandanlara, edecekleri taarruz hakkında lâzım gelen emirleri verdim, tertibatını da kolordu kumandanlığına arzettim, karar oraca da tasvip görüldü. 

18 Nisanda, sabah saat beşten itibaren bir taraftan topçularımızın ateş açması ile diğer taraftan müteakıben yeni gelmiş olan 14'üncü alayın Boyun ve Merkeztepe'ye doğru ilerlemeye koyulmasıyla bütün cephe üzerinde topçu ve piyade muharebesi başlamış oldu. Düşmanın karada yalnız bataryası vardı. 
Kıtalarımızla düşman hatları arasında mesafe pek az olduğu için düşman bataryaları piyademiz üzerine hiçbir tesir yapamıyordu. Yalnız düşmanın harp gemileri, bilhassa Kabatepe cihetinden muharebe hatlarımızın gerilerini şiddetli ve devamlı ateşler altında bulundurmaktan bir an hali kalmıyordu. 

Ben muharebeyi Kemalyeri'nden idare ediyordum çünkü o yerden bütün düşman mevzilerini, sağ cenahtaki bazı kısımlar müstesna olmak üzere, bütün düşman mevzilerini, sonra da hemen bütün kıtalarımızın hareketlerini gözaltında bulundurabilmem mümkündü. Saat 10.30'a kadar devam eden safhada düşmana pek müessir olmamakta bulunduğumuzu görüyordum. 

Bunun üzerine tertibatta birçok teferruata müdahaleye lüzum gördüm. Bütün vaziyeti tekmil cüzütam kumandanların- dan daha iyi görebiliyordum. Sonra da muhtelif membalardan malümat alabiliyordum. Meselâ düşman kumandanının “buraya imdat yetiştiriniz” tarzındaki bir telsiz telgrafını mevkii müstahkemde bulunan telsiz tel grafımız kapıp bana bildirmekteydi. Binaenaleyh başlanılan taarruza devam etmek lüzumlu idi. Düşmanın imdat kuvvetleri yetişmeden evvel taarruzumuzu kat'i bir neticeye iktiran ettirmek lüzumu aşikârdı. Sonra düşmanı bir an evvel sahillerimizden atma gayet vatani bir vazife idi. 

Maksadımı cüzütam kumandanlarına bildirdim. Bu maksadın tatbiki için askerlerimizin süngüsünden başka güvenilecek hiçbir çare yoktu. Elimde bulunan bütün kuvvetler ileriye yaklaşmış bir halde idi. Bir hücum savletiyle düşman mevzilerine girmeleri 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için borazanlarla, trampetlerle geriden şiddetli bir hücum emri verdirdim. Öğleden sonra saat 4 idi. Umum cephede ileri hareketi canlandı. Bilhassa merkez grubu savletle ilerlemeye başladı. 
Doğrusu bütün kıtalarımız şayanı takdir bir surette ilerliyordu. 


Birçok efrat bazı yerlerde düşman siperlerine kadar girmeye muvaffak oldu. Fakat asıl keşif avcı hatlarımız düşman siperlerinin yirmi otuz, hattâ sekiz on metresinde durdu. Bizim askerlikçe bu mesafede hâlâ muharebenin bitmemiş olması şayanı istiğraptı. Çünkü eski nazariyata göre bu mesafenin pek çok fevkindeki bir mesafede muharebe neticesi taayyün etmiş olmak lâzım gelir. Hâlbuki düşmanın sebat ve ısrarı, kahraman askerimizin ölümden yılmaması böyle burun buruna gelindikten sonra da daha aylarca müddet pek kanlı muharebe safhaları görmeyi mümkün kılıyordu. Bu muharebe böyle saat dörtte burun buruna gelmekle taarruz durdu. Fakat muharebe olanca şiddetiyle devam ediyordu. Ben kemali ciddiyet ve şiddetle taarruz edilmek, bu taarruz ihtiyat ve istinat kuvvetleriyle iyi takip olunmak şartıyla neticei kat'iyyenin kazanılacağına kaniydim. 
Ve bu kanaatimde musırdım. Bilhassa düşmana bu kadar yaklaşıldıktan sonra gecenin zulmetinden istifade edilerek düşman siperlerine atılmak pek mümkün olacaktı. Gece yarısına kadar bazı tertibatla iştigal edildi. Sonra bir gece hücum yapılmasını emrettim. Fakat sabaha kadar cereyan eden ahvale, hâsıl olan vaziyete nazaran düşman mevazii asliyesine girilemediği anlaşıldı. 


Yirmi dört saatten beri devam eden muhabere askerin pek ziyade yorgunluğunu mucip olmuştu. Onun için verdiğim bir emirle taarruzu kestim. Fakat kazanılmış olan hattı takhim etmekten, orada mıhlanıp kalmaktan başka vatanı kurtaracak çare yoktu. Binaenaleyh lâzım gelen emri verdim. 

“Benimle beraber burada muharebe eden bilcümle askerler kat'iyyen bilmelidir ki uhdemize tevdi edilen namus vazifesini tamamen ifa etmek için bir adım geri gitmek yoktur. 
Hâb ü istirahat aramanın bu istirahatten yalnız bizim değil, 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bütün milletimizin ebediyyen mahrum kalmasına sebebiyet verebileceğini cümlenize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın hemfikir olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk emaresi göstermeyeceklerine şüphe yoktur. 

Yarbay Mustafa'nın, muharebenin ruhunu yaşatan bu ifadeleri 25 Nisan 1915 günü büyük bir zaferle sonuçlandı. Kıyıya yanaşan gemilerden, ağır topçu desteği altında hemen her gün kıyıya intikal eden ve tepelerden aşmaya çalışan Anzak güçleri hedeflerine ulaşamadılar. Kahraman 57. Alay neferlerinin üçte ikisi şehit, gazilerin bazıları sağır olmuşlardı. 

27 Nisan günü, 3. Kolordu Kumandanı Esat Paşa Yarbay 
Mustafa'ya bir kutlama telgrafı gönderdi: 

“Başarınızı kutlarım. Raporlarınızı Başkomutanlık Vekâleti Yüksek Makamına arz ediyorum... Düşmanı denize dökünüz. 
Donanmamız bizi ateşle destekleyecektir. Tanrı'nın yardımı bizimledir” 

30 Nisanda Esat Paşa bir kez daha tebrik telgrafı çekti: 


“Geceli gündüzlü devam eden harbi, başarı ile yöneterek her an bir başka surette belirmekte olan fedakâr hizmetlerinizin devamını bekler, sizi yürekten kutlarım” 

Mustafa Kemal, Liman Von Sanders'in savaş stratejisini yanlış buluyordu. 3 Mayıs'ta Enver Paşa'ya mektup gönderdi: “Liman Von Sanders Paşa bizim ordularımızı, ülkemizi tanımadığından, çıkarma noktalarının tümünde düşmanın çıkmasını kolaylaştırmıştır. Başta Von Sanders olmak üzere Almanlara güvenmemenizi kesinlikle öneririm. Bence burayı onurlandırarak, bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur. 19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal” 
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M ustafa Kemal'in yaptığı uyarılar dikkate alınmıyordu. Nitekim 5 Mayıs'ta işgalciler Kabatepe ve Arıburnu bölgelerine tekrar asker çıkarmaya başladılar ancak geceli gündüzlü 
devam eden karşı muharebe ile ağır kayıp verip çekildiler. 14 
Mayıs'ta tekrar Arıburnu'na saldıran yabancı güçler süngü ile geri püskürtüldü. 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal şu emri verdi: 


“Düşmanın aniden çıkan önemli hedeflerine ateş için, her defasında benim veya topçu alay komutanının emri vermesini beklemeyin.” 


Enver Paşa, savaş taktiğini eleştiren Mustafa Kemal'in mektubundan rahatsız olmuş olacak ki, 17 Mayıs'ta Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı görevini bırakması ve 19. Tümen Komutanlığı görevine dönmesi emredildi. 

19 Mayıs'ta Enver Paşa, Gelibolu'ya gelerek bizzat kendisinin planladığı bir saldırı gerçekleştirdi. Fakat kesin bir başarı 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sağlanamadığı gibi 10 bin civarında asker kaybı oldu. 22 Mayıs'ta Mustafa Kemal ile İngilizler arasında, “Şehitlerin mevzilerden 
alınarak gömülmesi için' 9 saatlik bir ateşkes imzalandı ve 24 
Mayıs sabahından itibaren Türk ve Anzak kuvvetleri biraz da dostluk içerisinde cephelerdeki ölenleri toplayıp defnettiler. 
Hatta iki taraf askerleri arasında sigara ve küçük hatıra değiş tokuşu bile yapıldı. Türk askerlerinin samimiyetini gören Anzak güçleri o günden sonra gaz maskesi takmayı reddettiler ve “Türklerin gaz kullanmadığını ve dürüst savaştıklarını” belirttiler. 

Mustafa Kemal, 1 Haziran 1915'te Albaylığa yükseldi. Sakin bir gündü. Albay Mustafa Kemal maiyetindeki subay arkadaşlarıyla akşam toplanıp sohbet ettiler. Herkes cephede yaşadığı olağanüstü olaylardan, erlerin kahramanlıklarından ve muharebenin çetinliğinden bahsettiler. Söze Mustafa Kemal girdi ve ConkBayırı muharebelerindelii bir gözlemini anlattı: 


“Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz; yalnız size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçeme yeceğim. Karşı si perler arasında mesafeniz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tümüyle düşüyor; ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir bezginlik bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur” 

Askerler siperlerde iki haftaya yakın kalırlardı. Her saldırıdan sonra şehit olanlar, yaralanan veya yorgun düşen gazilerindurumuna göre gerekli tedbirler alınır, eksikler hesap edilip, yenilerle takviye edilirdi. Sakin gecelerde, vasiyetleri yazdırılır; eşlere, çocuklara gidecek mektuplar toplanır bölük eminlerine ve askeri postaya teslim edilirdi. Siperlerdeki nöbetler sırasında 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gözler karşı cepheden ayrılmadan keyifli hikâyeler anlatırlardı. 
Ancak bunlar hayali hikâyeler değil, yaşanmış gerçeklerdi. Şehitlerin gazilerin çarpışmalardaki becerileri, kahramanlıkları herkesi ertesi günkü muhtemel şehadete hazırlardı. 


Mustafa'nın cephe arkadaşlarından Yüzbaşı Aydın Ayhan, gördüklerini çok güzel hikayeleştiren, duyduklarını çok iyi hıfzeden bir subaydı. Mustafa Kemal onu her gördükçe, “Anlat bakalım Ayhan bugün neler oldu?” diye sorar, onu üç beş dakika dinlemekten büyük keyif alırdı. Albay olduğu akşam da bu günlerden biri oldu: 


“- Bugün bana en iyi hikâyeni anlatacaksın Aydın!” dedi, “Sadece ben değil buradaki herkes dikkatle dinlesin” 

Aydın Ayhan hikâyeleri düz bir anlatımla değil, ayakta ellerini, mimiklerini kullanarak anlatır, adeta o olayı yaşıyormuş gibi resmederdi. Fakat bugün Aydın Ayhan çok kederliydi. Mustafa Kemal Albay kendisine söz verdiğinde bir köşede hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Mustafa Kemal'in sesini duyunca hemen irkildi, gözyaşlarını sildi ve ayağa kalkıp: 

“- Emredersiniz Albayım!” diyerek selam verdi. 


“ Ne oldu Çocuk?” diye sordu Mustafa Kemal, “Evden kötü bir haber mi var?” 


“ Hayır Albayım. Madem sordunuz anlatayım.” dedi ve konuşmaya başladı: “Geçenki hücumda bölüğümüz erimişti. Hemen takviye istedim. Gece yarısı takviye için beklediğim askerler geldi. Hepsi yeni askere alınmış hepsi gencecik. Baktım içlerinde daha çocuk denecek yaşta üç beş asker daha var. Gözetimim altında olsun diye çevremde olmalarını istedim. Bölüğü düzene soktum. Gece yarısı tek tek ilgilendim, üstlerini başlarını düzelttim. 


Sabah oldu, süngü hücumuna hazırlanıyorduk. O cıvıl cıvıl şarkı söyleyerek gelen çocuklar birden çakı gibi oldular. Sordum: 


“ Yavrum siz kimsiniz? 


157 


KÖSÜ Mustafa Kemal - İstihbarat Savaşları / İkinci Cilt 


İçlerinden biri: 

- Galatasaray Mektebi Sultanisi talebeleriyiz. Vatan için ölmeye gönüllü geldik..” diye cevap verdi. 

Gönlüm akıverdi o çocuklara. Bu savaş için çok küçüktüler. Daha süngü takmasını bile bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. 'Mermi böyle basılır. Tüfek şöyle tutulur. Süngü böyle takılır. Düşmana şöyle saldırılır? diye. Onları karşıma alıp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasında ay ışığında sabaha kadar talim yaptık. Gün ışımadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik. 
Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya başladı. 

Yer gök top sesleriyle inliyordu. Her mermi düştüğünde minare gibi alevler yükseliyor, bir gün önce ölenlerin kol, bacak, el, ayak gibi parçaları havaya kalkan toprakla birlikte siperlere düşüyordu. Mermiler üzerimizden ıslık çalarak geçiyordu. Siperler toz duman içinde kalmışlardı. O ora siperin köşesine baktım: Aman! Yandık” dedim içimden. O şarkı söyleyerek siperlere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan çocuklar siperin bir köşesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış tir tir titriyorlardı. Çocuklar harbin gerçeği ile ilk defa karşılaşıyorlardı. Ürkmüşlerdi. Onların hali muharebede bir ürküntü meydana getirebilirdi. 

Tam onlara doğru yaklaşırken içlerinden biri avaz avaz bir marş söylemeye başladı: Annem beni yetiştirdi, bu yerlere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Baktım hemen biraz sonra ona bir arkadaşı daha katıldı. Biraz sonra biri daha. Marş bitiyor, yeniden başlıyorlar. Bitiyor, bir daha söylüyorlar. Avaz avaz... Gözleri çakmak çakmak... 

Hücum anı geldiğinde hepsi süngü takmış, tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri yuvalarından fırlamış, dişler kenetlenmiş 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bekliyorlardı. Hücum anı geldi: “Hücuum!..? diye bağırdım. Bütün bölük, bütün tabur cephenin her yanından fırladık. 


İşte tam o anda... Tam o anda... O çocuklar kurulmuş gibi siperlerinden fırlayıverdiler. İşte o an... Tam o an, bir makineli tüfek yavruları biçiverdi. Hepsi sipere geri düştüler. Kucağıma dökülüverdiler. Onların o gül gibi yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Hiç gitmiyor Mustafa Kemal Albayım. İşte ben ona ağlıyorum... O çocuklara ağlıyorum...” 


Aydın Ayhan yerine giderken herkesin gözlerinden yaşlar akıyordu. Bir süre sessizlik oldu. Sonra Mustafa Kemal araya girdi: 


“Balıkesirli!” dedi Aydın Ayhan'a dönerek “Senin Balıkesir Lisesi hemşehrilerin de aynı kaderi paylaştı. Bu savaş talebesiyle, genciyle, eriyle, subayıyla hepimizin kaderi.” diye söyledi. Herkesin her şeye rağmen metanetini muhafaza etmesi için bir başka subaya söz verdi. Tabip Yarbay Şerif Bey söz aldı: 


“Sargıyeri'nde her gün karşılaştığım bir manzarayı anlatayım Mustafa Albayım. Geçtiğimiz gün sargı mahallinde binden fazla yaralı vardı. Bir taraftan hafif yaralılar birerli kolda yürüyerek geliyor, ağır yaralılar da sıhhiye bölüğü ve mızıka eratından teşkil edilen müfreze tarafından İstanbul tulumbacılarına taş çıkartacak bir süratle taşınıyordu. Daha sonra ihtiyat taburları sargı mahallinin yanından geçeceklerdi. Tabur komutanı önde, onu bölük komutanları takip ediyordu. 


Sedyelerden kan, taşıyanlardan yağmur gibi ter akıyordu. 
Arkadaki yürüyüş kolundan hafif bir uğultu kulaklarıma geliyordu. Bunun sebebini anlamak için yan taraftadurdum, Şimdi taburlar önümden geçiyordu. Bütün başlar aşağıda, yüzler sararmış. Efradın kimisi mırıltı halinde Kelimei Şehadet getiriyor, kimisi bildiği bir duayı okuyordu. Herkes kalbini tamamen Allah'a bağlamıştı. Üzerlerinde masum bir çocukluk hali vardı, hep birlikte ölüme gidiyorlardı. 


Sargı mahalline yaklaştıkları zaman oradan bir ses yükseldi: 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Ali Dayı! İkinci hat siperlerinde yaralandım. İntikamımı al! Oradan bir baş yükseldi Sargı mahalline baktı. 

“Hasan vuruldun mu?” 

“Evet, Dayı bacağımdan vuruldum: 

“Vay kahpeler, seni vurdular ha... Ben şimdi onlara gösteririm...” 

Tabur erlerinin şimdi başları yukarı kalkmış, yaralılardan gelen seslere cevap veriyorlardı: 

“Hemşerim, kopan kolumun öcünü al! 

“Hey Mehmet. Beni de yaraladılar. Koman yanlarına!” 

“Hemşerim, hemşerim... Bitirin şunları..? 

O anda o sarı yüzler bakır rengini almış, gözler büyümüş, adımlar sıklaşmış olarak gidiyorlardı. Bu masum çocuk halli yiğitler bir anda kükremiş, hasımlarının üzerine atılmak için acele eden yeleleri kabarmış bir aslan sürüsü manzarası almıştı... 
Taburlar yürümüyor, koşuyorlardı... O akşam öğrendim ki, o gün hücuma geçmiş olan bu dört taburdan geriye sadece birkaç subay ve dört yüz kadar er kalmıştı” 

O akşam aralarında birkaç çavuş da vardı. Onlar sohbet ederken su, çay getiriyorlardı. Bunların içerisinden İvrindili Ali Çavuş, Mustafa Kemal Albay'a çayını verdikten sonra: 

“. Albayım izin verin, ben de anlatmak istiyorum.” dedi. 
Mustafa Kemal merhamet dolu ama cesur yürekli bu kahramanlarıyla övünç içindeydi: 

“- Anlat bakalım Ali Çavuş” dedi ve Ali Çavuş anlatmaya başladı: 

< Albayım ben 1313 doğumluyum. Babam Balkan Savaşı'nda askere alındı. Terhis olup eve geldiğinde ben İstanbul'da Kantarcılarda çalıştığım için babamla görüşemedik. Seferberlik başladığı zaman babam tekrar askere çağırıldı. Çanakkale'ye gönderildi. 
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Bir süre sonra askerlik şubesinin beni aradığını duyunca Cide'ye teslim oldum. Diğer arkadaşlarla İstanbul'a götürüldük. Burada Endaht Mektebi'nde gece gündüz talim gördük. 
Çanakkale'ye yollandık. Taburumuz sizin emrinizde ihtiyatla bekletilirken çok sıkı talim yaptırdılar. Bir emirle cepheye intikal ettik. 


Cepheye vardığımızda, gürültülerden ileride muharebe olduğu anlaşılıyordu. Hiç durmadan yaralı taşıyorlardı. Bir süre muharebe sırasını beklerken getirilen yaralılardan biri beni tanımış seslendi: Ali hemşehrim. Baban şimdi savaşanlar içinde” Hemen biz de muharebeye koşar adım sürüldük. Türk - İngiliz birbirine kilitlenmiş gibi cenk ediyorlardı. Biz de içlerine daldık. Bir güzel boğuştuk. Akşama doğru muharebe bitti. Ateşkes borusu çaldı. Cesetleri toplarken acaba babamı görür müyüm diye çok baktım, ama bulamadım. 


Süngü hücumunda kaptırmış gitmişim. Etrafımda kimse yok. Bir baktım bir çukurun içinde bir İngiliz başka bir yaralı İngilizin yaralarını sarıyor. Süngümü kaldırdım. Şu İngiliz'i sırtından süngüleyeyim, dedim. Silahsızdı, sırtı bana dönüktü süngüleyemedim. Öne dönsün diye 'Höö dedim. İngiliz döner dönmez ellerini yukarı kaldırdı. Teslim olmuş, ellerini kaldırmıştı. Silahı elinde değildi, süngüleyemedim. İşaretle benimle gelmesini söyledim çünkü Yüzbaşımız iki de bir esir getirmemizi isterdi. İngiliz önüme düşmeden önce yaralı ile bir şeyler konuştular. Anlamadım. İngiliz yüzüme baktı, yavaşça elini indirip arkadaşını gösterdi. Su içiyor gibi yaptı, matarasını işaret etti. Belli ki yaralı su istiyordu. Başımla “Peki” dedim. İngiliz matarasını çıkardı. Kurşun delmiş içinde su yoktu. Arkadaşını işaret etti. Yavaşça onun matarasını aldı, onda da su yoktu. 
Ben mataramı çıkarıp verdim. Gülümseyerek arkadaşına içirdi, kendi de içti, mataramı geri verdi. Yaralı İngiliz'e baktım, yaraları kanıyordu. Ayaktaki İngiliz ellerini başının üstüne koymuş gitmek için beni beklerken aralarında konuşuyorlardı. 
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Anladım ki vedalaşıyorlar. İçimden: “Yahu adamlar suyumu içti. Bıraksam yaralı ölecek, nasıl ölüme bırakabilirim. İşaretle İngilize yaralı arkadaşını almasını söyledim. Önce anlamadı, bön bön yüzüme baktı. Gene işaret edince birden şaşırdılar. 
Yaralı İngiliz bir kâğıt çıkarıp bir şey yazdı arkadaşına uzattı. 
O da kâğıdı süngümün ucuna taktı. Arkadaşını sırtına alırken İngilize yardım ettim. Bana baka baka, gözlerime baka baka kaybolup gittiler.. 

Geri döndüm. Olanları yüzbaşıma anlattım. “İyi yapmışsın Ali Çavuş. Hiç olmazsa besleyecek bir boğaz eksildi. Ver bakıyım kâğıdı? dedi. Kâğıdı okudu, bana söyledi: İngilizce bir kelime yazmış “Tenku, Teşekkür Ederim demekmiş” 

İvrindili Ali Çavuş'un anlattıklarından sonra, hüzünlü akşamda herkesin yüzü biraz gülmüştü. Diğer subaylar da az çok yaşadıkları bazı olayları, isimsiz kahramanların hikâyelerini anlattılar. Bir subay cephede bulduğu isimsiz bir şehidin mektubunu okudu. Üzerinde isim adres olmadığı için gönderilememişti. Uzun bir selam faslının ardından şunlar yazıyordu: 

“Altı yerimden yaralandım. Sahra hastanesinde tedavi oldum. Tebdili hava verdiler, kabul etmedim. Arkadaşlarımın yanına cepheye dönüyorum. İnşaAllah harp bitince görüşürüz.” sonuna da adet üzere iki mani yazmıştı: “Çanakkale içinde, asker denize bakar; Kader de ölüm varsa, benim kanım da akar. İki kıyı arası, eller geçmez arasından; Düşmana aman vermem, kan damlasa yaramdan.” 

Sohbet uzayıp gidiyordu. Herkesin anlatacağı başından geçmiş o kadar olay vardı ki saatler günler yetmezdi. Mustafa Kemal Albay bir ara su istedi. Ayakta sessizce emir bekleyen Abdullah Çavuş; 

“- Ben getireyim Albayım.!” dedi ve bir çırpıda koşup getiriverdi. Sanki bir şeyler yapmak için sıra bekler gibiydi. Su 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ile birlikte Mustafa Kemal Albayın masasına gümüş bir şey bıraktı. Mustafa Kemal şöyle bir baktı hemen bir anlam veremedi: 


“- Nedir bu Abdullah Çavuş?” dedi. 
Abdullah Çavuş hüzün ile sevinç arasında şunları söyledi: 


“Albayım, bugün rütbe aldınız. Bu benim size naçizane bir hatıram olsun. Cephede yerde buldum, daha çok vardı ama bu iki kurşun havada çarpışmış. Bizim kurşunla İngiliz kurşunu havada birbirine kaynayıp düşmüş. Ben de hatıra olarak almıştım. Üzerimde gelirken dedemden kalma gümüş bir madalyon vardı. Üzerindeki akik taşına bunu yerleştirdim. Baktıkça beni hatırlarsınız.” 


Mustafa, Abdullah Çavuş'un hediyesini aldıktan sonra onu yanaklarından öptü ve teşekkür etti: 


“Sağolasın çocuk! Bu cephede alabileceğim en güzel hediye bu. Ölünceye kadar saklayacağım” 

Subayların anlattığına göre askerlerin bir kısmı önemli hücumlardan önce topluca kendi Cenaze namazlarını kılıyor ve şehadete hazırlanıyorlardı. Çanakkalede savaşa katılıp da yaralanıp gazi olmayan yok gibiydi. Hafif yaralılar siperde tedavi 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edilip savaşa devam eder, ancak ağır yaralılar cephe gerisine hastanelere gönderilirdi. Şu anda sohbet ettikleri Karargâh çadırındakilerin her birinin belki de en az yedi sekiz yarası vardı. 
Sabah hücumdan önce herkes biribiriyle kimin daha önce şehit olacağına dair iddiaya girişirlerdi. Tabii ki kimin kazandığı ancak Ahiret'te belli olacak ve karşılığını da Allah'tan alacaklardı. 

Subaylar arasında, cephe gerisindeki destek kıtalarından çatışma bölgesine yeni gelmiş bir de Alperen Binbaşı vardı. 
Çanakkale Savaşı'nın sadece Gelibolu'da değil bütün yurt sathında etkileri olduğunu söyledikten sonra yaşadıklarını anlattı: 

“Mustafa Albayım. Cephe gerisinde erzak ve ihtiyat temini için gezmediğimiz köy kalmadı. Bütün muhtarları isimleriyle tanır olduk. Köy muhtarları haftada bir gün askerlik şubelerine uğrar, şehitlerin haberlerini, varsa askerlerin mektuplarını getirirdi. O gün köyde hiç kimse iş yapmak istemez, muhtarın getireceği mektupları, haberleri beklerlerdi. Muhtarın geleceği saate yakın, ihtiyarlar kahve veya cami önünde bekler, kadınlar kızlar sokak aralarında toplaşır, muhtarın geleceği yöne doğru bakarak beklerlerdi. İç ezikliği, korku, şüphe içinde bir bekleyiş. 

Uzaktan, çok uzaktan muhtar göründüğünde kalpler çarpmaya başlar, herkesin içi heyecanla karışık sıkıntıyla dolardı. 
Muhtar yaklaşınca kadınlar yavaşça meydana toplanmaya başlarlardı. Muhtar gelir bazen gözleri yaş dolu elindeki mektupları ve listeyi imama uzatır, hızla uzaklaşırdı. Anlarlardı ki şehitlerden biri oğlu veya kardeşiydi. Bazen yüksek bir yere çıkar, mektupları dağıtır ve oradakilere seslenirdi: 


Ayşe nine, başın sağ olsun... 
Halil dayı, başın sağ olsun... 
Zehra teyze, başın sağ olsun... 
Fadime gelin, başın sağ olsun... 
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Oraya bir yıldırım düşmüş gibi olurdu... Yüzler allak bullak ve sessizlik... Şehitlere ağlanmazdı... Hele Çanakkale şehitlerine orada topluluk içinde ağlanmazdı. Haberi alanlar sessizce uzaklaşırken, evlerine varırlar, dayanamazlar, dayanamazlar... Ana yüreğidir, baba yüreğidir, yar yüreğidir. Boğazlar düğümlenir. 
Gözler nemlenir. Hıçkırıklar kesilmez. İşte o zaman çekilirler kuytu bir yere, ormanın bir köşesine, dağın bir yamacına... 
Başlarlar feryada... Ağlarlar... Ağlarlar... Ağlarlar... Gözyaşları sel olur... Artık bundan ötesi söylenen her söz şiirdir, destandır, manidir, ağıttır. Öyle duygular yaşanır ki, onların kırıntıları bir manide, bir destanda sıkıştırılmış bir halde bulunur. 
İşte bakın bu vazifemde not alabildiğim bazıları: 


Denizin dalgasına, kapının halkasına; 
Ben yolladım yârimi, İngiliz kavgasına... 


Bıçakların demiri, toprakların kemiri; 
Abimi sana gömdüm, Çanakkale kabiri... 
Çanakkale yeşili, dağı taşı eşili; 

Şehit yârimin kabri, yüreğime deşili... 


Geminin direkleri, tez çekin kürekleri; 
Yârim Çanakkale'de, korkusuz yürekleri... 


Gökte yıldız seçilmez, sular yalnız içilmez; 
Yârim orda durdukça, Çanakkale geçilmez... 


Gelibolu feneri, yanar yanar da söner; 
İngiliz gemileri, Çanakkaleden döner... 


İngiliz tayyaresi, dönüyor da dönüyor; 
İngiliz'in hevesi, Çanakkale'de sönüyor... 
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Çanakkale ötesi, bir ufacık çınardır; 
Benim yârim hudutta, bir eğilmez çınardır... 


Kekliğin güzelini, tazılara apartman; 
İstanbul çiçeğini, İngilize kopartman... 


Mektup Çanakkale'de, evladıma kelam et; 
Babası Balkan'daydı, git ona da selam et... 


Neresine neresine, ayak basmam meresine; 
Yârimin kanı akmış, Kereviz deresine... 


Sarı papatyam sarı, yar yolladı ben aldım; Çanakkale denince, kolsuz ayaksız kaldım.” 


Mustafa Kemal Albay, o gece subayları ve yakın eratıyla inanç tazeledi. Yarın sabah güneş yeniden doğacak ve kim hangi siperde, hangi derede çarpışırken şehit olacak, meçhuldü. Meçhul olmayan tek gerçek bu topraklara düşman ayağını bastır- 


mayacaklardı. 
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9 Ağustos 1915 Pazartesi - Anafartalar 


— 


Ibay Mustafa Kemal, 8 Ağustos'ta Anafartalar Grup Komutanı olarak atandı. Üçüncü büyük çıkarma harekâtını gerçekleştirecek olan işgalcilere karşı 9 Ağustos günü ani bir saldırı başlattı. Mustafa'nın bu muharebeye ilişkin hatıratı şu şekildeydi: 

“10 Ağustos 1915'te ConkBayırı'nı almak ve bütün bogazlara sahip olmak için İngilizler 20.000 kişilik bir kuvvetle günlerce kazdıkları siperlere yerleşmişler, hücum anını bekliyorlardı. Gecenin karanlığı tamamen kalkmıştı, tan ağarmak üzereydi. 8. Tümen komutanı ve diğer subayları çağırdım: 

Mutlaka düşmanı mağlup edeceğine inanıyorum. Ancak siz acele etmeyin, evvela ben ileri gideyim, size kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birlikte atılırsınız' Bu durumdan askeri de haberdar etmelerini istedim. Hücum baskın tarzında olacaktı. 
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Sakin adımlarla ve sürünerek düşmana 20-30 metre yaklaştım. 
Binlerce askerin bulunduğu ConkBayırı'ndan çıt çıkmıyordu. 
Dudakları sessizce bu sıcak gecede dua edi yordu. Kontrol ettim, kırbacımı başımın üstüne kaldırıp çevirdim ve birden aşağı indirdim. 

Saat 04.30'da kıyametler kopmuştu. İngilizler neye uğradığını anlayamamıştı. Allah! Allah! Sesleri bütün cephelerde karanlıkta gökleri yırtıyordu. Her taraf duman içinde ve heyecan her yere hâkim olmuştu. Düşmanın topçu ateşi büyük çukurlar açıyor, her tarafta şarapnel ve kurşun yağıyordu. 
Büyük bir şarapnel parçası kalbimin tam üzerine çarptı, sarsıldım, elimi göğsüme götürdüm, kan akmıyordu. Olayı Yarbay Servet Bey'den başka kimse görmedi. Ona parmağımla susmasını emrettim. Çünkü vurulduğumun duyulması bütün cephelere panik yapabilirdi. Kalbimin üzerinde bulunan saat paramparça olmuştu. O gün akşama kadar birliklerin başında daha hırslı olarak çarpıştım. Yalnız bu şarapnel vücudumda kalbimin üzerinde aylarca gitmeyen derin bir kan lekesi bırakmıştı. 

Aynı gün gecesi parçalanan saatimi Ordu Komutanı Liman Von Sanders Paşa'ya hatıra olarak verdim. Çok şaşırmıştı, heyecanlanmıştı. Kendileri de altın saatini bana hediye ettiler” 


Artık bundan sonra zaferler arka arkaya geldi. 21 Ağustos'ta 
2. Anafartalar savaşı kazanıldı. 1 Eylülde Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa'ya Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası verildi. Türklerin başarısından cesaret alan Bulgaristan 6 Eylülde Türkiye ve Almanya'nın yanında savaşa katıldı. Mustafa Kemal, Bulgar Generali Petroff'un eşine 14 Eylül'de Çanakkale cephesinden yazdığı Fransızca mektubunda şunları söyledi: 


“Düşman kuvvetlerine karşı kendi istediğimiz şekilde karşı koyduk ve daha önce Arıburnu'nda benim karşımda hezimete uğrayan düşman kuvvetleri, aradan aylar geçtikten sonra bu 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defada Anafartalarda tam anlamıyla felç oldular. Generalimin, muhtemelen bunlardan haberi vardır; ama olan biteni doğrudan benden öğrenmesi, sanırım kendisini çok daha fazla memnun edecektir. General Hamiltona ve Lord Kitchenere ardı ardına bu başarıları elde etmeme vesile oldukları için teşekkür etmem gerektiğine inanıyorum.” 


Mustafa Kemal, uykusuz ve yorgun geçen muharebelerin ardından bir süre rahatsızlanıp tedavi gördü. Bu arada, İstanbul basınında adı “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmaya başlamıştı. Mustafa'nın başarısı herkesin dilindeydi. Bir gün hasta yatağında dinlenirken Yüzbaşı Aydın Ayhan ziyaretine geldi. Arıburnu, ConkBayırı, Anafartalar'da herkesin onun için dua ettiğini ve selamlar gönderdiğini iletti. Mustafa'nın aklı da hala siperlerdeydi: 


“. Anlat bakalım Çocuk!” dedi, “Bana cepheden bir şey anlat da şu hasta yatağımda biraz moral bulayım.” 


Yüzbaşı Aydın Ayhan, Mustafa Kemal Albay'a en son Anafartalar muharebesinde yaşadıkları bir olayı anlattı: 


“Bir gün bizim birliğe takviye Balıkesir gönüllüleri geldi dediler. Ben de Balıkesirliyim ya, hemen gittim. Yüz yirmi kişiydiler, hemen hepsi tanıdıktı. Sarıldık, hasret giderdik. Başlarında da o zamanlar Balıkesir'in ünlü kabadayısı ÜçPınarlı Ali vardı. Ali, sancaktar olmuş, tüfeği çapraz asmış, sancağın üzerine de sırma ile “Karesi Gönüllüleri” yazdırmıştı. Kabadayılığı gene elden bırakmamış, askerlikte pek hoş olmamasına rağmen belinde kamasını sallandırmıştı. Beni görür görmez yanıma geldi: 


“Kumandan Efendi. Biz buraya beklemeye gelmedik. Hadi düşman basalım..: dedi. 


“Burada her şey emirle olur. Hücuma sadece biz geçersek kendimizi gereksiz kırdırırız. Her şeyin zamanı var. dedim. 
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Peki, öyleyse hücuma geçmeden yarım saat önce bize söyle de şu sırt çantalarını emniyetli bir yere koyalım. Şöyle rahat rahat, doyasıya dövüşelim...” deyip ayrıldı. 

Ali haklıydı. Sırt çantaları askerin en kıymetli şeylerini taşırdı. Çamaşırları, paraları, mektupları, usturası, sigarası, tütünü, hep sırt çantalarında olurdu. Çantaları kaybolduğunda asker sıkıntı çekerdi. Çok hareketli zamanlarda çanta sırtta muharebeye girilirdi. 

Hücuma yarım saat kala Ali'ye haber verdim. Balıkesirlileri aldı, siperlerin gerisinde bir vadide kayboldu. Hemen gelirler sandım. Beklerim gelmezler, beklerim gelmezler. Bir çavuşa: 

“Şu bizim hemşehrilere bir bak bakalım” dedim. 

Biraz sonra önde ÜçPınarlı Ali, arkada arkadaşları çıktılar geldiler. Şaşırdım hepsi süslenmişler, hanımlarının, nişanlıları- nın verdikleri ayrılık mendillerini kimi boynuna dolamış, kimi alnına çatmış, kimi bileğine dolamıştı. Çoğu yakalarına artık kurumuş gül veya karanfil takmıştı. Ali'ye sordum: 

“Neden geç kaldınız? 

“Komutan Bey, biraz sonra Cenabı Rabbil Alemin'in huzuruna çıkacağız. Temiz çıkalım, dedik. Ola ki bir pislik bulaşmıştır, diye çamaşırlarımızı değiştirdik. Abdest aldık. Biz buraya oynamaya değil, düğüne geldik, bayrama geldik. Bugün bizim bayramımız onun için süslendik. Ayrılık hediyelerini taktık. 
Aman sen bize hücumdan beş dakika önce gene haber ver... 

Sonra büyük bir sessizlik oldu. Herkes kendi dünyasına dönmüş dua ediyordu. Gözler yumulu, avuçlar açılmış sadece dudaklar kıpırdıyordu. Saatime baktım. Ali'ye beş dakika kaldığını bildirdim. Birden bire ortalık kaynayıverdi. Herkes birbirlerine sarılıyor, öpüşüyor, helalleşiyordu: 

“Utandırmayın ha... İyi dövüşün ha... Gün bugündür... Anamız bizi bugün için doğurdu... Hakkınızı helal edin.: deyip duruyorlardı. 
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Akşama doğru muharebe durdu. Ateş kesildi. Yaralı ve şehitleri topluyorduk. Yanıma birisi geldi: 

“Komutan Efendi, ÜçPınarlı Ali sancağı vermiyor... dedi. 

Gittim baktım. O yüz yirmi kişiden on üç kişi sağ kalmış. 
Ali de şehitler arasındaydı. Ama sancağı öyle bir kavramış ki parmakları kenetlenmişti. Çekeyim dedim olmadı. Orada Anafartalarda üç top çam ağacı var. O gün şehit olanları o ağaçların arasına gömdük. Gömülen şehitlerin en üzerine de Ali'yi sancağına sararak yatırdım” 


Bunları söyledikten sonra Yüzbaşı Aydın Ayhan durdu, gözlerini Mustafa Kemal'in mavi gözlerine dikti ve: “Mustafa Albayım. Sizin emanet ettiğiniz sancağa öyle bir sarıldık ki, ölsek de elimizden bırakmayız.” dedi. Mustafa Albay da subay ve erlerinin hepsine selam gönderdi, teşekkür ettiğini ve gözlerinden öptüğünü iletmesini söyledi. 

26 Eylülde Başkomutan Vekili Enver Paşa, yanında Harekât 
Şubesi Müdürü Yarbay İsmet ile birlikte Gelibolu'yu ziyaret etti. Anafartalar Zaferi'nin kazanıldığı cepheleri gezdi ancak Mustafa'nın bulunduğu Grup Karargâhı'na uğramadı. Bu durum Mustafa'nın ağırına gitmişti. Ertesi gün 5. Ordu Komutanı Mareşal Sanders'e Anafartalar Grup Komutanlığı'ndan istifasını sundu. Dilekçesinde şunları yazmıştı: 


Geçenlerde Ekselansları Başkomutan, Kuzey, Güney ve Asya Gruplarını ziyaretiyle gereği gibi onurlandırmıştır; ancak Anafartalar Grubu'nun varlığını tanımak istememekle, bizi ziyareti- nin onurundan mahrum kılmıştır. ...Ekselansları Başkomutanın şahsıma karşı beslediği duygular böylece bilinirken, orduda aynı koşullar altında hizmet vermem benim için imkânsızdır. Siz Ekselanslarından beni şu andan itibaren Grup Komutanlığı'ndan istifa etmiş sayma ve şahsımla ilgili daha sonraki işlemleri tayin etme lütfunda bulunmanızı rica etmek onurunu taşımaktayım” 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Albay Mustafa'nın Anafartalar Grup Komutanlığı'ndan istifası Sanders'i de derinden üzmüştü. Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya istifa dilekçesini kabul etmemesini isteyen şu yazıyı yazdı: 

“.Bu dilekçeyi destekleyemem. Çünkü Mustafa Kemal Bey'i vatanın bu büyük savaşta hizmetlerine muhakkak surette muhtaç olduğu, çok müstesna kabiliyetli, yetkili ve cesur bir subay olarak tanıdım ve takdir ettim. ...Şimdilik ilişikte takdim etmediğim ayrılma dilekçesini, Ekselanslarınızın, güvenini belirtmek suretiyle reddetmek lütfunda bulunmalarını rica ediyorum.” 

Nitekim Mustafa'nın istifası kabul edilmediği gibi 26 
Ekim'de, Anafartalar Grubu Komutanlığı yanında 16. Kolordu Kumandanlığı'na atandı. 31 Ekimde Enver Paşa ve Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa Anafartalar Grubu Karargâhı'nı ve Mustafa Kemal Albay'ı ziyaret ettiler. 3 Kasımda da Ayan ve Mebusan Heyeti'nin ziyareti gerçekleşti. 5 Aralık'ta ise Mareşal Von Sanders bizzat Anafartalar Grup Karargâhı'na gelerek Mustafa'yı ziyaret etti ve dinlenmesi için hava değişim raporunu verdi. 10 Aralık'ta Mustafa Kemal, arkadaşı Ali Fethi ve Teşkilatı Mahsusadan Bahattin Şakir ve Tevfik Rüştü ile birlikte Çanakkaleden İstanbula hareket etti. 

1916 yılı başında artık bütün işgal güçleri yenilmiş olarak 
Çanakkaleden ayrılmışlardı. İstanbul'da dinlenmekte olan Mustafa Kemal, Çanakkaleden dönüşünü arkadaşı Salihe şöyle anlattı: 

“Ben düşmanın çekileceğini anladığım için bir taarruz yapılmasını teklif etmiştim. Fakat benim bu teklifimi kabul etmediler. Bundan dolayı canım sıkıldı. Çok da yorgun olduğum için izin alarak İstanbula geldim. Eğer ben orada iken düşman şimdiki gibi çekilmiş olsaydı, herhalde daha çok sıkılacaktım. Burada bulunmaklığım benim için bir talih eseridir” 

Cihad fetvasına rağmen Çanakkale'de savaşanların ekseriyeti Türklerdi. Hatta karşılarında İngilizlerin Hindistan'dan 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getirdikleri Müslümanlar vardı. Dünya tarihine geçen Çanakkale Savaşıda Türkler, ortalama olarak çatışmalarda 55.000, hastalıktan 21.500, isimsiz kayıp 10.000 olmak üzere 90 bine yakın şehit, 100.000 civarında yaralı vermişlerdi. Deniz savaşlarındaki ile birlikte toplam zayiat 213.000 civarındaydı. İşgalcilerin kayıpları ise 200.000 civarındaydı. 


İngilizler çekilirken Arıburnu'ndaki Türk siperlerinin altına iki lağım döşemişlerdi. Bunların ilkini patlatınca çok sayıda asker toprak altında kalmış fakat ikinci lağımı patlattıklarında ise toprak altında kalanlar diri olarak yukarı fırlamışlar ve kurtulmuşlardı. 


Balıkesir ve İstanbul, Çanakkale Savaşı'nın erzak, silah ve insan kaynaklarını besleyen en önemli lojistik bölgelerdi. Bu 
bölgelerdeki 134 hastaneye ilaveten, çoğu Ege bölgesindeki 76 
hastane ve deniz üzerinde 8 vapur hastanesi de Çanakkale yaralıları için seferber olmuştu. Savaşa rağmen, 1915 yılı boyunca eski pulların üzerine Çanakkale'yi simgeleyen işaretler bulunan yeni posta pulları basılıp kullanılmıştı. Daha savaş sürerken, büyük şairler Çanakkale için şiirler destanlar yazmışlardı. 
O sıralarda Teşkilatı Mahsusa adına Arabistan çöllerinde bulunan Mehmed Akif Ersoy, Çanakkale Şehitlerine şiirini yazarak şu ifadeleri kullanmıştı: 

“Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini; Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i, 

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 


O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; Sen ki, rühunla beraber gezer ecrâmı adın; 


Sen ki, asâra gömülsen taşacaksın... Heyhât, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 


Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana âgüşunu açmış duruyor Peygamber.” 
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Behçet Kemal Çağlar, Aşık Ömer mahlasıyla yazdığı Çanakkale destanını şöyle bitirmişti: 

“Gelsin Aşık Ömer hisse kapmaya, Toprak seccadede yurda tapmaya; 

Çanak, çömlek değil vatan yapmaya, Toprağın al kanla yoğrulduğu yer.” 

Bektaşi Haşim Baba ise Hu adındaki nefesinde şunları söylemişti: 

“Yarin mi çağırdı? Koşarak gittin; Şarkı söyleyerek, coşarak gittin. 

Dağları, denizleri aşarak gittin; Şehitlik sırrına erdin mi ya Huu... 

Dağlar bulutlandı, bülbüller sustu; Avazın yükseldi, düşmanlar pustu. 

Ne çabuk arzu ettin Cenabı Dostu; Sonunda rütbeni buldun mu yoksa?” 


FİLİSTİN 
HALEP 
GÜNLERİ 
—O 
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6 Ocak 1916 Perşembe — Kut'ul Amare : Irak 
DO) 


anakkale Zaferi ile birlikte Büyük Britanya İmparatorluğu'nun 

yenilmezlik efsanesi sona ermişti. İngiliz kuvvetleri Çanakkale'den çekilirken bir başka Türk Destanı da Irak'ın Kut kentinde yazılmaya başlanmıştı. Basra'yı ele geçirdikten sonra Bağdat'ı almak için kuzeye doğru hareket eden İngiliz kuvvetleri, 23 Kasım 1915'te Selmanı Pak Muharebesi'nde yenilmişler ve Bağdat'ın güneyindeki Kut kentine sığınmışlardı. Miralay Nurettin Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri ise 27 
Aralık'ta Kut kentini kuşatmaya almışlardı. 


Mustafa Kemal, Çanakkale cephesinde olmakla birlikte, Teşkilatı Mahsusa içerisindeki genç bir Postacı kanalıyla bölgeden düzenli haberler alıyordu. Bu Postacı Denizli Yatağanlı Hafız İbrahim adında bir gençti. Mustafa Kemal, Hafız İbrahim'i Harekât Ordusu ile İstanbul'a girdiğinde tanımıştı. Çoğu Medrese talebesi isyancıları desteklerken, Fatih Medresesi Öğrencisi 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Hafız İbrahim isyancılardan uzak durup Hareket Ordusu'na destek vermişti. Mustafa Kemal Sofya Askeri Ataşesi iken, İstanbul'da tanıdığı bu öğrenciyi daha sonra Teşkilatı Mahsusa adına Balkanlarda çalışırken görmüştü. Makedonya'da Teşkilatı Mahsusa'nın haberleşme faaliyetleri sırasında yakalanıp esir alınan Hafız İbrahim'in kurtarılmasını sağlamış ve bir daha irtibatı koparmamıştı. İttihatçılardan bir zarar görmemesi için aralarındaki ilişki bir sır olarak kalmıştı. Hafız İbrahim, Kanal Savunması sırasında görev yaptıktan sonra en son Irak'a geçmiş ve Süleyman Askeri'nin yanında Postacı olarak görev yapmıştı. 
Süleyman Askeri'nin şehadetinden sonra Çanakkale'ye gelen Hafız İbrahim, Mustafa Kemal'in sorumlu olduğu Tekirdağ ve Eceabat bölgelerindeki 19. Tümen İhtiyat Kuvvetleri içerisinde görev yapmıştı. Anafartalar Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal, Nurettin Paşa ile görüşerek onu tekrar Irak'a göndermişti. Bu süreç boyunca, Mustafa Kemal'in bu bölgelerdeki gözü kulağı bu sessiz, ketum, sakin, kısa boylu ve zayıf Postacı gençti. Hafız İbrahim bu görevleri süresince “Bir türlü cephede düşmanla karşı karşıya savaşamadığından' dert yanardı. 

Osmanlı Ordusu, Nurettin Paşa komutasında 27 Aralık'ta Kut'u kuşatmaya aldıktan sonra İngilizler büyük kuvvetlerle dört kez saldırıda bulunmuşlardı. 

6 Ocak 1916 tarihindeki Şeyh Saad Muharebesi'nde dört 
binden fazla zayiatla, 

13 Ocak'ta 19 bin kişilik kuvvetle girdikleri Vadi Muharebesi'nde 
1600 zayiatla, 

21 Ocak'ta 20 bin kişilik kuvvetle girdikleri Felahiye 
Muharebesi'nde 2740 zayiatla ve 

12 Mart'ta girdikleri Sabis Muharebesi'nde 3500 zayiatla 
yenilmişler; 

Ve Türk kuşatmasını kıramamışlardı. Sonunda 30 bin kişilik bir kuvvetle komutanlığı devralan Mirliva Halil Bey, 29 Nisan 1916'da yine 30 bin kişilik İngiliz ordusunu yenerek Kut'u 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ele geçirmiş ve İngilizlerden 13 general, 481 subay ve 13.300 
eri de esir almıştı. 


Halil Bey, Mustafa Kemal'in Harbiyeden sınıf arkadaşıydı. 
Enver Beyin bir yaş küçük amcasıydı. Trablusgarb bölgesinde İtalyanlara karşı birlikte savaşmışlardı. Akrabası olması sebebiyle Enver Bey'e yakınlık duymasına karşın mutedil bir yapısı vardı ve iyi bir askerdi. Enver Beyin Mustafa Kemale karşı takındığı olumsuz tavra rağmen tarafsız kalmış ve Mustafa Kemal ile karşılıklı saygıya dayanan bir dostlukları olmuştu. Mustafa Kemal, Halil Beyin Kut'ta kazandığı zaferi duyunca çok mutlu oldu. İngilizlerin yenilmezlik iddiasını bir kez daha yerle bir etmişlerdi. 


Türklerin kazandığı her iki zaferde de Osmanlı Devleti, müttefiki Almanyadan çok ciddi bir yardım almadı. Büyük umut bağlanan Berlin Bağdat Demiryolu sadece Almanların ihtiyaçlarına cevap verdi. Gelibolu'ndaki Alınan Komutanı Liman Von Sanders gibi, Kut bölgesindeki Alman Komutanı Von der Goltz da başarılı bir asker değildi. Miralay Nurettin Bey, Süleyman Askeri'den sonra aynen Mustafa Kemal gibi kendi stratejisini uygulamış ve Alman Komutanı dinlememişti. Goltz ise Nurettin Bey ile Halil Beyin arasını açmıştı. 

İngilizler, diğer birçok Arap aşiretleri gibi Kut halkının da kendilerini destekleyeceğini ummuş ama yanılmışlardı. Kuşatmanın uzamasıyla birlikte halkın İngilizlere olan nefreti artmıştı. Zafer her ne kadar Halil Bey'e nasip olsa da, Nurettin Paşa'nın askeri stratejisi çok başarılıydı. Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça bilen ve alaylı bir subay olan Nurettin Paşa, bir başka yetersiz Alman Komutan Falkenhayn'ın Irak Genel Komutanı olmasına karşı çıktığı için görevden alınmış ve yerine gelen Halil Bey de aynı stratejiyi devam ettirerek görevi başarıyla tamamlamıştı. Çanakkale ve Kut'ul Amare Zaferleri, çetelerle veya aşiretlerle değil genç kurmayların yönettiği düzenli ordu birlikleriyle ve Türk çoğunlukla kazanılmış başarılardı. 
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Teşkilatı Mahsusa'nın Doğudaki en önemli planlarından birisi Ermenileri Ruslara karşı isyana sevk etmekti. Teşkilatın Umuru Şarkiye Masası Şefi Bahattin Şakir ile Doğu Kafkasya ve Azerbaycan Müfettişi Ömer Naci Bey, Çanakkale savaşından önce Erzurum'a gelmiş ve Rusya'dan gelen Ermeni Taşnak Komitesi'nin toplantısına katılmışlardı. Çanakkale Savaşı başladıktan sonra, Ruslardan Erivan, Nahcivan, Azerbaycan, Van, Diyarbakır ve Urfa'yı kendilerine verme sözü almış olan Taşnak liderleri Erzurum'dan ayrılmadılar. Bahattin Şakir ve Ömer Naci Bey, Erzurum'daki siyasi ve askeri yöneticileri uyardıysa da ilin Ermeni asıllı Osmanlı Başkomiseri marifetiyle vilayetten sınır dışı edildiler. Çanakkale Savaşı başladıktan sonra, seferberlik kararlarına uymayan Ermeni vatandaşları askerlikten kaçtılar ve doğuda İngilizlerin ve Rusların desteklediği Ermeni çetelerine katıldılar. Ermeni Patriği, Rusya'nın Türkiye'deki Ermenileri kurtarması için yalvarırken, Ermeni çeteleri de Türkiyedeki şubelerine “Rus Ordusunun işgaliyle birlikte, her taraftan eldeki bütün silahlarla başkaldırıya geçilmesi” talimatı veriyorlardı. Sarıkamış'tan cesaret kazanan Ruslar 13 Nisan 1915'te Ermeni ayaklanmalarını başlatıp yıllardır destekledik- 


leri Ermeni Çeteleri ile Van'da toplu katliamlara giriştiler. 
RL 
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Osmanlı Devleti, çetelerin Müslümanlara yönelik saldırılarını engellemek için 24 Nisan 1915'te Ermeni Tehcir kararını aldı. 27 Mayıs 1915 tarihinde yayınlanan Tehcir Kanunu'nun maddeleri şu şekildeydi: 

Madde 1: Sefer zamanında ordu, kolordu ve tümen komutanları ve bunların vekilleri ve bağımsız bölge komutanları, halk tarafından herhangi bir şekilde hükümet emirlerine, yurt savunmasına, mevcut düzene ve güvenlik işlerine karşı durum alan ve silahla saldıran ve direnenleri görürlerse hemen askeri kuvvetlerle karşı koyacaklardır, saldırı ve direnmeyi kökünden yok etmekle yetkili ve yükümlüdür. 

Madde 2: Ordu ve bağımsız kolordu ve tümen komutanları, askeri nedenlere dayanan, casusluk ve hainliklerini hissettikleri bölge halkını, tek tek veya toplu olarak memleketin diğer bölgelerine gönderilebilirler ve oralarda oturtabilirler. 

Madde 3: Bu kanun yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. 

1912 Nüfus sayımına göre Osmanlı topraklarında 1.300.000 
Ermeni vardı. Bunlardan 700 bini yukarıdaki kanun gereğince zorunlu göçe tabi tutuldu. Osmanlı Devleti, Zorunlu Göç Kararı'nın huzur ve adalet içerisinde gerçekleştirilmesi için de 
10 Hazirandan itibaren yönetmelikler çıkararak birçok önlemler almıştı. Buna göre; 

1. Yerleri değiştirilen Ermenilerin her türlü vergileri ertelendi. 

2. Ermenilerin diledikleri eşyalarını beraberinde götürmelerine izin verildi, gayrimenkullerinin de ucuza satılmaması için tedbir alındı. 

3. Tehcire tabi tutulan Ermenilerin yol boyunca her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli memurlar tayin edildi. 

4. Gerek sevk merkezlerinde ve gerekse sevk sırasında göçmenlere saldırılmaması için gerekli tedbirler alındı, saldıranlar ise hemen yargılanıp Divanı Harb'e gönderildi. 
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5. Yerleştirilecekleri yerlerde tarım arazilerinin verimli olması ve suyun bulunması istendi; Can ve mal güvenlikleri için karakolların kurulması sağlandı. 

6. Ermeni çetelerini desteklemeyen Katolik ve Protestan Ermenilerin yerleri değiştirilmedi. 

7. Ermeni milletvekillerinin, Türk ordusundaki Ermeni askerlerin, subayların ve askeri doktorların aileleri nakledilmedi. 

8. Yaşlılar, güçsüzler, körler, dul ve yetimler tehcire tabi tutulmadı. 

9. Bütün bu ilkelerin uygulanmasında sırasıyla kaymakam, mutasarrıf ve valiler sorumlu tutuldular. 

Sarıkamış yenilgisinin ardından Enver Paşa'nın ilk işi Şubat 1915'te Teşkilatı Mahsusa'nın Kafkasya faaliyetlerinden sorumlu Trabzon şubesini feshetmek olmuş, görevi Ordu'ya teslim etmiş ve Bahattin Şakir İstanbul'a dönmüştü. Onun arkasından Mayıs 1915'te de, Süleyman Askeri ile birlikte İran — Afganistan girişimini erken gören Rauf Beyin müfrezesini lağvetti ve bu görevi de Teşkilatı Mahsusadan alıp Kazım Karabekir yönetimindeki askerlere verdi. Enver Bey bu günlerden sonra Teşkilatı Mahsusa içerisinde Mustafa Kemal gibi düşünenler ve Alman planlarına karşı kendi planlarını uygulayanlar ile yavaş yavaş yollarını ayırıyordu. Nitekim Çanakkale Zaferi'nin kesinleşmesi üzerine Irak'a da önce Alman Mareşali dostu Goltz'u ve ardından da amcası Halil Beyi tayin etmişti. Enver Paşa'yı çok iyi tanıyan Halil Bey ise, ne Enver'i ne de Almanları rahatsız edecek bir davranış göstermeden, Nurettin Paşa'nın stratejilerini aynen takip etmiş ve sonunda Zaferi kazanmıştı. 

Kutul Amare kuşatmasında İngiliz ordusu içerisindeki bazı Müslüman Hintlilerin Türk ordusuna yardım etmesi ve bazılarının da esir alındıktan sonra Konya'ya getirilmesi Enver Paşa'nın Hindistan hayalini yeniden canlandırdı. Enver Bey ile Almanların ortak kararı üzerine Kazım Karabekir Bey 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Ağustos ayında Afganistan'a gitmeyi başardı. Aynı zamanda Mevlevi Ubeydullah ise üç arkadaşı ile ikinci bir grup olarak İran - Hindistan'da görevlendirilmişti. Ubeydullah da Ağustos ayında Hindistan'a ulaştı. Buradaki medreselerde faaliyetlerini sürdüren Ubeydullah, Mevlana Mahmud Hasan'ı yetiştirdi ve yardımcısı yaptı. Yine İran'da faaliyette olan Teşkilatı Mahsusa subayı Ömer Naci Bey de Ocak 1915'ten itibaren Tebrize ulaşıp, Hüveyze ve Ahvaz'daki İngilizlere ait petrol boru hatlarını havaya uçurup, Ruslara da zayiat vermişti. 

Bu arada Almanlar, Osmanlı Devleti'nden bağımsız olarak Ekim 1915'te İran ile ittifak imzalamışlardı. Aralık başında Irak'taki 6. Ordu'nun başına getirilen Alman Mareşali Golitz, “İran ve Afganistan Müslümanları eyleme geçerse ve Zafer kazanmış Türk Ordusu Hindistan sınırına varırsa, İngiltere düşmanlıktan vazgeçer” diyordu. Amaçları Çanakkale Zaferi'nin ardından, Osmanlı Ordusu'nun yönünü İran —- Afganistan — Hindistan güzergâhına çevirmekti. 

İngiltere'nin siyasi propaganda neşriyatı olan Times Gazetesi ise şunu yazmıştı: 

“Eğer Çanakkale'den çekilirsek, bu Türkiye'ye daha hassas bir noktadan hücum etmek içindir.” 

İngilizler Çanakkaleden çekilme hazırlığı yaparken, Boğazlar kendisine kapanan Rusya Kasım ayında İrana girmiş ve Tahran'a kadar ulaşmıştı. 

Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferi sonrasında Ocak 1916'da İstanbul'da bir süre dinlenme imkânı buldu. Bu sırada İstanbul'daki eski dostu Beyzade ile de karşılıklı görüşmeler yaptılar. Beyzade ile yaptıkları görüşmede, ülkenin ve dünyanın son durumunu değerlendirirken Beyzade'nin eline geçen son bilgileri de almış oldu. Beyzade, Çanakkale Zaferi için tebriklerini sundu ve kısa bir hoş sohbetin ardından Mustafa Kemal konuya girdi: 
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“- Beyzade Kardeşim. Çanakkale'de büyük bir zafer kazandık. Boğazları kahramanca savunup Rusları Karadenize İngiltere ve Fransa'yı da Ege'ye hapsederek İstanbul'da buluşmalarını önledik. İngilizlerin buradan çekilirken yeni planlar peşinde olduğuna kaniyim. Kösülere ulaşan bilgiler ne durumda?” diye sordu. 

“ Mustafa Albayım. Dediğiniz gibi bir büyük zaferden, bir başka büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Aldığımız haberlere göre İngiltere, Fransa ve Rusya bu defa Ortadoğu'yu paylaşmak için hazırlık yapıyor. Siz Şam'da iken haberdar olduğunuz İngiliz Mark Sykes, Fransa ve Rusya ile irtibata geçmiş ve bir plan hazırlıyor. Pazarlıkları Fransa adına, Beyrut'ta Fransız konsolosluğu ve Londra'da Büyükelçilik Siyasi Danışmanlığı yapmış olan François Georges Picot ile İngiltere adına İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener'in Ortadoğu Danışmanı, Milletvekili ve Yarbay Sir Mark Sykes yürütüyor. Aynen Balkanlar'da yaptıkları gibi Ortadoğu'da da kendilerine bağlı yeni isyanlar ve devletler peşindeler. Bunları Kösüler olarak Ermenistan, Kürdistan, Arabistan ve Siyonistan olarak görüyoruz. Baş aktör tabiatıyla yine İngilizler. Ermenistan ve Kürdistan planları için Fransızlar ve Ruslar ile ortak çalışırken Arabistan ve Siyonistan konusunda tamamen farklı bir politika yürütüyorlar” 

Mustafa Kemal, Osmanlı Ordusu'nun içinde bulunduğu durumu biliyordu. Çanakkale'den zaten yorgun çıkmış bir ordunun, bu bölgede yeniden büyük bir savaşı kaldıracak durumu yoktu. Çanakkale'de Trakya, İstanbul, Balıkesir ve Anadolu'dan gelen Türk çoğunluk ile savaşıp zafere ulaşmışlardı ancak Ortadoğu aşiretler yurduydu. 

“- Bu bölgede Çanakkale kadar güçlü değiliz Beyzade!” diye 
söze başladı, “Suriye, Hicaz hattında toplam kuvvetlerimiz 20 
bin veya daha az. Daha önce buradaki güçlerimiz 50 bin kişiye yakındı ancak 15-20 bin kişiyi buradan Bağdat'a kaydırdık. 
Burada, Türk olmayanların ihaneti en büyük meselemiz. Ruslarla birlikte hareket eden Ermeni çetelerini savuşturduk ancak 


184 


Filistin Halep Günleri 


Ruslar durmayacak. Fransızlar eskiden beri Beyrut ve Halep bölgesine göz dikmiş durumdalar. İngilizlerin hedefi ise Bağdat ve Irak. Bizim önceliğimiz Trabzon ve Erzurum'dan başlayarak önce Anadolu'yu güvene almak olmalı. Buralardaki Türk varığıyla Rusları durdurabiliriz. Güneyde İskenderun'dan Halep ve Musul'a kadar yine aynı şekilde Fransızlara karşı da durabiliriz, buranın halkı Fransızları sevmezler. Ama daha aşağıya Arap topraklarına indikçe bizimle omuz omuza savaşacak gönüllüler bulmakta zorlanacağız. Süleyman Askeri Bey, Nurettin Paşa ve Halil Paşa'nın Kut'ul Amare zaferini muhafaza etmemiz bile zorlaşacak” 

Beyzade devam etti: 

“- Albayım. Fransa ile İngiltere arasında sıkıntılar olduğunu duyuyoruz. Çanakkale yenilgisinden sonra aralarındaki güven sarsılmış durumda. Ümit ederiz ki bu güç paylaşımı konusundaki ihtilaf daha da büyüsün. Bu bölgeye ilişkin bir başka tenakuz ise Siyonistan ve Arabistan meselesinde. Siz Filistine Siyonist Kolonizasyonu konusunda Harbiyeden bu yana bilgi sahibisiniz. İngilizler Siyonistan ve Arabistan planlarını aynı anda yürütme konusunda sıkıntı içindeler. Eğer Siyonistan planları açığa çıkarsa Arabistan planları suya düşecektir. Bu yüzden, öncelikle Arabistan hedefine ulaşmayı ve ardından Siyonistan planını Araplara kabul ettirmeyi planlıyorlar.” 

Mustafa Kemal: “- Peki Arabistan meselesinde bizim imkânlarımız, durumumuz nasıl?” diye sordu. 

Beyzade bu konuda hazırlıklıydı, konuşurken okumak üzere bazı notlar ve belgeler çıkardı. Önündeki sehpanın üzerine yığdı ve konuşmaya başladı: 

“- Çanakkale Savaşı boyunca İngilizler, Kahire'deki İngiliz Yüksek Komiserliği kanalıyla Arap Şeyhleri ihanet hazırlıkları içindeydi. 15 Kasım 1915'te Kahire'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda Şerif Hüseyin'den alınan mektuba ait şu değerlendirmede bulunmuşlar: 
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“Şerif Hüseyin, Türklere karşı isyanı karşılığında elde etmeye çalıştığı Arap Krallığı'nın sınırları konusunda bazı tavizler veriyor. Adana ve Mersin'den vazgeçiyor fakat Beyrut ve Halep vilayetlerini tamamen Arap olduğu mülahazasıyla istiyor. Mezopotamya'nın da Arap olduğunu fakat İngiltere'nin burada hususi çıkarları bulunmasından dolayı şimdilik müzakere dışı bırakılabileceği belirtiyor. Müstakbel Arap Krallığı için mali destek istiyor. Avrupada yapılacak bir barışın kendisini Türklerin insafına terk edeceği korkusunu ve bu yüzden İngiltere'nin Arapları bırakmayacağına dair taahhütte bulunmasını istiyor. Şartlar yerine getirildiği takdirde, Arapların derhal savaşa katılacağını söylüyor. Oğlu Abdullah'ın Necdden dönmüş olduğunu, yanında Bin Reşidden kopardığı bazı şeyhlerin de bulunduğunu kaydediyor. Diğer oğlu Faysal'ın da Mekke'den ayrılarak Arap şeyhleriyle babası adına görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor. 

Kahire İngiliz Yüksek Komiseri Mc Mahon, Şerif Hüseyin'in şahsiyeti hakkındaki görüşlerini belirtirken “Hindistan İşleri Bakanlığı'nın Şerif'in bir gücü olmadığı, şeklindeki fikrine karşı çıkarak Şerif'in Arapları birleştiren önemli bir kişi olduğunu, Arap hareketinin Pan-İslamcı değil milli bir hareket olduğunu, Şerif'e cevap vermek için Fransa'nın görüşünü beklemenin zaman kaybı olacağını, Çanakkale Savaşı'nın Türklerin lehinde bitmesi halinde Mısır ve Mezopotamyada işlerinin zorlaşacağını, Osmanlı Devleti'nin Şerif'e gönderdiği hediye ve bağışların durduğunu ve bu yüzden para göndermeye başladığını” yazıp, Şerif'e parçalar halinde 50 bin sterlin göndermeyi teklif etmiş. Kasım 1915'deki bir sonraki yazısında ise; “Arapların, İskenderun, Antep, Birecik, Urfa, Midyat, Zaho ve Ravandiz'den geçen kuzey sınırı kabul edecekleri, Suriye ve Filistin'de Fransızlara her türlü imtiyazı tanıyacakları, Hicaz demiryolunun Amman kadar ki kısmının imtiyazını Fransızlara satabileceklerini, bölgelerinde Fransız şirketleri ve okullarının faaliyette 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bulunmasına izin vereceklerini, Basra ve güneyindeki bütün işletilebilir arazinin İngiliz toprağı olmasını kabul edeceklerini” bildirmiş. 

Araplar İtilaf Devletleri ile anlaşma yapmaya hazırlar. Anlaşmaya göre, Araplar 15 yıl süreyle Türkiye, Almanya ve Avusturya ile hiçbir iş ilişkisinde bulunmayacaklar, savaş boyunca Arap topraklarındaki demiryollarını kullanabilecekler. İngiliz raporlarına göre, Osmanlı Birlikleri içerisinde çok sayıda Arap var ve bunlar isyan durumunda kendi saflarına geçecekler. Ayrıca, Arapların Cihad fetvasına aldırmadıkları, kendilerini Türklerden ayrı gördükleri, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği, İskenderun ve Halep bölgesine acilen bir saldırı yapılmasının lüzumlu olduğu, bunun ilk aşaması olarak Mısır'dan Suriye'ye bir kara harekâtına başlanması, Fransa'ya başka bölgelerde toprak vaad edilerek bu işin dışında tutulması veya konunun Türklerin yok edilmesinden sonraya bırakılması önerilmiş” 

Mustafa Kemal ve Beyzade görüşmelerinin sonunda bir karara vardılar. Beyzade: 'Kösüler olarak Rusya'daki Bolşevik milliyetçilik hareketlerinin içine sızdıklarını, büyük bir ihtilal hazırlığı içine girildiğini ve Ruslar bir süre doğuda durdurulabilirse, İngiltere — Fransa ittifakından kopartılacağını' belirtti. Mustafa Kemal, Teşkilatı Mahsusadan Bahattin Şakir beyin kendisiyle gizlice görüştüğünü Kafkasya ve Rusya'da Türk ve İslam İhtilal Cemiyetleri kurmaya çalıştıklarını anlattığını aktardı. Her iki durumda da Rusyanın, Türkiye'nin hasmı olmaktan çıkarılmasının önemli olduğu üzerinde mutabık kaldılar. Mustafa Kemal, yarım kalan işlerini tamamlamak üzere Sofya'ya gidecek ve acilen Doğuya ve arkasından da yeniden Hicaz bölgesine gitmek için Kösülerin yardımıyla tayin bekleyecekti. 
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ustafa Kemal, Sofya'da iken 10 Mart'ta Edirnedeki 16. 
Kolordu Komutanlığı'na atandığını öğrendi. 15 Mart'ta Karaağaça gelip yeni görevine başladı. Bu arada İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan gizli paylaşım planının Şubat ayında onaylandığını ve Mart ayında Sykes ve Picot'un Rusya'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Sazonov'a da sunduğunu öğrendi. Sazonov olumlu gördüğü plana Rusya'nın Doğu Anadoludaki toprak isteklerinin ve Karadenizdeki Rus hâkimiyetinin de ilave edilmesini istemişti. Ruslar, paylaşım planına paralel olarak Erzurum'un ardından 3 Mart 1916'da Bitlis, Muş, Van ve Hakkâri'yi işgal etmişlerdi. 
Mustafa Kemal'in komuta ettiği 16. Kolordu, Ahmet İzzet Paşa tarafından Diyarbakır'a nakledildi. Mustafa Kemal, 
24 Mart'ta Mardine geldi ve Belediye Başkanı Kömürcü Hıdır 
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Çelebi'nin evinde misafir edildi. 27 Mart'ta ise Diyarbakır'a geldi ve 1 Nisan'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. 


Hızlı bir çalışma yaparak, Rus kuvvetlerinin harekât planlarını tespit etti, gerekli hazırlıkları yaptı ve 7 Nisan'dan itibaren karşı saldırıya geçti. 25 Nisan'a kadar Doğu bölgesindeki bütün Rus saldırılarını geri püskürttü. 7 Ağustos'ta Muş'u, bir gün sonra da Bitlis'i Rus işgalinden kurtardı. Bu zaferler, başta Diyarbakır olmak üzere aylardır Rus ve Ermeni mezaliminden usanmış olan halk arasında bayram havası yarattı. Bölgeye taşınma hazırlıkları süren İkinci Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta şunları söylüyordu: 


“Bitlis'te 16. Kolordu Kumandanı Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine. Kumandanızda bulunan askerlerinizi hüsn-ü muhafaza ederek, lüzumu zamanında dâhiyane kudret ve hamasetle ifa buyurduğunuz kahramanâne hizmetten dolayı zât-ı âlinizi tebrik ve teşekkürlerimi bildiririm.” 


Aynı dönemde, Mustafa Kemal'in Harbiye ve Şam'dan arkadaşı Ali Fuat da Çabakçur adı verilen Bingöl cephesindeydi. 
Buradaki durumu, Ali Fuat anılarına şöyle not etmişti: 


“1916 yılı yazlarında Çapakçur Boğazı'nın müdafaasında Ruslarla yaptığımız kanlı muharebenin son safhasına kadar birbirimizi görmememiz mukaddermiş. Ben kumandanı bulundugum 14. Tümen'le Çapakçur Boğazı'nı çok üstün Rus kuvvetlerine karşı savunurken, tümenimin önemli bir kısmını kaybettiğim sırada, Muş'taki 7. Tümen'i alarak imdadıma koşmuş olan 16. Kolordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, yandan ve bütün şiddetiyle düşmana karşı taarruza geçmiş, beni düştüğüm müşkül ve tehlikeli durumdan kurtarmış, bu suretle Çapakçur Boğazı'nın müdafaası başarıyla ve şanla sonuçlanmıştı. 


Bu başarı günlerinin birinde, Çapakçur dağlarının en yüksek bir noktasında buluştuğumuz akşam O, savaş meydanlarında kolağalığından, generalliğe ben de albaylığa yükselmiş 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bulunuyordum. Şimdi O, bir üst rütbede ve benim âmirim, kumandanım mevkiinde idi. Maiyetim ve emir subaylarım ile beraber kendisine mülâki oldum. Üç adım kala ayaklarımı sertçe birbirine vurarak selâm resmini ifa ettim, aynı vekar ve ciddiyetle selâmımı aldı. 

- Hoş geldiniz, Ali Fuat Beyefendi. dedi, sonra birden bana doğru yürüdü. 

“ Fuat, kardeşim. diye boynuma sarıldı; kucaklaştık. Durumu kısaca anlattı: 

< İkinci Ordu Kumandanı'nın, seni iki piyade alayı ile ihtiyatsız olarak yalnız bırakmış olmakla boğazın stratejik değerini takdir etmediğini gördüm. Yardım için Ordu Kumandanı'na teklif ettim ve onun emrini beklemeden derhal harekete geçtim. 
Tanrıya şükürler olsun, seni kurtardım. 

Çapakçur'un meşe ve çam ormanlarıyla bezenmiş, o yüksek tepeleri üzerinde o akşamı hâlâ hatırlar ve heyecanla ürperirim.” 

İkinci Ordu Diyarbakır'a gelince, 16. Kolordu Karargâhı Silvan'a taşındı ve Mustafa Kemal 24 Aralık 1916'ya kadar burada kaldı. Bu görevi süresince hatıralarını bir deftere not aldı. 
Kaleme aldığı satırlar içinde, Rus ve Ermeni çetelerin işgali sırasında yaşanılan durumu ve kendisinin hayat tarzını gözler önüne seriyordu. 

“Yollarda birçok muhacir gördük. Bitlise dönüyorlar. Hepsi aç, sefil, ölüme mahküm bir halde. 4-5 yaşlarında bir çocuğu anne babası yol üzerinde terk etmişler. Bu da bir karı kocanın peşine takılmış. Onları ağlayarak yüz metreden takip ediyor. Onlara çocuğu almadıkları için kızdım. Bizim evladımız değildir” dediler” 

“Akşam rakı büfesi hazırlamışlar. Diğer subaylar için de öyle. 
Askere bu kadar yakın bulunan subaylar için bu durumu uygun görmedim. Yeni Tümen Kumandanı Ali Fuat Bey ile bu husus görüşüldü. Gece Alay Kumandanı'nın yerinde yattım. Öksürükten pek fena uyudum.” 
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“Yolda 300 kadar milise rastladım. Bunları körü körüne sol tarafa yöneltmişler. Aç olduklarını söylediler. Bitlise iade ettim ve tümen kumandanına, bunların karınlarını doyurup kendilerinden yararlanmanın yolunu bulmasını söyledim.” 

“Bitlis'teki hastaneleri teftiş ettim. Temiz buldum. Şeyh Hazret -ki bir kolunu kesmişler- onunla görüştüm. Tümen başhekiminin ifadesine göre, hastane seçilen binalar temizlenirken 10-15 Müslüman kadın başı bulmuşlar. Şerefiye denilen camii gezdim. 
Hayvan leşleriyle ve atıklarla doluydu. Harap olmuş. Yolda 12 
yaşında Ömer adında öksüz bir çocuk gördüm. Onu yanıma al- 


getirdiler. Onlara da para vermekle yetindim.” 


Mustafa Kemal zaman zaman mektuplar alıyordu. Annesinden, Şam'dan Cemal Paşadan, Irak'tan Halil Paşadan: 


“Akşamüzeri Tümen Kumandanı Fuat geldi. Geçmişten çok sohbet. Yemeği beraber yedik. Validemden, Cemal Beyden, Halil Beyden mektup aldım.” 


“Alphonse Daudet'in Sapho-Moeurs Parisiennes adında, canım sıkıldıkça okuduğum romanı bitti” 


“Nuri, İsmail, Halil, Salih Beylere ve Zübeyde Hanıma birer kartpostal gönderdim. Madam Corinnee de. Hacı Musa Bey'in kardeşi Nuh Bey kendi tayını getirdi. Hediye etmek istedi kabul etmedim.” 


“Yolda gelirken zihnimden geçen şeyler: Yalnız baş ile selam vermek. Kumandanlar birliklerin iç durumlarını ve ruh hallerini bizzat ve bilfiil içlerine girmek suretiyle bilmeli; Daha emniyetle emir verirler. Üst kademedekiler emri altındakilerle sohbet etmeli. Onları serbest konuşabilmeye alıştırmalı. Emri altındakilerin muhakeme tarzını ve bunu ifade ediş şeklini bilmek faydalı ve gerekli. Bazı askeri konularda 'Ruhi Terbiye ve Askeri Danışma yöntemleri” hakkında bir eser yazayım. Bunun için Fransızca, bildiğim bir eser var. Onu da önce okuyayım ve bu 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konuya dair esaslı soruları subayların geneline görev olarak vereyim. Önemli noktalar hakkında bazı büyük kumandanların görüşlerini talep edeyim.” 

Akşam saat 21:00e kadar Kurmay Başkanı ile örtünmenin kaldırılması ve sosyal hayatımızın düzeltilmesi hakkında sohbet: 
1. Güçlü ve hayata vakıf anne yetiştirmek. 2. Kadınlara serbestisini vermek. 3. Kadınlarla genel ortamda bir arada çalışmak; Erkeklerin ahlakı, düşüncesi ve hisleri üzerinde etkilidir. Karşı tarafın sevgisini kazanmak fıtri bir eğilimdir. Selam şekli merhaba tarzında elin göğse konulması şeklinde... Talimnameden Marş Marşı kaldırıp yerine “Yürüt” 

Mustafa Kemal, sohbetlerine halkın ileri gelenlerini de davet ediyor ancak bazıları gelmiyordu. Bu hususları “Cemil Çeto ile Derviş ikinci davete de icabet etmedi! "Yolun yarısında Cemil Çeto ve Derviş adamlarıyla çıkıp geldiler. Affettim, bazı uyarılarda bulundum. şeklinde ifade ediyordu. 

Ahmet Efendiden önemli bir kumandanlığa tayin olunmak üzere İstanbula gideceğime dair bir şayia üzerine annemin Bursadan İstanbula geldiği şifreli telgrafname ile bildiriliyordu” 

“ Allahı İnkar Mümkün müdür? adlı eseri okuyorum” 

“İhsan ve Ömere “Yaşamak Kavgası" adındaki Türkçe şiirin bir kısmını ezberlettim.” 

“Allahı İnkâr Mümkün müdür? eserini bidirdim. Bütün filozofların, çeşitli dinlere mensup tabiatçı, akılcı, materyalist, hâkim, düşünür ve tasavvufçuların tamamı ruhun varlık ve yokluğunu, ruhun ve bedenin bir veya ayrı olup olmadığını, ruhun sonsuzluk ve ölümsüzlüğünü inceliyor. Bu incelemede ilim ve 

fenne dayananlar makbul. İmam Gazali, İbni Sina, İbni Rüşd gibi Müslüman imamların beyanatı sıradan anlayışlardan büsbütün başkadır; Yalnız ifadelerinde çok rumuz var. Dindar düşünürler, kural, ilim, fen ve felsefeyi dini anlatımları yorumlamak 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için evirip çevirmeye gayret etmişler. Arıburnu raporlarını yazmaya başladım.” 


“Mebadii Felsefe adında bir eseri okumaya başladım.” 


“Sabah pek etkili bir nezleye yakalanmış kalktım. Kemal Bey'in Makalatı Siyasiye ve Edebiyeyi okudum. İkinci kitabın sonundayım. Son buldu.” 


“Yemekten önce Emin Bey'in Türkçe Şiirleri ile Fikret'in Rübubi Şikestesinden aynı zeminde bazı parçalarını okuyarak bir karşılaştırma yapmak istedim. İkisi de başka başka güzel ancak Türkçe olanda da diğerinde de aynı derecede Arapça, Farsça kelimeler var. Fark, biri parmak hesabı, diğeri değil” 


“Menzil müfettişliğinden başlayarak İzzet Paşa İsmet Bey'i 


2.» 


tercih ediyordu, ben Fuat Bey'i. 


Mustafa Kemal, DiyarBekir'den Tatvan'a kadar halk tarafından çok seviliyor ve her yerde hürmetle karşılanıyordu. Silvan'da iken Eşraftan Kasım Çelik Bey yaşadığı bir olayı şöyle anlatmıştı: 


“Mustafa Kemal Paşa beraberinde iki yetim kız getirmişti. 
Bu kızlar 9-10 yaşlarında olup, Paşa'nın emriyle halen Zekeriya Öztekine git olan evde yaşlı, kimsesiz bir kadınla oturuyorlardı. Kendilerine Levazım Komutanı Şevki Bey bakar, geçimlerini sağlardı. Bu kızların isimleri Nigar ve İkbal idi.” “Bir gün Paşa'nın Levazım Müdürü Şevki Bey, bizim bahçeden iki kavak ağacı kestirdi. Ben engel olmak istedim. Beni azarladı ve bir tokat attı. Sabahın erken saatleriydi. Ben de gidip Paşa'nın evinin kapısını çaldım. Kapıyı açan Paşa, ne istediğimi sordu. 
Durumu anlattım. Paşa çok üzüldü ve: 'Bir dakika bekle! diyerek içeri girdi. Dönüşünde iki altın getirerek: Al çocuğum, bunlar senin kesilen kavaklarının parası" dedi. Sonradan duyduguma göre, Şevki Bey'i de epey azarlamış. Ben o zaman henüz pek gençtim. Paşa'nın bu davranışına hayran kalmıştım. Paşa, halkı seven, adaleti seven bir zattı.” 
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Hazro Eşrafından Seyfeddin Budak Bey de iki olayı unutamamıştı: 

“Mustafa Kemal Paşa 16. Kolordu Komutanı olarak Silvana geldiği günden itibaren onu meşgul eden önemli işlerden biri de ordunun erzak ve iaşe durumu idi. Paşa, ailemizden en çok Mehmet Bey'le muhabere eder, Hazro'ya geldikçe ona misafir olurdu. 
Bir gün yine karargâh subaylarıyla birlikte Hazro'ya geldi ve Mehmet Beye misafir oldu. O gün, öğle yemeğinde çok çeşitli ve nefis yemeklerle ağırlanan Paşa, sofraya davet edildiği zaman: 

“ Asker cephede aç iken ben bu nefis yemekleri yiyemem! 
diyerek sofraya oturmadı. Mehmet Bey hemen ortaya atıldı: - Paşam, askerin bir aylık ekmek ihtiyacını temini üzerime alıyorum. Siz yeter ki bizi bu şereften mahrum etmeyin” deyince hep birlikte yemeğe oturdular. Hemen o gün Mehmet Bey 800 kile, Hatip Bey 400 kile, durumu müsait olan halktan da 500 kile buğday toplanarak Levazım Müdürü Şevki Bey'in emrine verildi. Mehmet ve Hatip Beyler bölgeyi dolaşarak kolordunun ekmek ihtiyacının bir aylığını temin ettiler.” 

“Yine bir gün Paşa, Mehmet Bey'le sohbeti sırasında sordu: Yine bir gün bu taraflara gelirsem Hazro dağları beni saklar mı?” Mehmet Bey şu cevabı verdi: Biz de, Hazro dağları da hepimiz sana feda, emrindeyiz Paşam! 

Yöre halkı her ne kadar Mustafa Kemal'e böyle bir söz verdiyse de, Balkanlar'da olduğu gibi bu bölgede de Türkiye'den koparılacak parçalara yeni uydu devletler kurulması ve zamanı geldiğinde İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından yönetilmesi planlanmıştı. Rusya, Sykes - Picot Planına 1 Eylül 1916'da nihai onayını vermişti. Buna göre: 

1. Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı verilecek. 

2. Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları verilecek. 
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3. Britanya'ya Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecekti. 


4. Fransa ile Britanya'nın elde ettiği topraklarda Arap devetleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak, 


5. İskenderun serbest liman olacak, 


6. Filistinde, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim oluşturulacaktı. 


Elle çizilen haritaya göre Mavi bölgede Fransız, Kırmızı bölgede İngiliz yönetimleri kurulacak; A bölgesinde Fransız, B bölgesinde İngiliz nüfuzu altında bir Arap Devleti veya Devetleri Birliği oluşturulacak; Kahverengi Filistin bölgesinde ise uluslararası bir yönetim olacaktı. 
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İngiltere 1916 yılıyla birlikte Prens Sabahattin grubuyla da ilişkiler kurmaya başlamış, Almanya ve İttihat Terakki Muhalifi Türk çevrelerinden barış teklifleri geldiğini ve bunların Mezopotamya, Suriye ve Arabistan'ı bırakmayı düşündüklerini! iddia etmeye başlamıştı. Teşkilatı Mahsusa içinde de sorun vardı. BabıAli baskını sonrası ordudan atılan Binbaşı Yakup Cemil, İttihat ve Terakki'ye karşı suikast hazırlığı içinde olduğu için Divanı Harpte yargılandı ve 11 Eylül 1916 gecesi kurşuna dizildi. 

Kahire İngiliz Yüksek Komiseri Mc Mahon: “Hicaz Araplarının Suriye ve Kürtler arasında etkili olamayacağı” fikrindeydi. Mark Sykes ise Rusların Musul — Diyarbakır bölgesinde Ermenileri kullanmak istediğini ancak bunun Osmanlı gruplarını birleştireceğini söylüyordu. Mekke Şerifi Hüseyin, İngilizlere Haziran ayı başında gönderdiği mektupta şöyle yazmıştı: 

“5 Haziran Pazartesi günü Medinede başlayacak olan ayaklanmayı haber vermek içindir. İstiklal ilanı orada, bizim adımıza iki oğlumuz Ali ve Faysal tarafından yapılacaktır. Yüce Allaha dayanarak 10 Haziran Cumartesi günü düşmana saldırmaya karar verdik.” 

Mektubun altında da şu yazmaktadır: “Para gelmeye devam etmelidir” 

Bu şekilde, Yüce Allaha dayandığını söyleyen Müslüman bir Arap şeyhi, düşman olarak nitelediği Müslüman Osmanlı Ordusuna saldırı tarihini, 'paranın gönderilmesini? istediği alt notuyla birlikte Hıristiyan bir ülkeye haber veriyordu! Yüzlerce yıl Haçlı seferlerine karşı Kudüs'ten Mekke'ye kadar Arap topraklarını başarıyla savunan Müslüman Türkler artık, Haçlı Ordusu'nun iki büyük gücü İngiltere ve Fransa'nın desteğindeki Müslüman Arapların düşmanı olmuştu. 

27 Haziran 1916'da Mekke Şerifi, Türklere karşı isyan hareketini başlattı. Yanında oğulları ile birlikte, Arap ordusunun 

başına getirilmesini istediği Mısırlı Aziz Ali, Nuri El-Said ve 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Cafer El-Askeri gibi Arap milliyetçileri vardı. Aziz Ali, Enver Paşa'nın kendinden sonra Trablusgarp Genel Komutanı yaptığı Mısırlıydı. Süleyman Askeri tarafından ihaneti belgelendikten sonra idama mahküm edilmiş ancak Enver Paşa tarafından affedilip yeniden Mısır'a gönderilmişti. Aziz Ali, Osmanlı ordusundaki Arap subayları devşirdiği gibi, Trablusgarp'ta yardım konvoylarından sorumlu Cafer el-Askeri ile Irak'ta Teşkilatı Mahsusa adına çalışırken yakalanan Nuri el-Said'i de İngilizlere hizmet etmeye ikna etmişti. Mısır'da, Osmanlı Ordusundan gelen Arap subaylarını sorgulayan İngiliz Casusu Aybay Deeds de İstanbul'da Osmanlı Jandarmasının eğitiminde çalışmış, çok iyi Türkçe bilen birisiydi. Çanakkale Zaferi'nden sonra İngilizleri Araplarla anlaşma konusunda uyaran da Gelibolu'da görev yaptıktan sonra İngiliz Casusu olan Muhammed Şerif el-Faruki idi. Faruki, İngilizler geç kalırsa Arapların Osmanlı ile anlaşacağını söylemişti. Osmanlı Ordusu'nda iken sonradan Mekke Şerif Hüseyin ile işbirliği yapan çok sayıda Arap subayı, Türkleri nereden vuracaklarını da iyi öğrenmişlerdi. Hindistanda yarısı Müslüman bir milyona yakın paralı asker toplayan İngilizler, şimdi de altınlarla Arapları safına katmıştı. Kut'ul Amare'de olduğu gibi İngiliz Ordusu içindeyken kaçarak Osmanlı safına geçen Müslümanların sayısı -Teşkilatı Mahsusa'nın propagandasına rağmen- çok azdı. İngilizler Mısır'da da yerli halktan çok kişiyi maaşa bağlayarak hizmetlerine almışlardı. Cemal Paşa: “İngilizler her tarafta İngiliz lirası saçarken, yalnız nasihat ve hamiyet ile Araplara iş gördürülemez” diye itirafta bulunmuştu. 
Arap şeyhlerini taraflarına çekmek için Osmanlı Devleti gibi Almanya ve Fransa da altın dağıtımında yarış halindeydi. Maliyesi bozuk olan Osmanlı bu konuda yetersiz kalınca Almanya devreye girse de yeterli olmamış, Fransızlar da altın dağıtmasına rağmen, “Suriyeliler altın dağıtan İngilizlere eğilim gösterecekler” diye gerçeği ifade etmişti. Şerif İsyan duyurusunda, Sultan'a değil, İslam ile bağlarını koparan İttihat ve Terakki'ye 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isyan ettiklerini” belirtiyordu. Kâbe'nin üç kez Türkler tarafından bombalandığını iddia edip, doğu ve batıdaki Müslümanları yardıma çağırıyorlardı. İsyan çağrısına sadece Türklerle akrabalık ilişkileri olan Tunus ve Trablusgarp'tan destek gelmedi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısında şu tavsiye yer almıştı: 

“Hint Müslüman kamuoyunun Türk taraftarı eğilimlerine karşı en iyi ıslah edici tedbir, İttihat ve Terakki Kömitesi'nin derin anti-İslam eğilimlerini vurgulayan ve Arapların İslam'ın muhafazası için savaştıklarını ısrarla belirten aktif ve akıllı bir propaganda yapılmalıdır.” 

İsyanı takiben başlayan propaganda ile birlikte Şerif'in oğlu Abdullah şöyle söylüyordu: 

“Türklerle, Türk oldukları için değil Müslüman oldukları için muhabbetimiz vardı. Türk Hükumeti İslamiyeti savunmayı bıraktı ve inançtan koptu, biz de onlardan koptuk. Kuran Arapçadır. Ne dediğini en iyi biz anlarız. İslamın dini işleri, şimdi Arapların hakiki ve asil milletinin ellerinde. Kuran Arapların dilindendir ve mukaddes yerler de onların memleketindedir” 

27 Temmuz 1916'da, Cemal Paşa'ya bağlı Osmanlı Ordusunun 10 bin kişilik bir kuvvetle yaptığı İkinci Kanal Saldırısı da başarısız oldu. 21 Aralık'ta ise İngilizler Gazze'deki savaşı kazandılar. 
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17 Şubat 1917 Cumartesi — Filistin 


icazda Arap isyanının genişlemesi üzerine Mustafa Kemal 

Paşa, 17 Şubat 1917'de Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığına atandı. Türk Ordusu, Filistin'in güneyindeki Gazzede konuşlanmıştı. İngiliz kuvvetleri 22 ve 27 Mart tarihlerinde iki kez saldırı girişiminde bulundu fakat yenilerek geri çekildi. Bunun üzerine İngiliz Kuvvetler Komutanı Murray görevden alındı ve yerine General Allenby getirildi. Allenby komutasındaki İngilizler aynı şekilde 19 Nisan 1917'de Kudüs'ü ele geçirmek için bir kez daha saldırıya geçtiler ancak yine başarısız oldular. 


Buna paralel olarak İngiliz Askeri İstihbarat Teşkilatı yogun bir şekilde Türk düşmanlığı propagandasına başladı. Mark Sykes İngiliz Dışişleri'nde bir diplomat olarak görünmesine rağmen “Temiz Dövüşen Türk” adıyla Türklere karşı saldırgan üslupla bir makale yayınladı. “Türklerin 700 bin Ermeni'yi öldürdüğünü, Timur'un da bir Türk olduğunu, Arapların İslam önderliğini zorla ellerinden almak istediğini! ifade ettiği yazı 20 Şubat 1917 tarihinde The Times'da yayınlandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, söz konusu makaleden 100 bin nüsha 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verilmesi için gazeteye başvurdu ve The Times da birinci sınıf kalitede basılarak gönderileceğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Lloyd George basın organlarında, “Türklerin elindeki toprakların çok geniş olduğu, bu topraklardaki eski medeniyetlerin harabeye çevrildiği, Türk imparatorluğunda Türklerin yaşamadığı konularının işlenmesini emretti. Arap propagandası ve Türk düşmanlığı yapan gazete ve yayınların kuzey Afrika ve İslam dünyasında yayılması ve desteklenmesini istedi. Mekke Şerifi Hüseyin'i destekleyen Arap ülkelerinde Cuma hutbelerinde Türk Sultanı'nın ismi zikredilmemeye başlandı. İngiliz casusu Ağa Han da açıkça Türk aleyhtarlığı yapmaya başladı. 

Şerif Hüseyin'in İngiliz safına geçmesi üzerine Osmanlı Hükumeti, Hüseyin'in şerifliğini kaldırıp yerine Ali Haydar'ı getirdi. Ali Haydar, İngiliz donanmasının kontrolü altındaki denizleri aşarak Hicaz'a gidemedi ancak bazı karşı propaganda çalışmaları yaptı. Özellikle Hüseyin'in iddialarına karşı yazdığı şu bildiri önemliydi: 

“Hüseyin'in bizim de bir Hıristiyan devlet ile işbirliği yaptı-Şımızı söylemesi doğru değil. Çünkü biz bir Hıristiyan devlet ile Hıristiyan devletlere karşı savaşmak için anlaşmışız ve savaş açmışızdır. Üstelik böylece Hıristiyan devletleri birbirinden daha da ayırdık. Ayrıca, Almanya tek bir karış Müslüman toprağı işgal etmiş de değil. İngilizlerin yaptığı gibi, milyonlarca Müslümanı köle de etmemiştir. İngiltere birçok İslam toprağını ele geçirip, üstelik Fransa'ya, Rusyaya ve İtalya'ya da bu yolda yardım ederek, İslam ülkelerini birbirinden kopardı. İngiltere ve Fransa, Çanakkale'ye saldırdılar ve yenildiler” 

İngiliz propagandasına karşı birçok Arap aydını Türkleri desteklemeye devam ediyordu. Suriyede El-Şark Gazetesi ve İstanbul'da Abdülaziz Çaviş'in çıkardığı El-Alemu'l İslami etkili yayınlar yapıyordu. 

İngilizler Türk Ordusu'nu Gazze'den sökemeyeceğini anlayınca Irak'ta yeni bir cephe açmış ve 11 Mart'ta Bağdat'ı ele 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geçirmişti. İkinci bir cephe açılması üzerine Enver Paşa başkanlığında Alman komutanlar ve Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Irak, Suriye ve Filistin kuvvetlerini bir çatı altında toplayacak olan Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı adında yeni bir ordu kurulması kararlaştırıldı. Enver Paşanın Alman hayranlığı burada da kendini gösterdi ve kendini beğenmiş bir general olan Alman Genelkurmayı eski başkanı Erich Von Falkenhein 5 Haziran 1917'de bu orduların başına atandı. Enver Paşa, İstanbul'a döndükten sonra atama emrini Padişaha da onaylattı ve bölgede bulunan 6 ve 7. Ordular grubun emrine verildi. Kurmay başkanı da Alman olan Yıldırım Ordular Grubu içerisinde görevli 75 subayın sadece 
9 tanesi Türktü. Mustafa Kemal Paşa'ya, 7. Ordu Kumandanlığı teklif edilmişti. Yıldırım Orduları Karargâhı henüz İstanbul'daydı. Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanı olduktan sonra annesini de ziyaret etmek üzere İstanbul'a gelmişti. Bu sırada ilginç bir olay yaşadı ve bunu hatıratına kaydetti: 

“Yıldırım Ordusu'ndan 7. Ordu Kumandanlığını kabul edip İstanbula hareket edeceğim günden önceki geceydi. Falkenhein'in karargâhında bulunan bir Türk kurmay subayı, yanında bir genç Alman subayı olduğu halde Akaretlerde 76 numaradaki ikametgâhıma geldi. Ufak ve zarif sandıklar içinde Falkenhein tarafından bana bazı şeyler getirdiğini söyledi. Onları odaya nakletmesini emrettim. Salon kapısının yanına ufacık sandıklar istif edildi. 

- Bunlar nedir? dedim. 

Alman subayı dedi ki: 


“ İstanbuldan ayrılıyorsunuz, Meraşal Falkenhein tarafından bir miktar altın gönderilmiştir. 

Kimseye şahsi ihtiyacımdan bahsetmemiştim. Sandım ki, mareşal bu parayı ordunun ihtiyacına sarfetmek için göndermiştir. 
Almanla beraber gelen tercüman subaya dedim ki: 
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“ Bu sandıklar bana yanlış gönderilmiştir. Eğer ordunun ihtiyacına sarf edilecekse levazım reisine gönderilmek lazımdı. Benim için fazla külfettir? 

Alman subay: 

- Efendim o da başka!” diye cevap verdi. 

Bizim zabitimize: 

— Paranın miktarını bu Alman subayından iyi tahkik et. Huzurunda aldığına dair bir senet yaz. Ver, imza edeyim. dedim. 
Zabitimiz emrimi yaptı fakat Alman subayı senedi kabul etmek istemedi. Tekrar: 

- Bu zabit bilmiyor!” dedim. Senedi mareşale versin. Siz de bu paraları gelip alması için levazım reisine haber gönderiniz. 

Arap aşiretlerin satın alınması için Alman hazinesi Mareşal Falkenheine 4 milyon altın tahsis etmişti. Anlaşılan o ki, satın alınmak istenenler sadece Arap aşiretler değildi. Almanlar da İngilizler gibi herkesi para ile yönetebilecekleri kanaatindeydi. 

24 Haziran günü Halep'te yapılan ve Enver Paşa, Cemal Paşa 
ve Alman subayların da katıldığı Kurmaylar toplantısında Falkenhein harekât planını açıkladı. Süveyş Kanalı'na bir yıldırım harekâtı ile aynı zamanda Bağdat'a da taarruzda bulunulmasını kararlaştırmıştı. Falkenhein oturduktan sonra Mustafa Kemal Paşa söz aldı ve Falkenhein'ın planını sert bir şekilde eleştirdi ve bu planın “aptalca ve gerçekleştirilemez” olduğunu açıkladı. 
Daha önce böyle bir itirazla karşılaşmamış olan Alman Mareşali, Mustafa Kemal'in özür dilemesini istedi ancak Almanları sevmeyen Cemal Paşa da Mustafa Kemal'i haklı buldu. 

Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu Komutanlığı görevine 20 
Temmuzda başladığında beklemediği bir sürprizle karşılaştı. 
Kendisine sadece 2 tümen verilmiş, komutası altında bulunması gereken kolordular bağlanmamıştı. Mustafa Kemal, bir ordu komutanlığı emrinde olması gereken birlikleri ve yetkileri 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almak için mücadeleye başladı. Hem Falkenheine hem de Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya ardı ardına yazılar yazdı. Bölgede Cemal Paşa'nın komuta ettiği 4. Ordu da bulunmaktaydı ve Falkenhein bu ordunun da emrine verilmesini istemiş ancak Enver Paşa, Cemal Paşa'nın İstanbul'a dönmemesi için bunu kabul etmemişti. Cemal Paşa, Falkenhein ile anlaşamayacağını anlayınca 4. Ordu Kumandanlığı uhdesinde kalmak üzere yönetimini Alman komutana bırakarak İstanbul'a Bahriye Nazırlığı görevine döndü. 

Artık bölgedeki bütün ordular Alman Komutanı Falkenhein'ın emrindeydi planlarını gerçekleştirme konusunda engeli kalmamıştı. Sinadaki Osmanlı ordusunun mevcudu 40 bin kişi civarındaydı. Allenby ise içerisinde Arap aşiretlerin, Osmanlı ordusundan kaçan eski Arap subayların da bulunduğu 190 bin kişilik bir ordu toplamış, hem teçhizat hem de sahil boyunca İngiliz donanmasının takviyesini sağlamıştı. Mustafa Kemal, böyle bir durumda saldırıya geçmek yerine savunma yapılması taraftarıydı. Aksi halde bütün ordu bir macera uğruna telef edilecekti. Bu sebeple 20 Eylül 1917 tarihinde, Sadrazam Talat Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya aşağıdaki raporu gönderdi: 

“1. Önce genel memleket durumu dikkate alınmalıdır. Savaş Müslüman, Hıristiyan bütün halkımızı bitkin bir hale getirmiştir. Halk ve idare arasında bağlar çözülmüştür. Evlerinde kalanlar da ya kadınlar, ya acizler veya asker kaçağı olup çalışıp topraktan aldıkları kendi geçimlerine yetmezken, askeri ve sivil idare onlardan, açlık ve ölüm pahasına, varını yoğunu ellerinden almakla direnmek zorundadır. Öbür yandan idare tam bir acz içinde olduğundan, genel hayatta bir anarşiye doğru sürüklenmesini önleyememekte, adalet ve hukuka aykırı davranışlar hükumete nefreti artırmaktadır. Mahalli hükumetin acz içinde olması ve bir zabıta kuvveti olmasından, ihtiyaç yüzünden memurların rüşvetçi olmalarından, vurgun ve yolsuzluklardan, 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adalet cihazının asla işlememekte bulunmasındandır. Bu hal genel hayatı her köşede, her şehirde çürütmektedir. Halk geçimi ve ticaret işleri korkunç bir çöküntüye uğramıştır. Bugün bir para meselesi var ki, bu ne memurlarda, ne halkta geleceğe emniyet bırakmamış, namuslu kimseleri mukaddes saydıkları değerler- den uzaklaştırmaktadır. Savaş devam ederse karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her taraftan çürüyen ulu saltanat binasının bir gün içinde birdenbire çökmek ihtimalidir. 

2. Genel askeri durum savaşın yakında biteceğini göstermemektedir. Müttefiklerimizin düşmanlarımızı askeri harekâtlarla barışa zorlayacakları artık söz konusu olmayıp, Almanlar stratejilerini Geliniz bizi de yeniniz' esasına bağlamışlardır. Düşmanlarımızın birbirlerinden ayrılmayacaklarına şüphe olmayıp düşman halkının sıkıntı ve yoksulluğu daha azdır. Savaş daha uzun sürecektir. Savaşı bitirme olanakları bizim tarafın elinde değildir. 


3. Türkiyenin savaş durumu şudur: Ordu başlangıca göre pek çok zayıftır. Birçok ordunun kuvveti, olması gerekenin beşte biri kadardır. Memleketin nüfus kaynakları eksileni tamamlamaya yeterli değildir. Hatta 7. Ordu gibi bütün memleket içinde iyi tutulmaya çalışılan tek orduyu dahi, daha düşmana bir kurşun atmadan kuvvetli bulundurmağa imkân bulamıyoruz. En güç işleri görmek üzere biner kişilik taburlarla bana gönderilen tümenin yüzde ellisi ayakta duramayacak kadar zayıf olduğundan ayıklanmış ve sağlam kalan erler 17 — 20 yaşından çocuklarla 45-55 yaşındaki işe yaramazlardan ibaret kalmıştır. Başka en iyi tümenlerin taburları da İstanbuldan biner mevcutla hareket etmişler ve en kuvvetlisi 500 mevcutla Halepe gelebilmiştir. Askeri genel duruma göre, mesela son kuvvetlerle Bağdat'ı geri almayı düşünmeye imkân yoktur. En kuvvetli düşman hazır olarak Sinadadır. 


4. Bu kısa açıklama ile artık her şey bitmiştir ve bulunacak çare kalmamıştır, demek istemiyorum. Kurtulma yolu ve çaresi 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vardır. Ancak en iyi tedbirleri bulmak lazım gelir. Bu tedbirler şunlar olabilir: 


A) İçeride hükümeti kuvvetlendirmek, beslenmeyi sağlamak, yolsuzlukları en aşağı haddine indirmek, savaşın uzaması yeni kayıplara sebep olunca, elimizde ve gerimizde kalacak belgeleri, halkı, dayanmaz ve çürük halde bulundurmamalıyız. Memleket sağlam bir hareket üstü halinde kalmalıdır. 


B) Askeri politikamız bir savunma politikası olmalı elimizde bulunan kuvvetleri ve bir tek neferi sonuna kadar saklamalıyız. 
Memleket dışında da tek Türk askeri kalmamalıdır.” 


Mustafa Kemal Paşa, bu rapora ilave olarak Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya Falkenhein'ın savaş planlarını eleştiren bir 
rapor daha gönderdi. Enver Paşa ise bu ağır eleştirilere karşı 2 
Ekimde şu cevabı gönderdi: 


“Yüz kilometreden fazla imtidadı olan Sina Cephesi'nin iki mıntıkaya taksimini pek tabii bulurum. Binaenaleyh 7. Ordu karargâhının bu cepheye sığmayacağı hakkındaki muhakemei alinize iştirak edemem. Bundan başka Sina Cephesi'nde bulunacak kıtaatın harekâtını sevk ve idare etmeğe memur edilmiş olan Müşir Falkenhein Paşa'nın mezkür harekâtın muvaffakiyetle neticelenmesi için en doğru karar ve tedbirleri ittihat edeceğine eminim. Bu husustaki itimadıma zatı alinizin de iştirak buyurmanızı bilhassa rica ederim.” 


Enver Paşayı Sarıkamış'ta olduğu gibi yine kararından çevirmek mümkün değildi. Orada da genç kurmayların harekatı durdurma tavsiyesini dinlememişti. Mustafa Kemal de aşağıdaki belirttiği şekilde 6 Ekimde istifasını sundu: 


“.Bu ordunun dâhil olduğu grup kumandanı General Falkenhein'ın askerlik ve siyaseti dahiliyemiz noktai nazarından takip ettiği usul ve tarzı hareket, aramızda mühim bir münakaşaya sebep oldu. Bu münakaşa nihayet daha büyük makamata aksetti. Ben çok emek verdiğim mütalaatıma iltifat edilmedi-Şini görünce süküt etmedim. Her türlü akıbetleri evvelden kabul 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ederek, usul ve teamül harici, denebilir ki, biraz isyankâr şekilde kendi kendini ordu kumandanlığından af ve hatta vekilimi de bizzat tayin ederek vazifeme hitam verdim ve bu emri vaki büyük makama bildirdim.” 

Mustafa Kemal'in istifası üzerine Falkenhein telaşa kapılıp kararından dönmesi için çabaya girişti ve arkasından yaverini gönderdi ancak o çoktan kızgınlıkla atına binmiş güneye, birliklerine son konuşmasını yapmaya gitmişti. Mustafa Kemal, komutayı devretmeden önce Almanlar hakkında açık bir şekilde hakaret içeren bir veda konuşması yaptı. Bunu duyan Falkenhein, Enver Paşadan Mustafa Kemal'in tutuklanmasını istedi. Buna cesaret edemeyen Enver Paşa, Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanlığı görevine dönmesi emrini verdi. Mustafa Kemal, bu görevi de kabul etmeyince Enver Paşa ona sağlık izni vermek durumunda kaldı. 


Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönecek parası bile yoktu. At binmeye meraklı olduğu için 12 tane safkan atı vardı. Bunları Halep pazarında satması için yaverine emir verdi. Fakat ne subayların ne de halktan kişilerin bu atları alacak kadar parası yoktu. Nihayet, o sırada Selanik'te bulunan Cemal Paşa durumdan haberdar oldu ve kıymetli atlara karşılık 2 bin altın gönderdi. Daha sonra Cemal Paşa bu atları bir başkasına 5 bin altına satmış ve aradaki farkı da Mustafa Kemal Paşa'ya göndermişti. 

Mustafa Kemal, görevinden ayrılmadan önce Falkenhein'ın İstanbul'da kendisine gönderdiği ve Levazım subayına teslim edilen altınlara karşılık verdiği senedi de istedi. Falkenhein önce bundan haberi olmadığını söylediyse de, Mustafa Kemal'in şahitli ve sert tutumu üzerine kasada saklanan Mustafa Kemal imzalı senedi iade etti. Mustafa Kemal, kendi yerine 7. Ordu komutanı olan Türk subayına da bu altınların akıbetini bildirdi. 


Mustafa Kemal'in istifasından üç gün sonra Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşti ve Ruslar dünya savaşından çekildiler. 
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Artık Osmanlı Ordusu karşısında bölgede sadece İngiltere ve Fransa kalmıştı. 


Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, savaşta İngiltere ve Fransa'yı desteklediğini açıklamış olsa da bölgede askeri gücü yoktu. ABD ile yakın ilişkilere başlayan Yahudiler, Sykes — Picot planını Nisan ayında öğrenmişlerdi. Bağımsızlık yanlısı Siyonistler bağımsız bir devlet kurmak için ABD'yi de yanlarına almış, İngiliz manda yönetiminde kalma yanlısı Siyonistlere üstünlük sağlamışlardı. İngiltere hem Yahudi kozunu elinden kaçırmamak hem de savaş sebebiyle iflas durumuna gelen hazinesini zenginleştirmek için ABD'ye yanaşmayı ve Dışişleri Bakanı kanalıyla “Filistin'de Yahudilerin varlığını ve vatan kurma hakkını” tanıdıklarını açıklayan bir Deklarasyon açıklamak durumunda kaldı. 


İngiliz Dışişleri Bakanı James Balfour, 2 Kasım 1917'de, Siyonist Organizasyon un liderlerinden banker Lord Rothshilde aşağıdaki mektubu gönderdi: 

“Saygıdeğer Lord Rothshild; 


Majesteleri Hükumetinin, arz edilmiş bulunan Yahudi Siyonizmi'nin gayelerine iştirak ettiğini bildiren ve Kabine tarafından da kabul edilen aşağıdaki deklarasyonu sunmaktan dolayı büyük memnunluk içindeyim. 

Majesteleri Hükumetinin görüşü, Yahudi halkı için Filistinde milli bir vatan tesis edilmesi, Filistinde yaşayan toplumların medeni ve dini haklarına zarar vermeden gayesini gerçekleştirecek Yahudi toplumuna yardım edilmesi, diğer ülkelerdeki Yahudiler tarafından siyasi bir statüye kavuşturulması yönündedir. 

Şayet bu deklarasyondan Siyonist Federasyonu haberdar ederseniz, memnunluk duyarım.” 

Artık İngiltere açık bir şekilde uluslararası Siyonist hareketin arkasında olduğunu bütün dünyaya duyurmuş oluyordu. 
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2 Kasım 1917 Cuma — Kudüs 


A rapların ve Şerif Hüseyin'in Balfour Deklarasyonu'nu nasıl hazmedecekleri merak konusuydu. Fakat İngiliz altınları ile isyana kalkışan Arapları bu defa ABD desteğinde yine altınla ikna etme imkânı her zaman vardı. McMahon'un yerine Mısır'da İngiliz Yüksek Komiseri olan Reginald Wintage 
15 Kasım 1917'de Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı yazıda şu öneride bulunuyordu: 

“Filistindeki zafer sonucu ortaya çıkan olumlu tesir devam ederken, Medine'nin de kurtarılması ve Türklerin Hicazdan atılması için yoğun çaba zamanı geldi. Türklerin faaliyeti karşısında 
aşiretlere cömert ödeme şarttır. Hibenin 200 bin sterlinden 500 
bine çıkarılması gerekmektedir. Şimdiki nazik ortamda, akılsızca tutumluluk, artık gerçekleşme noktasına gelmiş bulunan Arap politikamızın faydalarından bizi mahrum bırakmakla neticelenecektir.” 

Gerçekten de Arapların Yahudilerle ilgili kaygısı dini olmaktan ziyade mali konulardı. Wintage, 28 Kasım'da gönderdiği bir sonraki yazısında bunu şöyle ifade ediyordu: 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“Majesteleri Hükumeti'nin Yahudilerle ilgili son açıklaması hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar da derin tesir yarattı. 
Filistin ve Suriye'nin zamanla, Yahudilerin üstün zekâ ve ticari yeteneklerinin eline düşeceğinden korkuyorlar. Şu ortamda Yahudi kolonizasyonu çok tehlikeli olur, daha fazla taviz azami dikkatle yapılmalıdır.” 


İngiliz Sykes, 6 Aralık 1917'de Fransız Picot'un “Arapların Balfour Deklarasyonu'na tepkili olduğu” şeklindeki mektubuna cevaben şunları yazmıştı: 


“Rusya ve Amerika Birleşik Devletlerinde Balfour Deklarasyonu'na beklediğimin üstünde olumlu tepki oldu, sevinç gösterileri yapıldı. Yahudiler, ideallerinin başarısını arzulamaktadır. Ayrıca basiret ve adaletle hareket etmeye de sarsılmaz biçimde kararlıdırlar. Ermeniler de Yahudilerle uzlaşmaya tamamen azimlidir. 
Çünkü onlar farkındadırlar ki, Yahudi desteği demek nihai başarı demektir. Ermenilerin uzağı gören ve tecrübeli devlet adamları olduğu hususunda Araplara telkinde bulunmasını size şiddetle tavsiye ederim.” 


Araplar İngiliz Sykes ile Fransız Picot'un hazırladığı paylaşım anlaşmasından zaten aylardır habersizdiler. 23 Kasım 1917'de Bolşevik Hükumeti Sykes — Picot Anlaşması maddelerini İzvestiya gazetesinde aynen yayınladı. Bu durum, İngilizler ve Fransızlar için tam bir şok oldu. Arap müttefiklerinin bölgeyi paylaşmaktan başka bir gayesi olmadığı, Arapları, Ermenileri ve Yahudileri Osmanlı Devleti'nden kopartarak emperyalist emellerini gerçekleştirecekleri meydandaydı. 


Bu arada, Suriye bölgesi 4. Ordu Komutanlığı ve Bahriye Nazırlığı görevi süren Cemal Paşa, Arap isyanını geri çevirme yönünde bazı girişimlerde bulundu. Suriye ve Batı Arabistan Kumandanı ve Bahriye Nazırı Ahmet Cemal Paşa imzası ile Hüseyin'in oğlu Faysal'a ve Arap askerlerinin başında bulunan 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Cafer el-Askeri'ye tarihi ve ibret dolu birer mektup gönderdi. 
Faysal'a gönderdiği mektupta şu hususları vurguluyordu: 

“İslam tarihinin en karanlık ve belirsiz günlerini yaşıyoruz. 
Jön Türk Hükumeti denilen mevcut Osmanlı Hükumeti, İslam'ın küçük düşürülmesine son vermek için dünya savaşına girdi. Ya şerefiyle bağımsız olmak, ya da ölüp yok olmak için. Hükumet Müslümanların işbirliği ve desteğine güvenerek en iyi olduğuna inandığı bir yol izledi. Gerektiğinde merhamet, gerektiğinde azamet gösterdi. 

Sizinle görüşmelerimizde hareket tarzımızın haklılığını siz de kabul etmiştiniz ve nihai ayrılığınızı bildiren tel grafınızda da hareket tarzınızın tuhaflığını itiraf etmiş ve bunun sebeplerini yakın bir zamanda sözlü olarak anlatmak vaadinde bulunmuş, şimdilik affınızı rica etmiştiniz. İsyanınızın haklı gösterilebilecek tek yanı, İslam'ın şerefini korumaya yönelik bağımsız bir Arap Hükumeti kurulması ihtimalidir. Fakat müttefiklerin açıkça ve resmen ilan ettikleri gibi Filistin milletlerarası bir toprak, Suriye tamamen Fransız hâkimiyetinde ve Irak ile Mezopotamya'nın tümü de İngiliz toprağı olduktan sonra nasıl bir bağımsızlık düşünebilirsiniz? Böyle bir Arap Hükümeti, İslam'ın geleceğini bağımsız ve itibarlı bir şekilde nasıl üstlenebilir? Belki bu sonuçları başlangıçta öngörmediniz fakat İngilizlerin Filistin'i fetih manzarası gerçeği size bütün çıplaklığı ile gösterecektir. 

Yalnız yine de işlenen hataları düzeltmek ve felaketi sınırlamak için henüz çok geç değildir. Eğer bu gerçeği itiraf ederseniz, o takdirde, Arap ayaklanması için genel bir af ilan edip, meseleyi İslam'ın lehine çözmek üzere tekrar görüşmelere başlamaktan daha kolay bir şey olamaz.” 

Cemal Paşa, zamanında Teşkilatı Mahsusa içerisinde Osmanlı için çalışmış bulunan ancak şimdi İngilizlerin safında Arap kuvvetlerinin başında olan Cafer El- Askeri'ye de şu mealde bir mektup yazmıştı: 
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“Harbin başında sizinle beraber İngilizlere karşı yakın işbirliğinde bulunmuştuk. Şimdi ise İngiltere'nin Filistin'i istila edişine fiili bir şekilde katılmaktasınız. İnsan tabiatının değişmezliğine olan inancımdan dolayı, sizin de bu yolu, ancak ve ancak mensubu bulunduğunuz milletin haklarını savunmak arzusun- dan dolayı seçtiğinize inanmak isterim. Fakat kalbinize bu kötülüğün girmesine hangi şartlar sebep olmuşsa olsun, şunu unutmamalısınız ki, bugün General Allenby komutasındaki İngiliz Ordusu, vaktiyle Selahaddin Eyyubi'nin müdafaa ettiği Filistin'i ele geçirmektedir. Bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim. Şayet isterseniz, Maan üzerinden Şami gelişinizde ve görüşmeden dönüşünüzde sağ salim güvenliğinizin sağlanacağına askerlik şerefim üzerine söz veririm.” 

Birer ders ve geri dönüş için uyarı niteliğindeki iki mektubu da Hüseyin doğrudan İngilizlere teslim etti. Büyük telaşa kapılan İngilizler Hüseyin'i uyararak bu mektuplara karşılık verilmemesini istedi. 


Cemal Paşa: “Bu mektupları yazmakla dini bir vazifeyi ifa ettiğime inanıyorum. Sorumluluk, bunu takdir etmeyenlere aittir” diye söylerken, Ortadoğu Paylaşım Planı'nın mimarı Sykes mektuba ilişkin Dışişleri yazışmalarının kenarına şu notları düşüyordu: 

“Bozamaz isek, Cemal tarafından ortaya konulan tez çok güçlüdür. Buna cevap vermek için bazı tedbirler alınmazsa, durum çok tehlikeli hale gelebilir. Hicaz Kralı bir keresinde bana dedi ki, 'Eğer Türkleri yıkmak isteğimin, Müslüman ülkesine bir Avrupa Hükumeti'ni sokmak için olduğunu hissedersem, o anda tahttan çekilirim” Cemal açıktır ki, bu noktayı kullanmaktadır. 
Araplar, tabiatıyla bizim onları sadece kendi amaçlarımız için maşa olarak kullandığımız yolunda şüphelenme eğilimindedir.” 


Nitekim, Balfour ve Sykes — Picot'un ortaya çıkışı Arapları rahatsız etmiş, Türklerin kıymetini anlamaya başlamışlardı. 
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Bedevileri organize eden İngiliz Casusu Lawrence'in görüşü Kudüs'teki İngiliz Askeri İstihbarat Teşkilatı tarafından şu şekilde ulaştırıldı: 

“Faysal bize sadakatsizlik içinde değil. Binbaşı Lawrence de söyledi ki: Araplar toprak konusunda hedeflerine ulaştıktan sonra, hemen kuzeylerinde düşman bir Türkiye olmasın diye, Türklerle görüşmek niyetindeler. Faysal, güçlü bir Müslüman olarak Türkiye'nin çökmesine ilgisiz kalmaz. Faysal İngiltere'ye sıkıca bağlamalıyız.” 

Bu tavsiyeler üzerine İngilizler hemen bazı tedbirler aldılar: “Ürdün'ün doğusundaki topraklarda Faysal'ın otoritesinin tanınması; Allenby tarafından hürmet ve kabul gösterilmesi; Faysal ve çevresine nişanlar ve hediyeler verilmesi; İngiltere'nin desteğinin yenilenmesi.” 

Yahudiler, Ermeniler, İngiltere ve Fransa ile birleşerek Osmanlı'ya baş kaldıran Hüseyin ve yandaşları bütün bu gelişmelere rağmen geri dönüşe cesaret edemediler ve İslam topraklarını İngilizlere peşkeş çekerek, Batı'nın Haçlı Seferleri ile yüzlerce yıldır yapamadığı işgale zemin oluşturdular. 

Netice olarak Falkenhein'in askeri planları hiçbir işe yaramadı ve 9 Aralık 1917'de İngilizler Sina ve Gazze'yi geçerek 
Kudüs'ü işgal etti. O tarihte Kudüs'te 574 bin Müslüman, 74 
bin Hıristiyan ve 56 bin Yahudi vardı. 

Bu arada, İngilizlerin planlarını altüst edecek bir başka gelişme daha vardı. Rusyadaki Bolşevik rejiminin Milliyetler Komiseri Stalin ile Halk Komiserleri Kurulu Başkanı Lenin imzasıyla yayınlanan 6 Aralık 1917 tarihli bildiride “Müslümanların Avrupa emperyalizmine karşı ayaklanması” istenmişti. Bunun üzerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı harekete geçmiş ve şu talimatları geçmişti: Rusya'nın tahrikkar çağrısının Britanya Hindistanı'nda yayınlanmaması için tedbirler alıyoruz. 
Fakat Hollanda Doğu Hint Adaları'nda yayınlanırsa, oradan 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Hindistana ulaşabilir. Hollanda hükumetine gayrı resmi olarak başvurup hem kendilerinin hem de bizim menfaatimiz gereği yayınlanmasının önlenmesi sağlanmalıdır! 


Nitekim 12 Aralık 1917 tarihinde Hindistan Milli Komitesi bir bildiri yayınlamış ve şunları söylemişti: 


“Rus Müslümanlarını, çarlığı yıkmalarından dolayı tebrik ediyoruz. İngilizlere vahşiyane esaretle köleleştirilen ve merhametsizce zulüm gören, sürü gibi sömürülen Hindistanlı 315 milyon anlıyor ki; Doğu milletlerinin birliği ve hür Rusya'nın desteği, Doğunun siyasi başarısını ve gelişmesini hızlandıracaktır. Biz Hintliler, gayelerimizin elde edilmesi yolundaki adımları ilk atan Rusya Müslümanlarına samimi minnettarlığımızı ifade ederiz.” 


1 Ocak 1918 Salı - Almanya 


-70 


M ustafa Kemal Paşa İstanbulda Osmanlı Devletini uçurumun kenarından döndürme çabası içerisindeydi. Enver Paşa ve onun güdümündeki Sultandan ülkeyi kurtarma- nın yollarını arıyordu. İstanbul'a her gelişinde mutad olduğu üzere Beyzade ile belki de tarihi bir görüşme yaptı. Kösülerin desteğiyle, tahtın varislerinden Vahdettin ile baş başa görüşme ve hatta birlikte bir seyahat yapma imkanı oluşturuldu. Sultan Reşat'ın yaşlılık ve hastalığı sebebiyle, Alman imparatoruna iadei ziyaret Vahdettin tarafından yapılacaktı. Vahdettin, “Namağlub General” olarak tanımladığı Mustafa Kemal'in refakat etmesini bizzat kendisi istedi. 15 Aralık 1917'de Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitti. Bir gün sonra Sultan tarafından Mustafa Kemale Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı” verildi. Seyahat sırasında Mustafa Kemal, ülke meseleleri hakkında Vahdettine sürekli bilgiler verdi ve çözüm önerileri sundu. 
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Mustafa Kemal, Dönüş yolunda Vahdettin ile görüşmelerini hatıralarına şöyle yazdı: 


“O gün yabancı gazetecilerle görüşmesinden memnun oldum. 
Gazeteciler çekildikten sonra salonda ikimiz kaldık. Bana sordu: 


Bundan sonra ne yapmalıyım?” Şu halde cevap verdiğimi hatırlıyorum: 


— Osmanlı tarihini biliriz. Bu tarihin bir takım safhaları vardır ki, sizi korku ve endişeye sevk ediyor, bunda haklısınız. Ben size bir şey söyleyeceğim ve o teşebbüste hayatımı sizinle birleştireceğim. Memnun olur musunuz?” 

“- Söyleyiniz?” dedi. 

— Henüz padişah değilsiniz, fakat Almanyada gördünüz ki, imparator, veliaht ve prensler hepsi bir iş üzerindedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız? 


“Ne yapabilirim? diye sordu. 

< İstanbula gider gitmez bir ordu komutanlığı isteyiniz, ben sizin kurmay başkanınız olurum. 

“- Hangi ordu komutanlığını?” 

- Beşinci Ordu Komutanlığı'nı... 


Bu ordu, Liman Von Sanders'in emrinde bulunan ve Boğaz'ı müdafaa edecek orduydu. Vahdettin: 


“ Bana bu komutanlığı vermezler!” dedi. 

— Siz isteyiniz! dedim. 

< İstanbula gittiğim zaman düşünürüz” cevabını verdi. 
Bu beni ümitsizliğe düşürücü bir cevaptı.” 


Mustafa Kemal, üç hafta süren bu seyahat sırasında Almanya'nın içinde bulunduğu durumu da inceleme imkânı bulmuş ve Almanya'nın bu savaştan galip çıkmayacağına bir kez daha inanmıştı. 
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Mustafa Kemal Paşa, Ocak ayının ilk haftasında Almanyadan döndüğünde Dünya, tarihi bir dönem noktasındaydı. Rusya savaştan ayrılmış olsa da, Amerika Birleşik Devletleri savaşa girip, İngiltere ile Fransa'nın safında yer almıştı. ABD Cumhurbaşkanı Wilson, süren savaşın bitimine ilişkin barış şartlarını 
8 Ocak'ta 14 maddelik bir bildiri halinde yayınladı: 

1. Tam bir açıklık içinde varılmış barış anlaşmalarından sonra hiçbir özel uluslararası anlaşmaya gidilmemeli ve diplomatik etkinlik her zaman içtenlikle ve kamuoyunun gözü önünde yürütülmelidir. 

2. Denizlerin uluslararası sözleşmeler gereğince bütünüyle ya da kısmen kapatılabilmesi dışında, savaşta ve barışta karasuları dışındaki bütün denizlerde mutlak seyrüsefer serbestliği sağlanmalıdır. 

3. Barışı onaylayan ve korumak için anlaşan ülkeler arasındaki bütün ekonomik engeller olabildiğince kaldırılmalı ve ticaretin eşitlik temelinde yürütülmesi sağlanmalıdır. 

4. Her ülkede silah gücünün iç güvenliği sağlamaya yetecek en düşük düzeye indirilmesi için yeterli güvenceler karşılıklı olarak verilmelidir. 

5. Sömürgelerin bütün talepleri serbest, açık görüşlü ve tümüyle tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalı, bu tür egemenlik sorunlarının çözümünde ilgili halkların çıkarlarıyla egemenliği tartışılan devletin adil taleplerinin eşit ağırlık taşıması ilkesine kesinlikle uyulmalıdır. 

6. Rus İmparatorluğu'na ait bütün topraklardan yabancı askerler çekilmeli, Rusya'yı ilgilendiren bütün sorunlar, kendi si yasal gelişimini ve ulusal politikalarını bağımsızca belirlemesine olanak verecek biçimde dünyanın öbür uluslarının en uygun ve özgür işbirliğiyle çözülmeli, Rusya'nın kendi belirleyeceği kurumsal yapıyla özgür uluslar topluluğuna içtenlikle kabul edilmesi, hatta gereksinim duyabileceği ya da isteyebileceği her türlü yardımın 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yapılması sağlanmalıdır. Gelecek birkaç ay içinde öbür ulusların Rusyaya karşı tutumları iyi niyetlerinin, Rusya'nın gereksinimlerinin kendi çıkarlarından farklılığını kavrayıp kavramadıklarının ve bencillikten uzak, akıllı bir yaklaşımla onun sorunlarına yakınlık duyup duymadıklarının kesin göstergesi olacaktır. 


7. Yabancı askerler Belçika'dan çekilmeli ve bu ülke hiçbir kısıtlama olmaksızın bütün öbür özgür ulusların sahip olduğu egemenlik haklarına yeniden kavuşmalıdır. Bunun gerçekleşmesi, ulusların birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla koydukları kurallara duydukları güvenin yeniden sağlanmasında en önemli rolü oynayacaktır. Bu düzeltme yapılmadan uluslararası hukukun yapısı ve geçerliliği örselenmiş kalacaktır. 


8. Bütün Fransız toprakları özgürlüğüne kavuşmalı ve işgal edilen kesimler geri verilmelidir. 1871'de Alsace-Lorraine konusunda Fransa'ya Prusya tarafından yapılan ve yaklaşık elli yıldır dünyada istikrarlı bir barışın kurulmasını önleyen haksızlık, herkesin çıkarlarına olan barışın yeniden sağlanabilmesi için düzeltilmelidir. 

9. İtalya'nın sınırları, açıkça belirlenmiş ulusal sınırlar temelinde yeniden çizilmelidir. 

10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarının uluslararasındaki yeri korunmalı ve güvence altına alınmalı, bu halklara özerk gelişme olanağı tanınmalıdır. 


11. Yabancı askerler Romanya, Sırbistan ve Karadağdan çekilmeli, işgal edilen topraklar geri verilmelidir. Sırbistana denize serbest ve güvenli çıkış sağlanmalıdır. Çeşitli Balkan devletleri arasındaki ilişkiler tarihsel bağlılık ve ulusal sınırlar temelinde dostça görüşmeler yoluyla yürütülmelidir. Balkan devletlerinin siyasal ve ekonomik bağımsızlığıyla toprak bütünlüğüne ilişkin uluslararası güvenceler anlaşmada yer almalıdır. 


12. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı, Türk yönetimindeki öbür 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uluslara da her türlü kuşkudan uzak yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır. Ayrıca Çanakkale Boğazı uluslararası güvencelerle gemilerin özgürce geçişine ve uluslararası ticarete sürekli açık tutulmalıdır. 

13. Polonyalıların yaşadığı tartışmasız olan toprakları içine alacak bağımsız bir Polonya devleti kurulmalı, bu devletin denize serbest ve güvenli çıkışı sağlanmalı, siyasal ve ekonomik ba-Şımsızlığıyla toprak bütünlüğü de uluslararası sözleşmeyle güvence altına alınmalıdır. 

14. Büyük küçük bütün devletlerin siyasal bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda karşılıklı güvence vermek üzere özel sözleşmelerle bütün ulusları içine alan bir birlik oluşturulmalıdır. 


Mustafa Kemal, İstanbul'a geldikten sonra dünya siyasetini yakından takip etmeye başladı. Beyzade ile sık sık görüşüyor ve durum değerlendirmesi yapıyorlardı. İstanbul'da bulunduğu süre içinde yaptıkları görüşmeler karşılıklı olarak şu şekilde gerçekleşmişti. Mustafa Kemal, Almanya ve Vahdettin konusundaki intibalarını anlatarak söze başlamıştı: 


“ Aslında Almanya seyahatinin başında oldukça umutluydum. Sultan Reşat hasta olduğu için yakın bir zamanda Padişah olması muhtemel bir zata ülkenin içinde bulunduğu durumu izah edebilecek ve bazı tedbirler alınmasını sağlayabilecektim. 
Fakat, orada Sultan adayına gösterilen saygı ve ihtiram arttıkça, Vahdettin'in hali değişti. Zannederim ki, Almanların Enver Paşa'yı bu şekilde elde edip Osmanlı'yı bu hale getirdikleri- nin farkına varmıştı. Fakat bunu idrak etmesi, onu korkuya mı yoksa kafasında benim bilmediğim bir başka yola mı götürdü, emin değilim. Padişah olursa, Almanya ile Osmanlı'nın irtibatını keseceğine kaniyim ancak bana ve kendi milletine güvenir mi, yoksa bir başka kurtuluş yolu mu arar henüz meçhul!” 


©. Sultanlar eskiden iyi yetişirdi, askerlik, ilim, medeniyet, ecnebi kültürü ve siyasetine dair her şeye vakıf olurlardı.” diye 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başladı söze Beyzade, “Şimdi ise veliahtlar dört duvar arasında ölmeden yaşamaktan başka bir şey düşünmez oldular. Sizin gibi kurmayların askeri ve siyasi görüşlerinin ehemmiyetini de kavramaları oldukça zor. Dünya artık değişti. Savaş devam ediyor fakat artık Amerika Birleşik Devletleri de Dünya siyasetinde söz sahibi olma peşinde. ABD'den cesaret alan İngiltere hedeflediği toprakların hepsini henüz işgal edemedi. Yeni şartların ortaya çıktığını söyleyerek ABD ve İtalya'nın da pazarlıklara katılmasını istiyor. Sykes — Picot Anlaşması'nın gözden geçirilip Fransa'nın imtiyazlarının azaltılmasına çalışıyor.” 


Mustafa Kemal, Sykes — Picot Anlaşmasının ardından Balfour Deklarasyonu'nun ortaya çıkardığı yeni siyasi durumun nasıl şekilleneceği üzerinde kafa yoruyordu. Beyzade'ye bu konuda ellerinde yeni belgelerin olup olmadığını sormuş. Beyzade, yanında hazır bulunan notlardan bazılarını alarak okumuştu: 


“ İngilizlerin bundan sonraki hedefi, Ortadoğu'da Araplar, Yahudiler ve Ermeniler arasındaki kuşkuları gidermek ve aralarındaki bağları kuvvetlendirmek. 4 Ocak 1918'de İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu siyasetinin yürütüldüğü Mısır'a gönderdiği yazıda şöyle söylemiş: 

“Krala söylenmeli ki, Dünya Yahudilerinin Arap davasına dostluğu demek, Yahudilerin siyasi nüfuza sahip bulunduğu her devletin desteği demektir. Siyonist liderler, amaçlarına Araplarla işbirliği içinde varmak istiyor. Bu husus yabana atılamaz.” 


Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın, Sykese gönderdiği 31 Aralık 
1917 tarihli yazısında ise Şerif Hüseyin hakkında şu ifadeler var: 


* “Şartlar izin verir vermez, yani muhtemelen Medine'nin ele geçirilmesinden sonra Kral, halifeliğin askıya alındığını resmen ilan etmeye kararlıdır. Oğlu Abdullah, kendisinin böyle yapması yolunda ona bilhassa baskıda bulunmaktadır. Kral Hüseyin, EbuBekirden beri halife seçim haklarının gaspedildiğini söyleyerek bunun düzeltilmesini istemekte ve Peygamber ailesinden 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geldikleri için hem Ali hem de Kuran hakkı için devleti yönetmeye kendilerinin ehil olduğunu söylemektedir. Hüseyin, Müslüman İmparatorluğu değil, Arap Milleti kurmak istemektedir. 
Bütün Müminlerin başı olmak niyetinde değildir. Fakat mukaddes yerlerin ve Arap anavatanının meşru Emiri olmasının kendisinin veraset hakkı olduğunu ifade etmektedir. Bu kendisine, bilhassa Mezopotamyada Arapça konuşan Şiilerin desteğini de sağlayacaktır.” 
Mustafa Kemal'in hilafet konusunda endişeleri vardı: 


“- Hilafet meselesi artık iyice derinleşti. Halife'nin Cihad Fetvası hiçbir işe yaramadı ve en büyük İslam topluluğu olan Araplar Osmanlı'ya ihanet ettiler. Siyaset, altın ve çıkar söz konusu olunca Din birliği unutuldu. Balkanlarda ve Cezire'de kaybettiğimiz topraklarda Türk nüfusu az. Oraları sadece valiler ve askerler ile yöneterek elimizde tutabileceğimize inandık ve hata ettik. Trablusgarp ve Kut'ul Amare'de, Türkler ile akrabalık bağları olanlar sayesinde savaştık. Çanakkale'de şehit olan erlerimizin ekseriyeti Türklerdi. Buna rağmen karşımızda bize kurşun sıkanların arasındaki Müslümanların sayısı da az değildi. Vatanın sınırlarını Ümmet fikriyle savunmanın imkanı kalmadı. Araplar, Emeviler döneminde olduğu gibi yine kavmiyetçilik peşine düşüp, Müslümanlar arasına nifak soktular. Daha sonra Türkler sayesinde üç beş asır huzur geldi ama şimdi tekrar başa döndük.” 

“. Mustafa Kemal Paşam” dedi Beyzade, “İngiliz casusu Lawrence geçtiğimiz günlerdeki bir raporunda aynen sizin söylediiniz konuya temas etmiş. Şerif Hüseyin ile yaptığı görüşmenin neticesini şu şekilde bildirmiş: 

“Hüseyin'in söylediğine göre; Hilafet meselesi, Türkiye'yi savaşa soktu, Arap isyanına yol açtı. Bu örnek gözümüzün önündeyken ve Büyük Britanya ile dostluğumun gereği olarak ne başkasının halifeliğini tanıyabilirim, ne de hilafet düşüncesinin mevcudiyetini kabul edebilirim. diye söylüyor.” 
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Bunu teyit eden 14 Ocak 1918 tarihli bir İngiliz Dışişleri yazısında da “Şerif Hüseyin'in Arap Ülkelerinin Kralı unvanını aldığı fakat bu gerçeğin İngiltere tarafından hala tanınmadığını ve bütün Araplara benimsetilmesi yoluna da gidilmediği, Hicaz Kralı unvanının manasız bir hayaletten ibaret olduğunu söylediği' nakledilmiş.” 

Mustafa Kemal, dünya siyaset sahnesine yeni giren Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını merak ediyordu. Beyzade'ye ABD'nin özellikle Suriye bölgesine yönelik nasıl bir siyaset izlediğini sordu. Beyzade'nin cevabı şu şekildeydi: 

“- ABD'nin Londra Büyükelçisi Walter Page, İngiliz Dışişleri'ne gönderdiği 10 Nisan 1918 tarihli yazı ile ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'ye ilişkin bir raporunu iletmiş. 26 Şubat tarihini taşıyan “Halen Düşmanın Elinde Bulunan Kuzey Suriye ile Haberleşme Projesi” başlıklı raporda: ABD ve Latin Amerikada bulunan 700 bini aşkın Suriyelinin ABD'nin Savaş Gayesine uygun olarak harekete geçirilebileceği' belirtiliyor. Tabiatıyla bunların önemli bir bölümü, Tehcirden sonra Suriye üzerinden ABD'ye giden Ermeniler. Her ne kadar Ermeni çetelerini durdurmuş olsak da İngilizler tekrar Ermenileri örgütleme peşinde. Sykes - Picot Anlaşmasında bazı düzeltmeler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar şu şekilde: 


» oErmenistanın geleceğinin belirlenmesi. 
». Filistin sınırlarının düzeltilmesi. 
» Fransanın toprak ilhak etmemesi. 


» Fırat ve Dicle vadisinin hiçbir kısmının Fransa nüfuz bölgesine alınmaması” 


Mustafa Kemal, eskiden beri Fransa ile İngiltere arasındaki rekabetin kullanılması gerektiği inancı içindeydi. 


“- Bu şartlar içerisinde karşımızdaki düşmanları eksilterek başarıya ulaşma şansımızı artırabiliriz. Fransızların Beyrut 


221 


KÖSÜ Mustafa Kemal - İstihbarat Savaşları / İkinci Cilt 


dışında halk tabanında fazla bir tesirleri yok. Buralarda nasıl anlaşabilecekleri doğrusu merakımı celbediyor!” 

Esasen İngilizler, bölgede Fransızları devre dışı bırakmak için büyük çaba içindeydi. Bunu da yakın ilişki kurdukları Şerif Hüseyin üzerinden yapıyorlardı. Beyzade bu konuda iki önemli görüşme notu okumuştu: 

— Sykes 5 Mayıs'ta Kral ile görüştüğünü söyleyerek şunları yazmış: 

“Görüşmede Kral iki nokta üzerinde ısrarla durmuştur: Kral eğer Arap istiklali temin edilemezse, Son İslam devleti olan Osman Devleti'ni yıkıp, yerine yenisini kurmamakla' suçlanacağını söylemiştir. İkinci husus olarak da şunu ifade etmiştir: “Eğer Fransa, Suriye'yi ilhak ederse, Suriyeli Müslümanlar, kendisini, Türklere isyan edip Suriye'yi bir Hıristiyan Devlete vermekle suçlayacaklardır” 

Bu arada, Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Alman Falkenhein, Ortadoğu'daki başarısızlığı sebebiyle Şubat ayında görevinden alınmış yerine Çanakkalede görev yapmış Liman Von Sanders getirilmişti. Falkenhein görevden alınmadan önce Mustafa Kemal'in görüşüne gelmiş ve Filistin cephesinde savunmada kalınmasına karar verdiği için Enver Paşa ile arası açılmıştı. 

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da iken böbrek rahatsızlığı arttı. Dayanılmaz duruma gelince bir süre askerliğine ara verip tedavi olması gerekiyordu. Bu amaçla Harbiye Nezareti'ne izin için başvurdu ve 25 Mayıs'ta sağlık iznine ayrıldı. Durumdan haberdar olan Enver Paşa bunu Mustafa Kemal'i İstanbuldan uzaklaştırmak için bir fırsat olarak kullandı. Viyana yakınındaki bir kaplıcada tedavi olması için ısrarlı oldu ve bu konuda gereken bütün kolaylığı gösterdi. Mustafa Kemal arkadaşlarının tavsiyesiyle 30 Hâziran 1918'de tedavi olmak için Cemal Paşa'nın da zaman zaman uğradığı Avusturya Macaristan'ın Karlsbad kentine gitti. 
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— 


ustafa Kemal, böbrek tedavisi için 30 Haziran'da Viyana 

Karlsbad'a geldiğinde 36, 37 yaşlarında genç bir generaldi. Kaplıca merkezine yakın, yaverinin de kalacağı birkaç odalı mütevazı bir ev kiraladı. Kendisini muayene eden doktorun ilk sözü şu olmuştu: 

© Pek çabuk general olmuşsunuz. Sizin memleketinizde sizin yaşınızda başka genç general var mıdır?” 

“© Harbiye Nazırımız da gençtir.” diye cevap verdi Mustafa Kemal ve: “Bu sual karşısında kaldığım zaman, 21 sene Mısır Kahire'de araştırmalarda bulunan, Arapçayı ana dili gibi konuşan ve bu itibarla şarkı ve şarklıları az çok tanımış oldu- 

, guna şüphe olmayan Doktor Werner'in içinden “Zavallı Türkiye! Bu çocukların eline düşmekle ne hale gelmiş olmalısın dediğini hisseder gibi oldum? diye hatıratına not düştü. Evin 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bir odasını büro haline getirmiş ve zaman zaman bazı hatıralarını yazmaya başlamıştı. 

“- Doktor” diye devam etti, “Bizim ordumuzda ihtiyar generaller de var. Benim ve emsalimin pek genç yaşta general oluşumuz, herhalde olağanüstü durum ve hadiselerin, vatana pek faydalı önemli vazifelerin yerine getirilmesi için bize zemin oluşturmasındandır” 

Türklerin sofrasından eksik olmayan ekmek Karlsbad'ta yoktu. Burada un yabancılara verilmiyor, sadece kendi vatandaşlarına tahsis ediliyordu. Tereyağı, şeker, süt bulunmuyordu. 
Kaplıcaya gelen Türklerin yardımıyla bir yerden un satın alındı ve tereyağı sipariş ettirdi. Hatta ilk gün emir erinin cebinde kalan bir parça kuru ekmekle yetindi. 

Okul yıllarında Almanca öğrenmişti, yazabiliyordu ancak konuşması zayıftı. Eve yerleşir yerleşmez bir Almanca öğretmeni buldu ve dersler almaya başladı. Almanca öğretmeninin Gramer dersinden başlama önerisini doğru bulmadı ve konuşmasını ilerletmek istediğini belirtti. Tedaviden artan kalan zamanlarda sürekli kitaplar okuyor, ülke meselelerine ve geleceğe dair siyasi değerlendirmelerini hatıra defterine kaydediyordu. 
İlk günlerdeki notlarından birine şöyle yazmıştı: 

“Bir devlet adamı, devlet meselelerini kendi insani hislerine tabi olarak halledemez, o salahiyete sahip değildir. Memleket kimsenin şahsi mülkü değildir. Fakat biz Türkler, memleket ve milletin idaresini elimize aldığımız zaman, ecnebilerle olan devlet meselelerinin hallinde kendi şahsi davranışlarımızdaki cömertliği düstur ediniyor ve bir çocuk gibi davranıyoruz.” 


Mustafa Kemal, her sabah itina ile sakal tıraşı oluyor ve sakal tıraşını da emir eri yapıyordu. Bir gün ilginç bir hadise oldu ve Mustafa Kemal bunu defterine şöyle kaydetti: 

“Saat 6'da kalkmayı düşünürken saat 7'de kalktım. Hâlbuki Şevki beni kaldıracaktı ben onu kaldırdım. Hiddetlendim, 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Şevki'ye çıkışmaya başladım. Şevki tıraş ediyordu. Mahmurluktan ve benim çıkışmamdan büsbütün şaşırdı. Usturayı sol yanağıma bastırdı. Kan başladı ki dindirmek mümkün değil. 
Asabiyetim arttıkça arttı. Çabuk gideyim derken, kanı dindirememek yüzünden şimdi tamamen gecikiyordum. Nihayet şap, pudra, kolonya derken kan durur gibi oldu” 


5 Temmuz günü Cemal Paşa kaplıcaya ziyaretine geldi. 
“- Yeni Padişahın ömrü uzun olsun” diye söze başladı. 
Mustafa Kemal şaşırmıştı: 

“- Ne var? Ne oldu?” diye sordu. 

“- Malumatınız yok mu? Padişah vefat etti.” 


“- Pek ziyade etkilendim ve üzüldüm.” dedi Mustafa Kemal ve sonra hatıratına şunları yazdı: 


“Bu kişiler, bu sözlerimin anlamını kavrayamadılar. Haklıydılar da çünkü ben ne ölen padişaha acıdığımdan ne de yeni padişahın ömrünün uzun veya kısa olacağından dolayı üzülmüş değildim. Hayıflandığım husus, İstanbulda bulunmayışımdı. Fakat bunun için de neden üzüldüğümü kendim de takdir edemiyordum. Aslında padişahın değişmesi bir memleket ve millet için çok büyük bir hadisedir. Ben Veliaht Hazretlerini Almanya seyahati dolayısıyla çok iyi tanımıştım. Aramızda bir dereceye kadar özel bir samimiyet de oluşmuştu. Gönlüm, onun tahta oturmasının ardından bizzat tebrik etmek mi istiyordu? Acaba bunun için mi hayıflanıyordum? Hayır! Zannederim bu da değil! Kendisiyle başlamış olan münasebeti, en üst derecede ilerletmek fırsatı elimde iken tok gözlü davrandım. Bir defadan başka ziyaretine gitmedim. Hatta bu defa İstanbuldan ayrılırken dahi veda etmedim. İşte, yazıklanma bundan ileri geliyor...” 

Bir akşam grup halinde sohbet ederlerken, babası, kardeşi ve eşi asker olan bir hanım askerlikle ilgili olarak 'savaşta askerlerin geri çekilmesi? hakkında bir soru sormuş ve büyük bir dikkatle dinliyordu. Mustafa Kemal şunları anlattı: 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“- Kumandanların en büyük cesareti mesuliyetten korkmamalarıdır.” diye söze başladı. “Aslında sorumluluğun ağırlığını ben kendi nefsimde tecrübe ettim. Dürüst ve izzetinefis sahibi bir kumandan için ölüm hiçbir vakit hatıra gelmez. Onu düşündüren, icraatının isabeti veya isabetsizliğidir. Geri Çekilme Manevrası meselesinde kumandanın pek büyük oranda isabetli karar verebilmesi ve derin bakışlı olması lazımdır. Bizim ordumuzu felaketlere sevk eden, çoğunlukla Geri Çekilme gerektiği zamanlarda azim ve kararlılık sahibi kumandanlarımızın bulunmayışı olmuştur. Kumandanlar, üstün düşman saldırısı karşısında çoğunlukla, askerin kendi kendine mevzilerini terk ettikleri zamana kadar karar vermekten korkarlar ve sonra da geri çekilmeyi bir kabahat ve askeri de kabahatli görürler. En son DiyarBekir cephesinde üç gün boyunca askerlerimi ilk bulunduğu mevkide çarpıştırıldıktan sonra Tarkos hattına ve oradan da bir gece manevrasıyla daha geriye ikinci bir hatta çektim. Düşman bizi mağlup ettiğine kanaat getirdi, daha fazla takip etmedi. Karşımda dağınık üç grup halinde düzen aldı. 
On gün sonra aynı gün Bitlis cephesinde de icra ettiğim akınla düşmanı mağlup ve perişan ederek hem Muş'u hem de Bitlis'i aynı gün içinde ele geçirmiştim.” 

Uzun akşam sohbetinde konu hanımlar ve erkekler meselesine gelmişti. Mustafa Kemal bu konuda da şunları söyledi: 

“Ben henüz yalnız bir adamım. Benimle, evli bir insanın bu konudaki muhakeme tarzı arasında fark olabilir. Fakat bu hususta tamamen tarafsız olmak ve nefsi duygulardan sıyrılmak gerekir. Şimdi şunu demek istiyorum. Ahlak, her sosyal cemiyetin anlayışına göre başka mana, başka renk, başka maksat gösteriyor gibidir. 

Mesela bizde, iffet ve masumiyet pek büyük ve sıkı kurallara tabidir. Bir Avrupalı bu kayıtları tanımıyor. Onlar bizim nazarımızda tamamen ahlaksız, onlar nazarında biz tamamen vahşi. Bununla birlikte iki felsefeden birini tercih etmek lazım 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geliyor. Erkek ve kadın, doğal asli yapısına dönerken daha süslü, daha insani, tamamen hür ve bağımsız olacak ve hayat boyunca hiçbir belirli kurala tabi olmayacak fakat insanlığın devamı, cemiyetin huzurunun sağlanması, genel intizamın korunması için kanunlar, kaideler olacak ve bunlara riayet edilecek. Veyahut olgunluk çağına gelen her erkek ve kadın, her konuda kendine uygun bir eş buluncaya kadar ahlaki temizliğini muhafaza edecek ve bulduktan sonra teşekkül edecek beraberlik bir ev oluşturacak. Taraflardan biri ölünceye kadar veyahut şimdiye kadar geçerli kaideler ve hukuk kuralları çerçevesinde ayrılıncaya kadar erkek karısına, kadın yalnız kocasına manen, fikren, maddeten varlığını adayacak. 


Eşlerde, dışarıya taşma eğiliminde olan duyguları ve temayülleri önlemek için tedbir alalım: İslamiyet'te tatbik edilmekte olan tesettür, kadınların kocalarından başka erkekle katiyen temas etmemeleri ve harici bir hayat kurmamaları hususunda kadınları bir dereceye kadar durdurabilir. Fakat erkekler için, bugünkü çağın şartlarında bir engel oluşturmak zordur. Bu noktada, onları ciddi ve sürekli mesai içinde bulundurmak suretiyle meşgul etmek akla gelebilir. Pek güzel, o kadar ciddi ve yorucu meşguliyetten sonra, çağın gelişmesi ve medeniyetin ilerlemesiyle zihni aydınlanmış bir erkek, işinden doğru evine gelip kapanmak suretiyle, yarın için gereken çalışma şevk ve kudretini kazanabilir mi? Biraz hava almak, biraz musiki, biraz tiyatro şeklinde bir hayat arzu etmez mi? Bu doğal ve medeni gereklilikleri yaparken yanında karısı bulunmazsa, bu noksanı telafi etmek lazım gelmeyecek mi? Çünkü bir erkek için kadının varlığından, kadın sözünden, kadın eşliginden mahrum bulunmak bir noksandır ve ister istemez karşılanır. Fakat evde erkeksiz kalacak kadın için erkek ihtiyacı da aynıdır. Ruhun ihtiyacıdır ve mühim olan budur. Sonra, bu derece sıkı şartlara tabi yaşayacak kadınlarımızın hayat hakkında, 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medeniyet hakkında, hürriyet hakkındaki fikirleri, tecrübeleri ne olabilecektir? 

Hatıra gelir ki, biz kadınlarımıza çocukluklarından itibaren evleninceye kadar yüksek mekteplerde ilimleri, sanatları ve dilleri tahsil ettiririz. Evlendikten sonra bütün bu bilgi zengiliğiyle kocasını, evini süsleyeceğini ve mutlu edeceğini de öğretiriz. Fakat evleneceği seneye kadar, bu yüklenilecek mükemmel tahsili nerede vereceksiniz? Mekteplerde mi? Bir defa terbiye ve tahsil anne kucağında başlar. İkincisi, -ki erkekler için de durum aynıdır- mektepten insan mükemmel bir model olarak çıkmaz. Hayata, medeniyete ve her şeye ait terbiye, kanaat ve özgür düşünceler hakiki ve toplu şekilde mektepten alınsa da genel hayata bizzat ve fiilen katıldıktan sonra insanlar, memleketler, işlerle doğrudan temas ederek kazanılır. © Görgü ve terbiye eğitimi, erkek olsun kadın olsun ortak genel hayata ilk adımı atmak için bile genellikle yetersizdir. Erkek gibi kadın da, kadınlığını, kadınlığın mevkiini, ortak ve gerçek hayatın önemi içerisinde birçok hatalardan, sevaplardan sonra takdir edecek ve dengesini bulabilecektir. Mesele bu açıdan incelenirse ve sonra bir erkek ilk gençlik çağı ve delikanlılık evresinden itibaren hayatının her döneminde, ömrünün her anında işlediği ve işlemek eğiliminde bulunduğu -yürürlükteki ahlak kurallarına aykırı- hareketlerin, mantığın dışına çıkmamak şartıyla, onu fazilet ve ciddiyet sahibi bir adam olmaktan uzaklaştırmadığı ve aksine bu hareketlerin hayatta tecrübe kabul edildiği ve ancak böyle bir adamın kadını tanımak, bir kadını mesut etmek, bir kadınla mesut olmak yollarını en iyi bilebileceği dikkate alınırsa, aynı tecrübeleri geçirmemiş bir kadının kocasına göstereceği davranışların, onun bütün ruhsal, duygusal ve maddi ihtiyacını tam olarak karşılayacağı nasıl mümkün ve kabul görülür. 

Ecdadımızın, Osmanlı yiğitlerinin evlilik usulü mağrur erkeklerin tercih edeceği bir tarzdır. Bir Osmanlı için, o da her 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emir ve işaretine hazır, yalnız kendine varlığını adamış veya adamaya mecbur kalmış bir veya daha ziyade kadın vardır. 
Koca yiğit, bunlarla ancak zamanında meşgul olur. Sonra atı vardır, silahları vardır. At ve silah ile icra ettiği askerlik sanatı, başarısı ve ganimetleri onu fazlasıyla eğlendirmeye yeterlidir. 


Fakat zannediyorum, artık bugün kadınları büyük babalarımızın müthiş nazarları altında sinmiş olduğu gibi bulundurmayacağız. 


Velhasıl netice: Bu kadın meselesinde cesur olalım. Vesveseyi bırakalım. Kafalarını açsınlar, onların dimağlarını ciddi ilimler ve sanatlar ile süsleyelim. İffeti, maddi ilimleri sağlıklı bir şekilde izah edelim. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede ehemmiyet verelim. Sonra şahsi ilişkiye gelince, tabiat ve ahlakımıza muvafık eş arayalım ve onunla evlilik şartlarımızı açık ve kesin olarak kararlaştıralım. Ona, riayette kusur edince de onun gereklerini yapalım. Kadın da böyle hareket etsin!..” 


Mustafa Kemal, güzel giyinen ve yakışıklı bir general olarak bütün kadınların dikkatini üzerinde topluyordu. Bir gün her zaman gittiği bir mağazanın sahibi olan bayan: 


“- Yanılmıyorsam Beyefendi henüz evli değil. Acaba bir Avrupalı kadınla mı yoksa sizin milletinizden bir kadınla mı evlenmek isterdiniz?” diye sordu. 


“- Farketmez!” diye cevap verdi Mustafa Kemal ve hatıra defterine şu notu düştü: “Hakikatte düşüncem evlenirsem bir Türk kadınını tercih edeceğim yolundaydı fakat gücenebileceği uzun bir muhabbete girmemek için evlenme mevzuundaki konuşmayı kesmeyi tercih ettim” 

Mustafa Kemal 8 Temmuz günü: “Bugün kaydedilip, incelenecek geleceğe dair fakat vaktim olmadığı için yalnız not etmekle yetiniyorum.” diyerek şu maddeleri yazdı: 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“1. Cemal Paşa'nın konumu, takip ettiği hayat tarzı için servet kaynağı. 

2. Talat Paşa'nın Cemal Paşa'ya karşı soğuk davranışı? 
Sebebi ne olabilir? 

3. Enver Paşa, bana karşı ne politika takip ediyor? Buna karşı ne karar vermeliyim? 

4. Yeni padişah ne gibi vaziyetler alabilir?” 

Enver Paşa meselesi Mustafa Kemal'in kafasını epeyce meşgul ediyordu. Artık her ikisi de Paşa rütbesinde olduğu için Enver Paşa birçok kez Mustafa Kemal ile ters düşmüştü. Buna rağmen, Mustafa Kemal bazı sohbetlerinde Enver Paşa hakkında olumlu ifadeler kullanıyordu. Karlsbadda bir hanımın Türk Ordusu hakkındaki sorusuna karşılık, son yıllardaki savaşlara ilişkin genel görüşlerini özet halinde açıkladı. Hanımım sorusu şu şekildeydi: 

© Bu beni çok şaşırtıyor! Türkiye 1911'den beri hiç durmadan harp ediyor. Bir harpten sonra diğeri onu takip etti değil mi? Türk-İtalyan harbi, Balkan harbi ve sonra da dört yıldır süren bu Umumi Harp. Türkiye'nin her türlü kaynağının, özellikle ordunun hemen hemen tükenmiş olduğu düşünülebilir! Harp sahalarında öldürmek için bu kadar insanı nerede buluyorsunuz?” 

“- Öyleyse bana müsaade edin de size izah edeyim” diye başladı söze Mustafa Kemal; “Türk-İtalyan harbi sırasında Türkiye kendi kuvvetlerini kullanamadı. Biliyorsunuz ki İtalyanlar harp ilan etmeden bizi yakaladılar. Deniz yolunu kestiler. 
Osmanlı Afrikası, ordusuz, İtalyan kuşatmasına bırakıldı. İtalyanlar, hiç maniasız, Trablusgarb'i, Bingazi'yi, Derne'yi ve Akdeniz kıyısı şehirlerini işgal ettiler. Şayet İtalyan silahlı kuvvetleri bir sene boyunca, baştan barışa kadar dövüştülerse onları döven düzenli ordu değildi, hayır matmazel bunlar sadece çöl göçmenlerinin başındaki birkaç Türk kumandanıydı. Bizzat 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ben oradaydım ve Derne kuvvetlerine kumanda ediyordum. 
Görüyorsunuz ki Matmazel, bu harpte Türk ordusuna hiç dokunulmamıştır. 


Balkan harbi ise Türk ordusunun katıldığı bir harp değildir. Bu bambaşka bir şeydi, bir bozgundu! Fakat Türk ordusunun bozgunu değildi, hayır hiç değil. Bu Türkiyedeki eskinin yıkılması, Türk ordusunun başındaki bilgisiz kumanda heyetinin geri çekilmesiydi. Balkan kuvvetleri bu harbin sonuçlarını, odönemde Türkiye'ye hâkim olan şahısların bilgisizliğine borçludur. Denilebilir ki bu harb de Türkiye için bir sürprizdi. 
Ordu birleşebilmek ve bir plana göre toplanabilmek için yeterli zaman bulamamıştı. Öncü birlikleriyle düşman hücumları karşılanmıştı. Büyük ve hakiki Türk ordusu teşekkül ettirilememişti. Öyle zamanlar olmuştur ki, milleti orduya çağırmak yerine birlikler terhis edilmiştir. Bütün iktidarı ellerinde tutan birkaç şahsın bilgisizliği cesaretle müdafaa edilebilecek kabiliyetteyken ve kabiliyette olan bir orduyu kullanamadan, memleketin en kıymetli kısmını düşmana ikram etti. Bugünkü harp çıkmadan önce, Türkiye'nin yeniden eski durumuna gelmesi için, sadece bir sene bulunduğu bir hakikattir. Böyle kısa bir zamanda büyük bir şey yapılamayacağı aşikârdır. Fakat her şeyden kuvvetli olan zaman, gençliği eskinin yerine geçirmek için, olay olarak uygun zamanı sağlamıştı. 


Genç bir subay olan Enver, Avrupa Türkiyesi'nin kaybı- nın bir neticesi olan donuk dönemden faydalanarak, Harbiye Nazırı olarak Osmanlı ordusunun başına geçti. Orduya ilk ve en büyük hizmeti, orduyu o eski kumaş parçalarından kurtarması olmuştur. 


Aklın eline geçtikten sonra, ordu öylesine çabuk çehresini değiştirdi ki, Çanakkalede İngilizleri yenerek, Galiçyada Avusturyalılara yardım ederek, Makedonya ve Romanyada müttefiki ordularla muzafferane işbirliğinde bulunarak, kıymetini çabucak göstermede gecikmedi. 
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Kısacası matmazel, eğer Türkler bu umumi harbe girmemiş olsalardı, müttefiklerin lehinde görünen bugünkü askeri durum tam tersini gösterirdi diye iddiada bulunmakta bir mahzur görmüyorum. Türklerin Çanakkaledeki zaferlerini gördükten sonradır ki, Bulgaristan, Türk dostlarıyla beraber harbe girmek lüzumuna inanmıştır. 

Eğer Mareşal Hindenburg, Türk ordusunun yardımıyla Galiçya dağlarında ilerleyen Rus hücumlarını geri çevirmeseydi, Hindenburg, Hindenburg olamazdı. 

Eğer Kafkasyada, Mezopotamya'da, Filistinde nihayet bütün Türkiye hudutlarında, Türk ordusu önündeki Rus, İngiliz ve Fransız kitlelerini tutmamış olsaydı ve eğer Türkiye memleketinin bazı kısımlarını feda etmeseydi, Alman ordusunun bugünkü gibi dayanabilmesine inanılır mıydı? Matmazel, hayır! 
Bu hakikatin Türklerin büyük bir kısmı tarafından bile bilinmemesi ne kadar esef vericidir” 

Mustafa Kemal, Karlsbadda geçen günlerine ait bütün hatıralarını tamamen ve olduğu gibi yazmadı. Bunun iki sebebi vardı: Birincisi, lüzumu kadar yazı yazmak için vakti yoktu. 
İkincisi: Her düşündüğünü, her yaptığını, yani bütün hayat ve fikir sırlarını bu defterlere nasıl emniyet edebilirdi. Gelecekte sükünetli bir ortamda ve kendi âleminde yaşamaya muvaffak olursa, ihtimal o zaman hayat hatıralarını yazmak mümkün olacaktı. 


26 Ağustos 1918 Pazartesi - Halep 
> 


M ustafa Kemal, tedavisi tam olarak tamamlanmadan Karlsbad Viyana'dan ayrılıp 2 Ağustos 1918 Cuma günü İstanbul'a geldi ve doğrudan yeni Sultan Vahdettin'i ziyaret etti. 
İzzet Paşa'nın da olduğu ziyarette Vahdettin'in sultanlığını kutladıktan sonra Harbiye Nazırlığı'nın Enver Paşadan alınarak kendisine verilmesini istedi. Vahdettin buna cesaret edemedi. 
Cuma günü olduğu için selamlık bölümüne geçti, Enver Paşa da oradaydı. Cuma törenleri bittikten sonra Sultan'ın Mustafa Kemal'i çağırdığı haberi geldi. Vahdettin Mustafa Kemale 'Suriye 7. Ordu Komutanlığı görevine atandığını ' bildirdi. Kendisi hakkındaki talebi İzzet Paşa'dan öğrenen Enver Paşa, hemen harekete geçmiş ve Mustafa Kemal'in acilen Suriye'ye atanmasını önerip Padişah'a kabul ettirmişti. Mustafa Kemal tekrar selamlığa döndüğünde Enver Paşa gülüyordu. Durumu anlayan Mustafa Kemal, Enver'e dönerek: 
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© Bravo kutlarım sizi, başardınız intikam aldınız. Ancak geleneklerimize aykırı olarak emri siz değil, doğrudan Sultan'a verdirdiniz” diyerek tepki gösterdi. Enver, İzzet Paşa ve diğer paşalar gülümsediler ancak cevap vermediler. 

Mustafa Kemal Paşa, Suriye Filistin cephesindeki son durum hakkında bir inceleme yaptı, Enver Paşa ile görüştü, çeşitli taleplerde bulundu ve bazı kolorduların kendisine bağlanmasını talep etti. Enver Paşa ise cephede durumun ve ordunun çok iyi durumda olduğunu söyledi. 

Mustafa Kemal, İstanbul'dan hareket etmeden önce bazı görüşmelerde daha bulundu. Bir gece Kösülerden Beyzade ile Nişantaşı'ndaki Devlet Giray'ın evinde buluştular. Sohbetlerinde Devlet Giray'ın komşusu ve Halep'in Arap eşrafından Salih Fansa adında bir Türk dostu da vardı. Fansa, “aldıkları haberlerde İngilizlerin Halep'teki yerli Araplara büyük miktarlarda altın dağıttığını, silahlar verdiklerini ve başlarında İngiliz casusları ile hazır bekletildiğini” anlattı. Beyzade, bölge ile ilgili kendilerine ulaşan son istihbaratları Mustafa Kemale iletti. “İngilizlerin, Yahudi, Ermeni ve Arapları birleştirdiğini” belirten Beyzade önemli bir bilgi edinmişti. 

İngilizlerin Kahire Yüksek Komiseri Wintage, 30 Haziran 
1918 tarihli bir yazısında Yahudi Lideri Weizmann ile görüştüğünü, Weizmann ile Faysal'ın Akabede mutabakata vardıklarını belirterek şöyle söylüyordu: “Weizmann, Kral Hüseyin'e mali yardım ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriye için destek vaad etmiştir. Karşılığında da Filistin'deki Siyonist arzularını Araplar tanıyacaktır.” 

Mustafa Kemal 26 Ağustos 1918 tarihinde Halep'e vardı. 
Buradan 7. Ordu Karargâhının bulunduğu Nablus'a geçti. İlk intibalarını hatıra defterine şu şekilde kaydetti: 


“Nablus karargâhında, ikinci defa Yedinci Ordu Komutanıydım. İlk işim çok üzücü ve yorucu seyahatlerle cepheyi dolaşmak 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ve vaziyeti tetkik etmek oldu. Bu teftiş neticesinde kanaatim şu idi ki, her şey bitmiştir. Yakın felaketi önlemek için esaslı tedbir bulmak güç idi. Düşününüz yüzlerce kilometre üzerinde üç ordu vardı, adları ordu... Zayıf dağınık bir takım kuvvetler. Daha İstanbulda ayrılmazdan önce düşündüğüm, şekiller içinden çıkmak ve hakikatler içine girmekti. Yani bütün bu kuvvetlerle ufak da olsa kıymetli bir kitle halinde tek bir ordu teşkil etmek idi. 
Mademki ben buraya memur ediliyorum, kendime güvenerek lazım gelenleri daha önce İstanbuldan hareketten önce bilirdim ki, bu kuvvet benim emrime verilmelidir. Bu yoldaki tekliflerim ciddiye alınmadı.” 


Mustafa Kemal 9 Eylül'de bölgedeki bütün birlikleri yeniden denetledi. Kösülerden gelen bir istihbaratta, “İngiltere ve Fransa'nın birlikte hareket edeceği belirtildikten sonra İngiliz Dışişleri Bakanı George Lloyd tarafından hazırlanan 20 Ağustos 1918 tarihli bir Ortak Deklarasyon taslağı eline ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'a sunulmak üzere hazırlanan taslak şu şekildeydi: 


“Büyük Britanya ve Fransa; Arabistan, Suriye, Cezire ve Yukarı Irak'ın Arapça konuşan sahalarının bütün kısımlarında yerli hükumet ve yönetimlerin kurulmasını, ayrı ayrı ve müştereken teşvik ve yardım etmeyi taahhüt ederler. İlaveten bu bölgeler Türklerden kurtarıldıktan sonra bunların herhangi bir parçasını ilhak etmemeğe de söz verirler. Mukimlerin çoğunluğu veya bu sahalardan herhangi birinin yerli hükumeti açıkça davet ettiği veya yerli hükumetler başka bir yabancı devlet tarafından yapılacak ilhakı önlemekte gayrı muktedir veya isteksiz olması durumu hariçtir” 

Fransa ve İngiltere, işgalden önce ne yapacaklarını karara bağlamışlardı. Mustafa Kemal, gözlemlediği sonuçları İstanbul'da bulunan yakın arkadaşı Dr. Rasim Ferit Beye gönderdiği 11 Eylül tarihli mektubunda şöyle özetledi: 
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“Nablusa geldim. Suriye'yi bir defa daha baştanbaşa etüt ettim, muharebe hatlarını baştanbaşa geçtim. Komutan, subay, erbaş ve erlerimizi gördüm. Gözlemlerimi şöyle özetleyebilirim: Suriye genel olarak acınacak hale gelmiştir. Vali yok, komutan yok, İngiliz propagandası çok, İngiliz teşkilatı her yerde faaliyet halinde, halk hükumetten nefret ediyor, bir an önce İngilizlerin gelmesini istiyorlar. Düşman kıtalarıyla, vasıtalarıyla kuvvetli, 


-. 


biz onun karşılığında pamuk ipliği: 

Mustafa Kemal elindeki yetersiz kuvvetlerle bir harekât planı hazırladı. Sol tarafını Şeria Nehri'ne dayadı, sağ tarafında 8. 
Ordu bulunuyor, arkasında ise 4. Ordu yer alıyordu. Türk kuvvetlerinin toplam sayısı 30 bin civarındaydı. Buna karşılık İngiliz Allenby, işi garantiye almak için Arap gönüllülerle birlikte 
200 bin kişilik bir ordu oluşturmuştu. Amerikan desteğindeki 
yeni silah ve teçhizatlar ile kıyı boyunca hazır bekleyen İngiliz donanması da saldırıya hazır haldeydi. Mustafa Kemal, İngilizlerin 19 Eylül sabahı saldırıya geçeceğini haber aldı ve Yıldırım Kuvvetler Ordu Komutanı Liman Von Sanders'i uyardı. Ancak Sanders uyarıyı dikkate almadı. 18 Eylülde Mustafa Kemal'in komutasında, arkadaşları Ali Fuat ve İsmet Beylerin başında olduğu iki kolordu bulunuyordu. 


İngilizler 19 Eylül sabahı saldırıya geçtiler. 7. Ordu kuvvetleri çetin bir karşılık verirken, Mustafa Kemal'in sağ tarafından bulunan 8. Ordu Cephesi İngiliz donanmasının da verdiği destekle kısa zamanda dağıldı. Solda Şeria nehrine dayanan 7. 
Ordu kuvvetlerinin düşman tarafından kuşatma altına alınması tehlikesi ortaya çıktı. Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı, geride kalan 7. ve 4. Ordudan oluşan kuvvetlerin Halep bölgesinde toplanması kararına vardı. Mustafa Kemal'in uyarısını önemsemeyen Liman Von Sanders ertesi sabah Nasıriye Karargâhı'nın İngilizlerce basılması üzerine üzerindeki gecelik entarisi ile kaçarak kendisini zor kurtarmıştı. Mustafa Kemal at sırtında ve askerlerin önünde kolordular arasında gidip 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gelerek, çatışmaları sürdüren güçlerini dengeli bir şekilde geri çekmeye başladı ve 22-23 Eylülde Halepe ulaştırdı. 


Bu arada İngilizler ve Arap isyancılar 25 Eylülde Amman bölgesini ele geçirmiş ve Şam kentinin kıyısına kadar gelmişlerdi. İngiliz Casusu Lawrence ise Şam kenti içerisindeki Arap bedevileri kontrol ediyordu. I Ekimde, donanma ile birlikte saldıran İngiliz ve Fransız güçleri Beyrut'u da ele geçirdiler. 7. 
Ordu kuvvetleri bulunduğu yerde savaşmayı sürdürmesi durumunda doğudan Şam, batıdan Beyrut ve güneyden Amman bölgesinden gelen düşman güçlerinin arasında kalacak ve yok edilecekti. Ordusunu zayiatsız Halepe ulaştıran Mustafa Kemal 
22 Eylül'de Padişahın Özel Yaveri olarak ilan edilmişti. Mustafa Kemal 7 Ekim'de Saray'a gönderdiği telgrafta Nablus'tan Halep'e uzanan askeri harekat sürecini şu şekilde anlatmıştı: 


“. Eylül on dokuzuncu gecesi düşman evvelâ Yedinci Ordu'ya taarruz etmeye başladı. Düşmanın iki taarruzunu durdurdum. 
On dokuz sabahı batımızda bulunan Sekizinci Ordu -Cevad Paşa- kısa bir düşman taarruzu karşısında birkaç saat zarfında dağıldı. Bundan dolayı Yedinci Ordu'nun sağ cenahı ve geri çekilme hattı tamamen düşman tarafından tutuldu. Sağımızda bulunan Dördüncü Ordu -Mersinli Cemal Paşa- hissizliğin azamisini gösterdi. Lüzumlu olan yardımı yapmaktan kaçındı. 
Buna rağmen her taraftan düşmanla muharebe ederek, güneye olan cephemi batıya çevirerek ve Şeria nehrinin vadisinden orduyu geçirerek Aclun tepesi dâhilinde ve Deraa Muzayrib hattında ve oradan üstün bir şeref ve namus ile gerek İngiliz takip güçleri ile ve gerek Şerif güçleriyle muharebe ede ede Şam kadar gittim. Orada, Liman Paşa'nın emriyle Şam'ın muhafazası için üzülerek Cemal Paşa'nın emri altına terk ile kendim de Riyak cephesini tutmak ve orada elde edeceğim kuvvetleri düzenlemekle görevlendirildim. 


Cemal Paşa dahi, Şam Rabu Boğazı'na kadar geldiğinden habersiz olan düşmanın az kuvveti karşısında kendi ordusuyla 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beraber benim ordumu dahi terkederek yalnız başına Riyaka geldi. Ben bundan sonra Riyak'ta teşkil ettiğim kuvvetleri kuzeye doğru hareketlendirerek Şam'da kalan kuvvetlerin dahi İsmet Bey'in emri altında olarak kuzeye hareketini emretmek için vasıta buldum. Şimdi üç günden beridir orduyu yeniden Halep güneyinde toplamakla meşgulüm. 

Düşmanın bilinen üstünlüğü karşısında ve bizim ordu namı altında tutulan beş-altışar bin neferimizin geri çekilmesi tabii idi. Fakat bu geri çekilme daima bir şekil muhafaza edilerek icra edilebiliyor idi: 

Enver Paşa gibi bir ahmak Genel Harekât İdarecisi olmasa idi ve burada beş-on bin kişilik bir askeri heyetin başında ilk top sadâsında ordusunu bırakıp kaçan ve şahsını kurtarmak için şaşkın tavuk gibi öteye-beriye iltica eden kumandan -Cevad Paşa- bulunmasa idi, hiçbir askeri durumu takdir edemeyen bir Dördüncü Ordu Kumandanı -Cemal Paşa- bulunmasa idi ve bunların başında muharebenin ilk gününden itibaren hiçbir tesir ve nüfuzu kalmayan bir grup karargâhı olmasa idi... 

Bu andan sonra, artık sulhten başka yapılacak bir şey kalmamıştır. “ i 

Mustafa Kemal Paşa, Halepe gelince burada bulunan 2. 
Ordu Komutanı Nihat Paşa ile bir toplantı yaptı. Savunulacak alan çok geniş ama eldeki kuvvetler sınırlıydı. İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin İskenderun ve Mersin'den bir çıkarma yapmasını önlemek için Nihat Paşanın Adana bölgesine gitmesi ve Yıldırım Orduları Grubu karargâhı ile Liman Von Sanders'in de buraya taşınması kararlaştırıldı. Bu arada, 8. Ordu tamamen dağılmış ve 4. Ordu da büyük kayıplar vermişti. Mustafa Kemal'in Halepe gelişiyle birlikte 16 Ekim'de 4. Ordu da kaldırıldı ve geriye kalan çok az sayıdaki birlikler Mustafa Kemal'in emrine verildi. Artık Suriye cephesinde sadece Mustafa Kemal Paşanın emrinde bulunan 7. Ordu kuvvetleri kalmıştı. Mustafa 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Kemal elindeki kuvvetlerle yeni tümenler oluşturdu ve düşmanın ilerlemesi yönündeki Halep bölgesine paralel olarak dağıtıp konuşlandırdı. Bu arada İstanbul'da Talat Paşa hükumeti istifa etmiş ve Enver Paşada Harbiye Nazırlığını bırakmıştı. 


Karlsbad'dan tedavisitam olarak bitmeden geldiği için Mustafa Kemal'in böbrek sancıları tekrar artmış ve Halep'teki bir Ermeni hastanesine yatmak durumunda kalmıştı. Buna rağmen, hasta odasında kendine bağlı birliklerin komutanları ve Halep'in ileri gelenleri ile toplantılar yapıyor, gerekli talimatları veriyordu. Mustafa Kemal, hastalığı hafifleyince Baron oteline geçti ve burasını karargâh haline getirdi. İngilizlerin bir Mekanize birliği Halep'in güneyine kadar gelmişlerdi. 
23 Ekim 1918'de bir İngiliz Yüzbaşısı, İngiliz 5. Süvari Birliği 
Komutanı Tümgeneral Macandrev'in bir mektubunu Mustafa Kemal'e ulaştırdı. Mektupta teslim olunması ve buna ilişkin şartlar yazılmıştı. Mustafa Kemal, teslim önerisini reddetti. Bunun üzerine İngilizler, şehrin içindeki casusları kanalıyla Arapları ayaklandırmaya başladılar. Tam bir sokak muharebesi vuku buluyordu. Şerif Faysal'ın emrindeki Arap bedeviler de şehre girdiler ve Kale ile Hükumet Konağı'nı ele geçirdiler. Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu 7. Ordu karargâhına yaptıkları saldırı ise geri püskürtüldü. Bu anları Mustafa Kemal daha sonra hatıralarına şöyle kaydetmişti: 

“Şehrin doğu girişinde bir kalabalığın içine girdik; bunlar asker kıyafeti giymiş halk ve bedevilerdi. Esir olmuştuk. Yanımda kuvvet olarak bir tek nefer yoktu. Hücum eden bedeviler otomobilin etrafını sardılar ve her tarafına yüklendiler. Saldırıyı görünce şoföre: 

- Dur' emrini verdim. Elimde Tahsin Be yin verdiği kırbaçla ayağa kalkarak, onlara anlayabileceği lisanla sordum: 


- Reisiniz nerededir?” Cevap verdiler: 
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- Hepimiz Reisiz” Hemen karar vermek lazımdı, kırbaçla vurmağa başlayarak: 

- Çekilin!” diye bağırdım. Gayri ihtiyari çekildiler, emrettim: 

- Çabuk reisiniz karşıma gelsin” Reisleri geldi, ona dedim ki: 

- Ben sizin yardım ettiğiniz gücü yendim fakat sizin iştirakinizi de mazur görüyorum. Bu akşam yanıma geliniz, sizinle görüşeceklerim var 

- Emredersiniz!” dedi ve uzaklaştı. Şoföre: 

— Çabuk geriye!” emrini verdim Halep'in içindeki karargâha döndüm. Biraz sonra Şeyh geldi. Kendini onun anlayabileceği merasimle kabul ettim ve sordum: 

- Benden ne istiyorsunuz?” 

- Şimdilik bin altın, silah, cephane!” dedi. Bin altını o akşam verdim, silah ve cephane için vaadde bulundum.” 

“Ertesi gün, yine rahatsız olarak karargâhta uzanmış yatıyordum. Bir aralık Halep şehrinin içinde bir ateş koptu; Balkona çıkıp sokağa baktım: Herkes heyecan içindedir ve bir kalabalık otele hücum halindedir, herkes bana doğru geliyor. Vaziyeti kavradım, kırbacımla evvela kalabalığı otel haricine çıkardım. 
Alt kattaki taraçaya indiğim vakit, Halep kumandanı heyecan- dan okuyamadığı bir raporu bana tevdi etti, sükünetle okudum. 
Rapordan anlaşılıyordu ki Halep hücuma maruz kalmıştı. Bulunduğum otelin kapısından sağa saparak yüründüğü zaman bir dörtyol ağzına tesadüf olunur, o noktaya kadar geldim. Bütün yolları tutturmuştum. Düşman tayyaresinden atılan bombalara bazı damlardan atılan bombalar eşlik ediyordu. Bu beni güldürdü çünkü ben Halep'i muhafaza etmeyi düşünüyordum.” 
“Akşam vakti idi; bulunduğum yerden ilerde, birçok adamların 

yere serildiğini görüyordum. Bunlar beni yalnız sanarak hücum eden zavallılardı. Ben Halep şehrinde tam deyimiyle bir sokak harbi yönettim. Saldıranlar, tamamen yenilmiş ve bozguna 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uğramış olarak atıldılar ve kovalandılar. Şehirde duruma tamamen hâkim olduk ve sükünet kuruldu.” 


Şehirde huzur sağlanmıştı ancak İngiliz güçleri büyük bir saldırı başlatırsa Arap şehir eşkıyalarının Türk askerlerini arkadan vuracakları açıktı. Bu yüzden, şehirden çekilerek kuzeydeki dağlık bölgede bir savunma hattı oluşturmaya karar verdi. 
Babul Ferec meydanındaki Saat Kulesi önünde halkın toplanmasını isteyip bir veda konuşması yapacağını bildirdi. Bu duyuruyu haber alan İngiliz güçlerinin komutanı da şehir meydanının bir köşesine yerleşmişti. Mustafa Kemal: 


“. Şehirdeki masum insanların öldürülmemesi için savaş şartları gereğince Halep'ten ayrılıyoruz. Askerlerimden birisine müdahale ederseniz, Halep'te taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmam! İtidalinizi muhafaza ediniz. Akıbetinizin ne olacağını bilmiyorum. Sizi gene Allah'a emanet ediyorum” dedikten sonra atına bindi ve askerleri ile birlikte Sebil bölgesindeki karargâha doğru şehirden çekilmeye başladı. 


Bu sırada İngilizlerin bulunduğu bölgeden bir silah patladı. Mustafa Kemal, önceden bütün güvenlik tedbirlerini almıştı. Türk makineli tüfekleri anında karşılık verdiler ve bir İngiliz albayı vurularak öldürüldü. Mustafa Kemal'in önde olduğu Türk kuvvetleri Sebil bölgesine geldiklerinde, İngilizlerin el koyduğu eski Alman Karargâhını kuşattılar. Çekilme sırasında bir kez daha ateş vuku bulursa bütün karargâhı hedef alacaklarını bildirdiler. Akşama kadar süren bu olaylar neticesinde Türk kuvvetleri Halep'in 5 kilometre kuzeyine çekildiler. Ertesi sabah, 26 Ekim'de Türk ordusunun şehirden kaçtığını düşünen İngilizler ve Arap Bedeviler, yeniden saldırıya geçtiler. Ancak bu hareketi hesap etmiş bulunan Mustafa Kemal, sert bir karşılık vererek İngiliz güçlerini ve Arap isyancıları perişan etti. Şehire dönen Arap bedeviler evlerdeki kap kacaklara kadar bütün şehri yağmaladılar. Mustafa Kemal, bir güvenlik hattı oluşturmuş ve Toros geçitlerini kapayacak şekilde 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Anadolu'yu güven altına almıştı. “Bir hat tespit ettim ve sınırladım. Kuvvetlerime emir ettim ki; Düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek.” diye kesin bir talimat vermişti. Bundan sonraki günlerde de İngiliz ve Arap isyancılar saldırılarını sürdürdüler ancak belirlenen hattan öteye geçemediler. Bu noktadan sonra Mustafa Kemal, Anadolu tarafında önemli direnme merkezleri oluşturmak için çalışmaya başladı. 29 Ekim akşamı, Kilis'te şehrin ileri gelenleriyle toplantı yaptı ve “Savaşın süreceğini, hazırlıklı olmalarını, teşkilatlanmalarını ve silahları da kendisinin temin edeceğini” bildirdi. 

Bu sırada yeni Osmanlı Hükumeti, 1916'da Kut-ul Amarede esir alınan ve İstanbul Büyükada'da tutuklu bulunan İngiliz General Townshend'in yaptığı arabuluculuk sonucunda 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. Ateşkesin maddeleri şunlardı: 

1. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkâmlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır. 

2. Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir. 

3. Karadeniz'deki torpiller hakkında bilgi verilecektir. 


4. İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim olunacaktır. 

5. Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir. 

6. Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır. 

7. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. 
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8. Osmanlı demir yollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır. 


9. İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır. 


10. Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır. 


11. İran içlerinde ve Kafkasyada bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler. 


12. Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir. 


13. Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir. 


14. İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiyeden temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.) 

15. Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır. 

16. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır. 

17. Trablus ve Bingazideki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır. 

18. Trablus ve Bingazide Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır. 

19. Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zartında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir. 

20. Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir. 
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21. İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir. 

22. Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdinde kalacaktır. 

23. Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir. 

24. Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır. 

25. Antlaşma, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü yerel saat ile öğleden sonra yürürlüğe girecektir. 


31 Ekim 1918 Perşembe - Adana 
0 


ondros Ateşkes Anlaşması acilen ordulara duyuruldu. 31 

Ekim'de Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Liman Von Sanders, Mustafa Kemal'i Adana'ya çağırdı ve kumandanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya devretti. Sanders, yaptığı devir teslim töreninde şunları söyledi: 


©. Ekselans! Siz muharebe cephelerinde, Arıburnu'nda ve Anafartalar'da çok yakından tanıdığım kumandansınız. Aramızda gerçi bazı hadiseler ve vakalar geçti. Fakat bunlar, nihayet bizi birbirimize daha iyi tanıtmış oldular. Kalpten dost olduğumuzu zannederim. Bugün Türkiye'yi terke mecbur olunurken, emrim altındaki orduları, Türkiye'ye ilk geldiğim zamandan beri takdirkârı bulunduğum bir kumandana teslim ediyorum. Bu umumi felaket içinde bedbahtlık duymamak mümkün değildir. Ben yalnız kumandayı size bırakmakla müteselli oluyorum. 
Bu dakikadan itibaren emir sizindir. Ben sizin misafirinizim.” 
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Liman Von Sanders, emrinde bulunan birliklere gönderdiği veda mektubunda ise şöyle söyledi: 

“Ordular Grubu'nun emir ve komutasını, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin birçok meşhur muharebede liyakat ve ehliyetini ispat eden ellerine devretmek mecburiyetinde kaldığım şuanda; emir ve komutam altında Osmanlı İmparatorluğu'nun menfaati uğrunda ifa ettikleri hizmetlerden dolayı bütün subay, memur ve erlere kalpten teşekkürlerimi sunarım.” 

Karargâhta Alman subaylar: “Artık harp bitmiştir” diye konuşuyorlardı. Bunu duyan Mustafa Kemal arkadaşlarına: “Onlar için harp bitmiş olabilir. Bizim için yeni başlıyor!” 
diye söyledi. Diğer taraftan gerekli tedbirleri almayan, orduyu tedbirsiz saldırılarla karşı karşıya bırakan ve ülkeyi bu duruma getiren İttihatçılar 1 Kasımda İttihat ve Terakki Fırkası'nı resmen kapattılar. İttihatçı liderler Enver, Talat ve Cemal Paşalar ile Beyrut Valisi Azmi, Eski Polis Müdürü Bedri, Dr. Nazım, Dr. Bahattin Şakir ve Cemal Azmi 2-3 Kasım gecesi bir Alman denizaltısı ile Rusya'nın Odesa kentine kaçtılar. 


Mustafa Kemal Paşa, Görevi devraldıktan sonra güney cephesindeki ordunun durumunu defterine şu şekilde özetlemişti: 


“Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığını üzerime aldıktan sonra düşündüğüm esaslı noktalar şunlardı: Doğrudan doğruya elim altında bulunan kuvvetleri geçirdikleri bütün badirelere rağmen, işe yarar gerçek kuvvet haline getirmek, düzenlemek, teşkil etmek, takviye etmek. Hicaz Seferi Kuvvetini, Maan kuvvetlerini hiç de hesaba katmayı düşünmedim. Onların aslında tutsak olmaya mahküm olduklarını iki yıl önce Cemal ve Enver Paşalara anlatmıştım. Musul yöresinde bulunan 6. Orduyu, faydalanılacak bir durumda görmek isterdim. Bu maksatla, bu ordunun komutanıyla doğrudan doğruya haberleşmeye giriştim. 
İstanbul ve Çanakkale yöresinde bulunan kuvvetlere umut bağlamıyordum. Doğuda Azerbaycan ve İranda bulunan ordularla 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hiçbir ilişkim ve temasım yoktu. Onlar için henüz bir şey düşünecek halde değildim. Aden kapısını zorlayan Sait Paşa Tümeninin mevcudiyetini bile hatırlamıyorum. Fakat her şeyden önce elimin altında bulunan 7 ve 2. Orduların istediğim biçimde takviyesi halinde, bütün felaketlere rağmen, Türk sesinin işittirilebileceği kanısındaydım. Bu yolda işe başladım, bana yardım eden ordu, kolordu komutanları ve kurmay arkadaşlarım benim bu düşünce ve görüşlerimi anlamış ve bana her ihtimale karşı yardım etmeye söz vermiş kişilerdi.” 


Mustafa Kemal komutayı aldıktan sonra 3 Kasım'da emrinde bulunan Adana merkezli 2. Ordu ile kendi yerine Ali Fuat Paşa'yı getirdiği Halep merkezli 7. Ordu komutanlıklarına şu emri verdi: 


“1. Suriye sınırı, Suriye Vilayeti'nin kuzey sınırı telakki edilmelidir. Bu sınır, Lazkiye kuzeyinden, Han Seyhun güneyinden geçerek doğuya doğru devam eder. 


2. İskenderun, Antakya, Cebel Seman, Katma, Kilis havalisinin Türklerle meskün olduğu ve Halep ahalisinin dörtte üçünün Arapça konuşan Türk olduğu her vesile ile hatırda tutulmalı ve her davada bu esas ittihaz edilmelidir.” 


Bu şekilde Mustafa Kemal, daha o gün kafasında hazır olan Misakı Milli sınırlarını arkadaşlarına ve orduya da duyurmuş oluyordu. Buna karşılık, Türk yurdunu paylaşmak için adeta aç sırtlanlar gibi bir köşede bekleyen emperyalist ülkeler sıraya girmişlerdi. The New York Times Gazetesi 3 Kasım 1918'de şöyle bir yazı yayınladı: 

“.. Türkler, katliam ve yağmaya dayanan hâkimiyetlerinin sonsuza kadar sürmeyeceğini bildiklerinden ve kendilerini savunma yönünden en emin bölge olarak güneyi gördüklerinden, Şam elden giderse biz de biteriz' anlamına gelen bir sözü söylemişlerdir. Bu gelişmelerden sonra dünyanın en verimli bölgelerinden birini 500 yıldır işgal ederek bu bölgelere katliam ve 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yağmadan başka hiçbir şey yapmayan bu vahşi insanlara kimsenin yardım elini uzatacağını sanmıyoruz. Böyle bir yardıma kalkışan kimse yanlış ata oynamış olacaktır. Zira Türkler'in dünya siyaset tarihindeki sayfaları kapanmak üzeredir.” 

Esasen Bahriye Nazırı Rauf Bey yönetimindeki Osmanlı Barış Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un daha önce ilan ettiği Barış Şartları'ndan cesaret alarak Mütareke için önce Amerikalılara başvurmuşlardı. Ancak, Wilson Türklerin başvurusuna uzun süre cevap vermemiş ve İngilizlerin bazı bölgeleri daha işgal etmelerini ve İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan donanmasının Çanakkale önlerine gelmesini beklemişti. Hepsinin gerçek niyeti Türkiye'yi paylaşmak, ya da işin doğrusu tamamen Anadolu'dan silmekti. 

Mustafa Kemal Paşa, Adana Karargâhını, Şakirpaşadaki Hacı Seyit Ağa'nın bağ evinde kurdu ve şehir merkezinde de Muradiye Oteli'nde bir merkez komutanlığı oluşturdu. O günden sonra şehrin ileri gelenleri Paşa'yı ziyaret etmeye başladılar. Eşraftan birçoğu “Çukurova'nın düşmanlar tarafından işgal edilmesini istemiyoruz” diyerek kasalarının anahtarlarını Mustafa Kemal'in masasının üzerine bırakıyor ve “Canımızla malımızla emrinizdeyiz” diye söylüyorlardı. 


Mustafa Kemal, Mütareke sonrasında bölgedeki İngilizlerle müzakereleri yönetmek üzere Ali Fuat Paşa'yı görevlendirmişti. 
İngilizler, Alanya'dan İskenderun körfezine kadar olan Kilikya bölgesinin Suriye sınırları içerisinde olduğunu ve kendilerine teslim edilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Mustafa Kemal ise, mütarekenin imzalandığı günkü sınırları esas kabul ediyor ve Misakı Milli olarak tanımladığı alandan geriye çekilmeyeceklerini belirtiyordu. 

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın arkasına gizlenen niyetleri gören Mustafa Kemal, İstanbul'a sık sık telgraflar çekiyor ve Anlaşma maddelerinin muğlak kısımlarının düzeltilmesi 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gerektiğini haber veriyordu. 5 Kasım 1918'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta şu uyarıyı yapmıştı: 

“.. Toros Tünelleri işgal kuvvetlerinin miktarı, İngiliz Komutanlığı tarafından bildirilir buyruluyor. Bu kuvvet mesela, icabında Anadolu'yu kendi egemenliği altına geçirecek derecede dahi olsa müsaade edilecek midir? Garnizonların teslimi maddesi ihtiyaten yazılmış maddedir buyruluyor ve müteakip cümlelerle, cephelerde bulunan birliklerin bu hususla alakası olmayacağı izah ediliyor. Aciz kanaatime göre, bu maddenin İngilizler tarafından bizi aldatmak için yazdırılmış olduğuna, Osmanlı delegelerinin imza ettikleri Mütareke şartlarının taraflarca başka başka anlaşıldığına şüphe kalmamıştır. Pek ciddi ve samimi yanlış görüş ve anlamaları giderecek tedbirler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediklerine boyun eğecek olursak, ihtiraslarının önüne geçme imkanı kalmayacaktır.” 


Ateşkes Anlaşması imzalanmış olmasına rağmen düşman kuvvetler işgallerini sürdürüyordu. 4 Kasım günü İngilizler Musul'u işgal ettiler. Amaçları İskenderundan Musul'a kadar olan bölgeyi Adana, Maraş, Antep ve Urfa'yı da içine alacak şekilde işgal etmekti. Bu yüzden İskenderun körfezine savaş gemilerini getirdiler ve Türklerin buradaki mayınları temizlemesini istediler. İngiliz güçlerinin işgal niyetini iyi bilen Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanı yaptığı Ali Fuat ile özel bir görüşme yaptı. Ali Fuat paşa hatıralarına bu durumu şöyle kaydetti: 


“İngilizler ve onu takiben diğer İtilaf Devletleri mütareke filan dinlemeyecekler, emri vakilerle memleketimizi işgal edecekler. Türk ordusunun hudut boylarındaki kısımlarını esir almaya kalkışacaklar veyahut bunları memleket içine çekilmek zorunda bırakarak terhisini sağlayacaklardı. Vatanımızı her türlü müdafaa ve mukavemet vasıta ve imkânlarından mahrum bıraktıktan sonra da arzularını cebren ve tazyik ile kabul ettireceklerdi. 
Musul'un işgali, İskenderun hadisesi ve nihayet İngiliz mütareke 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heyetinin yersiz talepleri bunun açık birer delili idi. Padişah kendi tahtını düşünecekti.” 

Görüşmenin sonunda Mustafa Kemal, Ali Fuat'a 

“- Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır” diye söyledi ve Ali Fuat da: 

“© Aramızda tam bir mutabakat var Paşam!” diye cevap verdi. 

Mustafa Kemal, mütarekenin ardından Yıldırım Ordular Grubu'nun ve onunla birlikte 7. Ordu'nun da lağvedileceğini tahmin ediyor ve geride 20. Kolordu'nun başındaki Ali Fuat'a büyük görev düşeceğini kaydediyordu. İngilizlerin işgal emellerine karşılık ilk Milli Mücadele alanı bu güney cephesi olacaktı. Bu sebeple 20. Kolordu'yu Islahiye yönüne doğru hareket ettirdiler. 

İngilizler, İskenderun'u işgal etmek için Halep Musul bölgesindeki kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla Hassa — Kırıkhan yolunu kullanacakları gerekçesini bulmuştu. Mustafa Kemal, 5 Kasım'da bölgedeki birliklere telgraf çekip “İngilizlerin İskenderun'a çıkarma yapması durumunda ateşle karşılık vermelerini emretti ve kuvvetleri de buna göre konuşlandırdı. 
6 Kasım'da da hem İngiliz kumandanlığına, hem de Sadrazam 
ve Erkanı Harbiye Reisi Ahmet İzzet Paşa'ya bu kararını bildirdi. Aynı gün İngiliz ve Fransız gemilerine uyarı ateşi yapıldı. 

7 Kasım'da İngiliz Donanması Amirali'nin yanındaki Türk 
irtibat subayı Deniz Yüzbaşı Şevket imzası ile bir telgraf geldi. 
Telgrafta şunlar yazıyordu: 

“Britanya Hükümeti'nden aldığım talimata uygun olarak Mütareke'nin 7, 10 ve 16. Maddeleri gereğince, İskenderun Komutanı'nın, General Allenby tarafından kendisine bildirilecek süre zarfında şehri teslim etmesini, aksi takdirde zikredilen 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generalin şehri zorla işgal edeceğini zatınıza teklif ve komutana talimat verilmesini talep ederim.” 


İşgalciler tam da Mustafa Kemal'in öngördüğü şekilde davranmışlar ve sonunda İskenderun'u işgal edeceklerini bildirmişlerdi. Mustafa Kemal, durumu Sadrazam'a haber verdiği zaman 8 Kasımda Ahmet İzzet Paşa cevaben Şehri teslim teklifine hak ve salahiyetleri yoksa da, İskenderun şehri için Mütareke feshedilemeyeceğinden, müracaat halinde şehrin tahliye ve teslim edilmesini! emretti. Mustafa Kemal istemediği halde bu emri uygulamak zorunda kaldı ancak Sadrazam'a şu uyarı mesajını gönderdi: 


“.. İngilizlerle yapılan Mütarekenin imzalanan şekli, Osmanlı Hükumeti'nin selametini içerecek mahiyette değildir. Mezkur maddelerin şüpheli ve müspet manalarının bir an evvel tespit edilmesi lazımdır. Yoksa İngilizlerin isteklerine bugüne kadar olduğu gibi mukabelede devam olunduğu takdirde, Payas-Kilis hattına kadar olan araziyi isteyen İngilizlerin yarın Torosa kadar olan Kilikya mıntıkasını ve daha sonra Konya-İzmir hattı- nın işgalinin lüzumlu olduğu tekliflerinin birbirlerini takip edeceği ve sonuçta Ordumuzun kendileri tarafından sevk ve idaresi, hatta Bakanlar Kurulunun Britanya Hükumeti tarafından seçilmesi lüzumu gibi tekliflerin karşısında kalınmak durumunda bulunulacaktır. 


Şahsen her ne hal ve durumda bulunursam bulunayım, doğruluğuna kani olduğum bu hususu gereken kişilere arz etmeyi memleketin selameti bakımından uygun bulurum. Bunların söylenmemesine yaradılışım mani olur. İskenderun bölgesinde bulunan 41. Tümenin hemen Payasa çekilmesini ve İskenderun'un teslimi için gereken tedbirlerin alınmasını, İskenderun-Halep yolunun keşfine izin verilmesini emrettim. İngiliz Başkomutanlığının İstanbul'a yaptığı bildirilen müracaatı, tarafınızdan gelecek cevaba göre emir buyurulursa birliklerimizi Payas-Kilis hattı kuzeyine dahi çekmek için şimdiden tedbir alındığı arz olunur” 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Netice olarak İskenderun'un teslimine ilişkin protokol uyarınca, 9 Kasım'dan itibaren 10 Kasım sabah 8'e kadar İskenderun civarı Osmanlı ordusu tarafından boşaltılacaktı. Mustafa Kemal, Harbiye Nazırlığına gönderdiği raporda şu ifadeleri kullandı: 

“İskenderun, 9 Kasım 1918de 15 kişilik bir İngiliz kıtası tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yalnız şehri işgal etmekle kalmamışlar, aynı zamanda şehri Anadoludan tecrit etmişlerdir.” 

Mustafa Kemal ile baş edemeyeceğini anlayan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa sonunda Yıldırım Ordular Grubu ve 7. Ordu 
Komutanlıklarını kaldırmaya karar verdi. Emir, resmi olarak 10 
Kasım'da ulaşacak olsa da Mustafa Kemal İstanbul'daki arkadaşlarından haberi duymuş ve 8 Kasımda Ahmet İzzet Paşa'nın da istifa ettiğini ve yerine Tevfik Paşa'nın getirildiğini öğrenmişti. 

8 Kasım günü Mustafa Kemal, Şakirpaşada bir toplantı 
yaptı. Toplantıya 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa, bölgedeki bazı önemli komutanlar, Ramazanoğlu Ailesi gibi eşraftan birçok kişi katıldı. Toplantıda kimsenin tanımadığı birkaç genç de vardı. 
Yöredeki Kösülerden Ömer Hoca, oğlu Kara Mehmed'i ve arkadaşı Kara Hasan'ı, Beyzade'nin selamıyla toplantıya, Mustafa Kemale göndermişti. 

Mustafa Kemal, Padişah'ın emriyle 10 Kasım günü Adanadan ayrılacağını, memleketin halinin kötü olduğunu, Avrupalı işgalcilerin mütareke şartlarına uymayacağını ve kıyılardan başlayarak Anadolu'yu tümüyle işgal etmeyi düşündüklerini, silahlarına sahip olmalarını, gerekli yerlerde siperler kazmalarını, milli mücadeleye hazır olmalarını söyledi. Toplantıya katılan Ahmet Remzi: 

“- Paşam! Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmesini de biliriz. Nihat Paşa'ya emir ver bize silah bıraksın” diye söylerken, Mücavirzade Mustafa Efendi de: 
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“- Paşam! Öldürmeden Ölmeyeceğiz!” diye bağırarak kararlılıklarını vurguladı. Adana'nın tüccarları bu mücadeleye her türlü maddi desteği vereceklerini beyan ettiler. Mustafa Kemal; 


“- Evet, bu topraklara düşman çizmesi basmayacak ve bu millet esir olmayacak!” diyerek toplantıyı noktaladı. 


10 Kasım 1918'de Mustafa Kemal, Adana garından trenle 
hareket etti. Yol boyunca nasıl bir hareket tarzı benimseyecegini, işgalcilere karşı nasıl bir mücadele yürüteceğini ve Türk milletini nasıl ayağa kaldıracağını düşündü ve bir dizi notlar aldı. Bu arada yanına okumak için daha önce arkadaşı Mustafa Nuri'nin yazdığı “Zabit ve Kumandan isimli kitaba karşılık dostluk cevabı olarak yazdığı “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal isimli defteri almıştı. Cepheden cepheye koşarken bastırma imkanı olmadığı kitabı dönünce İstanbul'da bastırmayı düşünüyordu. Defteri bir kez daha gözden geçirirken şu satırlar üzerinde bir kez daha durdu: 


“Ordunun vazifesi, vatanı çiğnemek isteyen düşmana karşı ayağa kalkmaktır. Bu kalkış, elbette yerinde durmak için değil, düşmana atılmak için olursa kalkılmış olduğuna değer. Zabit ve Kumandan'ın üçüncü bölümü bu konuda ne hakiki esaslar gösteriyor. Başarı için en emin vasıtanın taarruz olduğunu anlamak için ısrara gerek yok. Ancak taarruz ordusu vücuda getirecek milletin, Japonların Kukeki Zayşın dedikleri taarruz ruhuna sahip olması lazımdır. 


Bu taarruz ruhu, 1904 yılında: Bin keder, bir umutsuzluk; fakat her şeye rağmen ileri. Başka hiçbir şey düşünmek lazım değil, Cesedimi savaş meydanında teşhir etmek. İşte bu Cenabı Hakkın emeli. diyerek şarkı söyleyerek Kazomaro gemisi ile harbe giden Albay Kujimalarda... 


Bu taarruz ruhu, Sasebo Limanı'ndan harbe çıkarken ailesine: Bu andan itibaren benden haber beklemeyin! Vazifemden 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başka bir şeyle meşgul olamayacağımdan sizden de haber istememi' diye yazan Amiral Togolarda... 

Bu taarruz ruhu, Nanzan muharebesinde oğlunun kalbinden vurulduğu haberi üzerine, ailesine: Oğlumun külleri Tokyo'ya getirildiği zaman hemen defnolunmasın! Yakında ben ve küçük oğlum da hayatını kaybedeceğinden, o zaman üçümüzü birden defnedersiniz” emrini veren General Nokilerde ve bunları takip edenlerin hepsinde bütün zenginliği ile mevcut olduğu içindir ki, Japonlar iri yapılı Ruslara meydan okudular.” 

Mustafa Kemal, bir zamanlar yaşadığı savaş tecrübeleri ile yazdığı bu esasları harekete geçirmeyi planlıyordu. Artık dağıtılan düzenli ordularla değil, topyekün milletin sahipleneceği bir Milli Mücadele ile vatan kurtarılacaktı. Bu kurtuluşu organize etmesi için artık İstanbulda olması daha hayırlı olacaktı. 


13 Kasım 1918 Çarşamba - İstanbul 
> 


ustafa Kemal 13 Kasım 1918'de Adana'dan trenle İstanbul 

Haydarpaşa istasyonuna geldi. Tam da o gün İngilizler, İskenderun ve Antakya'ya asker çıkarırken, bir yandan da Çanakkale boğazının iki yakasını işgal etmişler ve 61 parça savaş gemisiyle İstanbul'a giriyordu. Gemilerin geçişi yüzünden bir süre Haydarpaşada bu durumu üzüntü, hiddet ve hırsla seyretti. Kartal İstimbotu ile işgal gemilerinin arasından karşıya geçerken şunları söyledi: 


“. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER” 


Birkaç gün, annesi ve kız kardeşi Makbule'nin kaldığı Akaretlerdeki evlerinde ikamet etti. En kısa zamanda güvendiği arkadaşları ile görüşmeler yapmalı ve acilen bir Milli Mücadele Teşkilatı kurmalıydı. Ailesinin bulunduğu evde bu tür görüşmeleri yapmayı uygun görmedi. Kösülerden Beyzade ile görüştü ve güvenilir bir eve ihtiyacı olduğunu belirtti. Beyzade, 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Kösülerle gizli görüşmeleri için Devlet Giray'ın Nişantaşı'ndaki evinin kullanılmasını, diğer görüşmeleri içinse hemen bu evin yakınında bulunan Halepli Arap Salih Fansa ailesinin Pembe köşkünü tutabileceklerini önerdi. Fansa ailesi Türk dostu ve çok güvenilir bir aileydi. Evin altı aylık kirasını peşin ödediler. 

15 Kasım 1918 Cuma günü Mustafa Kemal Paşa, Fahri 
Yaver olarak Sultan Vahdettin ile bir görüşme yaptı. Güney cephesindeki son durumu, Mondros Mütarekesi Maddelerinin istismara müsait ve gelecekte ülke topraklarının işgaline yol açacak ifadeler içerdiğini, Avrupalı ülkelerin savaşla giremedikleri Gelibolu ve İstanbul'u fiilen işgal etmiş olduklarını anlattı. Vahdettin çaresizdi. Mustafa Kemale neler yapılabileceğini sordu. Mustafa Kemal de, Avrupalı işgalcilerin er veya geç Anadolu'yu işgale girişeceklerini, İngilizler ile mütareke görüşmeleri sürerken zaman kazanılmasını ve bu sürede de milletin aydınlatılması ve gerekirse yeni bir savaşa hazır tutulması gerektiğini anlattı. Adana'dan dönerken bölgedeki 20. 
Kolordu'nun tasfiyesine izin vermediğini ve Ali Fuat Paşa'nın başında olduğu bu ordunun Anadolu'nun teminatı olduğunu kaydetti. Vahdettin, her Cuma günü buluşmalarını ve kendisini bilgilendirmesini talep etti. 

Mustafa Kemal 19 Kasım'da, Devlet Giray'ın Nişantaşı'ndaki evinde Beyzade ile başbaşa bir görüşme yapmayı kararlaştırdı. Gece saat 11 gibiydi. Fansa'nın Pembe Köşkü'nden ayrılırken Yaverine, 'bu gece annesinde kalacağını” söyledi ve doğruca Devlet Giray'ın evine gitti. Kapıyı çaldığında Devlet Giray ve Beyzade'yi ayakta kendisini beklerken buldu. Eski dostlar hasretle kucaklaştılar ve üst kata çıkıp muhabbete başladılar. Hal hatır sohbetinin ardından Devlet Giray, Beyzade ile Mustafa Kemal'i üst katta yalnız bırakarak alt kata indi. Çay ve ikramlarını zaten görüşülen salona hazırlamıştı. Mustafa Kemal, Beyzade'ye askeri durumun vahametini ve ecnebi devletlerin Anadolu'yu tamamen paylaşmayı planladıklarını anlattı. 
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Yanında Adanadan gelirken bir kez daha gözden geçirdiği “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal' isimli kitabı da vardı. Kitabı eline alarak şunları söyledi: 


“- Beyzade! Türk Milleti belki de tarihinin en kara günlerine doğru ilerliyor. Bu gidişi durdurmak, kara günleri aydınlığa çevirmek yine milletin kendi uyanışı ve kaderini eline almasıyla mümkün olacak. Böyle bir zamanda Kösülere tarihi bir görev düşüyor. Öyle bir teşkilatlanma yapmalıyız ki, Türk milletinin her bir neferi, elindeki bütün imkân ve vasıtalarla bu Milli Mücadele'ye iştirak etmeli. Suriye cephesinden gelirken bu konu üzerinde epeyce düşündüm. Bak şu elimdeki küçük kitabı Sofya'da hazırlamıştım. Edirne'nin müdafaasında Bolayır'da yaralanan kıymetli arkadaşım Nuri'nin “Zabit ve Kumandan' isimli kitabını hem okumuş, hem de ona cevaben bazı askeri temel meseleleri bu kitabıma yazmıştım. Önce sana bu kitaptan bir bölümü okumak istiyorum. Sonra üzerinde konuşarak bir karara varırız. Kitaba şunları yazmıştım: 


“Bir kuvveti vücuda getiren insanlar umumi hayatları, fikirleri, hareket hürriyetleri ezilmemiş, gürbüz, neşeli erlerden ve subaylardan mürekkep olursa böyle bir askeri birlikte biraz düşünce işleterek kendiliğinden iş görme kabiliyeti pek ziyade ortaya çıkar. 


İtalya muharebesinde Derne kuvvetlerine kumanda ettiğimiz dönemde bu hakikati ispat eden her gün birçok misal gördük. 
Gerçekten de Derne kuvvetlerini oluşturan halk, bu tanımladığım insanlar gibi oldukları için onların başlarına geçen subaylar da -her şeye rağmen- fikirlerini, hareket hürriyetlerini ezdirmemiş gençlerdi. İtalyanların filan veya falan istikamette bir hareketleri, bir çıkışları haber alınır alınmaz, emir beklemeksizin her mücahit tüfengini kaparak toplanma yerine koşar ve orada, emir verilmesi gecikirse yine kendiliğinden düşman istikametinde yola düşer ve bu hareketini şöyle bir fikir muhakemesine dayandırır: Mademki düşmanın bir hareketi sezilmiştir, muharebe ihtimali vardır. Muharebe için düşmanı ordugâhımızda beklemek 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olamaz; onu uzaktan karşılamak yeğdir. Düşman az ise yetişebilenlerimiz onu durdurur veya püskürtür. Çok ise bütün mücahitler yetişinceye kadar düşmana tüfek atarak onun hareketini ağırlaştırır ve gerekirse biraz geriye çekiliriz. Fakat ileri gitmek, beklemekten iyidir. Hiçbir şey yapamazsak düşmanı görür, kuvvetini anlar, meraktan çıkarız. 

Bunların her biri, ileri veya geri harekette nereden gitmek, nasıl gitmek, nerede durmak ve nasıl durup ateşe başlamak lazım geldiğini emir beklemeksizin kendiliklerinden takdir ve tatbik ederler. Yeter ki onlara umumi istikamet ve fikirler isabetle gösterilmiş olsun. 

Denilebilir ki, öteki yerlerde olduğu gibi Dernede bir sene İtalyanları yenen ve Derne'nin üç kilometre çevresi üzerinde oluşturdukları cephelerinde hapseden kuvvet, kendiliğinden hareket konusunda, Osmanlı kuvvetini oluşturan insanların İtalya ordusunu terkip eden insanlardan daha feyizli bulunmuş olmasındandır. Yoksa sayı, top, tüfek, mühimmat ve fennin verdiği üstünlükler dikkate alınırsa orta çağdan örnek olan Küçük Derne Kuvvetleri'nin, son asrın bütün mükemmel tekniklerinden istifade eden bir ordunun karşısında bir gün bile durmaması lazım gelirdi. 

Görülüyor ki, eldeki vasıta orta çağdan kalma olsa da, bunun ilacı, görülecek iş için adım başında bir emre, bir uyarıya ihtiyaç göstermeden kendiliğinden harekette feyzini almış bulunursa, karşısında bu özellikten mahrum olduğu sürece, gelişmiş dünyanın en büyük varlıklarına sahip olsa bile zafere ulaşamaz. 

Şu da bir gerçektir ki, bir ordunun parçalarından her birinin bizzat her işidüşünmekte ve kendiliğinden yapıvermekteki derecesi aşırı olursa cidden endişe oluşturur. Zira kendiliğinden görülen işler müspet oldukça ne kadar arzuya ve takdire değerse, maksada uymadığı halde de o derece cezalandırmayı gerektirir. 
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Harpte büyük başarıların altında yatan en önemli husus, bağımsız olan faaliyetin gereken sınırı aşmamış olanıdır. Nitekim kendiliğinden hareket kabiliyeti ile kendilerine kumandanlık etmiş olanları memnun ve hasımlarını pek pişman etmiş olan sivil mücahitler de bu konuda aşırı gittikçe sonuçlar menfi olmuştur. 


İnisiyatifin haddini bilmeme mertebesine vardırıldığı bir orduda herkes kendi başına buyruk olur. Amir, maiyet yok, onun için itaat ve inzibat dahi kurulamaz.” 


İşte bu yazdığım satırlardan hareketle şimdi diyorum ki, yarından itibaren bütün Kösüler, yaşadığı köyde, şehirde, bulunduğu cemiyette, çevrede bir Tenvir ve Müdafaa Grubu oluşturmalıdır. Bu gruplar milleti yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarmalı, canlandırmalı, teşkilatlandırmalı ve Milli Mücadele'ye hazır hale getirmelidir. Bu Milli Cemiyetler, aynen Derne'deki mücahitler gibi hiç kimseden bir emir, bir işaret beklemeden, vatanlarına ve canlarına ecnebilerce bir kasıt olması durumunda harekete geçmeli ve ateşle karşılık vermelidir. Her yerde başlayacak bu Milli Mücadele, bizim ordularımızı yeniden kurmamıza, var olan ordularımızı Edirne'den başlayarak, Konya, Ankara, Erzurum, Sivas ve şark vilayetlerimize kadar yerleştirmemiz için bize zaman kazandırmalı. Ne zamanki düzenli bir ordu haline geliriz, işte o noktadan itibaren de bütün Milli Mücadele kuvvetleri Milli Ordu'nun yanında, arkasında olarak bu vatanın kurtuluşuna, selametine destek vermelidir.” 


Beyzade hazırlıklıydı. Mustafa Kemal'in anlattıklarını pür dikkat dinlemişti. 


“Kemal Paşam!” diye söze başladı, “Kösüler, böyle beklenmedik durumlara karşı daima hazır durumdadır. Yaşadığı mahallede, köyde, kente Sizin buyurduğunuz şekilde ilk kurşunlarını ateşlemek için yanıp tutuşmaktadır. Biz onlara bu inisiyatifi verdiğimiz andan itibaren Anadolu'nun her yerinde mısır patlar gibi ortaya çıkacaklar ve halka önderlik edeceklerdir. Önderlik 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edecekleri milletin içerisinde her inançtan, her meslekten, her cemiyetten kişiler olacaktır. Böyle bir hareket Ecnebi ülkeleri ve özellikle İngilizleri de harekete geçirecek, kendilerine yakın kişileri, azınlıkları veya para ile satın aldıkları kuklaları kullanacaklardır. Bunlara karşı neyi, ne zaman, nasıl yapacağımız ve milli kuvvetlerin inisiyatiflerinin sınırının nasıl belirleneceği hususlarında sizin emir ve görüşlerinize tabi oluruz.” 


Mustafa Kemal ile Beyzade arasındaki görüşme, hangi şehirlerdeki teşkilatlanmalara öncelik verecekleri, milli kuvvetlere kimlerin önderlik edeceği, hangi cemiyetler ve tekkeler ile doğrudan irtibat kurulacağı hususlarına ait detaylar üzerinde devam etti. Mustafa Kemal, arkadaşı Fethi Okyar ile Minber adında bir gazeteyi satın alarak propaganda için kullanacaklarını söyledi. Beyzade ise, İstanbul'daki vatanperver gazeteciler, ilim adamları ve eli kalem tutanları bir araya getireceğini ve bir kongre düzenleyerek cemiyet halinde çalışmasını sağlayacağını belirtti. Beyzade ile görüşmesi sabaha karşı biten Mustafa Kemal, temiz bir uyku çekip dinlenmek için Pembe köşkün yolunu tuttu. 

Mustafa Kemal 21 Kasım'da Minber Gazetesi'nin kendilerine ait ilk nüshasını arkadaşı Ali Fethi ile birlikte yayınladılar. 22 Kasımda Vahdettin ile ikinci özel görüşmesini yapan Mustafa Kemal: “İngilizler ile münasebetlerinde dikkatli davranması gerektiğini, ecnebilerin hiçbir zaman verdikleri sözleri tutmayacaklarını, yakında milletin sesini yükselteceğini ve hem payitahtı hem de vatanı içinde bulunduğu durumdan kurtaracağını söyledi. 

29 Kasım'da Mustafa Kemal, Vahdettin ile üçüncü özel görüşmesini yaptı. Ancak bu kez görüşme hiç de iyi gitmedi. Vahdettin, İngiliz siyasetinin etkisi altına girmeye başlamıştı. Bunu hisseden Mustafa Kemal, bundan sonra Sultan'ın yanına ayda bir kez gelmeyi kararlaştırdı. 
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Aynı gün Beyzade'nin sözünü ettiği Milli Kongre İstanbul'da toplandı. “Türkiye ve Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak için çalışmaya söz veren Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri, Dr. Esat Bey liderliğinde çalışmalara başladı. 

30 Kasım'da yine Beyzade'nin girişimiyle ve Rusyadan bazı 
Kösülerin de desteğiyle Kars ilinde Birinci Milli İslam Şurası toplandı. Makat, Mondros Mütarekesi ile Osmanlı'dan koparılan Batum, Kars ve Ardahan illerinde, Batı Trakya Cumhuriyeti benzeri bir devlet kurmaktı. İslam Şurası 1 Aralık'ta bağımsızlığını ilan etti. Aynı gün Trakyada, 3 Aralık'ta -işgal edilmesi muhtemel- Urfada ve 4 Aralık'ta İstanbul'da Müdafai Hukuk Cemiyetleri kuruldu. 


Anadolu'daki kıpırdanışın farkına varan İngilizler 6 Aralık'ta Kilis'i işgal ederken, ertesi gün de Fransızlar Antakya'yı işgal ettiler. Ermeni çeteleri ile işbirliği yapan Fransızlar 19 Aralık'a kadar Dörtyol, Tarsus, Ceyhan, Adana, Islahiye, Hassa ve Osmaniye'yi de ele geçirdiler. Kösülerin bu bölgedeki ilk direnişi 19 Aralık günü başladı. Fransız askerlerin koruduğu Ermeni Çeteleri, Dörtyol'un güneyindeki bazı köylere saldırmışlar, köyün ileri gelenlerinden iki yaşlıyı süngüyle öldürmüşler ve köydeki mallara da el koymuşlardı. Bunun üzerine bölgedeki Kösülerden Ömer Hoca ilk işareti vermiş ve oğlu Kara Mehmed ilk kurşunu sıkmıştı. Köylüler ile Fransızlar arasında çıkan çatışmada on beş Fransız askeri öldürülmüştü. Bu olay Milli Kuvvetlerin başlattığı ilk savunma saldırısıydı. Takiben çevre köyün gençleri de bu teşkilata katıldılar ve dağlara çıktılar. Bu karşı direniş başta Fransızlar olmak üzere İngilizleri ve işgalcileri telaşa sürükledi. Anadoluda milli bir uyanışın varlığı artık ortaya çıkmaya başlamıştı. 

20 Aralık 1918 Cuma günü Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin ile tekrar görüştü. Vahdettin, işgalci İngilizlerin her dediğini yapmaya başlamıştı. Ertesi gün Meclisi feshedeceğini bildirdi. 
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Selamlıktaki görüşmeden sonra Mustafa Kemal, uzun bir süre Sultan'ın yanına gelmemeye karar verdi. 

Mustafa Kemal'in öngörüleri birer birer çıkmaya başladı. 
İngilizler, 24 Aralık'ta Batum'u işgal ettiler ve ardından Kars, Ardahan ve Batum'da İslam Şurası tarafından ilan edilmiş bulunan devletin varlığına son verdiler ve Kars'a yerleştiler. 

Bu arada Mustafa Kemal'in Pembe köşkteki toplantıları devam ediyor, yakın arkadaşlarını Milli Mücadele'ye hazırlıyordu. İngiliz casuslarının sürekli peşinde olduğunun farkındaydı. Her ne kadar Fansa ailesinin Pembe köşkünü kiralamış olsa da zaman zaman bazı görüşmelerini Madam Corinne'nin Beyoğlu'nda açtığı kulüpte yapıyordu. Bir keresinde Pembe Köşkte arkadaşları ile Milli Mücadele konusunda yapacaklarını konuşurken, yemek getirmiş olan annesi de sohbete kulak misafiri olmuş ve yalnız kaldıklarında: 

“© Mustafa, burada arkadaşlarınla toplanıp da yedi evliya kudretinde olan Padişahımıza karşı planlar mı kuruyorsunuz? 
Sakın aman Oğlum!” diyerek uyarmıştı. 


13 Ocak 1919 Pazartesi - Bursa 
<D 


ugün tarihi günlerden biriydi. 400 yıl boyunca Türklerin 

koruması altında bulunan Peygamber Şehri Medine, Arap isyancılar ve onları yöneten İngilizler tarafından teslim alınmıştı, Bölgenin Türk Komutanı Ömer Fahreddin Paşa, Şerif Hüseyin'in isyana başladığı 1916 Haziran ayından beri burayı teslim etmemişti. 15 bin kişilik ordusu ile 50 bin kişilik bedevi sürüsünün Medine'ye yaptıkları saldırıları püskürtmüş ancak Mekke Valisinin yetersizliği yüzünden Cidde, Mekke ve Taif, Eylül ayına kadar isyancıların eline geçmişti. Medine Komutanı Fahreddin Paşa bu süre içinde 30 parçalık Kutsal Emanetleri iki bin kişilik bir askeri koruma ile İstanbul'a gönderdi. İngiliz casusları zaman içerisinde Arap işbirlikçileriyle birlikte Hicaz demiryolunu işlemez hale getirince Türk birlikleri burada kuşatma altında kaldı. Mondros Mütarekesine rağmen Medine ve çevresini başarıyla savundu. Mondros şartları gereği 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Medine'yi teslim etmesi istenildi ancak teslim emrini getiren Yüzbaşıyı hapse attı ve İstanbul'un talebini cevapsız bıraktı. Sonunda İngilizlerin emrine giren Sultan Vahdettin, Medine'nin teslim edilmesini irad eden yazılı emri ile Adliye Nazırı Haydar Molla'yı Medine'ye gönderdi. Padişah'ın emri karşısında çaresiz kalan Fahreddin Paşa 13 Ocak günü Medine'yi isyancılara teslim etmek zorunda kaldı. 

Medine konusundaki haberleri yakından takip eden Mustafa Kemal, 13 Ocak 1919'da gizlice Bursa'ya gitti. Burada, Libyadaki direnişin lideri Şeyh Ahmed Senusi ile görüşme yapacaktı. Şeyh Senusi, Sultan Reşad'ın son günlerinde Teşkilatı Mahsusadan Hüsameddin Bey tarafından bir Alman denizaltısı ile önce Avusturya'ya takiben de 30 Ağustos 1918'de İstanbul'a getirilmişti. İki gün sonra Sultan Vahdettin'in Kılıç Kuşanma merasimine katılmış ve yeni Sultana kılıç kuşatmıştı. 

Mustafa Kemal, daha önce yaveri ile haber gönderdiği Senusi'yi Ulu Cami'nin arka yamacında bulunan ve kendisine tahsis edilmiş bulunan evinde ziyaret etti. Saat gece yarısına yaklaşmıştı. Mustafa Kemal'in yanında sadece yaveri, Şeyh Senusi'nin yanında da doktoru Binbaşı Abdüsselam Bey vardı. 
İki eski dost karşılaştıklarında hasretle kucaklaştılar. 

© Ahmed Şeyhim!” diye söze başladı Mustafa Kemal, “En son Libya'dan ayrılırken Cerbub'ta görüşmüştük. Yıllar sonra tekrar görüşmek nasip oldu ama kederli bir zamanda.” 

© Sizin olduğunuz yerde Keder olmaz Zafer olur Kemal Paşam!” diye karşılık verdi Ahmed Senusi. Aşağı yukarı aynı yaşlarda idiler. Hal hatır sohbetinin ardından Yaver ve Doktor, iki dostu yalnız bıraktılar ve köşkün alt katına indiler. 

© Sana verilecek iyi haberlerim olsaydı keşke!” dedi Mustafa Kemal; “Bugün yola çıkmadan önce Fahreddin Paşa'nın Medine'yi de teslim etmek zorunda kaldığını öğrendim. Hem de Padişahın özel gönderdiği Adliye Nazırı marifetiyle. İstanbul'un 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durumu ise malumunuz. İngilizler ve Araplar elbirliği ile İslam bayrağını indirdiler” 


Şeyh Ahmed, Medine'nin teslim haberini o anda öğrenmişti: 


“Demek ki, dün geceki rüyanın hakikati buymuş!” dedi ve sustu. İkisi de bir süre konuşmadılar. Mustafa Kemal, Türklerin misafiri olan Şeyhin ve kendisinin çaylarını doldurdu, bardaklarını yudumlarken konuşmaya devam ettiler. Mustafa Kemal: 


“- Biliyorsunuz, Halep cephesinden İstanbul'a döneli iki ay oldu. Sizin burada olduğunuzu haber aldıktan sonra ziyaret için gün sayıyordum. Trablusgarb misali topyekün bir mücadeleye başlamak üzereyiz. Bugüne nasip oldu” dedi ve aralarında şu konuşmalar geçti. 


© Sizin önderliğinizde muvaffakiyete ulaşacağınıza eminim Kemal Paşam” 


“- İnşaAllah Şeyhim. İlk hazırlıklarımızı ve planlarımızı yaptık. Önce milleti uyandırıp organize etmemiz gerekiyor. 
Anadolu'nun her yanında meşaleler çoğalınca karanlığı aydınlatmaya başlamayı umut ediyorum. Bu arada sizler nasılsınız, Libyada durum nasıl, buradaki haliniz rahatınız ne durumda?” 


© Bizim halimiz de sizden farklı değil. Cihan harbi başladıktan sonra büyük yanlışlar yaptık. Siz Derne'de iken hiç plansız hareket etmez, macera için gereksiz saldırı yaptırmazdınız. 
İngilizler Osmanlı'ya savaş açınca, Enver Paşa'nın emirleriyle bize de Mısır'a saldırı vazifesi verildi. Önce biraz başarılı olduk, Sallum'u ele geçirdik ancak donanması ve silah gücüyle İngilizler daha sonra bize galip geldiler. O zamanki halimi, utancımı söylemeye dilim kifayet etmez. Sonra askeri ve idari vazifelerimi yeğenim Muhammed İdrise devrettim, bir köşeye çekildim. Yine Sultan'ın o bölgedeki halifesiydim ama hiçbir yetkim ve kudretim kalmamıştı. Bundan beş ay kadar önce Enver Paşa haber göndermiş, beni İstanbul'a davet etti. İcabet ettim. 
Hüsameddin Bey, İstanbul'da uzun süre kalabileceğimi söyledi 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ve bütün maiyetimi de yanıma almamı söyledi. Bir Alman denizaltısı ile Avusturya'ya geldik. Buradan beni Berline götürmek, Alman İmparatoru ile görüştürmek istediler. Anladım ki mesele siyasi bir vecheye bürünüyor. Kabul etmedim, doğruca İstanbul'a gitmeyi istedim. Yeğenim İdris, İngilizlerle anlaşmıştı. 
Abduh gibi “Euzu mines Siyase ves Saisi” diye dua edip duruyordum. İstanbul'a geldik. İki gün sonra yeni Padişah'ın cülus merasimi varmış, bana rica ettiler Eyüp Sultan'da yeni Padişahın kılıcını kuşattım. Sultan bana Vezirlik, Paşa payeleri verdi ama benim artık bu rütbelerde bir gözüm yok.” 

“- Enver Paşa'nın tedbirsizlikleri yüzünden biz de darmadağın olduk. Çanakkale'de direndik, büyük bir zafer kazandık ama şimdi İngilizler Fransızlar İstanbula elini kolunu sallayarak girdiler. Yavaş yavaş kıyı şehirlerimizi ve ardından Anadolu'yu istila etme sevdasındalar. Enver Paşa sizi oradan getirttiğine göre bazı planları vardı ama muvaffak olamadı anlaşılan. Sen nasıl bilirsin Ahmed Şeyhim. Size de bir teklifte mi bulundular” 


© Haklısın Kemal Paşam! Sonradan durumu öğrendim. Enver Paşa, Almanlar ile anlaşmış ve beni Sultan Reşad'ın yerine Halife yapmaya karar vermişler. Libya'dan beri İngiliz casusları ve İdris'in adamları peşimizden ayrılmıyor. Herhalde onlar da durumu farkettiler ki, Vahdettin Padişah oldu. Enver Paşa asıl niyetini bana kendi yurdumda izhar etseydi, kesinlikle kabul etmez, buralara kadar gelmez oralarda kalan ömrümü geçirirdim. Sen de biliyorsun ki, Hilafetin sadece adı var, yetkisi yok. 
Libya dışında hangi Müslümanlar Sultan için cihada kalktılar? Biz Arap değiliz ve Araplarla da anlaşamayız. Üstelik bizler Türklerle akrabayız, Osmanlı torunlarıyız. Bak şu bedevilere! Türklere ihanet edip arkadan vurdular.” 

© Zaten Kudüs, Mekke ve Medine bu ihanetin bedelini ödedi ve daha yüzlerce yıl bu bedeli ödemeye devam edecekler.” 
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© Kemal Paşam! Sizin durumunuz nasıldır? Neler yaparsınız? Nasıl mücadele edersiniz? Bursada duyuyorum, buranın eşrafı da ayaklanmış, cemiyet kurmaya direnmeye hazırlanırlar!” 

“- İstanbul'a dönerken altı aylık bir hazırlık planı yapmıştım. Önce milleti tehlikeden haberdar etmemiz, nelere hazır olması gerektiğini, neler yapması lüzum geldiğini anlatmamız gerekiyor. Anadolu'nun her yanında köstebekler gibi henüz yer altında cepheler kurmakla meşgulüz. Tahkimat ve savunma hatlarımızı oluşturduktan sonra, bir sonraki safhaya topyekün silahlı mücadeleye girişeceğiz. Milli kuvvetlerimizin temelleri birer birer atılıyor” 

© Allah muvaffak kılsın. Dualarım hep sizinle olacak. Zaten Bingaziden beri her gün dua etmekteyim, Peygamberimiz- den Şefaat ve Yardım istemekteyim. Dün gece bir rüya gördüm, demek ki Medine'nin düşmesinden sonraymış ve bütün zihnim aydınlandı. Dua ve Selam ona olsun ki, Hazreti Muhammed Mustafa nihayet çağrıma cevap verdi ve rüyamda bana elini uzattı. Fakat sol elini uzatmıştı. Merakımı celbetti sordum: 


“Ya ResulAllah neden sağ elini uzatmadın?” 
Bana şöyle cevap verdi: 
“Sağ elimi Anadolu'da Mustafa Kemale uzattım!” 


.. DEVAM EDECEK... 
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“- Mustafa Albayım. Dediğiniz gibi bir büyük zaferden, bir başka büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Aldığımız haberlere'göre İngiltere, Fransa ve Rusya bu defa Ortadoğu'yu paylaşmak için hazırlık yapıyor. Siz Şam'da iken haberdar olduğunuz İngiliz Mar Sykes, Fransa ve Rusya ile irtibata geçmiş ve bir plan hazırlıyor. Pazarlıkları Fransa adına, Beyrut'ta Fransız konsolosluğu ve Londra'da Büyükelçilik. Siyasi Danışmanlığı yapmış olan François Georges Picot ile İngiltere adına İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener'in Ortadoğu Danışmanı, Milletvekili ve Yarbay Sir Mark Sykes yürütüyor. Aynen Balkanlar'da yaptıkları gibi Ortadoğu'da da kendilerine bağlı yeni isyanlar ve devletler peşindeler. Bunları Kösüler olarak Ermenistan, Kürdistan, Arabistan ve Siyonistan olarak ça GEN aktör tabiatıyla yine İngilizler. Ermenistan ve Kürdistan planları için Fransızlar ve Ruslar ile ortak çalışırken Arabistan ve Siyonistan konusunda tamamen farklı bir politika yürütüyorlar.” 
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